
Jacobswandeling 29 april 2023  Noordwijkerhout 

 

Op een zonovergoten dag startte onze wandeling in 

Noordwijkerhout. Een grote opkomst, 24 in totaal. 

Rond 10.15h vanaf De Brink naar de Speelakker 

waar we onze eerste stop hadden, een goed half 

uurtje gewandeld.  

Sako, die de route heeft uitgestippeld was ook nog 

eens jarig.  

Een heerlijke eerste 

koffie en thee plus 

zelfgemaakte cake 

door zijn vrouw was 

een fijne en 

verrassende 

traktatie.  

Uiteraard 

klonk het 

'lang zal hij 

leven'. André 

die met de 

kabelbaan de 

oversteek 

volbracht 

maar alsnog 

tot z'n 

knieën in het water belandde, kon verder 

met natte sokken.  

 

 

 

Verder onze tocht langs de prachtige 

bloembollenvelden die nu in volle kleuren 

ons vergezelden. 

 



 

 

De afwisseling van vandaag was ook zo fijn. Duinbos, duinen en 

strand. Het kwam allemaal voorbij. 

 

De lunch was aan het strand bij De Zeespiegel 

om weer even aan te sterken. 

 

Tussendoor vertelde Sako als een echte 

wandelgids vol trots over de duin- en 

bloembollenstreek. 

Café St.Jacques in restaurant Op Dorp na 

deze wandeling was voor een ieder een juiste 

afsluiting. 

 

Sako, heel veel dank voor deze mooi dag. 
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