
Jacobswandeling 25 maart 2023  Amsterdam Noord -Waterland. 

 

Bij Centraal 

station 

verzamelen we 

ons op zoek 

naar café Illy, 

die er niet 

blijkt te zijn. 

Wel twee hoofduitgangen waarbij de discussie ontstaat welke van de 

twee nu de hoofduitgang is. Maakt niet uit, met de mobiele telefoon 

lossen we het op en komen de twee 

groepen bij elkaar om daarna te lopen 

naar het IJplein voor de pont over het 

IJ naar Amsterdam Noord.  

Al wandelend langs de noordzijde van het IJ komen 

we terecht in het buurthuis de Meeuw, waar we in 

een pauzemoment koffie kunnen drinken met door 

Lidwien meegebrachte koek. 

Daarna wandelen we door het Vliegenbos naar de 

authentieke Nieuwendammerdijk en komen later in 

Schellingwoude, waar een nieuwe Amsterdamse 

Poort de toegang tot de wijk markeert. 

Na het passeren van de snelweg A10 lopen we langs 

een laantje met volkstuinen om daarna de vrije 

ruimte te ervaren 

met windje in de rug, die ons verder 

draagt naar Ransdorp met zijn 

bombastische toren en kerk uit de 

zestiende eeuw, tezamen met een uit 

die tijd daterend Gemeentehuis. 



 

In het gezellige café De Zwaan houden we onze 

lunchpauze en vinden we genoeg gespreksstof over onze 

gemene deler, de Camino, en welke dan, de een als beginner, de 

andere met al heel wat ervaringen om 

samen te delen. 

Terug naar Amsterdam Noord 

ploegen we ons vol in de wind door 

het vlakke grasland een weg naar het 

einddoel, maar door de 

luidruchtige tegenwind gaan 

gesprekken verloren en wordt het 

alsnog een onbedoelde 

stiltewandeling.  

Met een laatste staartje van een regenbui in het zicht van het 

Metrostation Noord vangen we de regendruppels op en tellen we in 

totaal 17 wandelkilometers als eindresultaat. 

Café Saint Jacques is de afsluiter van weer een fijne wandeldag op 

Perron 1 van Amsterdam Centraal, die deze keer werd georganiseerd 

door Lidwien en Kees. Hartelijk dank daarvoor! 
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