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Walk of Wisdom – van Nijmegen naar Kranenburg 

In alle vroegte vertrek ik van thuis lopend naar het station. De sneeuw 

van de afgelopen nacht maakt dat het voelt alsof ik door een 

sprookjeslandschap loop.  

Uiterlijk 10 uur verzamelen bij de uitgang van station Nijmegen had ik in 

de uitnodiging gezet. 9.55 uur was de groep compleet. Na het 

welkomstwoord zijn we met z’n allen naar de Jacobskapel gegaan waar 

we hartelijk werden ontvangen door de vrijwilligers. Koffie en thee stonden al voor ons klaar.  

Frits vertelde over de roemruchte geschiedenis van de Jacobskapel 
en vertelde dat het de ontmoetingsplek is voor Pelgrims op weg 
naar Santiago de Compostella. Wil je er alles over weten lees dan 
verder op www.jacobskapel-nijmegen.nl  
Daar is o.a. onderstaande tekst te lezen:  
*Elke 2e zondag van de maand is er om 11.30 uur een viering voor 
mensen onderweg in de kapel; aansluitend serveren wij koffie met 
een broodje, waarbij aanwezigen kunnen napraten. Vervolgens is 
er meestal een (pelgrims-) vertelling over een pelgrimage naar 
Santiago de Compostella, naar Rome of naar een ander oord; soms een vertelling over een ander 
onderwerp.* 
 
Vanaf de Jacobskapel lopen we naar de Stevenskerk. Hier is het officiële beginpunt van de Walk of 
Wisdom. De 2 dagen die wij nu gaan lopen zijn onderdeel van deze 136 km lange route.  
 

Als we voor de Stevenskerk staan vraagt een van de pelgrims de aandacht. Hij 
vertelde over het Coventry kruis in de Stevenskerk.  
 
**Deze Cross of Nails van Coventry Cathedral, in de Sint Stevenskerk, zijn 
geschonken door de Stoke (Coventry) Branch British Legion, als dank voor het 
werk van de Oorlogsgravenstichting. Over de hele wereld zijn er zo’n 160 van 
deze kruizen te zien.  

De Coventry-gemeenschap en de bijbehorende spiritualiteit hebben hun 
wortels in de geschiedenis. De Engelse stad Coventry werd op 14 november 
1940 gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe. In de ruïnes van de uitgebrande 
Sint Michaelskathedraal trof men de volgende dag twee dakspanten die in de 
vorm van een kruis lagen. Voor de Dean van de kathedraal een teken dat als 
reactie op de verwoesting niet gekozen moest worden voor vergelding maar 

voor verzoening. De nieuwe kathedraal is dan ook in de lijn daarvan vormgegeven. 

Na de oorlog ontstond een netwerk van plaatsen waar men samen de taal ging spreken van verzoening. 
Wekelijks klinkt het gebed voor Peace and Reconciliation. Een Cross of Nails, gemaakt van spijkers uit 
het dak van de verwoeste kathedraal in Coventry staat symbool voor het netwerk. Ook wekelijks 
publiceert de Coventry-gemeenschap op haar website een Thought for the Week. In januari 2018 
kwam deze van de Breukelense predikant Harold Schorren en in oktober 2019 van onze voorzitter Bert 
Kuipers. 

http://www.jacobskapel-nijmegen.nl/
http://www.coventrycathedral.org.uk/ccn/thought-for-the-week/
https://www.coventryberaad.nl/kerkpagina&kerk=3
http://www.coventrycathedral.org.uk/ccn/tftw/ccn-thought-for-the-week-for-19th-january-revd-harold-schorren-from-the-pauluskerk-the-netherlands/
http://www.coventrycathedral.org.uk/ccn/tftw/ccn-thought-for-the-week-for-25th-october-bert-kuipers-chair-of-the-ccn-dutch-board/
http://www.coventrycathedral.org.uk/ccn/tftw/ccn-thought-for-the-week-for-25th-october-bert-kuipers-chair-of-the-ccn-dutch-board/


Nederland kent een groeiend netwerk van partners waar het Coventrygebed een plek heeft. We kijken 
daarbij niet alleen terug naar het verleden, maar ook naar morgen: hoe kunnen we in onze snel 
veranderende wereld vrede en verzoening een plaats bieden.** tekst komt van 
www.coventryberaad.nl Wat een mooi begin van deze 2 daagse. Een prachtig onverwacht intermezzo. 
Zo voelt het echt met elkaar, voor elkaar.  

We lopen door de binnenstad naar de rand van de Ooijpolder, het 
alom bekende boogbruggetje trotseren we en stappen verder en 
verder door het prachtige natuurgebied van de uiterwaarden van de 
Waal. Mul zand, modder, drassige ondergronden het is er allemaal.  

Rond het middaguur arriveren we bij restaurant de Oortjeshekken 
waar Marc, onze penningmeester, al op ons zit te wachten. Het is 
heerlijk weer, buiten op het terras bezetten we 5 tafeltjes en genieten 

van een heerlijke kop koffie met wat lekkers. Na deze pauze trekken we verder naar Beek waar we 
zullen overnachten bij de Elegast. Onderweg hebben we voor enkelen van ons nog een lastige passage 
te nemen. Maar uiteindelijk komt ook dat allemaal goed. In Beek 
lopen we nog een stukje van de Walk of Wisdom maar dan 
komen we toch echt op het punt dat we vandaag de route 
moeten gaan verlaten om naar de Elegast te gaan.  

Stijl bergop krijgen we het laatste half uurtje voor onze kiezen. 
Pfff….wie had dit ook al weer bedacht? Uh….dat was ik zelf. 
Maar na een dag lopen had ook ik er moeite mee om de helling 

te nemen moet ik 
eerlijk bekennen. Bij 
de Elegast was de inspanning snel vergeten. Iedereen heeft 
een leuk slaapplekje gezocht en heeft zijn of haar eigen 
dingetje gedaan. Wie klaar was zocht een plekje in de 
centrale ontmoetingsruimte en al snel was het daar een 
gezellig samenzijn. Er werd druk gepraat, ervaringen 
uitgewisseld en inspiratie opgedaan.  

Inmiddels zijn ook de fietsers gearriveerd en hebben ook zij 
hun kamertjes in orde gemaakt. Ondertussen waren de koks 

van de Elegast druk doende om voor ons een heerlijke pelgrimsmaaltijd te bereiden. Na het eten 
hebben een flink aantal pelgrims de handjes laten wapperen en geholpen met afruimen en de vaat. 
Heerlijk om te zien hoe soepel dat allemaal verloopt. Dank jullie wel allemaal.  

Na het eten koffie gezet en nog een poos gezellig bij elkaar gezeten. Leuk om te horen hoeveel mooie 
camino plannen er weer zijn. Ik krijg er weer zin in om mijn eigen Del Norte weer op te pakken. Heb er 
een tijd lang tegenaan zitten hikken over wel of niet weer oppakken, maar met zoveel enthousiaste 
verhalen her en der krijg ik steeds meer het gevoel dat ik het gewoon mag gaan doen. Hoppa….rugzak 
op en gaaaaaaaan. Maar eerst genieten van deze prachtige 2 daagse. Voor mij kan het al niet meer 
stuk. Deze eerste dag is geweldig verlopen. De laatste paar pelgrims die tot bijna middernacht bleven 
zitten wensen elkaar welterusten en sluiten de luikjes.   

Zondagochtend. Ik ben als eerste wakker, sluip naar de douche en besluit daarna nog maar niet meteen 
mijn bed af te halen. Ik pak mijn haakwerkje en installeer mij in de woonkamer. Het is nog heerlijk stil. 
Ik zorg vast dat de thee kannen vol komen en geniet van de rust en de stilte.  

http://www.coventryberaad.nl/


Als iedereen uitgeslapen en opgefrist aanwezig is kunnen we aan het ontbijt. De mensen van de Elegast 
hebben een fantastisch ontbijt voor ons geregeld. Ook nu steken we allemaal na het ontbijt weer de 
handen uit de mouwen en is in een mum van tijd alles netjes opgeruimd.  

De bedden worden afgehaald, de was in de gang gelegd. 
Alle rugzakken zijn weer ingepakt en wie klaar is gaat alvast 
naar buiten. Er was wat tumult in de gang en ik begreep dat 
er een telefoon spoorloos was maar ook weer gevonden. 
Gelukkig maar.  

We gaan weer op pad. Al snel zien we de markeringen weer 
van de Walk of Wisdom en 
lopen we de heuvels in. Het 
is meteen volop op en af. De 
groep valt soms een beetje uit elkaar omdat lang niet 
iedereen in hetzelfde tempo loopt. Geeft niks, de snellere 
lopers wachten op de langzamere. Bij restaurant de 
Duivelsberg houden we een korte pauze. Het weer is helaas 
iets minder mooi dan gisteren maar het mag de pret 
niet drukken. De route is prachtig. De vergezichten 
schitterend, en het landschap heel afwisselend. In de 
ochtend flink door de heuvels, in de middag steeds vlakker en vlakker landschap. Mooi op tijd arriveren 
we in Kranenburg, waar we nog tijd hebben om de Petrus en Paulus kerk te bezoeken en we bij de 
bakker een kopje koffie kunnen drinken. De bus vertrekt om 15.36 uur uit Kranenburg. Op station 
Nijmegen nemen we allen afscheid van elkaar en wensen we elkaar goeie reis naar huis.  

Wat een geweldige 2 daagse hebben we mogen beleven. Ik ben zo dankbaar dat alles 
naar wens verlopen is. Heb echt het gevoel dat Jacobus en Clara ons hebben vergezeld 
deze dagen. Dank jullie wel allemaal voor jullie gezelligheid, inspiratie, hulp, en zijn. 
Wat zijn er mooie verhalen gedeeld, plannen gesmeed, en mooie ideetjes gedeeld. 
Inspiratie genoeg om leuke activiteiten te blijven organiseren.  

Samen hebben we het deze dagen waargemaakt. Met elkaar, voor elkaar. Mogen wij 
op jullie blijven vertrouwen en bouwen?  

Wat mij betreft zeg ik voor nu, lekker nagenieten en volgend jaar weer twee mooie 
etappes van de Walk of Wisdom. Gaan jullie dan ook weer mee? Nog leuker vinden 
we het als regiocommissie om jullie allemaal eerder te zien bij bv. de Jacobsdag, de 
herfstwandeling, de snertwandeling, de midwinterwandeling, en de Café’s St. 
Jacques. Helemaal blij worden wij als we versterking in de regiocommissie krijgen.  

Want zonder jullie hulp en inzet kunnen we lang niet alle leuke dingen blijven doen die we zo graag 
willen. Schroom niet, meld je aan op regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl  en kom erbij. Samen kunnen 
we zoveel meer doen.  

Pelgrimsgroetjes, 

Anita  
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