
Verslag Fiets-Tweedaagse 11 en 12 maart 2023.  
  

Op 11 maart vertrekken we 
vanaf station Zevenaar. 
“We” zijn Mina, Helmien, 
Theo en Henriëtte. 
Aanvankelijk zouden we met 
9 fietsers zijn, maar een 
aantal zijn “ overgelopen” 
naar de wandelaars en 
helaas 1 zieke afmelder.  
 De dagen voor vertrek is het 
weer heel slecht met zelfs 
gladheid op 

zaterdagochtend, maar de hele dag verder fietsen we in de zon de route ,die Henriëtte en Theo 
gemaakt hebben. Na zo’n 20 km komen we in ‘s Heerenberg , fietsen om het kasteel heen:  
 en drinken bij de Snor ons eerste kopje koffie met appeltaart ( bedankt, regio!)  
  
We fietsen opgekikkerd en opgewekt 
weer verder, gaan een stukje door 
Duitsland en steken de brug bij 
Emmerich over om aan de andere kant 
richting Millingen te gaan. Bij 
Griethausen eten we ons broodje bij een 
oude spoorwegbrug.  
Na Oortjeshekke gepasseerd te zijn, 
komen we bij ons eindpunt: de 
Elegast/de Refter in Ubbergen.  

De wandelaars zijn er al en 
zitten gezellig bij elkaar en wij 
schuiven aan!  
 Het eten is heerlijk en de avond 
gezellig!  
 
 
 

 
Zondag om 8 uur het ontbijt, super, ook omdat we een lunchpakketje 
kunnen maken!  
De wandelaars vertrekken zo tegen half 10, we zwaaien ze uit en 
stappen op onze fietsen,   
         
Het weer is compleet anders, grijs en miezer maar regenpak aan, 
ons  kan niets gebeuren. We vertellen elkaar tijdens het fietsen 
onze  ervaringen.  Voor de koffie met ook nu weer wat lekkers , 
stappen  we af bij Fort Pannerden.  
 



Onderweg nemen we afscheid van Helmien, zij fietst rechtstreeks naar Zevenaar….  wij fietsen verder 
naar Westervoort, bekijken een mooie grafititekening op de waterkering , gaan langs het 
oorlogsmonument (oversteek over de IJssel)  
 

en lunchen bij Theo en Henriëtte waarna Mina doorfietst naar haarhuis in Apeldoorn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een heel geslaagd weekend , met dank aan de regiocommissie voor de perfecte organisatie!  
  
 


