
Verslag Pelgrimeren met de Jeugd op 21 maart 2023    

Na maanden van voorbereiden, vrijwilligers regelen, gesprekken met de leerkrachten, het voorlopen 

van de route, het uitzetten van de route, een informatieavond voor de vrijwilligers regelen, en een 

bezoek van Jan de week voorafgaand aan de pelgrimeren met de jeugd dag aan groep 7 en 8 was het 

dan eindelijk zover.  

Op dinsdagochtend 21 maart om 8.15 u stonden we met zo’n 12 vrijwilligers startklaar om naar de 

klas te gaan en met de kinderen op pad te gaan. Meester Jasper legde de kinderen uit in welk groepje 

ze zaten en aan welke vrijwilliger dat groepje gekoppeld werd. Met tussenpozen van 3 minuten 

vertrokken de groepjes.  

In ’t veld was de route door Ton gemarkeerd met kleine gele pijltjes. Het was goed zoeken. De 

kinderen genoten van het zoeken naar de markeringen. We hadden vragen kaartjes meegekregen om 

het gesprek tussen de vrijwilliger en de leerlingen te ondersteunen. Het groepje wat ik mee had was 

er heerlijk fanatiek mee op 1 na. Leuk om hun antwoorden te horen, maar ook mooi om te zien dat ze 

na enige aansporing ook naar elkaar wilden luisteren en niet allemaal door elkaar hun antwoord 

gaven. 

Ik had 1 leerling in mijn groep die zijn verhaal liever niet wilde doen. Dat was ook oké, geen dwang, 

genieten was het uitgangspunt voor deze mooie dag. De leerlingen laten ervaren wat een camino 

lopen met je kan doen.  

Op een gegeven moment staat de leerling stil die liever niet zijn mondje roerde. Hij keek naar de lucht 

en wees mij en zijn medeleerlingen op een enorm grote roofvogel. Wauw, dit was ff andere koek dan 

de buizerds die ik altijd zie dacht ik. Wat een spanwijdte! Kijk daar vliegt er nog 1 zei hij zachtjes. 

Ademloos stonden we zo met z’n 6-en naar de capriolen van deze imposante vogels te kijken. Het zijn 

rode wouws zei hij. Toen ze te ver weg waren liepen wij weer door. Wat een geweldig moment was 

dit. Het stille kind dat ineens alle aandacht naar zich toe trok door ons te wijzen op deze prachtige 

vogels.  

Toen de vogels uit het zicht waren en we weer door liepen was het magische moment verbroken. De 

leerling was alweer een eindje vooruit gelopen. Ik liep naar de leerling toe en vroeg: Mag ik je wat 

vragen? Jawel kreeg ik als antwoord. Hoe wist jij nu zo snel dat het een rode wouw was? Dat kun je 

zien aan de staart die heeft van die inkepingen, en hij heeft een rode kleur in zijn veren. Nou echt 

knap hoor zei ik. Ik zie elke grote vogel aan voor een buizerd namelijk. Kijk zei de leerling, daar vliegen 

ze weer…zie je die staart? Ja zei ik, ik snap nu helemaal wat je bedoeld. Weer stonden we met z’n 

allen naar de lucht te staren. Ik ga daar de volgende keren toch echt beter op letten. Dank je wel dat 

je dit met ons wilde delen. Het leuke was dat na dit geweldige intermezzo deze jongen ook deelnam 

aan de kaartjes vragen. Zijn gesloten houding van in 

het begin daar was geen spoor meer van te bekennen.  

Na ruim een uur lopen kwamen we aan bij de Beken 

waar we een korte pauze hadden.  

In de pauze vroeg meester Daniël of we wat foto’s 

wilden maken van de groepjes. Dat was bij mijn 

groepje niet tegen dovemans oren gezegd. Ze kwamen 

zelf al meteen met een voorstel voor een groepsfoto in 

de Tipitent. Verderop in het bos wilden ze graag met b 



laderen gooien, en spannende paadjes bewandelen en fotogenieke 

momentjes vastleggen. Het was zo leuk met dit stel op pad te mogen. 

De kinderen genoten maar ook ik genoot met volle teugen. 

Ondertussen vroegen ze zelf steeds of er 

weer een vragenkaartje mocht. De tijd 

vloog en voor we het wisten waren we in 

Wolfheze waar we neerstreken voor een 

2e pauze.  

We waren als eerste groepje binnen, de 

volgende groepjes volgden al snel. Na de 

pauze, die even 

heel heftig onderbroken 

werd, maar waar zeer professioneel door de 

leerkrachten op gereageerd werd, zijn we weer met 

tussenpozen vertrokken voor het laatste stukje van 

de tocht.  

Op naar Koningsoord. Het tunneltje onder het spoor 

door was spannend en leuk, sommige kinderen moesten 

hier echt even uit hun comfortzone 

want ja, het is donker en laag en je ziet 

maar net aan de uitgang. Vandaar was het niet ver meer 

naar Koningsoord.  

De hele meute was op een gegeven moment compleet, 

de kinderen mochten hun steen die ze in de klas hadden 

gemaakt op een mooi plekje neerleggen en zo hun 

zorgen en zorgjes toevertrouwen aan het universum. 

Daarna mochten we 

aansluiten bij het 

middaggebed van de zusters. Voor de zusters het middaggebed 

begonnen hebben de kinderen de klassenkaars aan elkaar 

doorgegeven met daarbij het uitspreken van een wens aan elkaar. 

Mooi om te zien hoe liefdevol de kinderen deze kaars doorgaven 

en naar elkaar de mooie wensen uitspraken.  

Na afloop zijn we naar een zaaltje gegaan waar de kinderen een 

zuster de oren van het hoofd mochten vragen. Nou 

dat hebben ze gedaan. De zuster wist daar op een 

fantastische manier mee om te gaan en gaf heel 

uitgebreid antwoord op alle vragen.  

Na dit vragenrondje zijn we met z’n allen naar 

buiten gegaan en in een grote kring gaan staan. 

Daar heeft meester Jasper de kinderen, 

vrijwilligers, en iedereen die eraan heeft 

bijgedragen deze dag tot een succes te maken 

bedankt. Ook stond hij nog even stil bij de 

indrukwekkende gebeurtenis in de pauze. Hij heeft 



iedereen op het hart gedrukt erover te praten met ouders, medeleerlingen, leerkrachten. Alle papa’s 

en mama’s zijn al op de hoogte zei hij.  

Daarna werden we door het rij-team van ouders met z’n allen teruggebracht n aar Wageningen.  

Bedankt Jozefschool leerlingen voor de fantastische dag die wij met jullie mochten beleven.  

Wat maakt toch dat  Pelgrimeren zo bijzonder is?  
Wat maakt toch dat Pelgrimeren met de jeugd heel bijzonder is?  
Ik ben er nog niet uit en ga lekker genieten van al het moois dat deze dag op ons pad kwam.  
Het was een indrukwekkende dag die ons nog lang zal heugen, en waarvan ik hoop dat wij eraan 

hebben mogen bijdragen dat er bij de kinderen een caminozaadje is geplant. 

Het organiseren van deze dag is alle moeite, tijd, inspanning, en energie, dubbel en dwars is waard 

geweest. Wat een ontzettend gaaf project.  

Lees je dit en denk je….dit is wel iets voor de school van mijn kinderen/kleinkinderen. Schroom niet 

en gooi een schelpje op. Wil je meehelpen door ook een groepje kinderen te begeleiden tijdens zo’n 

dag of wil je als vrijwilliger aan de slag in de werkgroep pelgrimeren met de jeugd? Laat van je horen 

via regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl  
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