
                     

Etappe nr. 8 Van de Jacobsroute Noord Holland van Wad tot IJ. 

Op zaterdag 15 april starten we bij Pontplein Buitenhuis. Even gepuzzeld hoe we deze x van a 
naar b konden komen. Uber taxi Engel bracht Gerdy en mij naar de pont en we zouden met de 
trein uit Haarlem weer terug. Er moet altijd even over nagedacht worden over het carpoolen, 
bus- en treinritten. Dit is ook een mooi onderdeel van de Camino, net 
echt om het uit te zoeken. 

Het Grand Café Visser was speciaal voor ons eerder open gegaan, om 
9.00 uur was de deur al los en rook het naar koffie. In totaal kwamen er 
43 pelgrims om mee te lopen. We starten deze keer iets later om 
allemaal mee te kunnen. Openbaar vervoer is niet altijd betrouwbaar of 
op tijd. 

De zon scheen er rustig op los. Peter onze voorloper had de route op zijn 
GPS en zo liepen we vanaf Pontplein, via de Buitenhuizerweg, over de Golfbaan 
Spaarnwoude. Daar waren de toiletten openbaar en er werd goed gebruik van gemaakt. Na de 
Golfbaan, langs het Zijkanaal, het Linie pad op. Daar kruis je ook de Stelling van Amsterdam. 

Het kerkje in Spaarndam bleef voor ons gesloten, helaas door omstandigheden. Een kleine 
kerk wat voor kunst en cultuur gebruikt wordt en soms pauzeplek voor pelgrims! 

Iets verderop ligt Fort Zuid, het leek 
gesloten, maar dat we eenmaal zaten, 
kwam er al snel een dame en keek 
verschrikt dat er in enen zoveel mensen 
zaten. Geïmproviseerd hadden we al snel 
koffie of thee geserveerd gekregen van 
Carla en Arianne. Chapeau! Heerlijke 
pauze in het zonnetje! 



En door…over een dijk, 
genaamd Pol, langs de 
Weltevredenstraat, met 
aan onze linkerkant het 
mooie Spaarne. Diverse 
woonboten liggen 
daaraan, in de meeste 
gekke, hippe, en 
bijzondere uitvoeringen.  

 

De Schotersingel over, Kruistraat door, met zijn/haar leuke winkeltjes en etalages.  

Zo naar de markt waar de Bavo statig staat te staan. Daar een stempel gehaald bij het volle en 
kleine winkelloket.  

Het Sint Jacobs Godshuis kwam al bijna in zicht. Daar was het eindpunt. Hartelijke ontvangst 
in het Kloosterachtige gebouw. Het Sint Jacobs Godshuis is opgericht in 1437, in eerste 
instantie als gasthuis voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostela.  De schelp in het 

logo is ook een verwijzing naar 
deze bekende pelgrimsroute. 
Want nog altijd is de Sint 
Jacobsschelp daar als 
herkenningsteken onlosmakelijk 
mee verbonden. 

 

Hier kunnen Pelgrims de uitzwaai en stempel halen voor 
als zij uit Nederland vertrekken. Met veel aandacht 
kregen we dan ook allemaal de 3 stempels. Koffie/thee 
om even bij te komen van de prachtige wandeling van 
zo’n 19 km. De weergoden waren ons zeer gezind. 

Zij die hadden gecarpoold liepen nog door naar de grote 
Ikea, 3 km verderop. De anderen liepen door de stad, 
soms met terrasbezoek, richting het station en zo 
waaierde de hele groep weer uiteen. 

 

 

Alle dank gaat naar Adrianne, Carla en Peter, onze voorloper. Geweldig, de bezieling en 
aandacht waarmee zij ons verrassen op de route.  Pelgrimsgroet van Ans Zonneveld. 

  

 


