
Jacobswandeling Kromme Rijnpad van Utrecht naar Bunnik  

29 oktober 2022 

 

Om 10.00 uur zijn we na wat 

problemen met de NS met 14 

personen verzameld op station 

Utrecht CS. 

Helaas kon Wil niet met openbaar 

vervoer komen en heeft ze een 

mooie wandeling terug gemaakt 

van Alphen ad Rijn naar 

Woubrugge. De koffie zou zijn in 

de huiskamer, maar helaas is er 

geen huiskamer dus was het even 

zoeken tot iedereen bij elkaar was 

en genoten heeft van een kopje 

koffie. Truus Happel ging ons voor naar de Oude Gracht via de 

Domtoren en op de oude gracht achter het voormalige St. 

Jacobsgasthuis nummer 213 staat een mooi beeldje van St. Jacques. 

Al lopende liepen we de stad uit en pakten het Kromme Rijnpad op 

met ook verwijzingen via de bekende blauw/gele Santiago pijlen. Het 

is een prachtige route en 

met de Herfstkleuren en 

rust op het pad heel mooi. 

Door een 

hardloopwedstrijd 

moesten we even 

uitwijken naar de andere 

kant van de Kromme Rijn, 

waar we door prachtige 

bossen met mooie 

paddenstoelen wandelden. 



We gingen richting de Veldkeuken, een 

prachtige locatie met heerlijke koffie 

met wat lekkers en op de 

picknickbanken hebben we genoten 

hiervan. Er was ook nog een 

mogelijkheid om de landwinkel te 

bezichtigen. Na een heerlijke zonnige 

lunchpauze gingen we weer op pad 

richting Bunnik. Onder een heerlijk 

zonnetje liepen we nog een stuk 

verder op het Kromme Rijnpad.Bij het 

wandelnetbordje 45 liepen we het 

centrum van Bunnik in en hebben we 

bij het Wapen van Bunnik geproost 

op deze heerlijke, zonnige 

herfstwandeling. We zijn daarna 

weer met de trein naar Utrecht 

gereisd en daarna ging ieder weer 

zijn eigen weg.  

Een mooie inspirerende en geniet wandeling georganiseerd door Truus 

Happel en Ria Kauffman  

 

 


