
 

 

Een zomerse dag in oktober 
 

Zaterdag 29 oktober was er weer een route gepland van de Amstelredam route. Ook wij hadden ons 
aangemeld om deelgenoot te zijn van deze happening. De verwachting was dat het wel 23 graden 
kon worden, dus op voorhand kon de dag al niet meer stuk. Om 10 uur verzamelde de groep zich op 
het station van Anna Paulowna. We vertrokken met goede moed, ook omdat we wisten dat we al 
snel van een bakje koffie zouden gaan genieten. Na eerst door een soort van plantsoen gelopen te 
hebben, kwamen we aan bij eetcafé de Ben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig kon iedereen een zitplaats bemachtigen in het knusse café.  De koffie werd besteld en als 
klap op de vuurpijl konden we ook nog diverse stempels in het boekje laten zetten door Arianne. 
Goed gemutst begonnen we dan ook aan het vervolg van de route. Een lange weg langs het water, 
waar een ieder vrolijk keuvelend zijn beste beentje voortzette. 
 
Vlak voor Oudesluis kwam dan toch, zij het nog wat voorzichtig, het zonnetje echt tevoorschijn. In 
het centrum van Oudesluis werd een lunchpauze ingelast.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bankjes zaten al snel vol, zodat ook de matjes werden gepakt voor een plekje op de grond. De 
temperatuur was prima, ook al was het al bijna November. Vroeger was de walvisvaart een 
bezigheid voor velen hier Oudesluis, en dat was dan ook terug te zien in het straatwerk en op 
borden. 
 
Met een volle maag en voldane blik vervolgen we de reis naar Schagen. De zon was er nu volop bij, 
wat treffen we het goed. Een kleine pauze op de brug, een Marialied wordt geoefend voor straks in 
de kapel en weer verder. 



 

 

We komen langs de Mariakapel van Keins en werden verzocht om naar binnen te gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eenmaal in de banken plaats genomen kregen we het verhaal te horen over de geschiedenis van 
deze plaats. Kees Koomen vertelde met veel humor het verhaal van een schip met een Mariabeeld, 
dat aan de kust gezonken was. Het Mariabeeld spoelde aan en belandde na omwegen uiteindelijk in 
het West-Fries museum in Hoorn. Het Kapelletje dat gebouwd werd in 1954 herinnert ons aan dit 
gebeuren uit de 16de eeuw.  
Verblijd met weer een bijzondere stempel voor in de Pelgrimspas, zetten we de tocht voort richting 
het eindpunt Schagen. Maar niet voordat we allemaal een kaarsje aangestoken hadden en nogmaals 
het Marialied werd gezongen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aangekomen in Schagen is het zoals gebruikelijk tijd voor een neutje en gezellig kletsen. In het 
koffiehuis Piet Pann werd er nagepraat over het avontuur van vandaag. Ook sterke verhalen over de 
camino naar Compostella vonden gretig aftrek. 
Al met al een leuke en gezellige dag, met uitstekend weer. Hopelijk blijft dit zo tot de volgende 
etappe. We kijken er alweer naar uit. Carla en Arianne, complimenten! Wat was alles weer goed 
voor elkaar! 
 
Marja en Co Pater 


