
25 september 2021 Den Haag   17 km 

 

Centraal station Den Haag is de verzamelplek:  Loes Hoogenboom heeft de 

wandeling van vandaag georganiseerd. Die begint met een vaartocht door Den 

Haag, vanuit de grachten een totaal ander perspectief dan in de stad.  

Met 21 man is de 

rondvaartboot van 

historische rederij ”De 

Ooievaart” gevuld, naast 

de schipper en de vriendin 

van Loes, die ons als gids 

begeleidt, maar het tempo 

van de vaartocht bijna 

niet kan bijhouden met 

het verstrekken van 

allerlei wetenswaardigheden. 

 

Een anderhalf uur durende vaartocht met 

vele malen bukken door lage bruggen kon 

worden afgesloten met een koffiepauze in 

een restaurant in het Centraal Station, waar 



we vandaag voor het eerst 

worden gecontroleerd op de 

QR-code. 

Dan de wandeling door 

overwegend groen, het Haagse 

bos, mooie Haagse lanen, 

monumenten, parken en tuinen 

en een pauze op een terras bij 

IJgenweis, een 

etablissement in de buurt 

van Clingendael. 

En verder over lanen en 

door groen naar het 

Hubertuspark met zicht op 

Madurodam.  

 

 

We vervolgen door brede straten de weg naar het Vredespaleis  met het 

monument met de vredesvlam. 

 

 

 

  



 

 Vandaar lopen we de stad in voor café Saint Jacques op een soort ingebouwd, 

maar heel gezellig dakterras van Haagse Bluf in het centrum. Met nog 

anderhalve kilometer te gaan door het gezellige centrum bereiken we het 

Centraal Station, waar we de trein weer huiswaarts nemen en Loes bedanken 

voor het organiseren van deze bijzondere dag.  


