
Vrijdag 16 april wandeling met Yolande in Kaatsheuvel 

 

Prachtig weer vandaag op naar de Waalwijksebaan 

in Kaatsheuvel parkeerplaats bij de ijsbaan. Yolande 

is er al we gaan meteen de bossen in en wandelen 

langs de prachtige ijsbaan. Over heel veel 

bospaadjes in Kaatsheuvel en Loon op Zand waar 

we even pauzeren met een lekkere koffie en 

chocomel to go. Yolande heeft zich opgegeven na de 

enquête in de nieuwsbrief. Genoeg om bij te praten 

we hebben elkaar al lang niet gezien. We genieten 

volop van de wandeling langs prachtige meertjes en 

meren ook. Werkelijk een heel mooi gebied, Yolande 

heeft de route op papier misschien mooi om eens te 

lopen met regio den Bosch. 

Dan is het tijd voor de lunch midden in het 

woestijnzand op 

een omgevallen 

boom. 

Warempel een 

tamme kraai 

kijkt ons aan en is niet meer weg te slaan nadat hij een 

stukje brood heeft gekregen. Dan komt er een mevrouw 

met 2 Leeuwenberg of leeuwenhart honden, prachtige 

honden ze hebben wel iets van een st. Bernard. 

Gezellig een praatje gemaakt met deze mevrouw. 

En verder gaan  we over bospaadjes en over heel veel 

zand vooral maar mooi!! En plotseling in het bos voor 

ons een klein reekalfje, we sluipen en ik probeer een 

foto te maken maar weg is ie en dan blijft hij weer 

staan maar 

na 

meerdere 

pogingen is 

het toch 

niet gelukt 

om hem op 

de foto te 

krijgen. 

Daar gaan 

we gewoon 

een keer 

op terug. We hebben nog lekker wat gedronken aan 

een picknicktafel en toen zat onze mooie wandeling 

er weer op Voor herhaling vatbaar!!! 

 

Mientje van de Graaf 


