
Als mijn knieën het maar houden 

Binnenkort verschijnt  
Voor hen die de weg gegaan zijn een feest der herkenning, 
voor hen die van plan zijn hem te gaan een kijkje op wat hen 
mogelijk te wachten staat.  
 
Dick van der Klaauw wandelt al meer dan 10 jaar op de 
Camino. Hij liep van Amsterdam naar Santiago: Pelgrimspad, 
Via Mosana, Via Campaniense, de Voie de Vezelay, en de 
Camino del Norte; daarna de Via de la Plata en de -door de 
maatregelen in verband met het Coronavirus vroegtijdig 
beëindigde- Camino Portugues. In totaal  zo’n 4.500 km 
pelgrimeren. 
  
Geïnspireerd door wat hij zag, meemaakte en de invloed die 
dit op zijn persoonlijk leven heeft, schreef hij een boek dat 
binnenkort verschijnt.  Het boek beschrijft hoe hij door de 
veelheid aan bijzondere ontmoetingen, los van dagelijkse 
beslommeringen, maar niet zonder tegenslag, zichzelf 
dagelijks in de spiegel zag. 
Loslaten, loslaten, daar gaat het over.  
Hoe de gespannenheid van een control-freak overgaat in de 
ontspanning van de pelgrim. Dat je moet durven  
openstellen naar derden, zoals zij zich ook naar jou 

blootgeven. 
Contacten met hospitalero’s en mede-pelgrims zijn niet alleen maar plezierig en gezellig, ze creëren 
ook het klimaat om indringende en levensbepalende gebeurtenissen met elkaar  te delen. Dat niet 
ieders weg over rozen gaat is een understatement; als je al dacht dat je de enige met een verhaal 
bent, begrijp je al heel snel dat anderen een minstens even indringend verhaal hebben. Je leert hoe 
zij zich er door heen slaan; vergelijkt het met jezelf.  
En hoe indringend ook, er is altijd weer een morgen erna: ieder gaat zijn eigen weg – en je laat elkaar 
weer los; soms kom je elkaar later weer tegen.  
Elke Camino is verschillend, dat geldt voor de zwaarte van de route, de aard van het landschap, de 
culturen waar je te gast bent, maar niet in de laatste plaats ook voor de mensen die je ontmoet. Een 
kerstmand vol cadeautjes! 
 
Op luchtige wijze wordt de lezer meegenomen op deze tochten.  
Daarnaast komen direct met het pelgrimeren verbonden aspecten  aan bod, zoals: fysieke en 
mentale voorbereiding, reizen, voeding en 
gezondheid, de weerspiegeling van de culturele en 
sociaaleconomische geschiedenis van de 
landstreken waar de route doorheen voert. 
 
Het boek is te bestellen bij elke (internet-) 
boekwinkel in Nederland,  
Bij de uitgever: Gopher, klantenservice@gopher.nl 
Bij de schrijver: dklaauw@icloud.nl 
Het boek kost € 17,50 (excl. eventuele 
verzendkosten van ca. € 2.00)  
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