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Veiligheid en Gastvrijheid langs Pelgrimswegen 

 

Gerenommeerde sprekers belichten de volgende onderwerpen 
 

 Pelgrimeren door de eeuwen heen: een cultuurhistorische 
benadering. 

Mevr. dr. Wendelien van Welie (Kunsthistorisch Instituut, 
Universiteit van Amsterdam) 

Woensdag 29 januari 
 

 Middeleeuwse pelgrimsinsignes, vondsten en hun betekenis.  
Mevr. drs. Hanneke van Asperen of de heer drs. Willy Piron 

(Kunsthistorisch Instituut, Universiteit Nijmegen) 
Woensdag 12 februari 

 
 Pelgrimage en de dodengedachtenis in de Middeleeuwen 

Mevr. dr. Truus van Bueren (Departement voor Geschiedenis en 

Kunstgeschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht) 
Woensdag 26 februari 

 
Truus van Bueren heeft haar lezing uitgewerkt tot een intern 

gepubliceerd artikel met als titel: "Een pelgrimage naar de hemel". 
 

 Jacobusbroederschappen in Nederland in de late 
middeleeuwen 

Prof. dr. Jan van Herwaarden 
Woensdag 12 maart 

 
 

https://www.santiago.nl/sites/default/files/werkgroepen/geschiedenis/TvB_Jacobsbroederschap.pdf

