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Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, Regio Oost-Nederland

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Regio Oasf Nederfand

De schipper brengt ons weer terug

11 december Café St Jacques Hengelo
10 januari snertwandeling omgeving Vierhouten

Verslag, wandeling omgeving Enter



Verslag, Dikkebanden fietstocht
Verslag, regio najaar bijeenkomst Holten

Wijzigingen van persoonlijke gegevens

Op donderdag 11 december Café St. Jacques in Hengelo

Graag nodigen we je uit voor Café St. Jacques.

Het is een gezellig en informeel samenzijn. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Een bittergarnituur wordt u aangeboden. Neem gerust iemand mee (je hoeft geen lid
te zijn). En aanmelden is niet nodig.

Het café start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur.

Het camino café wordt gehouden in lunchroom National
Aan het Burgermeester Janssenplein 27, 7551 ED Hengelo

Café St. Jacques is bedoeld voor:

Iedereen die interesse heeft in het lopen/fietsen naar Santiago de Compostela, Rome
of andere bestemmingen.

Voor degenen die al gegaan zijn en voor degenen die willen gaan en/ of zich aan het
oriénteren zijn.

Het uitwisselen van ervaringen, het krijgen/geven van tips en adviezen aan elkaar
over alles wat voor een pelgrim van belang kan zijn (routes, overnachten, rugzak,
kleding, etc).

Op zaterdag 10 januari snertwandeling

Hermien heeft een mooie wandeling uitgezet in de omgeving van Vierhouten. De
lengte is 11 km en vrijwel over onverharde paadjes. Hier en daar zijn er wat
hoogteverschillen. Maar het is goed te doen. Onderweg is er ruimte om de eigen
meegebrachte lunch te nuttigen. Na afloop van de wandeling biedt het genootschap
van Sint Jacob regio oost u een erwtensoep aan. De overige consumpties zijn voor
eigen rekening.



Verzamelen in Vierhouten

Parkeerplaats Ganzenakkers, zie hier onder de luchtfoto.
Aanwezig om 10.30 uur

Vertrek met wandelen 11.00 uur

Lunch zelf meenemen

Na afloop van de wandeling wordt u de erwtensoep aangeboden.
Wandel afstand 11 km

Mail adres is: regio.oost-nederland @santiago.nl

Aanmelden uiterlijk woensdag 7 januari.

Vierhouterbos
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De aangegeven cirkel 1s de parkeerplaats aan de
Ganzenakkers

Verslag, najaars wandeling

Voor vrijdag 3 oktober nodigt Bert Meijer ons uit voor een najaarswandeling door zijn
geboortestreek. Tussen 9.30 en 10.00 uur komen we bijeen in restaurant de Waarf in
Enter. Bert begint hier met een tekenfilmpje over het ontstaan van de Enterse Zomp.
In 1925 vaart de laatste zomp. Deze gaat naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Bij
het bombardement van Arnhem wordt ook de zomp geraakt en breekt in tweeén.

1985 komen vrijwilligers met het voorstel de zomp nieuw leven in te blazen. Na het
nodige speurwerk beginnen ze met het bouwen van de eerste zomp.

Ondertussen zijn er enkele gebouwd. De werkplaats ligt achter het restaurant De
Waarf. Na de koffie met krentenwegge en na de uitleg gaan we deze bekijken.
Gesterkt gaan we op pad. We lopen o.a. langs de ‘uiterwaarden’ van de Regge. Soms
stoppen we om naar de uitleg van Bert te luisteren. In het verleden is de Regge
gekanaliseerd. Nu meandert ze weer door het landschap. Op de lussen, die door het
meanderen zijn ontstaan grazen nu Black Angus koeien. Deze doorwaden zelfs de
rivier. Ze kiezen zo het beste grasland. Dan grazen ze aan de ene kant dan weer aan de
andere kant. De huidige eigenaren van de lussen hebben die eens voor 1 € kunnen
kopen. We zingen “Lang zal hij leven”, als de eigenaar van erve Woolderink ons
begroet op zijn verjaardag. Hij vertelt o.a., dat al vele generaties hier wonen. Bij het
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schooltje in Ypelo, dat nu tevens een kulturhus is, eten we onze boterham en kunnen
we een kopje koffie/thee kopen. Na de pauze wacht er weer een stukje lopen.
Sommigen van ons zijn erg blij als ze de zomp zien. Heerlijk uitrusten op de boot. Dat
viel een beetje tegen. De zomp vaart meanderend verder tot de aanlegsteiger. Dat
levert mooie plaatjes op. Een uurtje varen op de Regge, genieten van het landschap en
luisteren naar de uitleg van een van de twee schippers. Terug naar de Waarf, waar we
met een Café St. Jacques deze mooie en interessante dag afsluiten. We danken Bert
voor zijn organisatie van deze dag. Het restaurant, de boottocht, het bouwen van de
zomp. Het zijn vrijwilligers, die een tochtje op de Regge mogelijk maken. En ze
verzorgen voor 24 personen graag uw bedrijfsuitje, familie uitje. In de zomervakantie
zijn er vaste vertrektijden voor een tochtje op de Regge.

Siny Wolters

Verslag, dikke banden fietstocht

Het is zaterdagmorgen 25 oktober en 6 fietsers staan bij het kulturhus Diepenveen
klaar voor de eerste fietstocht van regio Oost. Eigenlijk is het de tweede, de eerste was
gekoppeld aan de voorjaarsbijeenkomst en telde twee fietsers. Hebben we nu toch
mooi maar een groei van 300% Dat wordt nog wat als het zo doorgaat.

Goed, daar staan we dan. Het ziet er regenachtig uit en de verschillende apps denken
dat het gaat regenen. Maar een beetje pelgrim laat zich niet zomaar uit het veld slaan.
Gewoon regenpak aan. Bijkomend voordeel: het houdt de toch wel forse wind tegen.
Via Schalkhaar fietsen we naar Lettele, een klein dorp met een actieve gemeenschap.
Er is daar een kleine boomgaard met twintig bijzondere fruitbomen. Het zijn oudere
soorten waarvan de vruchten niet meer in de winkel verkrijgbaar zijn.

We vervolgen onze weg tot we bij een V1 installatie zijn. Althans wat er nog van over
is. Vanuit deze locatie werden aan het eind van WWII honderden vliegende bommen
op Antwerpen afgevuurd. Antwerpen was voor de geallieerden een belangrijke
logistieke haven.

Verder weer naar de koffie in het Dorpshuis Ons Centrum in Okkenbroek. Dit
rustpunt heeft juist vandaag zijn laatste openingsdag voor dit jaar. De koffie smaakt.
Als we vertrekken komt de eerste regen voor die dag. Zachtjes, maar toch. Tot aan
Heeten blijft het zachtjes regenen.

Heeten is bekend om de ijzersmelterijen die daar rond 300 waren. De Germanen die



daar toen woonden konden kwalitatief goed ijzer smelten dat ze verhandelden aan de
Romeinen. Daarnaast heeft daar in die tijd ook de grootste Germaanse boerderij
gestaan. Pakweg 43 meter lang waar mogelijk het vee en hele families bij elkaar
woonden.

Het regenen is opgehouden. Verder gaan we lang het Overijssels Kanaal, dat in 1858
met de hand gegraven is. In 1956 werd het kanaal voor scheepvaart gesloten omdat
het onderhoud te duur werd.

Naast het kanaal loopt een prachtig fietspad dat we volgen tot rustpunt “De Zussen
van Salland” waar we onze lunch gebruiken. Een regenbui. Gelukkig zitten we binnen.
We steken het kanaal over en fietsen richting Diepenveen waar we richting het Stenen
Kruis fietsen. Dit kruis staat midden in het weiland en er zijn verschillende legendes
aan verbonden. Onder andere als je het kruis zou verwijderen dan zouden de koeien
’s nachts om twaalf uur uitbreken.

Verder gaat het langs de Diepenveense dreven en komen na 50 km fietsen weer bij
ons beginpunt aan. Ondanks alle apps nagenoeg geen regen en een mooie rit.

Anton Wevers

Verslag najaar bijeenkomst regio oost

Vanaf 10.30 uur lopen zo’n veertig pelgrims binnen bij het Kerkcentrum De
Kandelaar in Holten.

Om 11.00 uur heet Thera, iedereen welkom en wenst de aanwezigen een mooie dag.
Als eerste is er een wandeling onder leiding van Hans Stam van ongeveer een uur.
Thera deelt inspiratiekaartjes uit zodat er onderweg over de zin en motieven van een
Camino gepraat kan worden. Maar als er alleen ervaringen uitgewisseld worden is het



ook goed. Het gaat erom onderweg contacten te leggen en gedachten uit te wisselen.
Terug van de wandeling is er een lunch die iedereen zich goed laat smaken.

Na de lunch neemt Gea van Veen ons mee over de Olafspaden in Noorwegen en
Zweden die zij ontwikkeld en beschreven heeft als fietsroutes. Zoals het Olavspad van
Oslo naar Trondheim (Noorwegen) en het Sint Olavspad van Seldnger (Zweden) via
Ostersund (Zweden) naar Trondheim. Van deze routes zijn intussen fietsboekjes
uitgegeven (www.optweewielen.nl) De pelgrimsroute van Trondheim via de
fjordenkust naar Kristiansand is in ontwikkeling. Een fietsroute van 1000 tot 2000
km, afhankelijk of je rond alle fjorden fietst of af en toe de boot neemt.

Prachtige foto’s laat ze zien van zowel het Zweedse als Noorse landschap. Mocht je
beslissen te gaan, vergeet dan niet het juiste Noorse pelgrimspaspoort
(Pilegrimsleden) mee te nemen. Te koop in de webwinkel van Gea.

Na een kopje thee vertelt Herman Velvis wat er zoal komt kijken om te kunnen gaan
hospitaleren in de verschillende herbergen. Voor sommige moet je eerst een cursus
gevolgd hebben, bij andere is het nodig eerst een stage te lopen. Dan de vele
organisaties die of een aantal herbergen hebben of die regels uitgeven hoe een en
ander geregeld moet worden. Niet alle herbergen staan in Spanje en per land kunnen
er verschillende regels zijn. Geen wonder dat er op regelmatige basis internationale
vergaderingen zijn om een en ander op elkaar af te stemmen. En vooral niet te
vergeten de verzekeringen die je van te voren moet regelen.

Duizelt het een beetje? Dan maar café Sint Jacq.
Al met al een geslaagde dag met veel informatie.

Anton Wevers

Gea van Veen neemt ons mee op het Olafspad
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v _ & Wijzigen van persoonlijke gegevens via de

; £ website of ledenadministratie!

Regelmatig komt het voor dat we als regiocommissie mailtjes ontvangen over het
wijzigen van mail-/ adres, telefoonnummer en/of andere persoonlijke gegevens. In
verband met de wet AVG kunnen en mogen wij als regio niet bij de persoonsgegevens
van jullie als leden. Mocht het toch voorkomen dat er een ander mailadres, huisadres,
telefoon nummer enz. ingevoerd moet worden;

Ga naar www.santiago.nl log in en ga naar je persoonlijke pagina,
daar kun je alle persoonlijke gegevens zelf wijzigen. Een mail sturen naar de
landelijke organisatie kan ook; ledenadministratie@santiago.nl

Als regio doen wij dus niets met verzoeken om persoonlijke gegevens te veranderen,
of nieuwsbrieven aan/uit te zetten. Wij vragen hiervoor begrip.

Met vriendelijke groet van de regiocommissie
Thera, Angelien, Anton, Hermien,
Siny en Henk
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