
 
               Nieuwsbrief Oost Nederland april 2026 
 

              Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, Regio Oost-Nederland  

                                                     
 

   Berceau bij klooster Nieuw Sion 

 

30 april Café St. Jacques  >>on tour<< 
(we zijn in Deventer) 

28 mei Café St. Jacques >>on tour<< 
(we zijn in Zwolle) 

Verzoekje aan leden (wandeling uitzetten) 

Verslag voorjaarsbijeenkomst in Diepenveen 

Verslag fietstocht over Twentse dreven 

Leuk boek; per fiets van Tilburg naar SdC 

Wijzigingen van persoonlijke gegevens 



 

Op donderdag 30 april Café St. Jacques 

>>on tour<< 

We zijn in Deventer 

Graag nodigen we je uit voor Café St. Jacques.  
Het is een gezellig en informeel samenzijn. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Een bittergarnituur wordt u aangeboden. Neem gerust iemand mee (je hoeft geen lid 
te zijn). En aanmelden is niet nodig. 
Het camino café wordt gehouden in wijkvereniging  “De Driehoek” Rielerweg 110, 
7416 ZJ Deventer. Het is  15 minuten lopen vanaf station 
Deventer. Parkeergelegenheid in de wijk. 
Het café start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. 

De volgende locaties: raadpleeg daarvoor regelmatig de nieuwsbrief of de agenda op 
de website. 

Café St. Jacques is bedoeld voor: 

Iedereen die interesse heeft in het lopen/fietsen naar Santiago de Compostela, Rome 
of andere bestemmingen. 

Voor degenen die al gegaan zijn en voor degenen die willen gaan en/of zich aan het 
oriënteren zijn.Het uitwisselen van ervaringen, het krijgen/geven van tips en 
adviezen aan elkaar over alles wat voor een pelgrim van belang kan zijn (routes, 
overnachten, rugzak, kleding, etc).                                                       

                     

Wijkvereniging "De Driehoek" Rielerweg 110 
Deventer 

Op donderdag 28 mei Café St. Jacques >>on tour<< 
We zijn in Zwolle 
Graag nodigen we je uit voor Café St. Jacques.  
Het is een gezellig en informeel samenzijn. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Een bittergarnituur wordt u aangeboden. Neem gerust iemand mee (je hoeft geen lid 
te zijn). En aanmelden is niet nodig. 
Het camino café wordt gehouden in Buurtcentrum “De Enk” Enkstraat 67, 8012 
AV  Zwolle. Het is  15 minuten lopen vanaf station Zwolle. Parkeergelegenheid: alleen 
maar betaald parkeren in de buurt, bv bij de Kerk op de van Karnebeekstraat, of van 
Roijensingel. 
Het café start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. 

Het camino café wordt gehouden in Buurtcentrum “De  Enk”  



De volgende locaties raadpleeg daarvoor regelmatig de nieuwsbrief of de agenda op 
de website. 

Café St. Jacques is bedoeld voor: 

Iedereen die interesse heeft in het lopen/fietsen naar Santiago de Compostela, Rome 
of andere bestemmingen. 

Voor degenen die al gegaan zijn en voor degenen die willen gaan en/ of zich aan het 
oriënteren zijn. 

Het uitwisselen van ervaringen, het krijgen/geven van tips en adviezen aan elkaar 
over alles wat voor een pelgrim van belang kan zijn (routes, overnachten, rugzak, 
kleding, etc). 

Verzoekje aan de leden (die het leuk vinden) 

Wie vindt het leuk om een wandeling uit te zetten voor onze regio Oost Nederland, in 
de omgeving waar u wel eens vaker wandelt of de omgeving kent. In overleg met onze 
werkgroep kunnen we er misschien een leuke wandeldag van maken.  Een wandeling 
van circa 10 a 15 km voor dit jaar. Je mag natuurlijk ook een fietsroute uit zetten. Dan 
graag  contact opnemen via de mail naar ons regiobestuur. 

 Mail adres is:       regio.oost-nederland@santiago.nl 

Verslag voorjaarsbijeenkomst in Diepenveen 

                               

Op 15 maart viel de uitnodiging van de regio Oost Nederland, voor de 
voorjaarsbijeenkomst in Diepenveen, in mijn mailbox. Mijn man en ik zijn gelijk 
enthousiast, weer ontmoetingen  met mede pelgrims. Een wandeling van het 
kulturhus naar klooster Nieuw Sion met als kers op de taart een rondleiding in het 
klooster. We verheugen ons erop. 
 

Op 21 maart worden we hartelijk ontvangen door Thera, Angelien, Anton, Hermien, 
Siny en Henk in het kulturhus in Diepenveen. 

Onder het genot van een kopje koffie of thee worden al snel de pelgrimsverhalen en - 
ervaringen uitgewisseld. Het pelgrimsgevoel stroomt langzaam het kulturhus binnen. 
Dit is een heel vertrouwde energie die je in je hart meedraagt als pelgrim. 

Het klooster begint zachtjes te roepen en daar gaan we dan op weg. 24 Vrolijk geklede 
pelgrims vormen een gekleurd lint dat zich voort beweegt door de mooie natuur. 

mailto:regio.oost-nederland@santiago.nl


De bomen en struiken lopen uit, de vogels hebben blijde zin en dat laten ze weten. 
Het voorjaar is gearriveerd. De zon is helaas, achter de wolken waardoor het kouder 
is dan we hadden verwacht. 

Ik woon in Deventer, in 2012 ben ik samen met mijn man gaan trainen om in 2013 
onze eerste camino te gaan lopen. We hebben vele voetstappen in en rond 
Diepenveen liggen, maar dit gebied waar we nu doorheen lopen kennen we niet. We 
hebben het gevoel dat we ver van huis zijn. 

Na inspanning vraagt het lichaam om voedsel. 500 Meter voor het klooster is een 
mooie overdekte plek, in de vorm van een muziekkoepel, waar we van onze zelf 
meegebrachte lunch kunnen genieten. Er staat koffie klaar maar dat is helaas voor 
een andere groep, daarna lopen we door naar het klooster. 

De ontvangst in het klooster is hartelijk. 
De laatste mis die plaatsvond in 2015 heb ik nog meegemaakt, dan is het heel 
bijzonder om hier weer te zijn. 
Ik ben dankbaar dat het klooster bewaard is gebleven en dat er nu zo’n mooie 
bestemming voor is gevonden. 
Doordat er een uitvaart plaatsvindt kunnen we niet de gehele rondleiding volgen, 
maar er is nog genoeg te zien en te ervaren. 
Onze rondleiding begint in het klooster. Wat een mooi gebouw, wat straalt het een 
rust uit. 
Het klooster was te groot geworden, er konden 120 monniken verblijven. In 2015 
woonden er nog 12 monniken. Schiermonnikoog werd hun thuis en een enkeling ging 
naar de abdij in Westmalle in België. 
De gids leidt ons op een rustige manier met mooie verhalen door het klooster. Hij 
geeft ons een mooie kijk in hoe de monniken hier geleefd hebben. De kerk heeft een 
mooie akoestiek. Iemand uit de groep merkte dit op omdat hij vaak zingt. 

De bibliotheek staat vol kasten met boeken, er zijn enkele kasten leeg, die nog gevuld 
kunnen worden met giften. B.v. overtollige boeken uit erfenissen, bijbels die niet 
meer gebruikt worden of boeken over de Camino, zijn hier van harte welkom en 
worden met open armen ontvangen. 

Het gehele klooster is mooi gerenoveerd, schoon en licht. 
De buitenkapel is nu een koffieschenkerij waar heerlijke vegetarische gerechten 
worden geserveerd. De toiletten van de koffieschenkerij waren vroeger biechthokjes. 
Vroeger was het een geestelijke reiniging en nu een lichamelijke. 
Buiten is een grote moestuin, een kas gemaakt van de spanten van de koeienstal. Oud 
en nieuw zijn hier heel mooi samen gebracht. 
Er is een kampeerterrein waar je in alle rust van de stilte kan genieten. 
Een wandeling door de oude meditatieve beukenlaan die geacht wordt om in stilte te 
lopen, is ook een hele mooie ervaring 
Op de begraafplaats die mooi gerenoveerd is, liggen 88 monniken begraven. Wat is 
het mooi en aandoenlijk dat iemand het graf van zijn oom vindt. Hij wist dat zijn oom 
hier begraven was, maar is hier nooit eerder geweest. 

In de refter worden we na afloop ontvangen met koffie/thee en overheerlijk gebak. 
De rondleiding met gids is erg mooi om een idee te krijgen wat er toen was, wat er nu 
is en wat er nog gaat komen. Echt een aanrader. 
Dan wordt het tijd om terug te wandelen, door het mooie gebied en met elkaar de 
ervaringen te delen en uit te wisselen. 
In het kulturhus is de afsluiting met een drankje. 
Wat was het een heerlijke dag. Het is zo mooi om je verhalen, ervaringen en tips te 
kunnen delen met elkaar. Dat geeft toch een saamhorigheidsgevoel. 



Ik ben de regiocommissie heel dankbaar voor deze mooie wandeling en deze mooie 
dag. 

Ilona van der Zijden-Baptista 

                                                 

Verslag fietstocht over Twentse dreven 

                         

Koffie en krentenwegge staan klaar in Zenderen, bij Angelien. 
 
Met elf fietsers gaan we richting Almelo. We fietsen door de Wateregge, een gebied 
met veel beekjes, richting Gravenallee. Dit is de allee, richting Huize Almelo. We 
willen het mausoleum van de graven van Rechteren Limpurg bezoeken. 
 
Oeps, we moeten tol betalen. 00,4 cent om met ons voertuig op twee wielen te mogen 
passeren. 
 
Via het bos fietsen we naar het Kanaal Almelo – Nordhorn. Deze weg, gepland als 
vaarweg, is nu een natuurgebied. Reigers en meerkoeten kijken niet naar ons om. Ze 
zijn tevreden op hun plekje. 
 
Bij Het Stift, ligt bij Weerselo, eten we onze boterham. Er zijn drie bankjes, genoeg 
voor ons elven. Bij dit voormalig kloostercomplex bezoeken we de kerk. Deze was 
onderdeel van het klooster, dat hier eens was. De kloostergemeenschap werd 1152 
gesticht en was de eerste in Overijssel. Monniken, die weggingen, nonnen, die een 
liederlijk leven leidden, zorgden er voordat het complex na 1500 wereldlijk werd. 



Twentse landadel bracht later hier hun dochters onder. Het was niet meer aan 
kloosterregels gebonden. Brand, wederopbouw, Reformatie. Enfin, 1633 werd Het 
Stift protestants. Nu wordt de kerk gebruikt voor erediensten en o.a. concerten. Bij 
het restaurant, de Stiftschuur kun je goed lunchen. En … van de wc gebruik maken. 
Wat ook belangrijk is. Maar …wij als pelgrim hebben ons eigen boterhammetje en 
genieten daarvan op de bankjes in een stralende zon. 
 
Na een half uurtje trappen we verder. Bij een prieeltje, gemaakt van wijnflessen 
vragen we ons af hoelang je er over doet om al deze flessen leeg te hebben. 
 
Saasveld is de volgende stop. Hier treffen we ook geen al te brave lui, de ridders van 
Saterslo, aan. Hoewel, een van de ridders ging op kruistocht. In de kerk zien we de 
mooie ramen van Jan Schoenaker. 
 
In Hertme kunnen we toevallig het spookhuis bezoeken. Het is open. Een vrijwilliger 
vertelt over dit gerestaureerde onderkomen. Het spookhuis werd elders afgebroken 
en hier weer opgebouwd. We zien het Openlucht theater, waar jaarlijks nog vele 
activiteiten zijn,  o.a. het Afrika festival. 
 
Daarna gaan we de boer op. Bij Truus krijgen we uitleg over het leven in het verleden 
op de boerderij. We gaan de keuken in, de kachel brandt. We zien de stal, het 
wagenpark. Op deze boerderij moeten we zelf onze eieren bakken. We genieten van 
de zon. 
 
Later dan gepland zijn we terug op het landgoed van Angelien. Hoe komt dat? Het 
spookhuis spookt en spookte rond. 

Siny Wolters 

                                              

 

  



Leuk boek; Per fiets van Tilburg naar 

Santiago de Compostela van Rob Vennix 

 

Soms zeg je wel een wat in een vlaag van verstandsverbijstering en meestal heeft dat geen 

gevolgen. 

Deze keer is het wat anders. 

'Ik ga met de fiets naar Santiago de Compostela', zeg ik tegen mijn kinderen en weet dat er 

geen weg meer terug is, zeker als ik de verwondering in hun ogen zie. 

Het wordt uiteindelijk een tocht van 2704 kilometer met mooie momenten en ontmoetingen, 

met afzien en overleven. 

Dit alles heb ik in dit boek weergegeven, in mijn eigen bewoordingen en taal. 

Niet uit religieuze of spirituele overwegingen ben ik aan deze tocht begonnen maar uit - laten 

we het zo maar noemen - 'curieuze en sportieve' motieven. 

Sportief: voor het lijf, al ben ik werkelijk het tegendeel van een sportfanaat. 

Curieus: voor de geest, nieuwsgierig ben ik altijd geweest, naar geschiedenis, mensen en 

plaatsen. 

Naar één ding was ik vooral benieuwd: haal ik Santiago wel? 

En dan kun je maar een ding doen: op de fiets stappen en gaan... 

 

                                      

 

 

 

Regelmatig komt het voor dat we als regiocommissie mailtjes ontvangen over het 
wijzigen van mail-/ adres, telefoonnummer en/of andere persoonlijke gegevens. 
In verband met de wet AVG kunnen en mogen wij als regio niet bij de 
persoonsgegevens van jullie als leden. Mocht het toch voorkomen dat er een 
ander mailadres, huisadres, telefoon nummer enz. ingevoerd moet worden; 

Ga naar www.santiago.nl log in en ga naar je persoonlijke pagina, 

https://www.santiago.nl/wp-admin/admin-ajax.php?action=tnptr&nltr=MjA2Nzs0MDQwNjtodHRwOi8vd3d3LnNhbnRpYWdvLm5sOzsyMThhYmM3Y2QyMWMyNGMwYzlhZGY0YTdmMTE1NTFmMA%3D%3D


daar kun je alle persoonlijke gegevens zelf wijzigen. Een mail sturen naar de 
landelijke organisatie kan ook; ledenadministratie@santiago.nl 

Als regio doen wij dus niets met verzoeken om persoonlijke gegevens 
te veranderen, of nieuwsbrieven aan/uit te zetten. Wij vragen 
hiervoor begrip. 

 

 

 

                                                      
 
Met vriendelijke groet van de regiocommissie 
Thera, Angelien, Anton, Hermien, 
Siny en Henk 
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