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Café st Jacques in Apeldoorn VERPLAATST naar vrijdag 28 april

Samenvatting voorjaarswandeling

Café st Jacques in Apeldoorn

Donderdag 27 april 2023. Café st Jacques komt te vervallen. De reden is
koningsdag.

Vrijdag 28 april 2023. Café st Jacques in Apeldoorn zelfde tijd en zelfde plek.



Samenvatting voorjaarswandeling

Vrijdag 31 maart 2023, een wandeling door het prachtige dal van de Reest
en omgeving.

De rivier de Reest vormt kronkelend de grens tussen de provincie Drenthe
en Overijssel.
Trees Oldenburger leidt ons door dit prachtige gebied.

We verzamelen ons in de Wijk, een plaats, die ontstaan is in de
middeleeuwen, toen op droge plaatsen in de veenmoerassen langs de Reest
zich boeren gingen vestigen. Na de koffie/thee vertrekken we tegen 10.45
uur. Het is nog droog.

We komen voorbij aan het landgoed Dickninge en zien op afstand de resten
van het middeleeuwse klooster Dickninge. Het klooster verhuisde van
Ruinen naar Dickinge. Monniken en boeren ontgonnen dit oorspronkelijke
veengebied, akkers en hooilanden ontstonden.

Trees laat ons de holwortel zien, een plantje, wit of paars bloeiend, dat
slechts twee weken bloeit. De bloemen van dit kleine plantje bedekken de
ondergrond van de bomen. We zijn op het juiste tijdstip gekomen. Over de
wat drassige uiterwaarden van de Reest lopen we verder, ook hier weer
mooie bloemen. Ondertussen begint het zachtjes te regenen. Wij,
doorgewinterde caminogangers, stoort dat niet. Via hooilanden, bossen
komen we aan op onze lunchplek, gelegen aan een waterplas. Zittend op
bomen eten we onze lunch. En ... dan wordt het droog.

Lopend door bossen (de Staphorster bossen), langs vennetjes, langs het
natuurgebied De Vledders bereiken we IJhorst.



De Vledders is een natuurgebied, dat Het landschap Overijssel terug wil
brengen naar vroegere tijden. Het Landschap kreeg dit gebied in ruil voor
de bijdrage aan de aanleg van de Hanzelijn.

In IJhorst worden we welkom geheten door de domina. Ze vertelt over de
geschiedenis van haar kerk. In voorchristelijke tijd schijnt op deze plek al
een heidense offerplaats geweest te zijn. Daarna kwam er eerst een houten
en vervolgens een stenen kerkje, dat behoorde bij het klooster Dickninge.
Naast de huidige kerk uit 1823 staat een vrijstaande klokkenstoel. Er was
geen geld voor een toren. De kerk wordt niet alleen gebruikt voor de
eredienst, maar ook voor concerten.

Hier stroomt de Reest weer, een ooievaarsnest siert het landschap.

Langs het fietspad lopen we terug naar de Wijk. Een drankje ter afscheid en
terugkijkend op een mooie wandeling door een prachtig gebied.

Met dank aan Trees.




Leuke dingen gevonden op internet
You Tube

Hoe stel je een rugzak af

https://www.youtube.com/watch?v=wpzNIxAB9jo

Op zondag 2 april 2017 vertrok Paul Selten uit Mill voor een pelgrimstocht
naar Santiago de Compostella. Na 108 dagen en 3000km lopen kwam hij
daar op 18 juli 2017 aan. In dit interview vertelt Paul over het waarom, hoe
en wat.

https://www.youtube.com/watch?v=IqS5r2NivDs&t=386s

Dr.Patrick Roelands vertelt over zijn pelgrimstocht naar "Santiago De
Compostela "

https://www.youtube.com/watch?v=7iseq5Pd2ks

Met vriendelijke groet van de regiocommissie
Albert, Angelien, Anton, Hermien,
Siny, Thera en Henk



