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Voorwoord 
 

Voor de negende keer is ook in 2011 weer door een grote groep enthousiaste vrijwilligers van 

het Nederlands Genootschap van Sint Jacob gehospitaleerd in de pelgrimsherberg in 

Roncesvalles. 

Maar dit jaar was alles anders. De hoofdlocatie voor de opvang van de pelgrims is niet meer de 

oude herberg Itzandegia met 120 bedden, maar de nieuwe albergue Aterpea met 183 bedden, 

verdeeld over drie etages. Het leek alsof die nieuwe, grotere herberg ook meer pelgrims aantrok. 

In 2010 overnachtten er 25.777 pelgrims in Roncesvalles, in 2011 waren dat er 37.545!! De 

toeloop was zo groot dat we nog veelvuldig pelgrims moesten onderbrengen in  de oude herberg 

en we zelfs incidenteel het campamento openstelden om iedereen een plekje te geven.  

In de nieuwe herberg is alles nieuw en moest het wiel opnieuw worden uitgevonden. Maar 

geleidelijk aan kreeg iedere ploeg het werk in de vingers of, zoals iemand het verwoordde, de 

fiets had eerst vierkante wielen die geleidelijk rond werden. Met grote inzet, sportiviteit en 

loyaliteit werden de werkzaamheden in de nieuwe herberg ter hand genomen, met als beloning 

de waardering en dank van de pelgrims én van het klooster. Aan alle hospitaleros grote dank!! 

Op de evaluatiebijeenkomst op 19 november 2011 kondigde Cor Slegers aan zich terug te 

trekken uit de werkgroep. Hij  is een groot aantal jaren dé centrale figuur geweest in de 

Werkgroep Herbergen, en naar het klooster in Roncesvalles hét gezicht van de hospitaleros en 

het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Ook Annelies Ramakers maakte bekend zich 

voorjaar 2012 terug te trekken. Voor hun grote inbreng en inzet willen wij  hen hartelijk 

bedanken. Alleen Gerard Konings blijft  over. Dat betekent dat de leiding van de werkgroep een 

nieuwe vorm gaat krijgen. Er is een steungroep gevormd die zich hierover gaat beraden. 

Dit Libro de Oro zijn óde dagboeken van de hospitalerosô in chronologische volgorde. De 

schrijvers zijn de hospitaleros: hun stijl, woordkeus en zinsbouw is zo veel mogelijk 

ongewijzigd gelaten. Aan iedere periode zijn fotoôs toegevoegd; het viel niet mee een keuze te 

maken uit de honderden door de hospitaleros gemaakte fotoôs. Dank aan alle schrijvers en 

fotografen. 

De redactiecommissie wenst u veel leesplezier toe. 

 

 

       Nijmegen/Soest, december 2011 

       De redactiecommissie: 

       Jasper Koedam en Frans Brons. 

  



 

 

Inhoud en overzicht Hospitaleren in Roncesvalles 2011 
 
Data           Hospitaleros          Pelgrims  Pagina  
(weken)                                        2011 (2010)                                  
  
15/3-2/4  Gerard Konings, Annemiek de Jongh, 644 (1698) 1 
(12-13) Wim Tomassen, Pieter van de Ven  
    
1/4-16/4  Tiny & Leo Baeten, Frans Heirbaut, Nelly & Rony  1219 (1407) 6  
(14-15) de Jong, Annemiek de Jongh    
   
15/4-30/4  Jeanine Boshouwers, Helmut Brouwer, Loes Rikken-Spier, 2577 (1610) 11  
(16-17) Jos Kloosterman, Boy Verhagen, Annemiek de Jongh,  
 Eldert van der Sterre    
  
29/4-14/5  Ernst van den Berg, Theo Bussink, Wiel Diels, 3184 (2307) 17 
(18-19) Annemiek de Jongh, Jos Looijse, Arjan Mooij    
 
13/5-28/5  Bea & Pablo Antón, Els Agricola-Brandsen,  2905 
(2005) 19 
(20-21) Harry Brandsen, Gerard Konings, Marja Nijnuis    
  
27/5-11/6  Leo Eekels, Huub de Gier, Irma Gommers,   2653 (1972) 24  
(22-23) Kees Heus, Jasper Koedam, Jozef Majoor   
 
10/6-25/6 Riek van Koevorden, Toine van Moorsel, Marcel Sanders, 1984 (1750) 32 
(24-25) Jan Segers, Ellen de Vries, Theo de Werd   
 
24/6-9/7  Ria Bindels, Caty Kuijper,   2626 (1636) 36 
(26-27) Lucy Flores, Sjaak Sies   
 
8/7-23/7  Ria Bindels, Inge Egmond-Kr. von dem Borne, Wil  Matti,  2308 (1348) 44  
(28-29) Hans Olthof, Cor Slegers, Gerard van der Werf   
  
22/7-6/8 Agnes Dubelaar, Clariet Goedhart, Herman  Holtmaat, 3406 (1522) 49 
(30-31) Gerard Konings, Marije de Nood, Annelies Ramakers  
 
5/8-20/8  Nelly & Tiny van Breugel, Sabina & Piet Gijsbers, 3420 (1403) 54 
(32-33) Annemieke & Geert Siebers   
  
19/8-3/9 Henry Artz, Cor Musch, Margo & Rob Krommenhoek, 2846 (1443) 61 
(34-35) Gerard Rosbergen, Tonny Willems   
 
2/9-17/9  Marijke & Ep de Boer, Rem Jonker,  3040 (2039) 71 
(36-37) Timji  Kuijlaars, Gerard Zegers   
 
16/9-1/10  Frans Brons, Mieke Huson, Joke Koek, Tijmen Stoof, 2232 (1575) 76 
(38-39) Lies Tan, Jan-Willem van der Valk   
 
30/9-15/10 Jacqueline Hoijtink, Joke de Kler, Liesbeth & Kees Maréé, 1477 (1289) 85 
(40-41) Noortje & Jos Spekman   
 
14/10-29/10  Joop van Gool, Ria Janson, Rina Pluim,  680 (627) 95  
(42-43) Karin Stolker, Gerard Zegers   
 
28/10-10/11 Bernadette Baak, Wil  & Gerard Siemes,  287 (146) 105  
(44-45) Pieter van de Ven   
 
 
Totaal: 
34 weken 90 hospitaleros  37.545 (25.777)    
  



 

 

Week  12-13: 15 maart - 2 april  2011 

Hospitaleros: Gerard Konings, Wim Tomassen, Pieter van de Ven, Annemiek de Jongh 

Aantal pelgrims: 644 (2010: 1698) 

 

We zijn weer aan het bitterballen kweken en salades aan het verzinnen om de zinnen te verzetten. De 

pelgrims zijn allemaal entzückt na alle negatieve berichten over de camino wanneer zij de werkelijkheid 

onder ogen zien. Wat een vriendelijke ontvangst, wat een praktische keuken, wat een lekker warme douches 

en wat is dit een wonderschoon gebouw. Natuurlijk heeft dat ook zijn invloed op ons gedrag en humeur. 

We lopen aan één stuk door te zingen, maken af en toe een dansje en hechten onze blik aan een oneindige 

vriendelijkheid. 

Ja, ja, maar we begonnen deze eerste week nog in de winterherberg en dat was  nog van het oude laken een 

paké 37 plaatsen en de eerste de beste avond kwamen er al 40 peregrinos! Het regende dat het goot, het 

was berekoud, en goede raad was duur: na enig geharrewar en na diverse uitroepen van wachtende pelgrims: 

òno tenemos dineroò, want ze waren niet van plan om naar La Sabina  te gaan, werden er een paar colchones 

aangesleept om de stakkers in het voorportaal van het voormalige kantoor te herbergen. Eind goed, al goed. 

De volgende dag regende het nog harder, maar we hadden genoeg bedden. De derde dag regende het nog 

steeds, enzovoorts. En toen ging dus de nieuwe herberg open: zie bovenstaande poging tot lyrische poezie. 

 

Zondag 20 maart 

Nu is het zondag, we zijn drie dagen verder, de keuken is ingericht, we hebben allemaal een eigen kamer, 

het werk met de pelgrims loopt als een trein, tussen 14.00 uur en 16.00 uur wordt Marisol vervangen en de 

meeste schoonmaakspullen staan ten slotte waar ze staan 

moeten. Iedereen happy. Oh ja, en de zon schijnt!!! 

Gerard maakt voor allerlei doeleinden het ene geniale ontwerp 

na het andere: ik heb hem al aangeboden om mijn vaste slaaf te 

worden, Annemiek is alom aanwezig om met wie dan ook een 

praatje aan te knopen, Wim koestert de ene veronderstelling na 

de andere, om die vervolgens aan de feiten  te toetsen, en Pieter, 

ja, Pieter is de onmisbare vervanger van Marisol in de 

kantoorkist: alle pelgrims die nat en vermoeid binnenkomen 

leven weer op wanneer ze hem zien. Zo doen we allemaal wat 

en vormen wij  (bij tijd en wijle) een zeer harmonieus team. 

 

Dinsdag 22 maart 

Zo ging het vanmorgen: om 06.30 uur gingen de lampjes aan 

en de deuren open, om 08.00 uur zaten we aan de koffie en om 

09.00 uur waren we klaar met poetsen! Er zijn nog zo weinig 

pelgrims dat we die steeds op een helft van de eerste slaapzaal 

kunnen bergen, terwijl wij  met vier hospitaleros klaar staan om 

de zaak te kuisen; gauw gebeurd dus, lieden die na ons komen 

zullen wel meer te doen krijgen. 

Tot 13.00 uur zijn we vrij,  daarna vervangen wij  van 14.00 tot 16.00 uur Marisol: la Encargada de la 

oficina para los peregrinos, zo omschrijft ze zelf haar functie. Wanneer la encargada weer terug is rennen 

wij  een beetje met de pelgrims op en neer om ze naar hun bedjes te brengen. 

Om 20.00 uur gaan de deuren weer dicht, wij  zetten een door meester Gerard ontworpen bord op de 

kantoorkist zodat eventuele laatkomers de kamer kunnen vinden waar wij  ons schuil houden. Tenslotte ligt 

dan ook vanavond weer de hele bubs op één oor. 

Saai hoor! Maar ja, daar zijn we het hier wel over eens, geluk is eigenlijk heel saai, zo zonder drama. Met 

andere woorden: HET GELUK IS WEER EENS MET DE SAAIEN. 

Twee weken geleden zat ik nog midden in het carnaval en nu midden in de sneeuw. Wat heeft dat nu met 

elkaar te maken? Op het eerste gezicht natuurlijk geen bal, maar als je erover nadenkt dan wordt duidelijk 

dat ze allebei te maken hebben met een duidelijke keuze. En waarom heb ik die keuze gemaakt? Ik heb als 



 

 

muzikant voor carnaval gekozen omdat muziek maken betekent: samen optreden; of je speelt of je rust uit; 

of je speelt of je drinkt; je doet dus alles samen; er bestaat niets dat vervelender is dan alleen muziek maken. 

 En waarom zit ik hier in de sneeuw als hospitalero? Ik zit hier, omdat ik met vier anderen mijn best doe de 

pelgrims zo goed mogelijk te onthalen. Dat 

kun je alleen doen en dat kun je samen doen, 

zoals de pelgrim ook alleen kan aankomen en 

met meerderen kan arriveren. 

Hier werk ik dus samen met anderen (we eten 

samen; we bespreken alles samen); ook alleen 

kan ik mijn best doen de pelgrims gastvrijheid 

aan te bieden in naam van het Colegiata (ik 

wijs hem/haar het bed; ik vertel de regels; ik 

maak schoon; ik houd mijn dagboek bij). 

We beginnen vandaag met de gevleugelde 

uitdrukking: ñWA NUKTA NOUò. Voor de 

analfabeten van het Brabants: het heeft niets 

te maken met een algemeen bekende 

uitdrukking, maar een carnavalsclub bij ons 

heet zo en het betekent ñMAAK JE NIET 

ZOOOOOOO DRUK ALSTUBLIEFT.ò 

Zo ook gisteren, er komt een jongeman 

binnen die zegt: ñIk heb niets, geen geld, geen papieren en geen kleren. Ze hebben me gedrogeerd en hebben 

toen alles van me afgenomen.ò Maar goed dat hij niet in Zuid-Amerika aan het wandelen was. Daar trekken 

ze zelfs je schoenen uit. De gedrogeerde vertelt dat het is gebeurd in Puenta la Reina. ñIk ben geholpen 

door een andere pelgrim, die me naar Pamplona naar het ziekenhuis bracht voor onderzoek.ò ñHebt U daar 

een bewijs van?ò ñNee, ze wilden me geen bewijs geven.ò ñHebt u de diefstal bij de politie opgegeven en 

daar een bewijs van gekregen?ò ñNee, ik had een bewijs gekregen, maar dat heb ik verloren.ò ñDus u kunt 

niets van wat gebeurd is bewijzen?ò ñNee.ò ñHebt u uw ouders ingelicht?ò ñNee.ò ñWaarom niet?ò ñDat 

weet ik niet.ò En zo hield deze aardige jongeman ons bezig van 21.30 - 22.30 uur. Iedereen werd 

opgetrommeld om een oplossing te verzinnen en uiteindelijk belandde hij in de barak.  

De aardige jongeman: ñIk ben vertrokken vanuit Nantes en passeer 17 maart Roncesvalles. Ik passeer 

Puenta la Reina en word van achter overvallen, bedwelmd en beroofd van al mijn bezittingen. Als ik bijkom 

helpt een pelgrim me; ik ga naar de politie, die niets doet; ik ga naar Pamplona voor onderzoek in het 

hospitaal; ik krijg een kaartje naar Roncesvalles en dan begint het. Ze moeten me op mijn woord geloven 

en dat leidt tot allerlei verwikkelingen: pourquoi dit en pourquoi dat; waar is het papier van de politie en 

waar is het papier van het hospitaal; uiteindelijk werken mijn schoenen en mijn zonnebril tegen me en krijg 

ik per gratie gods een bed op het campamento. Eind goed al goed, want ik hoef niet buiten te slapenò. 

Gisteren tomatensoep gemaakt. Hier volgen de recensies: 

Gerard: ik kreeg in Posada een soepje dat ik liet staan omdat de soep van Wim nog op mijn tong lag. 



 

 

Annemiek: prima soep, goegedaan jochie! Eens zien of het je van de week weer lukt! 

Pieter: heeft wel goed ervan gegeten maar... 

Wim: blijft  hier neutraal omdat hij de auctor intellectualis was, die alles in de praktijk bracht. 

Vanmorgen de eerste citroenvlinder geobserveerd en gisteren het eerste vosje terwijl een vos zijn reukspoor 

op het pad had gedropt.  

 

Zondag 27 maart 

Vanmorgen kreeg ik de liefste glimlach aller dagen toegevleugd, omdat zij van mij een ander bed mocht 

beslapen in verband met roncadores. Citaat:ñtutti gli italiani sono drogatiò ñMutter sucht Söhne: ich weiss 

nicht wie ich das auf Spanisch erklären soll.ò 

Had ik toch een mooi verhaal geschreven, is het foetsie, verdorie! Als ik toch eens leerde met zoôn computer 

om te gaan. En het geheugen is ook al niet meer van dien aard dat ik het zo kan reproduceren.  

Het jongmens was de volgende dag verdwenen, had de container netjes achtergelaten met inbegrip van de 

slaapzak en van de zaklamp. De kleertjes van de óplankô had hij wijselijk tot de zijne gemaakt, 

meegenomen.  

The old man and the sea. Het leek erop. David, 77 jaar oud, kras en Australisch, kwam uitgeput 

aangestrompeld. Twee nachten had hij in de bergen doorgebracht. Verdwaald? Dat weet geen mens. Hij  

liet me fotoôs zien van zijn biotoop en van zijn overleden vrouw. Dat kwam aan, hij raakte opnieuw 

ontroerd. Stil zaten we erna op het bankje in de zon, meer dan mijn arm om hem heen kon ik hem niet 

bieden. Het was voldoende, verzekerde hij 

me. 

Het verzetten van de klok is niet geheel zonder gevolgen gebleven. Hij  kwam niet opdagen, onze wandel-

Wim. Ongerust zaten we de, overigens voortreffelijke, maaltijd bij La Posada uit. Zou hij gevallen zijn, 

buiten kennis wellicht? Visioenen van veel onheil overschaduwden ons samenzijn. Echter, als de 

vermoorde onschuld kwam hij ons tegemoet, tegen tweeën. ñOho, hebben jullie al gegeten?ò We vergeven 

het hem, bij nader inzien. Naar nu blijkt   sleept hij zich manmoedig voort, gekweld door ernstige 

ontstekingspijnen, taak- en zeurperikelen ten spijt. Niet in het minst door die van zijn collegaôs. Arme 

jongen. 

De deur van ons appartement staat uitnodigend open, beetje te uitnodigend. Een enkele pelgrim meent het 

tot zijn/haar privé plekkie te kunnen claimen. Evenals de pc die Gerard  op onze overloop heeft 

geplaatst.Voor het nut, niet van het algemeen maar slechts voor dat van zijn toch wel gewaardeerde slaafjes. 



 

 

Pieter bereikt zo zoetjes aan het opperste stadium van verlicht zijn. Hij  mediteert met volle teugen. Wij  

allen varen daar wel bij, kunnen veel van hem leren, hoopt hij. Maar wellicht is de in te zaaien aarde niet 

zo vruchtbaar als door hem gedacht. 

Komt een fridolien binnen. Gevallen en aan een oor gewond. Hij  heeft een Hexenschuss en veel praats. Ik 

wijs hem zijn bed 161 en wijs een Spanjaard er op dat hij op het verkeerde bed ligt. Dat duurt lang, te lang 

dus, ik zet zijn spullen op de gang en zeg fridolien eerst te gaan douchen en te rusten. 

Dan zegt een Spanjaard dat het slot het niet doet. Ik ga mee en kijk  ernaar. Niet te helpen. De 

benedenbuurman zegt ñon peut changerò. Dan is opeens niets nodig en de kwestie is opgelost. 

Klaas uit Zuid-Afrika: ñWaar is mijn portemonnaie???????ò ôs Avonds de deur uit en zoeken; zijn vrouw 

achter hem, aan NIETS GEVONDEN. ôs Morgens zoeken niets gevonden; onze hulp bij eerste ongelukken 

ingeschakeld en wat gebeurt er; Gerard tovert hem tevoorschijn en Klaas kan verder, alhoewel heel 

langzaam want het is nu 09.30 uur en hij is nog niet weg. 

 

Vrijdag  1 april  

Einde van groep één, vrijdag 1 april, en het is geen grap! Serieus heeft Wim zich voorbereid op zijn 

wandeltocht. Met een vol buikje ging hij op stap, na de gezamenlijke maaltijd bij Sabina. Ondanks zijn 

helse pijnen had hij zich serieus voorbereid. Dag na dag de berg op, elke dag tien minuten verder. 

Morgenochtend vertrekken Gerard en Pieter. Ik blijf  nog een poosje. Op verzoek van de almachtige planner 

en met veel animo ontvangen door Patxi.  

We hebben een goeie tijd gehad, ups 

zowel als downs hebben de 

vaart erin gehouden. Het was 

wennen in dit parador. Pelgrims 

zijn verrukt over de geboden 

luxe, zo het een moderne pelgrim 

betaamt. Wij  zeggen niks. Met hier 

en daar een bosje wilde narcissen 

is het zowaar huiselijk.  

Frans kwam bepakt en bezakt 

woensdag aangesneld, Tini, 

Leo, Nelly en Rony zijn door 

Gerard opgehaald, hij wilde 

zeker zijn dat ze ook aankwamen, de 

goedzak. Hij  vertrouwde niemand 

de klus toe.  

Van lieverlee loopt de herberg vol. 

Gisteravond, 30 maart, is de tweede 

verdieping in gebruik genomen. 

Helaas is dit libro niet dagelijks 

bijgehouden, maar een idee van 

ons wel en wee moet dit springen van 

de hak op de tak wel gegeven hebben. 

Voor de opvolgers: 

ñULTREIA!ò 

PS: Op dringend verzoek van 

Pieter: zijn leidende rol is vooral 

de laatste dagen van doorslaggevende 

waarde geweest voor het welslagen 

van deze beginoperatie! Zijn 

stijl is te benoemen als 

vriendelijk, edoch 

meedogenloos! Hè, hè, dan nu echt HOUDOE van groep één! 



 

 

 



 

 

Week  14-15:  1 april  - 16 april  2011 

Hospitaleros: Tiny  en Leo Baeten, Frans Heirbaut, Nelly en Rony de Jong, Annemiek de Jongh 

Aantal pelgrims: 1219 (2010: 1407) 

 

Hallo allemaal, 

 

Op woensdag 30 maart zijn Leo, Tiny, Nelly en Rony vertrokken vanuit Nederland per trein. Op 

donderdagmiddag 31 maart om 13.15 uur kwamen we aan op het station van St.-Jean-Pied-de-Port, waar 

Gerard (Konings) ons met de auto stond op te wachten. In Roncesvalles maakten we kennis met de daar 

aanwezige ploeg en ook Frans, ons maatje, was al hier. 

 

Vrijdag  1 april  

Het is geen aprilmop, maar vandaag worden we ingewerkt in alle zaken in deze spiksplinternieuwe herberg. 

Ieder neemt vrijwillig  een taak op zich. Het ritme is verder niet veranderd: na het werk de koffie; een 

hernieuwde kennismaking met Paco en zijn dochter. Nieuw voor ons is dat het pelgrimsbureau om 14.00 

uur door ons bemenst moet worden (tot 16.00 uur) met minimaal twee mensen: één voor de inschrijving en 

één om de pelgrims naar de slaapzaal te begeleiden. Dit betekent dat we na het middageten meteen aan de 

slag gaan. Wim neemt afscheid: hij gaat twee dagen te voet naar Pamplona en vandaar per bus naar 

Salamanca. Het is vandaag niet super druk: 61 pelgrims. ôs Avonds na afloop van de dag een lekkere en 

gezellige afscheidsdronk met de vertrekkende hospitaleros.  

 

Zaterdag 2 april  

Gerard en Pieter vertrekken per auto naar Nederland. Na de schoonmaak krijgen we bericht uit St.-Jean-

Pied-de-Port dat daar (mogelijk) bedwantsen zijn geconstateerd. We spelen hierop in door in de diverse 

talen het verzoek te doen absoluut geen rugzakken op de bedden te plaatsen. Terwijl we op de eerste etage 

met elkaar staan te praten schiet er opeens een hond de slaapzaal op! Deze wordt gevolgd door een meisje 

met een riem. We jagen het beest snel uit de net schoongemaakte ruimte. Wat beleven we vandaag nog 

meer? Een Duitse die redelijk gestrest is omdat haar rugzak om 16.00 uur nog niet is afgeleverd door 

Bourricot bij La Posada. Een geëmotioneerde Fransman die door Nelly gekalmeerd wordt en die vervolgens 

Leo blijft  volgen met allerlei ter zake maar vooral niet ter zake doende vragen. Een Hongaarse vrouw die 

in paniek komt vertellen dat haar rugzak verdwenen is; het blijkt  dat haar vriendin de rugzak in het kastje 

bij het bed heeft gestopt. Marisol deelt mee dat we het ówinkeltjeô weer kunnen openen en we hebben een 

ontmoeting met de voorzitter van de Amigos de Santiago van Astorga. Voor hem wordt een rondleiding 

verzorgd door de nieuwe herberg; hij deelt mee twee jaar geleden in Utrecht te zijn geweest, ook in het 

Huis van Sint Jacob. De laatste pelgrim (nummer 96: record van het jaar tot nu toe) komt om 20.15 uur uit 

de mist binnen strompelen. Om 22.00 uur ligt iedereen op één oor en evalueren wij  de dag. Totaal zijn er 

96 binnen. 

 

Zondag 3 april  

Bij  donker en mist vertrekken de eersten al om 06.25 uur, net voordat de lichten aangaan. Het is mistig, 

regenachtig. Amerikaan Marc is zijn kleding kwijt:  die had hij gisteren te drogen gelegd op het muurtje. 

Later blijkt  dat iemand de kleding mee naar binnen genomen had: iedereen weer happy! We helpen veel 

pelgrims met het aandoen van de ponchoôs: volgens ons zijn er velen die nog nooit zoiets gedragen hebben, 

laat staan met een rugzak eronder. We verkopen ook enkele ponchoôs. Vannacht was er een ambulance bij 

het klooster: Don Xavier heeft een hersenbloeding gekregen. Vroeg in de middag zijn er veel 

(natgeregende) pelgrims en dat blijft  doorgaan. Uiteindelijk hebben we 85 slapers. 

 

Maandag 4 april  

We geven de vloeren vandaag een extra schrobbeurt. We eten in tweeën omdat Marisol ons nodig heeft. De 

oud-ambassadeur van Nederland in Spanje komt op bezoek en krijgt een rondleiding. We ontmoeten een 

Duitser die Nederlands spreekt: hij heeft vorig jaar onze mede-regiobestuurders Piet en Antje in Frankrijk 

ontmoet. Hoe kwamen we daar achter? Omdat hij begon over een Nederlander die kleine klompjes maakte 



 

 

in het kader van het 25-jarig jubileum van het NGSJ. Een ólastigô meisje is een Roemeense, die als taak 

heeft een film te maken van de camino. Voordeel is dat ze Duits, Engels en enkele woordjes Nederlands 

spreekt. Het weer was vandaag weer mistig, winderig en koud. Toch zijn er ruim 80 pelgrims, waarvan er 

zoôn 60 de berg overgekomen zijn. Marisol toont ons de fotoôs van haar dochtertje (alweer twee jaar jong). 

 

Dinsdag 5 april  

Vanmorgen vroeg werd er tot zes keer gebeld aan onze deur (06.10 uur). Echter bij de deur was niemand 

te zien. Ook beneden niets, maar de deur stond open: er was al iemand weggegaan. Misschien ging de 

buitendeur wat zwaar open? Omdat we vreesden niet genoeg brood voor het ontbijt te hebben, gingen Frans 

en Tini met de bus van Frans brood bijhalen in Burguete. En natuurlijk brachten ze wat extra lekkers mee. 

Het weer is stralend en in het zonnetje haalt het de 25 graden wel. We hebben vandaag 68 wandelaars en 

twee fietsers. De Roemeense van gisteren is er ook weer (loopt ons eigenlijk de hele dag buiten voor de 

voeten) en houdt een interview met Elena en ook Leo ontkomt er niet aan. Echter moest hij zijn verhaal wel 

tien maal herhalen!!! Moeder en dochtertje van Marisol komen ook eens kijken. De taxichauffeur naar St.-

Jean-Pied-de-Port heeft een volle bak. Voor ons komen er om 19.20 uur niet zoveel uit de bus. Wel de oude 

prior. Twee personeelsleden van alarmnummer 112 komen eens rondkijken: de dame van hen heeft hier in 

de jeugdherberg gewerkt. Bij  de rondgang van 22.00 uur ontdekken we een zwe(r)vende Santiagoganger in 

de bibliotheek. Hij  ligt half op de grond 

in een hoekje en heeft een aantal boeken 

om zich heen gelegd: spreekt Frans en in 

eerste instantie verder niets. Later blijkt  

dat hij toch ook Engels en zelfs een beetje 

Duits spreekt. Heeft geen rooie cent maar 

wel een pakje sigaretten. We brengen 

hem naar het campamento, daar kan hij 

slapen.  

 

Woensdag 6 april  

Geen Skype of internet: we kunnen 

Gerard niet zo vroeg bereiken. Ook niet 

via de vaste telefoon beneden. Een 

Nederlandse dame ziet het niet meer 

zitten en wil  terugé Frans brengt haar 

naar Arno en Huberta, zodat ze in St.-

Jean-Pied-de-Port de trein terug naar 

Nederland kan boeken. Ze is twee dagen 

onderweg geweest. Het Roemeense 

vrouwtje is zomaar verdwenen: hoera. 

Ook onze zwerver heeft het campamento 

vroeg verlaten. Vandaag is het schoonmaken een crime: op bedden, in de  douches (heren en dames) enorme 

hoeveelheden lange haren. We konden er een pruik van maken. Een Zweedse dame zingt in de akoestieke 

hal het Dona Nobis Pacem: prachtig. Er zijn vandaag enkele Koreanen die geen enkele taal spreken 

behoudens hun eigen. Gelukkig wil  een Engelssprekende Koreaanse ons steeds weer assisteren in deze 

(vindt zichzelf een sub-hospitalera) en alles komt goed. Er komt een groepje met Russische fietsers: 

gelukkig verstaat Frans hen erg goed. Ondertussen wappert de was in het heerlijke weer (27 graden en 

alleen maar zon). Omdat de bedindeling het zo aangaf, kwam een Californische mevrouw ótussenô de 

Russen te liggen. Maar oh toeval: zij blijkt  enkele woorden Russisch te kennen en amuseert zich prima. 

Omdat diverse pelgrims toch weer zelf aan de wasmachines en drogers zitten, hangen we in overleg met 

Marisol een brief op bij de wasmachines dat die alleen door de hospitaleros mogen worden bediend. Een 

heel lange Amerikaan speelt Beatles-songs en pelgrimsmelodieën op een heel klein instrument dat er uitziet 

als een gitaar. Hij  vertelt ons bij donker ook het een en ander over de diverse zichtbare sterrenbeelden 

(onder andere Orion). 



 

 

 

Donderdag 7 april  

De Zweedse mevrouw zingt voor ons een afscheidslied!! Warm weer. Opvallend veel Ieren vandaag. Bij  

het warme eten moesten we zo lang wachten, dat Leo (die kistdienst had) zijn postre niet kon afwachten. 

We hebben de pastel de Basco maar voor hem meegenomen. Een Nederlandse man uit Borne zei Nelly en 

Rony te herkennen vanuit het Huis van Sint Jacob. Een Ier (Sinterklaas) loopt terug om zijn Japanse vriend 

tegemoet te gaan. Natuurlijk volgt de één juist de andere weg en komen ze (laat) na elkaar binnen. De Ier 

mist de mis en wil  daarom morgennacht nog een keer terugkomen om te slapen. De Japanner heeft het plan 

om morgen toch maar zes kilometer te gaan. Er zijn 75 pelgrims in totaal. Omdat er drie naar een andere 

etage moeten, besluiten we dat laatste groepje op de derde etage te leggen in plaats van de tweede. 

 

Vrijdag  8 april  

De Japanner vouwt met felgekleurde papiertjes mooie blokjes voor de drie dames hospitaleras. Bij  Casa 

Sabina is óonzeô Miguel (niet de halfbroer!!) weer terug. Vandaag gaan we met de maaltijd naar La Posada. 

De namiddag verloopt wat moeizaam: veel heisa met vijf  Italianen die de dienst uit willen maken en perse 

met zôn vijven bij elkaar willen liggen. Ze blijven maar etteren zodat Marisol bijna met de 50 euro in de 

hand naar boven wil  vliegen. Ze zijn echter naar de bar. We spreken af dat als het nog veel gedoe geeft we 

ze er uitzetten en naar het zespersoonsappartement zullen verwijzen. Er zijn nog enkele stellen die uit elkaar 

liggen en bij elkaar willen: Marisol zegt dat als de mensen het beleefd vragen en er een óredenô is (leeftijd, 

veelvuldig bed uit om naar het toilet te moeten) we ons soepel op blijven stellen, maar in de overige 

gevallen: verstrekt bed blijft  verstrekt bed. Voor het overige: het weer is schitterend. De Ier van gisteren 

(Sinterklaas), die de pelgrimsmis had gemist, is ook weer terug. Televisieprogramma Kruispunt volgt en 

filmt  een Nederlandse pelgrim (Joop Schouten). Deze laatste voelt zich tijdens de pelgrimsmis niet zo 

lekker en moet buiten de kerk overgeven. De laatst aangekomene is een Spaanse dame uit Murcia. Ze zegt 

de camino voor de vierde maal te doen; ze heeft echter geen pelgrimspaspoort (kijkt  verbaasd als we  erom 

vragen) en ze heeft ook geen slaapzak. Hoezo voor de vierde maal? Uiteindelijk hebben we 75 slapers en 

dat brengt het totaal voor onze eerste week op 624! 

 

Zaterdag 9 april  



 

 

De Ier (jawel, Sinterklaas) zingt bij zijn vertrek een Ierse ballade, waarbij hij zichzelf begeleidt door steeds 

met zijn zware wandelstok op de grond te slaan. Als laatsten gaan weg: jawel, de Spaanse dame uit Murcia 

en de vijf  Italianen. Na het eten zijn er al veel pelgrims. Voor een Duitser repareren we zijn schoenen. 

Veiligheidshalve koopt hij toch een nieuw stel in het winkeltje. Halverwege de middag komt extra werk: 

een pelgrim heeft het toilet helemaal vervuild. Gezegd zij dat hij het wel eerlijk kwam melden. Twee 

kinderen en twee moeders ontvangen van de kleine pater de pelgrimszegen hier in de herberg, omdat ze de 

pelgrimsmis gemist hadden. Tot heel laat kwamen er pelgrims binnen: totaal 106. 

 

Zondag 10 april  

Het weer is slecht, daarom vertrekken de pelgrims gemiddeld iets later. Veel te melden valt er deze dag 

niet, zij het dat er een Duitse vrouw komt die in drie talen een bordje draagt dat ze bezig is met een 

zwijgende camino. Ze reageert enkel door ja en nee te knikken. Sommige pelgrims liggen samen in een 

bed: zondagsliefde? Totaal 71 pelgrims. 

 

Maandag 11 april  

Opnieuw veel bewolking en mist. Er komen twee pelgrims met een hond. Eén slaapt in de herberg, de ander 

leent een tentje dat hier aanwezig is. Via Casa Paderborn in Pamplona bereikt ons het bericht dat pelgrim 



 

 

Joop Schouten daar geheel onverwacht is overleden. We schrikken allemaal behoorlijk van dat bericht. Uit 

de bus komen veel pelgrims, zodat het totaal op 87 komt. 

 

Dinsdag 12 april  

De mist en miezer wil  maar niet wegtrekken. Als we terugkomen van de koffie is daar de oud-bisschop van 

Pamplona die een rondleiding door de herberg krijgt. Ook de brandweer is met drie wagens aanwezig: zij 

krijgen informatie over de herberg om adequaat te kunnen handelen bij een calamiteit. 

 



 

 

Week  16-17: 15 april  - 30 april  2011 

Hospitaleros: Helmut Brouwer, Loes Rikken-Spier, Jeanine Boshouwers, Eldert  van der Sterre, Jos 

Kloosterman, Boy Verhagen, Annemiek de Jongh 

Aantal pelgrims: 2577 (2010: 1610) 

 

Hallo allemaal, 

 

Zaterdag 16 april  tot maandag 18 april   

Nadat de taxi vanuit Roncesvalles de oude ploeg hospitaleros naar de trein heeft gebracht in St.-Jean-Pied-

de-Port, word ik door de taxi van Angel ( met zo'n naam kan het niet anders dan dat ik me in zijn taxi veilig 

voel) opgehaald bij L'Esprit du Chemin (waar ik vanaf 31 maart gehospitaleerd heb) en naar Roncesvalles 

gebracht. 

De prachtige rit eindigt voor de deur van de gloednieuwe herberg, waar ik hartelijk welkom word geheten 

door Jos, die een kamer voor me heeft bewaard in het appartementje dat zij en Boy delen. Zowel zij als 

Loes en Helmut zijn een dag eerder aangekomen, Annemiek is er al bijna zes weken en kent de herberg al 

van binnen en van buiten. Loes en Helmut slapen boven, Annemiek in het klooster. Zij  bemant de oude 

herberg zowel vrijdag als zaterdag. Op de dag dat ik aankom wordt een record gebroken: 272 pelgrims! We 

zijn een kakelbont gezelschap van individualisten en trachten een ieders eigenaardigheden te respecteren. 

Voor ons is het nog wennen, alles is nieuw. Het is prachtig, maar op mij maakt het eerder een museale 

indruk, en ik begrijp nu wat Huberta (van L'Esprit du Chemin) bedoelde met: "dat wordt wel heel veel lopen 

want de gangen zijn enorm". Er is heel veel werk te doen, het vraagt veel tijd en het is nogal bewerkelijk. 

We weten zelf niet altijd de weg te vinden. Loes maakt me de volgende ochtend wegwijs met het 

schoonmaken van de derde verdieping, die is niet eerder in gebruik geweest. Het wordt de komende twee 

weken mijn domein, er is daar niet veel aan schoonmaakmateriaal, geen kraan waar een emmer onder kan 

en geen putje om een volle emmer te legen, die zet ik weg tot de volgende dag om hem als eerste in de wc 

te kiepen. Het is behelpen, maar een dag later gaat het al veel beter, bij ons allemaal trouwens. Ik ben Loes 

erg dankbaar voor haar liefdevolle uitleg. 

We ontvangen de pelgrims allerhartelijkst, we lopen met ze naar boven, af en aan, en 's nachts in bed voel 

ik mijn kuiten van het trappen lopen. Ik ontmoet nog een aantal mensen die in L'Esprit hebben geslapen en 

omhels ze als vrienden bij binnenkomst. 

De overgang voor mij persoonlijk is enorm groot, van het kleine persoonlijke, warme onthaal in St.-Jean-

Pied-de-Port naar wat je oneerbiedig een pelgrimsfabriek zou kunnen noemen. Pelgrimeren is big business 

geworden, zo lijkt  het. Heel gek maar ik mis de oude herberg, al heb ik er zelf niet gewerkt, ik heb het 

alleen als pelgrim ervaren, maar ook daar was het contact met de pelgrims veel persoonlijker en directer. 

Ik hoor van andere hospitaleros dat ze dat missen. Het is prachtig geworden, esthetisch, alles erop en eraan, 

een grote keuken en eetzaal, het ligt wel allemaal een eind uit elkaar. Het is een hele toer om in allerlei 

talen te verduidelijken hoe ze de wasruimte kunnen vinden, ver weg gestopt in de kelder, vele trappen af. 

De stilteruimtes worden nog nauwelijks gebruikt, jammer want ze zijn prachtig, mogelijk dat er vanuit 

georganiseerd verband makkelijker iets kan ontstaan. 

We worden goed verzorgd, naar ik begrijp als vanouds, we drinken thee bij Casa Sabina en eten heerlijk in 

La Posada, al zijn we de eerste dag pas om 11.30 uur klaar. Vandaag een half uurtje eerder. Vanzelfsprekend 

wordt er levendig nagepraat en geborreld nadat de pelgrims rusten. Een kraan op de derde verdieping gaat 

geregeld worden, dus dat is mooi. Ik vraag me af hoe het geweest is voor de mensen die als eerste hier 

begonnen zijn. 

Zaterdagavond was er een voetbalwedstrijd tussen de aartsrivalen Barça en Real Madrid, natuurlijk wilden 

velen de wedstrijd zien, maar we hebben ze uitgelegd dat het of de wedstrijd is of pelgrim zijn. Op zondag 

hebben we veel wassen gedraaid en Loes en ik zijn er uren mee bezig geweest, het wilde maar niet drogen. 

Wat bleek, we hadden de containers van de drogers niet geleegd waardoor er op een gegeven moment water 

uit liep. We hebben elkaar eens aangekeken en voelden ons niet bepaald de slimste. De anderen dachten 

dat we er tussenuit geknepen waren, maar we hadden uren in het hok doorgebracht met sorteren,  vouwen 

en kijken wat al droog was.  



 

 

Het weer wordt met de dag mooier, al waait er op het terras van zowel Casa Sabina als van La Posada een 

straffe koele wind. Tijdens de ochtendpauze genieten we heerlijk van de warme zonnestralen. Het is wel 

heerlijk, maar boven op de berg schijnt het vandaag heel zwaar te zijn geweest. 

 

Dinsdag 19 april  

Na de drukte van het afgelopen weekend, waarbij onze nieuwe herberg vol (183 man) was en de oude 

herberg geopend werd en nog eens onderdak moest bieden aan ruim 80 man, is het nu iets kalmer met ruim 

160 man. Dus wel alle drie verdiepingen in gebruik wat weer inhoudt dat alle douches et cetera 

schoongemaakt moeten worden met alle hens aan dek. Don Xavier, die na een hersenbloeding uit het 

ziekenhuis is ontslagen, heeft er plezier in gekregen om pelgrims te fotograferen en bestookt ons met 

afdrukken van zijn hobby die op de kist uitgestald worden. We hebben trouwens besloten om de kist om te 

dopen in boot met Marisol als capitana. 

Toen ik vanmorgen de oude 

desinfectiespuit uit de oude herberg 

haalde, stond Don Jesús el viejo bij de 

bus te wachten; hij vertelde dat hij een 

oud-collega/vriend ging begraven. Hij  

leek niet aangeslagen maar praatte 

honderduit, het lijkt  wel of hij jonger 

wordt. 

 

Woensdag 20 april  

Vanochtend een overspannen Ierse 

jongedame bij de boot die klaagde over 

de kou. Ze had om 04.00 uur bij de 

hospitaleros aangebeld om óverwarmdô 

te worden. Deze hadden echter niets 

gehoord. Hierop antwoordde ze: ñals er 

nu eens brand of een ziektegeval plaats 

had gevonden?ò Hierop moesten we 

het antwoord schuldig blijven.  

Toch iets om over na te denken, zeker 

met het stijgen van de jaren waarbij het 

gehoor achteruit gaat. De 

brandmeldinstallatie die steeds in 

storing gaat, wordt vandaag 

onderhanden genomen en de 

deurkrukken van de uitgangen worden 

aangepast omdat alleen Tarzan deze 

deuren ós nachts open kan maken. 

Langzaam maar zeker loopt de boel 

weer vol en moet de oude herberg weer open. Uiteindelijk kunnen we even uitrusten nadat we alle 



 

 

voetbalsupporters teleur hebben moeten stellen (Barcelona-Madrid !!!!).  Om 23.00 uur gaat de bel en staan 

er twee fietsers voor de deur van het hospitaleroshonk. De voordeur stond open. Het blijkt  nu dat na het 

verwijderen van de deurknoppen en ze te vervangen door deurklinken, het weer te makkelijk is om naar 

buiten te gaan. En eenmaal buiten blijft  de deur van het slot en kunnen ze gezellig nog een sigaretje roken 

of naar de kroeg. 

 

Donderdag 21 april  

Vanmorgen begon het goed, eerst viel het licht uit van de meeste groepen, de brandmeldinstallatie begon 

te piepen en een Noorse man was doodziek en moest naar het centro de salud, en voor de boot stonden een 

tiental pelgrims te wachten voor een stempel. Tot overmaat van ramp was Annemiek jarig en konden we 

niet de aandacht geven aan dit heuglijk feit, dat het eigenlijk verdiende. Gelukkig  konden we haar verrassen 

met een fles met haar favoriete drankje. Ik heb Patxi het probleem van de deuren uitgelegd en meteen wordt 

actie ondernomen om het probleem op te lossen. Het werd weer gezellig druk ondanks het feit dat op Witte 

Donderdag geen bus uit Pamplona komt. En ja hoor, we zitten weer vol en de oude herberg moet weer 

open. 

Annemiek 

wordt er niet 

vrolijk  van, 

want horden 

toeristen 

proberen 

naar binnen 

te sluipen 

om de 

herberg te 

bekijken en 

dus gaat 

Helmut 

portiertje 

spelen. Veel 

telefoontjes 

komen nog 

binnen om te 

vragen of er 

nog plaats is 

en, zo ja, of 

we wat later 

open kunnen 

blijven om 

nog ópelgrimsô onderdak te kunnen bieden. Dit doen we dus niet en om 22.00 uur sluiten we de boel af om 

eindelijk wat rust te krijgen. 

 

Zaterdag 23 april  

Het weer is omgeslagen, na dagen van mooi weer wordt het bewolkt en valt er wat regen. Goed voor het 

gras dat ingezaaid is op de heuvel aan de achterzijde van de herberg. In de loop van de middag arriveert 

een Vlaamse moeder met haar autistische en zwakbegaafde dochter. Bij  het controleren van de buitendeuren 

bleek deze dame enigszins overspannen, omdat ze geen contact kon leggen met Facebook, het hier te 

commercieel is, het onderkomen te luxueus is, enzovoorts. Het duurde geruime tijd voor we haar 

gekalmeerd hadden. 

 

Zondag 24 april  



 

 

Paasmorgen worden we verrast door de Vlaamse moeder en dochter met de mededeling dat ze de sleuteltjes 

van hun kastjes kwijt  zijn. De hele tent wordt doorzocht zonder resultaat. Na veel zoeken vinden we 

tenslotte een bos sleutels waar een cipier jaloers op zou zijn; hieraan zitten reservesleutels die zowaar 

passen. Het is dan ook ruim 08.45 uur voor ze weer gepakt hebben en vertrokken zijn. Dan hebben we pas 

tijd om onze zelf gekleurde eieren te tikken. Loes heeft voor de Pasen een prachtige hoed uit haar garderobe 

gehaald en steelt de show bij Paco. Voor het eerst is het wat rustiger, hoewel Don Jesús Idoate toch tevreden 

knikt als hij komt vragen hoeveel schaapjes we binnen hebben; het zijn er toch nog boven de honderd. Het 

blijkt  dat moeder en dochter een appartement bij Paco hebben gehuurd om bij te komen van hun avonturen. 

 

Maandag 25 april  

Het regent om 06.00 uur, het regent om 08.00 uur. De schaapjes hebben geen zin om op te staan laat staan 

naar buiten te gaan. De Vlaamse moeder komt halverwege de middag aan met de twee kastsleutels, ze zaten 

ergens in een tasje. Van de zenuwen had ze er overheen gekeken; ze was wel de schoenen van haar dochter 

kwijt.  Zou ze Santiago halen, vraag ik me af? Het blijft  regenen, twee verkleumde, onderkoelde Franse 

dames worden liefdevol verzorgd; de wasmachine maakt overuren. Gelukkig komt er vandaag (tweede 

paasdag) geen bus zodat we weer een beetje bij kunnen komen, want de afgelopen dagen hebben een zware 

wissel getrokken op onze fysieke en mentale gesteldheid. De nieuwe herberg voldoet aan de eisen van deze 

tijd maar heeft nog wel wat kinderziekten, zoals de warmwatervoorziening die vanmorgen uitviel. Gelukkig 

kon het euvel verholpen worden bij de binnenkomst van de eerste verkleumde pelgrims. 

Van lieverlee zag ik het kale bruin van de begroeiing op de heuvel waarop we uitkijken, veranderen in teer 

groen. Uitbundig wolken de bomen om de eer wie het eerst de staat van óafô heeft bereikt. Het ingezaaide 

gras vertoont een waasje, niet egaal maar het begin is er. En als ooit de waspalen geplaatst zijn wordt het 

misschien toch nog levendig, buiten.  

Binnen aan gedoe geen gebrek! Een heuse kakofonie galmt vanuit de receptie de trap op. Slaapzakken 

dempen het geluid boven, goddank. Hoewel het extra werk oplevert, zijn we blij  met grote aantallen van de 

zulken. Nogal wat pelgrims weten nog van weleer, betreuren het pensioen van Itzandegia. Een enkeling 

heeft geluk, kan herinneringen ophalen als het oude beestje geopend is voor de laatkomers. 

 

Dinsdag 26  april  

Het is droog en bewolkt, zodat op tijd iedereen eruit is op een enkele laatslaper na, zodat we meteen aan de 

slag kunnen. Omdat we maar twee verdiepingen bevolkt hadden zijn we op tijd klaar en kunnen we nog 

een wandelingetje maken voor het eten. En zowaar laat de zon zich weer even zien. 

 

Woensdag 27 april  

Als we na het eten om 14.00 uur terugkomen, staat de hal vol en zijn er al ruim 40 ingecheckt. We komen 

weer vol en in de dependance ook nog zeven pelgrims. Er is weer voetbal en enkele busklanten trekken 

verder als ze horen dat we toch om 22.00 uur sluiten. We konden vanavond ook vaststellen dat de 

automatische brandmeldinstallatie goed functioneert. Op gegeven moment begon het algemeen alarm door 

het gehele gebouw te loeien; de installatie gaf zone 3 aan; twee hospitaleras werden op verkenning 

uitgestuurd in de rest van het gebouw, zelf doorzocht ik zone 3 en wat bleek, een andere hospitalera had de 

pan op te hoog vuur of te lang op het vuur staan en de melder was geactiveerd. Ondertussen had een vierde 

hospitalera Marisol gebeld die na enkele minuten met kloppend hart op de stoep stond. Al  met al is het goed 

afgelopen en hebben we weer wat geleerd. Wel een aanbeveling voor het bestuur, zorg voor een procedure 

ñHoe te handelen bij brand en een ontruimingsplanò. Toevallig had Annemiek het nummer van Marisol en 

was deze bereikbaar. Ik denk dat het klooster ook graag wil  weten als er brand is of een ernstig ongeval 

plaatsvindt. 

Loes heeft ôs middags druk gebarend staan vertellen hoeveel vuur ze in zich had, dat hebben we geweten, 

terwijl ze lekker voor Helmut stond te kokkerellen had ze zoveel vuur dat spontaan het brandalarm afging, 

zoals jullie hebben kunnen lezen. Onze vuurvrouw in de weer. 

 

Donderdag 28 april  



 

 

Terugblik van een hospitalera: Jos, Boy, Loes, Helmut, Jeanine en Annemiek. Vrijdagochtend vroeg 

aangekomen, ik  dacht gelijk de kamer in te richten, helaas was dat niet mogelijk omdat de groep zo intensief 

bezig was schoon te maken, en al was er amper tijd voor een praatje, het lukte toch terwijl ze werkten. Jos 

en Boy waren eerder gekomen; die hadden de nodige informatie al gekregen en waren al gesetteld. Jeanine 

was nog bij Huberta en Arno, zij zou de volgende dag komen. Ik trof Annemiek en werd door haar tot in 

de puntjes geïnformeerd; Helmut werd door Boy op de hoogte gebracht. Het was koud en winderig die dag, 

we zijn naar Paco geweest en tijdens de koffie heeft de overdracht plaats gevonden en vervolgens hebben 

we van een heerlijk maaltijd in La Posada genoten. Het werd ons meteen duidelijk dat we het ei van 

Columbus moesten uitvinden. Mij  persoonlijk gaf het enige rust dat Annemiek steun en toeverlaat was, 

daar kon je altijd op terugvallen. Vooral niet te vergeten, Boy en Jos, met hun prettige, warme benadering 

en hun bereidheid tot samenwerking. De werkzaamheden waren intensief, we moesten loskomen van onze 

oude patronen. Naarmate dat beter lukte, was het ei van Columbus echt gevonden. Iedere dag werden we 

bedrevener in het vinden van een goede routine. Na het poetsen als Assepoester transformeerde ik me voor 

de koffie en het ontvangen van de pelgrims als moeder van de camino in een flamboyante outfit. Hoe 

drukker het was, ook al kwamen sommigen ziek of gebroken binnen, hoe meer ik voelde dat ik dit werk 

niet alleen hoefde te doen, de Heer leidt mij, het is mijn missie. Wat mij nog meer inspiratie gaf was de 

teamgeest! Iedere keer, een voor een, zag je hoe uniek iedereen was. Niet te vergeten, het mes snijdt aan 

twee kanten, het is een wisselwerking, ik geef en heb veel mogen ontvangen van de pelgims omdat ze zo 

dankbaar waren. Ik ga zeker met een heel voldaan gevoel weg en heb veel geleerd. Mijn  missie is geslaagd. 

In de loop van de middag arriveerde hospitalera Jos te voet over de berg en in de vroege avond  ontvingen 

we de drie musketiers die hier ook van plan te zijn gaan werken. Omdat de tent vol is worden ze op eigen 

verzoek naar de oude herberg gedirigeerd. 

 

 

 



 

 

Week 18-19: 29 april  - 14 mei 2011 

Hospitaleros: Wiel Diels (tot 9/5), Jos Looijse, Theo Bussink (tot 9/5), Arjan  Mooij,  Ernst van den 

Berg, Annemiek de Jongh 

Aantal pelgrims: 3184 (2010: 2307) 

 

Hallo allemaal, 

 

Vrijdag  29 april  

Wiel, Ernst en ik zijn donderdagavond aangekomen, hetgeen niet de bedoeling was maar achteraf gezien 

toch een goed idee, want nu hadden we ruimschoots de tijd om ons goed te laten voorlichten omtrent de 

gang van zaken. De overdracht vindt eigenlijk nog op de oude manier plaats in een te kort tijdsbestek, 

waardoor verwarrende situaties en onduidelijkheden ontstaan. Onze eerste dag is meteen raak met een vol 

huis en 83 in de oude refugio, gelukkig dat Annemiek bereid was om ons twee weken bij te staan. Ondanks 

haar hulp werd het toch een chaotische dag, doordat iedereen nog moest zoeken en wennen aan de vreemde 

omgeving en de grote toeloop van pelgrims. Duidelijk werd al snel dat een ploeg van zes mensen echt 

minimaal is, zeker als nieuwe hospitaleros de oude refugio ook nog moeten bemannen met alle bijkomende 

werkzaamheden, zoals schoonmaken en bedovertrekken wassen. 

 

Zaterdag 30 april  

Hiep hiep hoera, de koningin is jarig! Helaas, oranjebitter moeten wij  ontberen. Veel tijd hebben we ook 

eigenlijk niet om daarvan te kunnen genieten. Van de lieve morgen tot de late avond gaat het maar door 

met lopen, van de pelgrims of van ons. Zo zoetjesaan denk ik wel een ganse camino hier afgelegd te hebben. 

Vóór Boy gisteren de boel overdroeg, rekende hij me voor hoeveel pelgrims dit fijne bergdorp hebben 

bezocht: dit seizoen, pas zeven weken oud, schrik niet, 4440! Ik kan er géén meer zien, waarom boeken die 

mensen geen vrolijke strandvakantie??????????????? 

 



 

 

Maandag 9 mei 

Zijn we door de grootste drukte heen? Je zou het bijna zeggen. Na montones pelgrims, huizen er vannacht 

183 y pico in Spanjes poort tot de Camino der Caminoôs. Theo en Wiel zijn door omstandigheden 

huiswaarts gekeerd. Vol goede moed zijn we met ons uitgedunde groepje de stille getuigen van een nacht 

volle bak, te lijf  gegaan. Patxi heeft voor schoonmaakhulp gezorgd: Jolanda, van een schoonmaakbedrijfje, 

heeft de natte blokken voor haar rekening genomen.  

Zoetjesaan krijgen we de slag te pakken. We 

konden een uurtje van de enthousiast 

schijnende zon genieten; we bruinen prettig 

bij. Het ingezaaide gras brult de grond uit. 

De groene waas verandert stilaan in een 

mooi gazonnetje. Ik heb goede hoop dat er 

eens fijne waspalen uit omhoog schieten! 

Kan Puri eindelijk weer van haar uitzicht 

genieten, niet gehinderd door wapperend 

outdoor-goed. 

 

 


