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Voorwoord van de voorzitter 
 
 

Het Libro de Oro biedt opnieuw een uitstekend beeld van hoe het jullie als 
Hospitalero in Roncesvalles is gegaan. De beschreven ervaringen zijn weliswaar 
zeer divers maar het plezier waarmee jullie het afgelopen jaar twee, en in 
sommige gevallen vier weken in Roncesvalles hebben doorgebracht spat van de 
bladzijden af.   
 
Hoewel de werkgroep en ik zeker niet blind zijn voor de kritische geluiden over de 
herberg in Roncesvalles wil ik toch nadrukkelijk ook aangeven dat vele pelgrims 
tijdens hun verblijf, of bij en na hun vertrek, laten weten hoezeer zij hun verblijf en 
jullie gastvrijheid op prijs hebben gesteld en hebben gewaardeerd. Dat is, mede 
namens het Colegiata, een groot compliment voor jullie allemaal waard.  
 
Het jaar 2025 stond nadrukkelijk ook in het teken van de invoering van de QR-
code. Dit is niet de plaats om in te gaan op alle voor- en tegens van het systeem, 
maar ik realiseer mij terdege hoeveel frustratie en soms ook ergernis dat voor 
velen van jullie heeft opgeleverd. Regelmatig is aangegeven dat de gastvrijheid die 
wij allen aan de pelgrims willen bieden, heeft geleden door de invoering van de 
QR-code. Er waren gelukkig ook Hospitaleros die het waardeerden om pelgrims 
hierbij te ondersteunen en ik heb regelmatig ook de dankbaarheid van pelgrims 
hierover gezien en gehoord.  
 
De Werkgroep ontvangt regelmatig van Hospitaleros opmerkingen en suggesties 
om de kwaliteit van de opvang in Roncesvalles te verbeteren. Wij nemen die 
opmerkingen en suggesties serieus en proberen er, waar mogelijk, al dan niet in 
overleg met het Colegiata, gevolg aan te geven.   
Ik wens je veel leesplezier en inspiratie voor 2026.  
 
Diedrick Jansen 
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Periode 1  Vrijdag  7  maart  t/m  Vrijdag  21  maart 2025 
Hospitaleros:  Martien van Diesen, Annemiek de Jongh, Wim Tomassen, Dia Tomassen, 
   Han Hoevenaars, Berry Lammertink 
Aantal pelgrims              596 
 
 
 

 
 
 

Vrijdag 7 maart  
 

e zijn de dag rustig begonnen. Martien en Annemiek waren al twee weken aan het werk geweest ter 
vervanging van Marisol. Omdat we de eersten zijn, is er geen overdracht dus beginnen we maar met 

koffie in Casa Sabina. De menulijsten weer invullen en daarna nog een hesje uitzoeken voor de 
herkenbaarheid. Om één uur stonden de eerste pelgrims alweer voor de deur. Het liep wat door en om een 
uur of zes was iedereen wel binnen. ’s Avonds om 7 uur was de grote uittocht naar Casa Sabina voor het 
pelgrimsmenu. Om 9 uur lag het merendeel alweer op  één oor behalve een Duitser. Die werd door een 
andere pelgrim terug naar de herberg begeleid omdat hij een slok te veel op had. Hij is als een blok in slaap 
gevallen. 
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Zondag 9 maart 
 

ijn eerste ervaringen als Hospitalero in Roncesvalles: 
Na een uitstekende treinreis vanuit Rotterdam aangekomen om 20.00 uur in de herberg van 
Roncesvalles. 

Kennis gemaakt met Berry en Han. Martien en Annemiek kende ik al langer. 
Uitleg gekregen hoe alle werkzaamheden verdeeld worden. 
Martien heeft daar een heel overzichtelijk rooster voor gemaakt. De eerste nacht heel goed geslapen. 
Volgende morgen wegwijs gemaakt in de praktijk. 
En wat een sleutelbos!!! Word daar de eerste dag maar eens wijs uit. 
Het ontvangen van de pelgrims vond ik echt ontzettend leuk. Zij zijn blij dat ze eindelijk bij de herberg zijn 
aangekomen. Een herberg die comfortabel is ingericht.  Alles wat de pelgrim nodig heeft is aanwezig. 
Jammer dat ik geen Spaans spreek, maar met Engels, Frans en Duits kan ik me goed verstaanbaar maken. 
De eerste dag waarop ik zoveel mogelijk heb geprobeerd bij alle taken van de Hospitalero te gaan kijken, 
ben ik zeer tevreden aan de 2de dag begonnen. 
De sfeer in de groep is heel prettig. Iedereen is bereid om elkaar waar nodig te helpen. 
Ik voel me thuis!!!  
Ik denk, dat ik het jammer zal vinden om op 21 maart weer naar huis te gaan.  
 

Maandag 10 maart  
 

e dag van en voor Martien. De schrijver begint met een B…. de tekst beslaat  5    7    5   lettergrepen. 
Een voorbeeld:  
De haard ontsluiten 

De stukadoor wordt oud 
Berijpte haren 
Martien. , zich bewust van zijn steeds krommer vinkje achter zijn jaren, is heel blij met zijn boek 
“De Haiku’s van Basho” met culturele achtergrondverklaringen. 
Dit zijn dagen van het kleine gebaar: 
Een jongen loopt mij voorbij; ik vraag naar zijn nationaliteit; ik spreek hem aan in zijn taal “je te souhaite un 
bon repos”, en…alsof je een gordijn wegschuift, verschijnt er direct een prachtige glimlach op zijn gezicht. 
Een Australische komt binnen; ze is gevallen, heeft pijn aan haar schouder en kan haar rugzaksluiting niet 
openen. Ik help haar, breng haar rugzak naar haar bed en wijs haar op het Centro de Salud in Burguete, dat 
ze de volgende morgen kan bezoeken. 
Deze kleine gebaren maken alle leden van onze equipe mee ; heel plezierig en nog eens zo plezierig ze tegen 
elkaar te vertellen om 22.00 uur, aan het einde van onze  dienst elke dag. 
 

Dinsdag 11 maart 
 

e stapt heel zelfbewust de herberg in. De etappe vanaf St.-Jean-Pied-de-Port heeft haar tred niet 
vertraagd. Er is geen enkel spoor van vermoeidheid getrokken in haar gelaat, dat de breekbare teint 
heeft van zonloze winters.  De ogen hebben in een oogwenk de situatie in beeld gekregen. Hier ben ik 

en ik draag met trots een jack met in forse letters “Russia”. Alsof het Kremlin een reclamezuil heeft 
uitgezonden naar de meest Westelijke streek van Europa. Poetin heeft  Nataljia persoonlijk uitgekozen uit 
het bestand van de KGB om de Camino te destabiliseren. Hier loopt het boegbeeld van de Russische 
onbeschaamdheid. 
Ik hou sowieso niet van uitingen van groepslidmaatschap. Het zijn insignes van onverdraagzaamheid. Niets 
zo belachelijk als een schelp op een rugzak. Een vlaggetje van Noorwegen op de rugzak van een pelgrim kan 
me al verdrietig maken. Femke Bol die na een overwinning de vaderlandse vlag om zich heenslaat, 
vertegenwoordigt in mijn  ogen de domheid der natie. De tekst “I love Limburg” achter op een auto 
beïnvloedt mijn rijgedrag negatief. Al dit soort uitingen van rechtsnationalisme trekt grenzen tussen 
mensen, sluit anderen uit en -zeker in het geval van Nataljia - provoceert mateloos. Ik had een klein 
gesprekje met haar over de gevoeligheden van het zo ostentatief dragen van haar jack in deze tijd. Zinloos. 
Ze was lid van het Russische damesrugbyteam. 
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De Amerikaanse pelgrims, die de afgelopen week de herberg bezochten, hadden het beter begrepen. Waar 
nationalisme hen toch in het bloed zit, droegen ze geen enkel embleem waarop hun herkomst zichtbaar 
was. En zonder uitzondering begon hun eerste zin met: “I am ashamed.”  
 

Zondag 16 maart 
 

e voelden ons vannacht goed beschermd door een dienaar van de Heer die bij ons Compleet met pij 
en daaronder een kazuifel, was hij van uit Litouwen naar Spanje vertrokken om de Camino te lopen. 
Zijn kelk in zijn rugzak. Natuurlijk moest hij aan zijn dagelijkse plichten voldoen en was met Don  

Bibiano overeen gekomen dat hij vóór 8 uur de mis zou opdragen in de kapel. Mocht hij later zijn, dan had 
hij de kerk tot zijn beschikking. Uiteindelijk werd hij om ver over achten opgepikt bij Casa Sabina en 
verzocht toch snel zijn bezittingen uit de herberg op te halen. 
Deze dienaar van God had niet voorkomen dat er ook een poging  van fraude gedaan werd door een andere 
pelgrim. Deze dacht slim te zijn door zijn bezittingen van de eerste verdieping naar de tweede te 

verplaatsen die in deze tijd niet of nauwelijks 
gebruikt wordt en zo nog een nachtje extra 
te kunnen blijven. Hij had echter niet 
gerekend op het recherchevermogen van de 
Hospitaleros. Die maken ’s morgens na de 
poetstaken regelmatig een rondje over de 
zaal waar maar een beperkt aantal bedden 
beslapen is geweest. De bezittingen van de 
verstekeling werden ontdekt. De vogel zelf 
was nergens te vinden. Alle spullen maar van 
bed gehaald en beneden bij Marisol achter 
slot en grendel opgeborgen. De deuren van 
de tweede verdieping op slot. Zo moest hij 
zich vanzelf wel een keer melden. Zijn 
excuus was dat je op de Camino del Norte 

wel twee nachten mocht overnachten in een herberg. De vraag is of dat daar dan ook geldt voor 
verstekelingen. 
 

17 maart 
 
El dia de QR 
 

mdat de Spaanse regering al even alochtonofoob is als Johanna Faber van de PVV, heeft zij bedacht, 
dat elke inreizende persoon zijn hele database aan gegevens voortaan moet storten in ’s lands dark 
web. Wat er daarna mee gedaan wordt is al even duister als de plannen van de Nederlandse regering 

daaromtrent. De grenzen van de privacy worden opgerekt, er worden hekken gezet rond imaginaire 
groepen. 
De consequentie voor de herbergen langs de diverse Caminos is dat zij – evenals alle Paradores, hotels, 
Casas Rurales, Hostales, pensions en B&B ’s - per inkomende pelgrim een hele trits aan gegevens moeten 
noteren van betaalwijze tot gender en van vervoermiddel tot aard van de bagage. Gegevens die 
waarschijnlijk altijd gegevens blijven en nooit informatie worden. Zoals alles wat genoteerd werd op dat 
formuliertje dat begint met te vragen naar leeftijd en via godsdienst en beweegreden uiteindelijk te voet, te 
fiets of te paard eindigt. Er wordt geteld, er worden rijtjes opgesteld, eventueel grafiekjes gemaakt. En dat is 
het. Er wordt geen actie ondernomen om tendensen te bevorderen of te stuiten. Er worden geen 
maatregelen genomen om groepen te weren of juist aan te boren. Kortom, het invullen van die formulieren 
heeft totaal, totaal, totaal geen nut. 
Zo zal het de Spaanse regering ook vergaan met alle privézaken die ze binnen schraapt. Window dressing 
voor het kiezerspubliek, een Wilderiaans “minder-minder”: geen ethiek, geen beleid. Maar intussen zit ook 
de herberg in Roncesvalles opgescheept met een tas aan administratieve opdrachten. Al die gegevens 
moeten, al dan niet in strijd met de privacywetgeving, uit de pelgrim geperst worden. Vandaar dat het 
vandaag QR-day is. De eerste dag dat we gaan proberen op een eenvoudige manier (middels een QR -code 
dus) zoveel mogelijk van de gevraagde gegevens te verzamelen. Dat gaat absoluut lukken: de ICT-wereld kan 
alles waardenvrij aan. Een QR-code scannen, een lijst invullen en dan bij Marisol een bed ophalen. Niemand 
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die zich afvraagt, of we nu kampbewakers zijn geworden van een post Franco-regime. Gelaten zien we zelfs 
toe, dat ook dat vermaledijde witte papiertje nog steeds schriftelijk moet worden ingevuld: “Ik ben 63 en 
kom te paard over de Camino.” Kwam Sinterklaas ook niet uit Spanje? Daar zijn we toch ook aan gaan 
twijfelen. 

 
Dinsdag 18 maart 
 
Het nieuwe registreren 
 

andaag was het dan zover. Er ging gewerkt worden met het gebruik van de QR -code als check-in 
methode. We waren natuurlijk benieuwd hoe dat zou gaan lopen. Het voordeel van zo’n eerste periode 
is dat het normaliter niet zo druk is wat het aantal pelgrims betreft. Zij komen doorgaans 

druppelsgewijs binnen hetgeen de invoering van het nieuwe systeem van registreren overzichtelijk en 
werkbaar maakt. 
Het overgrote deel van de (34) pelgrims hadden de QR-code  (persoonlijke)code bij aankomst al op hun 
mobiel staan, waarop wij ook gehoopt hadden. Een paspoort tonen is dan niet meer nodig. Helaas vindt 
Marisol het nu nog wel nodig het gebruikelijke witte  formulier te laten invullen. Dat is “dubbelop” 
natuurlijk maar verondersteld wordt dat dit binnen afzienbare tijd niet meer nodig is. Het nieuwe 
registreren levert overigens nauwelijks tijdwinst op want alle overige handelingen zoals bed toewijzen, 
menutickets verkopen etc. blijven natuurlijk nodig. 
Er zijn echter ook pelgrims die bij binnenkomst hun OR -code nog niet op hun gsm hebben staan. Die 
moeten in de hal eerst een wifi verbinding tot stand brengen en vervolgens de daarvoor bestemde QR-code 
(ook in de hal aanwezig) scannen waarna zij een vragenlijst (Spaans, Engels, Frans, Duits, Italiaans of 
Portugees) op hun gsm moeten invullen en die vervolgens doorsturen. Als dat goed gaat dan krijgen zij even 
later hun eigen QR-code via mail doorgestuurd en kunnen ook zij daarmee bij ons en voortaan in elke 
volgende Albergue, hostel etc. geregistreerd worden. Dit is in de meeste gevallen ook gelukt. 
Om onduidelijke redenen lukte bovenstaande handelingen in 
enkele gevallen echter niet. Zij werden daarom op de 
traditionele manier ingecheckt.  
De pelgrims die zonder persoonlijke QR-code arriveren vragen 
nu meer aandacht van de Hospitaleros voor wat betreft hulp 
bij het aanvragen van die persoonlijke code. Maar allengs zal 
die groep pelgrims kleiner en kleiner worden. Een 100% score 
zal overigens wel een utopie zijn. 
De relatie met de pelgrims wordt er niet slechter door 
overigens. En om die relatie, om onze gastvrijheid gaat het 
tenslotte. Na negenen kwam een Texaan nieuwsgierig de 
receptie binnen. “Ik heb helemaal niks te vragen. Maar mag ik 
even een praatje komen maken?”. Na een gesprek over 
midlifecrisis, verdieping van het leven en de diepgaande 
malaise in de Verenigde Staten, nam hij afscheid. ”ik vond het 
heerlijk, zo ontspannen met jullie te kunnen palaveren.” Hij en 
ook wij gingen tevreden naar bed. 
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Woensdag 19 maart  Verjaardag van Marisol     
Feriado de Marisol, la Reina de Oreaga 
 
 
Naar Garralda y vuelta 
 

e ochtend is fris en dat was plezierig. Ik wandel naar Burguete, wordt ingehaald door een pelgrim, wier 
rugzak ik bij de kapel gezien heb. 
Dan loop ik alleen richting Espinal lang Romeinse opgravingen, die geleid worden door een Engelse 

universiteit. Bij de route national loop ik verkeerd , vraag de weg aan een Spaans echtpaar en loop even 
later op een mooie weg richting Garralda. Daar vraag ik de  weg terug naar Roncesvalles. 
De vrouw spreekt over een Puerta, maar dat moet een Fuente zijn; daar wordt een wandeling getoond van 
een uur. Klopt dit wel??? Ik zoek verder, ga een café in, vraag de weg aan 2 leeftijdgenoten, maar die zeggen 
alleen maar “lluvia” en “perder” Die hebben wellicht niet de kracht meer om zich te committeren. Dan 
nummer drie; een aardige man, die precies weet, waar hij het over heeft. Die vertrouw ik en ik heb de route 
gevonden. Na verloop van tijd tijdens  de klim komt een en ander mij bekend voor en ja hoor, hier heb ik al 
een keer geslapen. 
Ik loop op de goede weg, passeer een kruis, duik het bos , zet mijn tent op en wil gaan slapen. 
Maar wat is er aan de hand, mijn voeten worden niet warm, dus ik rust wel maar slaap weinig. In de morgen 
zijn ook mijn handen zo koud, dat, als ik foto’s wil maken, mijn handen hun dienst weigeren, hoe mooi de 
natuur op dit moment ook is met een nevel, waar ik boven sta en enkele bomen, die daar donker tegen 
afsteken, terwijl de bel van enkele paarden in de buurt klinkt, alsof ze willen zeggen: “Nee, je bent niet 
alleen;  we houden je in de gaten. 
In Roncesvalles zie ik als eerste Marisol, die mij aanraadt een douche te nemen. Was dat omwille van de kou 
of omdat ik een bepaald aroma om me heen had? Ik heb natuurlijk met mijn kleren aan geslapen. Het was 
een prachtige wandeling  
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Donderdag 20 maart 
 
Lost and Found 
 

nnemiek gaat elke ochtend als een stofzuiger over de verdiepingen, om al het bruikbare, dat pelgrims 
achterlaten, te redden uit de vuilnisbak of weg te schrapen van de vensterbank. Alles wordt beoordeeld 
op herbruikbaarheid en nut en gaat dan in een circuit van wassen en herstel. Handschoenen, 

onderbroeken, powerbanks zijn gebruikelijke en voor de hand liggende kleinoden die uiteindelijk de weg 
naar de “tafel” vinden, waar pelgrims hetgeen dat van hun gading is kunnen meenemen. 
Soms is er echter ook een verrassende 
kreet of een enthousiaste lach, een 
verbaasde uitroep of een geërgerde 
opmerking. Wat te denken van een pak 
koffie, een setje van 12 verschillende 
nagellakken, een spalk voor een gebroken 
enkel. Alle Cd’s van Luis Mariano, twee 
fitnessgewichten van elk een kilo, een 
gezinsverpakking tandenborstels. Er zijn 
nog maar twee weken pelgrims 
ontvangen en een stoomstrijkijzer en een 
grondboor prijken al in Annemiek d’r 
etalage.  
 

Vrijdag, 21 maart 
 

p de valreep dan toch nog wat overdenkingen . Na bijna 5 weken ben ik moe, heel moe eigenlijk. De 
jaren gaan tellen…. Toch is het prima me  een periode in warme , Spaanse hartelijkheid te wentelen. Ik 
moet alles goed laten inwerken , er weer een jaar op teren. 

Behalve de lol over de boven beschreven schatten die ik des morgens vergaar , zijn de herinneringen aan 
blije pelgrims van langere duur , gelukkig. 
Ander fenomeen  is toch wel schakelen. Ik moet schakelen, van het ene inschrijving- systeem naar het 
andere. De digibeet in me gilt, zweet en trilt op haar benen. Van het eenvoudige  bonnetje voor het bed van 
weleer (2004) via uitbreiding  jaar na jaar met ticket zus, ticket zo, zijn we nu dan aanbeland in het internet 
tijdperk. Balpen heb je nauwelijks nog nodig. De muis is nu het gereedschap . Ik zie er tegen op , dinsdag de 
18de maart was mijn vuurdoop.  Deskundige uitleg van Marisol maakt echter dat ik het kunstje snel onder de 
knie heb.  Begrijpen hetgeen ik doe?  Zeker niet!  
Het was koud, winderig en nat bij tijd en wijle. Het weer liet ons dit jaar in de steek. Het muurtje bouwen 
van sneeuw om de koffie kopjes in te zetten bij Casa Sabina op het terras , was er niet bij dit keer.  De 
begroeiing op de helling, waar we op uit kijken, is grauw bruinig, niks uitbotten.  We zullen daarvoor 
noordwaarts moeten reizen. Hetgeen we dan ook morgen zullen doen. Jammer, we hadden het goed met 
elkaar , waren aan elkaar gewaagd. 
Komen we volgend jaar weerom ? Dacht het wel, hoewel een zeer trouw gediende het nu welletjes vindt. 
Hij heeft gelijk. Gezien zijn lange staat van dienst is dit besluit zeer gerechtvaardigd! Maar we zullen je 
missen, Han met je  rustgevende aanwezigheid . Het ga je goed jongen en dank voor je relativerende 
hartelijkheid! 
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Periode 2  Vrijdag  21 maart  t/m  Vrijdag  4 april 2025 
 
Hospitaleros: Peter Stoks, Catherine Michot, Sjaak Wolst, Cor Baay, Thera van den Hurk,  Ingrid 

Lochmann van Bennekom, Peter Ballemans,   
Aantal pelgrims 1.323 
 

 
 
Vrijdag 21 maart 
Vreemde dag vandaag 
 

a zo’n overgangsdag is meestal een wat vreemde dag. De ouwelingen zitten met hun hoofd al helemaal 
bij de terugreis en de nieuwelingen met hun hoofd bij al die dingen die nog te gebeuren staan. De 
overdracht was helder en goed geregeld door groep 1. Evenals het schoon achterlaten van de herberg. 

Echt tot in de puntjes verzorgd.  
Tot aan het feitelijke werk heb je een paar uitjeneuspulkuurtjes die opgevuld worden door de spullen in je 
kamer op orde maken, door het gebouw banjeren, kennismaking met Marisol en de eerste lunch 
verorberen.  
Dan begint eindelijk het eigenlijke werk. Pelgrims ontvangen, instrueren, papiertjes invullen en een nieuw 
systeem van inschrijving je eigen maken. Dat laatste lijkt simpel, maar het werd een ware puinhoop. Niet 
door de inzet van onze Hospitaleros, maar omdat het systeem op hol sloeg. Niet zo gek als je bedenkt dat 
het pas een paar dagen draait en dat er kennelijke nog allerlei verscholen kinderziektes zijn. Zelfs Marisol 
wanhoopte en ondanks het uitermate rustig is qua toestroom werd de rij pelgrims steeds langer en langer.  
De bedoeling is dat de pelgrims met een kant-en-klare QR-code (zeg maar een soort digitale pelgrimspas) 
binnenkomen, die QR-code kunnen laten inlezen in de Mostrador zodat het hele inschrijvings-proces 
versneld wordt. En het mooie is dat die QR-code bij elke herberg kan worden ingelezen. Wij, als slimme en 
uitermate rustige Hospitaleros, raken hulpeloos verloren  als het systeem onwillig blijft en de instructie van 
Marisol voor ons onvoldoende bleek. Morgen meer aandacht over dit onderwerp door Marisol. 
Qua pelgrims vandaag dus een uitermate rustige dag. Wat opvalt is dat er verhoudingsgewijs meer Aziaten 
binnen komen dan Europeanen. Het team pakt zijn taken snel en geruisloos op en na wat haperingen wordt 
het zoals altijd weer een geoliede machine.  
Laat kwam nog een stel binnen dat de weg kwijt was geraakt (eerlijk gezegd ook een beetje in hun hoofd) 
en uitdrogingsverschijnselen had. We hebben ze vertroeteld en aangezien zij geen QR-code hadden, maar 
op een houtje-touwtje-manier ingeschreven.  
Slechts 10 wasjes en 10 droogjes. Twee sokken kwijt, oortjes in een gewassen broek gevonden en een 
verpulverde tampon die voor veel pluizen gezorgd heeft.    
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Zaterdag   22 maart 
Weinig te beleven 
 

at heerlijk dat wij vroege vogels in het team hebben. Met z’n vieren werden de pelgrims uitgezwaaid. 
Heel veel bedankjes werden door ons ontvangen. Terwijl wij nog nauwelijks wat hadden gedaan doet 
ons dat toch goed. Na een uitgebreid ontbijt was het poetsen geblazen. Ook dat ging in een rap 

tempo en om 9.30 uur was alles weer spic en span. 
Na de lunch werd door Marisol een zekere Sandra geïntroduceerd. Zij valt in het weekend in, maar ook zij 
moet zich een nog niet goed werkend systeem eigen maken. En eerlijk is eerlijk dat valt zowaar niet mee. 
Een tweede computer wordt erbij gehaald en dan maar wachten tot een pelgrim zich komt inschrijven. 
Twee van onze Hospitaleros zijn leergierig en zweven om de Mostrador heen om zodoende een graantje van 
dat ingewikkelde systeem mee te pikken. Het probleem is, …. niet iedere pelgrim heeft via de QR-code een 
digitale pelgrimspas, ook al is alles goed ingevuld. Bij geen digitale pas, wordt in de Mostrador alles (weer) 
opnieuw ingevuld in de hoop dat die toch gaat verschijnen. Zo ja, dan wordt het iets makkelijker, zo niet dan 
wordt er een combinatie gemaakt van de oude en nieuwe inschrijving. Daarbij is er nog geen Koreaanse 
vertaling van die app. Al met al behoorlijk tijdrovend en nog steeds voor onze leergierige Hospitaleros een 
“black box”. 
Morgen gaan ze proberen via Sandra de nodige kennis op te doen. 
De avond is gevuld met routineklussen en het binnenhalen van een verlate fietser, twee verdwaalde 
wandelaars en dat was het dan voor vandaag. 
De heerlijke soep is genuttigd, de planning voor morgen gemaakt en de meeste pelgrims liggen al op 1 oor. 
Morgen weer een dag, maar hopelijk wat avontuurlijker en drukker dan vandaag.  
8 handwasjes, 4x wassen en 5x drogen. O ja, er was een pelgrim die hier voor de 7e keer kwam. 
 

 
Zondag   23 maart   
Straalbezopen  
 

ondag vandaag en de laatste pelgrim hebben we echt de herberg uit moeten persen. Je hebt snelle 
vogels die monter de rugzak oppakken en nieuwsgierig de nieuwe dag binnenwandelen. Maar je hebt 
ook trage vogels die laat uit hun bed komen, alle spullen weer opnieuw uitstallen alvorens die in 

dezelfde formatie wederom in de rugzak verdwijnen en maar niet vooruit te branden zijn. We hadden 
vandaag 45 snelle vogels en drie trage exemplaren die er een potje van maakten. Maar met geduld, tact en 
lieve woorden was de tent om 8.20 uur helemaal leeg. De reden dat ik over “vogels” schrijf, komt omdat wij 
een heuse vogelaar in ons midden hebben die echt alles over de voorbij vliegende beesten weet te 
vertellen. Boeiend en interessant. 
We hebben vandaag de poets weer ter hand genomen en alle richels op de bovenste bedden een extra 
wasje gegeven. Daarna een uitgebreide brandoefening gedaan zodat eenieder weet wanneer die wat moet 
doen en waar moet zijn. Daarbij was er ook een goede tip van een van onze Hospitaleros en die is dat zodra 
er een brand is meteen alle ramen sluiten als je toch bezig bent de afdeling te evacueren.  
Vandaag toch weer wat wetenswaardigheden. Een Chinese mevrouw die in Parijs studeert heeft slechts een 
kopie van haar pas. Dat blijkt niet genoeg en daardoor kan zij zich niet laten inschrijven om bij ons te 
kunnen slapen. Het gekke is dat het hotel dat wel accepteert en La Posada ook. Maar Marisol is daar 
resoluut op tegen. Verder een vader met een tienjarig zoontje die in een dag helemaal vanuit Saint Jean-
Pied-de-Port hiernaartoe zijn gelopen, een lange Chinees boven de 2 meter die geweldig Duits en Engels 
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spreekt, een kwade pelgrim die niet op een bovenbed wilde liggen (later allemaal geregeld), en tot slot de 
eindknaller.  
Tijdens de laatste ronde zagen wij een man in de stoel zitten. Wit, bewegingsloos en hij had in zijn broek 

geplast. Eigenlijk dachten wij dat die hartstikke dood 
was. Gelukkig een klein tekentje van leven. Voor de 
zekerheid onze huisarts er maar bijgehaald. Die heeft 
hem een paar medische meppen op zijn hoofd 
gegeven en uiteindelijk deed hij een oog open. Maar 
even snel weer dicht. De anamnese was; 
straalbezopen. Even later hoorde wij een doffe knal 
pal voor de huiskamer. Diezelfde man dus, die 
verwoede pogingen ondernam om naar het toilet te 
gaan.  
Met begeleiding en bijzondere zorg hebben wij de 
man in zijn bed weten te brengen.  
Toch nog wat meegemaakt vandaag. 

 
 

Maandag 24 maart 
Ik merk dat uw deur ook openstaat 
 

at is het toch zalig toeven hier. Mooie kamers, fijne bedden, warme omgeving en ook nog gezellige 
lieden en dankbare pelgrims om je heen. Daarbij heerlijke diners en als je op het gebied van 
etenswaren nog iets extra wenst, kun je een lijst invullen. De bedoeling is dat de aangestreepte 

benodigdheden dan worden afgeleverd. Zo ook dit keer. Met de nodige zuinigheid in acht genomen, hebben 
wij wat besteld. Geen luxe dingen, want we hebben het hier al goed genoeg. Gebonk op de deur en daar 
staat Pablo, alsof hij net een vrachtwagen heeft beroofd. Een onmetelijk aantal versnaperingen wordt de 
huiskamer ingestort. En weg is de gedienstige Pablo weer. Daar zitten we dan tot onze nek in de spullen. 
Even een klein voorbeeld; wij hadden 1 reep chocola besteld en wat kregen wij? 20 grote tabletten chocola 
met allerlei smaken. Waar laten wij al die heerlijkheden? De koelkast wordt gereorganiseerd, het tableau 
onder het raam en ook de kast waar de geluidsapparatuur in zit. Het is allemaal gelukt maar het lijkt nu 
meer op een knibbel knabbel knuisje huisje vol lekkernijen. De dames beraden zich al over de 
avondmaaltijden en de boys gaan de grote hoeveelheden kleine komkommers omdopen tot zure bomen. 
Nog even terugkomend op de straalbezopen man van gisteravond. Wij hebben de stoel dat vol met  pies lag 
en de grond daaronder gedesinfecteerd en grondig schoongeboend. Als trofee vonden wij in zijn bed nog 
een natte onderbroek. Maar net alsof er niets aan de hand was vertrok hij vroeg in de ochtend monter op 
pad naar Zubiri. Zo te zien werkte zijn lever nog goed, maar voor hoelang?                                                                                                                                                                                                                                                    
Het is koud en de pelgrims komen verkleumd binnen. We geven ze een warme kop thee en laten hen even 
op temperatuur komen. Ondertussen proberen wij gezamenlijk de QR-code voor hen in te vullen, want dat 
scheelt bij de Mostrador. Tenminste als de QR-code functioneert.                                                                                                                                                                                                                  
Voor mij staat in de lege hal een uitgevloerde Japanse mijnheer. Nat, desolaat, maar wel volkomen tevreden 
over zijn eigen verrichte prestatie. Hij rekt zich uit en tegelijkertijd laat hij een knots van een scheet. Niet 
zomaar eentje, maar ik weet zeker dat wanneer hij aan zee had gestaan er opnieuw een tsunami zou 
komen. Ik zei meteen “Welkom beste mijnheer, ik merk dat uw deur ook openstaat.”. Hij schrok zich rot. Hij 
had zich niet gerealiseerd dat ik achter hem stond. Met diepe buigingen verkoos hij ongezien weg te 
glippen. De avond verloopt soepel. Zo hier en daar illegaal een deken toebedeeld. Eentje aan een oudere 
vrouw (die trouwens de volgende dag ziek bleek) en de andere aan een spring in het veld die door haar 
bijzondere lingerie meer een gevaar voor haar omgeving vormde.   

 
Dinsdag 25 maart 
Een grijze dubbele blauwvinoog kwikstaart  
 

neeuw die verkiest, als grote natte kledderige regendruppels, stroompjes naar beneden te vormen en 
dat voorspelt dat het vandaag wederom een koude natte dag gaat worden. Een aantal pelgrims komt 
vroeg binnen. Zij hebben een taxi verkozen boven hun eigen geploeter. Daarna komen de diehards. Die 

laten wij eerst chambreren alvorens zij het traject van inschrijving ingaan. Onze vogelaar verzorgt hen op 
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een gemoedelijke manier met aandacht, een warme kop thee en een Mariaatje. Sjaak, onze vogelaar dus, 
vertelt over het vogelen op zo een enthousiaste manier dat je bijna in staat bent meteen een verrekijker aan 
te schaffen. Dolblij kwam hij vanochtend binnen omdat hij een grijze dubbele blauwvinoog kwikstaart (of 
zoiets) had gespot. Hij blij, wij blij.                                                                                                                                      
Ik was vannacht minder blij. De eerste nachtbeller meldde zich. Een rokende Aziaat die niet kon slapen en 
dacht een saffie nodig te hebben. Toen hij buiten stond ontdekte hij dat de deur in het slot viel. Dan maar 
bellen en met mijn bitje nog in liep ik op mijn blote voeten halfslapend naar beneden en deed de deur 
open. Duizenden excuses volgden met daarbij diepe buigingen. Zo diep dat zijn neus bijna mijn blote voeten 
raakte. Of dat een bedwelmend effect heeft gehad weet ik niet, maar hij heeft niet meer aan de bel 
getrokken.                                                                                                                                                                             
De schoonmaak verliep weer vlekkeloos. We misten wel de kleine krukjes die gebruikt worden om de 
bovenbedden schoon te maken. Slechts twee hebben we gevonden. Eentje zo gammel dat zelfs die grijze 
dubbele blauwvinoog kwikstaart er doorheen zou zakken. Via de WHR kregen we een akkoord om morgen 
vier nieuwe aan te schaffen. (IKEA in Pamplona).                                                                                 

De bedoeling is dat we ook de lakensetjes zelf op de 
bedden gaan plaatsen. Daarover is met Marisol een 
afspraak gemaakt dat wij daarmee morgen gaan 
starten. Zelf moeten wij nog even uitvogelen wat de 
handigste methode is. Vandaag de eerste rondleiding. 
Een vrije kijk zonder begeleiding in het museum en 
daarna met begeleiding naar het knekelhuis en de 
crypte onder de kerk. Leuk en interessant om te zien, 
maar we waren blij dat we daarna weer terug waren 
in de warme huiskamer.                                                                                                                                                                                    
De rest van de dag verliep wederom soepel met veel 
gelach en af en toe wat serieuzere zaken. Zoals het 
traceren van een pelgrim die zijn creditcard had laten 
liggen, het bestellen van een taxi voor een zieke 
pelgrim, meelopen naar het hotel met twee pelgrims 
die het hier maar een arme bedoening vonden en 

liever op stand wilden slapen en tot slot een ouwe snoeper die zat te sjansen met onze twee vrouwelijke 
Hospitaleros. 
 

Woensdag 26 maart 
Morgen kan hij weer verder  
 

en snelle start vandaag. Het handjevol pelgrims volgde gedwee de zachte tonen van het Gregoriaanse 
gezang, die evenzo naar buiten dwarrelden. De poets was binnen 40 minuten gebeurd. En geen Franse 
slag, maar het serieus afnemen van de bedden met desinfecterend spul en flink zuigen in alle hoeken en 

gaten. Zelfs de ramen worden gelapt. Daarna vertrekt Catherine naar Pamplona om nieuwe  krukjes op te 
halen bij IKEA en om nog wat meer boodschappen te doen. Vandaag voor het eerst de laken- en sloopsetje 
dat voorheen bij de Mostrador werd gegeven, op de bedden gelegd. In 2 minuten en 20 seconden was deze 
klus op afdeling 1 geklaard met twee Hospitaleros. Fluitje van een cent en morgen zien we wel hoe de 
pelgrims hierop gaan reageren. Terwijl Sjaak die IKEA-krukjes in elkaar sleutelt, hield Cor danig de wacht om 
de pelgrims weer op te vangen. Wat is het koud en nat. En gelukkig heeft hij de swing te pakken om 
desolate pelgrims meteen te voorzien van warme thee met iets lekkers. Thera doet haar best om pelgrims 
in het nieuwe systeem te duwen, maar ook vandaag blokkeert dat systeem weer. Met veel technische 
ommetjes lukt het haar toch. Perfecto. Ingrid is een harde werker die overal te vinden is. In de was, de 
Mostrador, tijdens de ontvangst en daar waar hulp gewenst is. Net zoals Thera en Catherine is zij een 
positieve meedenker om alles goed georganiseerd te krijgen. Want ondanks de povere opkomst van 
pelgrims blijven de werkzaamheden gelijk. Niet in kwantiteit, maar wel in de kwaliteit dat wij willen leveren. 
Bijvoorbeeld even meelopen naar het hotel, taxi bestellen, meegaan naar La Posada als blijkt dat er iets mis 
is gegaan met het reserveren van vega-diners. Daarbij geven we tips en adviezen over de volgende etappes. 
En het frappante van deze groep is dat die sowieso empathisch is maar ook zeer service-gericht. Er komt 
een pelgrim binnen met veel bloed op zijn been en op zijn hoofd ook wat. Hij bleek gevallen te zijn en 
tijdens die val was niet alleen zijn been, maar ook zijn rugzak kapotgegaan. Een van de banden was totaal 
los geknapt. Nadat onze huisdokter Thera een QuickScan had gedaan en de man snel naar de douche 
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dirigeerde, was Sjaak al bezig zijn rugzak te repareren. Dolgelukkig was deze man met onze acties. Morgen 
kan hij weer verder. Ik wil geen boete van 3000 euro riskeren, maar toch?? Vandaag komt een Hospitalero 
extra naar ons toe. Die was al gepland, omdat we drie uitvallers hadden. Omstreeks 18.00 uur komt hij na 
een lange reis aan in Saint Jean-Pied-de-Port . Hoe dat gaat moeten we nog afwachten. In de ochtend 
hebben we de bedbakken aan de rechterkant schoongemaakt. Even een klusje, maar dan is ook dit weer 
gebeurd. Aanstaande woensdag is de linkerkant aan de beurt. Verder weer de routinematige klussen en 
daarna aan de koffie. Ondertussen is onze technische man Sjaak aan de gang gegaan met het repareren van 
de oude centrifuge die helemaal uit elkaar was geknald. Of dit gaat lukken is nog de vraag.  Buiten is het nog 
steeds guur en nat. Dus als ontvangst hebben we thee klaar staan met  
koekjes. 

 
 
Toen wij terugkwamen van de lunch stond de hal al vol. Een voor ons tot nu toe ongekende luxe. Eindelijk 
een beetje leven in de tent. Snel pakt ieder zijn en haar taak op om de file zo snel mogelijk te laten krimpen. 
Ieder binnenkomende pelgrim begint meteen met het invullen van de QR-code.  Oeps, weer gedoe met het 
systeem. Niemand kreeg de digitale pelgrimspas. Dus het werd weer “handwerk” en slim tewerk gaan om 
de pelgrims toch in te kunnen schrijven. Zelfs de scanner begaf 

het.                                                                                                                                                                       
Daardoor werd het wel drukker in de hal, maar ook supergezellig. Verhalen werden gedeeld en groepjes 
gevormd. Ondanks de kou werd het buiten bijzonder gezellig. Een groep jongeren rookte gezamenlijk een 
joint. Toen ik naar hun toeliep probeerden zij die snel te verbergen, maar de lucht leidde mij naar een potje 
waarin die joint lag te smeulen. Toen ik vertelde dat ik uit Amsterdam kwam, slaakten zij een zucht van 
verlichting en vroegen of ik ook een haal wilde. Want in Amsterdam rookt toch iedereen een joint?                                                                                                                           
Een oververmoeide Aziatische dame kotste alles onder, omdat zij zich fysiek te veel gegeven had. Onze 
huisdokter Thera in optima forma heeft haar weer in korte tijd op de been en naar haar bed gekregen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Een zeer verdrietige Franse dame die niet wordt toegelaten, omdat zij de geldige papieren ontbeert. Vele 
tranen en medestanders die Marisol proberen te overtuigen dat ze toch mag blijven. Maar Marisol is 
onverbiddelijk. Niet dat zij niet zou willen, maar de regels zijn zo streng en de controle zo groot, dat zij geen 
boete van 3000 euro riskeert zegt tegen ons omdat de Politie heel sterk in de gaten houdt of zij de pelgrims 
met geen geldige papieren wil  
riskeren. 
Maar dan komt er plots een bericht van de politie. Voor deze ene keer mag het. Toen Marisol vroeg of zij 
daar geen gedonder over kreeg, zei de vrolijke politieagent; “Bij mij niet, maar ik weet niet hoe mijn collega 
daar morgen over denkt”.  
Marisol in tranen. Ze voelt zich onvoldoende gedekt, maar geeft toch groen licht aan de Franse Freule die 
haar geluk niet op kan.  
Onze nieuwe Hospitalero komt dus vandaag aan. Hij denkt dat hij wordt opgehaald door Catherine, maar 
we laten hem even peultjes zweten, omdat wij pal voor zijn aankomst doen of wij dat niet meer wisten en 
ook dat wij dat op zo’n korte termijn wellicht niet kunnen regelen. En daar stond hij dan. Op het station een 
beetje hopeloos om zich heen te kijken. Daar hebben we natuurlijk een video van gemaakt. Hij doet zich 
daarop groter voor dan hij aan eenieder wil laten weten, maar hij zat echt eventjes in de rats. Grap gelukt 
en hij was zeer verheugd het gezicht van onze Hospitalero Catherine te zien. (Dat geldt trouwens voor alle 
Hospitaleros) 
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Donderdag 27 maart 
Structurele uitbreiding van mankracht gevraagd  
 

e uittocht ging snel en zonder enig probleem. We hadden een renner. Een Amerikaanse die de tocht 
naar Santiago rennend aflegt. En voor de rest weer veel tevreden pelgrims die de dag vol verwachting 
en plezier tegemoet lopen. Vanochtend voor het eerst met z’n zevenen gezellig en heerlijk genoten van 

het ontbijt dat door Ingrid is klaargemaakt. Taken worden verdeeld en eenieder weet wat te doen. Binnen 
no-time waren we klaar en hebben alvast een kleine planning gemaakt voor de komende dagen.                                                                                                                                              
Met Marisol gesproken hoe we haar het beste kunnen helpen in een dergelijke situatie zoals met die Franse 
Freule. Papieren worden opgehangen met de tekst dat wanneer je geen geldige papieren bij je hebt, het 
dan niet mogelijk is in de herberg te verblijven. Daarbij hebben we afgesproken dat bij een dergelijke 
situatie, omstanders worden verzocht de Mostrador te verlaten zodat Marisol alleen met de betreffende 
persoon de gesprekken aangaat.                                                                                                                                                                                                                                                                     
Het inschrijven blijft problematisch en veel tijd vragen. Marisol heeft diverse keren met de 
verantwoordelijken van dit systeem gesproken en die hebben beterschap beloofd. Ook heeft zij aan Bibiano 
om structurele uitbreiding van mankracht gevraagd (Vanaf 14.00 uur tot 19.00 uur) gedurende de periode 
dat dit systeem nog niet goed werkt. Het is maar even afwachten.                                                                        
Op de derde etage is het, door gaten in het dak, behoorlijk gaan lekken. Daardoor zijn de bedden en de 
kastjes vies en beschadigd. Groep 1 heeft hier, zeker na de winterperiode, al veel werk aan gehad, maar het 
is nu wederom een troep. Afgesproken dat wij dit voor groep 3 schoon willen achterlaten, dus morgen gaan 
we hier een extra schoonmaakprogramma opzetten. 
 

Vrijdag 28 maart 
De tweede etage gaat open 
 

andaag wat bedhoezen vervangen die zo hier en daar gescheurd waren. De verdeling van 
werkzaamheden is een fluitje van een cent. Te veel handjes voor het werk dat er ligt. Hopelijk komen er 
meer pelgrims, zodat de tweede etage opengaat.  Het is echt stilte voor de storm. Buiten is het koud en 

dikke hagelstenen kletteren op de natte grond. 
Geen weer om even een rondje Burguete te doen 
dus wordt er momenteel gelezen en worden er 
klussen gezocht. Op de derde etage lekt het aan 
weerskanten van de ramen. Groep 1 heeft daar al 
gepoetst en geboend, maar door de 
onophoudelijke regen moet er weer opnieuw 
worden schoongemaakt. Meteen wordt een 
ander systeem geïntroduceerd. Plastic 
vuilniszakken worden vastgeplakt en daarover 
worden doeken gelegd die het water opvangen 
en dagelijks verschoond kunnen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Het aantal pelgrims druppelt binnen. En het klinkt  

misschien raar, maar we hebben een aantal vreemde gasten binnen. Eentje die verwacht dat dit kennelijk 
het Hilton is, eentje die begon te bedelen om een voucher om te kunnen eten in La Posada, eentje die in 
grote paniek kwam melden dat hij zijn gehoorapparaat kwijt was maar die achteraf in onder zijn kussen 
aantrof en een drietal vreemde Italianen. Gedrieën de bedden bij elkaar, dus in een compartiment. Allen 
paraderen in lange glimmende ochtendjassen. Er komt nog een andere pelgrim aan waarop het drietal niet 
had gerekend, maar toch een bonnetje heeft voor bednummer 104. Dus bij hun. Maar dat bed lag vol met 
allerlei spullen. Op de vraag of zij ruimte willen maken voor pelgrim 104, was het antwoord; “Natuurlijk, 
maar we gaan eerst douchen.” Vreemde gasten die allen kleur geven aan deze koude dag.                                                                                                                                                                                                                                                         
We moeten iets vieren vandaag. Voor het eerst sinds ons verblijf gaat de tweede etage open. Nog pover 
met zes personen, maar het begin is er.                                                                                                                    
Iedere inwonende pelgrim hebben we op verschillende manieren geïnformeerd over het ingaan van de 
zomertijd. Catherine heeft er zelf een ludiek videootje voor gemaakt. Afgesproken is dat we morgen tijdens 
de uittocht extra coulance zullen betrachten en de pelgrims nog een half uur extra zullen geven. 
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Zondag 30 maart 
Van Pelgrim naar Belgrim  
 

e informatie over het ingaan van de zomertijd aan de pelgrims heeft gewerkt. Niemand vertrok later 
dan 8.00 uur. Wel heeft een aantal van ons een brakke nacht gehad. Trouwens dat slapen is wel een 
dingetje. Althans voor het merendeel van de Hospitaleros.  Je moet wennen aan je bed, de omgeving, 

de werkzaamheden, het team en de vele ontmoetingen die je hebt. Dat maakt je wellicht onrustig waardoor 
je anders, slechter of oppervlakkiger slaapt. Zelf heb ik het gevoel de hele tijd wakker te liggen, maar als ik 
dan op de klok kijk zijn ineens uren verdwenen. Wellicht door de slaap opgeslokt. Wel nog iets aparts; Ik lag 
gisteren net in bed en doe het geluid van mijn telefoon uit. Trouw neem ik elke avond de buitenbel mee, 
voor het geval dat er iets is of dat er pelgrims zijn buitengesloten. Wat blijkt? Marisol heeft om 22.30 uur 
gebeld met de mededeling dat nog twee pelgrims voor de deur stonden. Ondanks dat zij hun vingers blauw 
gedrukt hebben op de buitenbel hebben we niets gehoord. Het bericht van Marisol is snel verspreid onder 
de groep en gelukkig waren nog twee Hospitaleros op die de belgrims snel hebben binnengelaten. Wel 
constateerden zij dat de laatkomers behoorlijk gedronken hadden.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Vanochtend bleek dat de bel niet goed functioneert, omdat bij koud weer de batterij in de deurbel 
onvoldoende power heeft. Morgen gaan we dat fixen.                                                                                     Tussen 
de binnenkomende pelgrims staat een Hollander. Zonder enige aanleiding vertelde hij dat hij dik verslaafd is 
aan cocaïne en gokken. Een dodelijke combinatie. Hij heeft al in een aantal verslavingsklinieken gezeten, 
maar is nog nooit “schoon” geweest. Hij hoopt dat de Camino, met een duwtje van hier boven, hem helpt 
ervan af te komen. Maar je ziet aan zijn ogen dat hij de moed eigenlijk al heeft opgegeven. Deze tocht 
wordt door zijn ouders gesponsord, zoals zoveel al door hen is betaald. “Schatten van mensen, had niet 
beter kunnen hebben en ik heb ze zo ongelooflijk belazerd, dat ik dit echt alleen al voor hen wil volbrengen. 
Hoop dat ik hiermee iets goedmaak”.                                                                                                                                                                                                 
Een huilende Koreaanse vrouw komt vertellen dat zij niet tussen de mannen wenst te slapen. Uitgelegd dat 
op de Camino het vaker voor komt dat op een zaal mannen en vrouwen slapen. En als zij dit niet wenst 
zichzelf de vraag moet stellen of zij wel door wil gaan. Door wat geschuif en gewissel is het gelukt haar in 
een compartiment te plaatsen met alleen maar vrouwen.                                                                                       
Dan komt er een telefoontje van Marisol. Of wij een Japanse vrouw met haar zoontje naar de Mostrador 
willen brengen. Marisol blijkt al onderweg te zijn. (Het is zondag en op die dag werkt Marisol niet). Wij 
begrepen er niets van. Zou het iets te maken hebben met een kidnapping of staat die Japanse op een 
Internationale opsporingslijst? Marisol komt met haar bekende ferme stappen en norse blik binnenstappen 
en schuift behendig achter de computers in de Mostrador. Opnieuw werden de reisdocumenten bekeken, 
gebeld met de politie en gesproken met de Japanse. Het jongetje krop steeds dichter bij zijn moeder. 
Spanend moment, maar wat is er nu aan de hand? Onder de 17 jaar mag je niet zonder begeleiding de 
Camino op. Er moet altijd iemand zijn die verantwoordelijkheid draagt. De Japanse moeder moest kunnen 
aantonen dat het jongetje inderdaad haar zoon was en dat zij zich hiervoor verantwoordelijk stelden. 
Aangezien dit zo was werd door Marisol wat verwerkt in de registratie en met blijde hoofden ging ieder 
weer zijns weegs.  
 

Maandag 31 maart 
Ja, dan kan je lang wachten 
 

erugkijkend zien we dat wij (groep 2) een kleine 1500 minder pelgrims hebben kunnen bedienen dan 
vorig jaar om deze tijd. Een beetje een vreemd fenomeen. Ook veel minder Amerikanen, maar 
verhoudingsgewijs wel veel Aziaten, Canadese, Australiërs en Noord-Europeanen.  Misschien nog steeds 

een zekere stilte voor de storm. We gaan het zien.                                                                                  Het geeft 
gelukkig ruimte om het nieuwe inschrijfsysteem onder de knie te krijgen. Ingrid en Thera hebben een 
overzicht gemaakt van handelingen die noodzakelijk zijn iemand in te schrijven. Dat staat op het 
bureaublad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Verder is er hard gewerkt aan de derde etage. Hopelijk houdt dat lekken bij droog weer op, zo niet dan 
wordt het snel een rotzooitje. Dit hebben we met Marisol besproken en zij zegt dat ze dat allemaal heeft 
gezien. Zij vertelde dat subsidie was aangevraagd om het dak te kunnen repareren, maar dat die in eerste 
instantie is afgewezen. Het duurt te lang om daar allemaal op te wachten, vandaar dat Catherine het 
volgende daarover vertelt:                                                                                                                                                                                                                                                                          
“Op de derde etage lekt het enorm, onder alle ramen, dus op alle vensterbanken maar ook op sommige 
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matrassen en tussen sommige bedden in op de vloer.                                                                                                
We hebben als tijdelijke oplossing alle vensterbanken met dikke vuilniszakken helemaal bedekt en afgeplakt.  
Onder de plekken waarvan we weten dat het lekt en op de vuilniszakken hebben we emmers en oude lakens 
c.q. lappen gelegd. S ’ochtends en s ’avonds lopen we dit na en vervangen de doeken die kletsnat zijn of 
draaien ze om.                                                                                                                                                                    
De matrassen met vlekken hebben we tegen de tussenwand aan geplaats en op de bedbodem hebben we 
plastic zakken gelegd.                                                                                                                                                                 
De natte doeken laten we op de derde etage drogen. Mocht de derde etage in gebruik genomen worden dan 
kunnen de doeken in het schoonmaakhok opgehangen worden om te drogen of gewassen en gedroogd 
worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Als de derde in gebruik wordt genomen dan zouden jullie de doeken rond 15.00 allemaal weg kunnen halen, 
dat staat wat leuker en de volgende ochtend na het vertrek van de pelgrims weer opnieuw terug kunnen 
plaatsen. Wij hopen dat met de lente en zomer in het vooruitzicht het niet meer of veel minder zal lekken”. 
Ondertussen komen de pelgrims stapsgewijs binnendruppelen. Vandaag 52 reserveringen. De meeste sinds 
ons begin. Vandaag hebben we de douches gerepareerd. Nieuwe slangen zorgen voor een hoop onbedoeld 
gespetter. Tot laat hebben we gewacht op een 9-tal Fransen die al gereserveerd en al betaald hadden (315 
euro) , maar nog geen enkel spoor van hun. Marisol maar even gebeld wat te doen. 22.00 uur is 22.00 uur 
zegt zij, dus de deuren sluiten. Maar daarvoor was Catherine met een sprintje nog naar de restaurants 
gegaan, en ja hoor daar zat het Franse stel. Maar het gekke was dat die zich al hadden ingeschreven. Wat 
blijkt?? Een dubbele boeking. Ja, dan kan je lang wachten. 

 
Woensdag 2  april 
Af en toe verdwaalt hij in zijn eigen brein  
 

r is weer hard geboend alvorens een groepje van vier de benen neemt om naar de “gierenpas” te gaan. 
De nablijvers prepareren alvast de komst van groep 3. Daarbij kregen we zojuist te horen dat het 
vandaag waarschijnlijk volle bak zal zijn. Eindelijk!!!! Meer dan 200 pelgrims zijn in huis. Wederom lieve 

gasten en ook een paar opmerkelijke. We hadden een groep Koreanen die weigerde de QR-code te 
gebruiken. Het is simpel. Geen QR-code, geen bed. Maar het kost moeite omdat uit te leggen. Uiteindelijk 
zwaaien ze om. Iedereen wordt door ons geholpen om die QR-code ingevuld te krijgen en belangrijker nog 
om die digitale pelgrimspas te verkrijgen. Maar de leiding was woedend, omdat zij vooraf een aantal zaken 
niet wisten. In de bibliotheek hebben wij met ze gesproken, de boel uitgelegd en excuus aangeboden voor 
die zaken waarover zij vooraf niet waren geïnformeerd. De situatie is gesust en het mooie is dat zij ook hun 
excuses hebben aangeboden voor hun ongeduld. Daarbij zeiden ze het rijkelijk te hebben gevonden te zijn 
ontvangen door zulke liefdevolle en geduldige Hospitaleros.                                                                                                                                                   

Een probleem in het washok. Het deurtje 
van de wasmachine gaat niet meer open. 
Wat we ook doen, het lukt niet. En de 
Japanse eigenaren van het wasspul 
raakten lichtelijk in paniek. Maar 
uiteindelijk heeft onze techneut wederom 
op tamelijk onoplosbare problemen het 
antwoord gevonden. Alle stoppen er uit. 
En jawel. Het deurtje piepte open.                                                                              
Er komen twee ouderen binnen. Broer en 
zus die ver boven de 80 jaar zijn. De broer 
heeft het juiste spoor op de Camino 
gevonden, maar is geestelijk een beetje 
van het padje af. Zijn zus probeert hem in 
goede banen te leiden, maar af en toe 
verdwaalt hij in zijn eigen brein en 
struikelt over zijn eigengemaakte 
herinneringen.  

Het kost ons heel veel tijd om hen de inschrijfprocedure uit te leggen en hun ook ingeschreven te krijgen. 
Gelukkig hebben wij geduldige Ingrid die dat allemaal heeft klaargespeeld.                                                                
Een zeer verlate pelgrim is in het Hotel beland, maar moet naar de herberg. Dus worden we opgetrommeld 
om hem op te halen. Een Braziliaan die gedurende zijn trip vanuit Saint Jean-Pied-de-Port  totaal de tijd was 
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vergeten. In het donker is hij via het bos naar beneden gestrompeld. Doodmoe is hij in het Hotel in een 
stoel gaan zitten en daar in slaap gevallen. Maar we hebben hem nog een bedje kunnen geven op de 2e 
etage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Onze hoofden buigen al langzaam huiswaarts.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Dat was even aanpoten. Drie etages, bedbakken uitzuigen en de Sótano.  Alles moest klaar voor 10.15 uur 
omdat wij dan een gesprek hebben met Bibiano.                                                                                                             
Het gesprek was gezellig en geanimeerd. Maar wel oppervlakkig. Vooraf hadden we afgesproken dat wij niet 
gaan attenderen op het lekkend dak en overige mankementen. We waren meer benieuwd naar Bibiano als 
persoon. Daarover heeft hij wel het een en ander verteld, maar mondjesmaat.                                                                                                                                                                                             
Weer lekker druk. Het klinkt saai, maar de inschrijfprocedure was weer the bottleneck. Er werd heel veel 
tijd geïnvesteerd door Thera en Ingrid en ook door Cor en Peter B om de QR-code operationeel te krijgen. 
De wachttijd vanaf binnenkomst tot het verwijzen naar hun bednummer duurde op de piek meer dan 45 
minuten. En dat terwijl iedere Hospitalero bezig is de helpende hand te bieden aan de QR-lozen. Maar 
goed, we hebben de klus met z’n allen weer geklaard en onze hoofden buigen al langzaam huiswaarts. Ook 
al worden er plannen gemaakt om de nieuwe groep zo goed mogelijk over alle nieuwigheden te informeren.  
 
Donderdag 3  april 
De oorkonde 
 

anochtend hebben wij Ingrid een oorkonde gegeven die zij meer dan verdiend heeft. Een oorkonde 
waarin staat dat zij cum laude geslaagd is voor haar Jefe-examen. Een mooie opening van een drukke 

dag die volgt.  
Daarna snel ontbeten en meteen aan de slag. Poetsen, dweilen en pledgen. En ook nog onze eigen kamers 
kuizen en alvast in gereedheid brengen voor de nieuwe groep. Daarna nog maar even naar La Posada voor 
wat koffie of iets anders en daarna weer aan de slag. 
We kwamen de Jefe van groep drie tegen tijdens de lunch. Een gedeelte van de groep was al gearriveerd en 
vanavond gaan twee van hen meelopen met de inschrijving. En ondertussen laat Hans Kassenaar (de Jefe 
van groep 3) zijn groepsleden zien hoe en wat in Roncesvalles. Het loopt behoorlijk aan. En wij lopen door 
de rijen heen met de QR-code en met heel veel geduld en tact om de pelgrims hierin wegwijs te maken. 
Thera, Peter B, Sjaak, Ingrid, Catherine en Cor, het zijn echt allemaal kanjers die dit allemaal zo doen.                                                                                                                  
Nog even een laatste sprintje en dan zit het erop. 
14 dagen klussen met deze zeer bijzonder fijne groep. Loyaal, professioneel, harde werkers en ook nog met 
heel veel lol. 
Ik heb ontzettend met jullie geboft. 
dankdankdank. 
Peter S 
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Periode 3  Vrijdag  4  april  t/m Vrijdag  18 april 2025 
 
Hospitaleros: Hans Kassenaar, ( een week )   Jos Ensink,  Hermie Willems,    Etienne Claes,  
                             Jeroen de Haan, Diny Stolk, Helmien van Wichen, Marc Koch (laatste week) 
 
Aantal pelgrims 2.688   

 
Vrijdag 4 april  
 

e dag begon goed: uitstekende kamers in La Posada, een goed ontbijtje, een vlotte overdracht van 
groep 3 en een schone herberg om mee te beginnen.  Wat minder goed was: van de oorspronkelijk tien 

Hospitalero’s die ingeboekt stonden, bleven we maar met zeven mensen over. Vier van hen hadden al 
eerder hier gewerkt en dus ook drie nieuwelingen. Deze werden natuurlijk bedolven onder de informatie 
die over hen werd uitgestort zoals de do’s and dont’s van de Hospitalero/lera, waar de spullen staan, hoe dit 
werkt, hoe dat werkt, hoe de weg te vinden, etc. etc. 
Om twee uur begon het circus en met een gezonde spanning stond iedereen op scherp. Uiteraard waren de 
taken verdeeld, maar al snel bleek dat we die afvallers toch wel misten. Het oorspronkelijk door de Jefe 
opgestelde werkschema kon de prullenbak in. Het wordt schipperen geblazen en de vrees bestaat dat er 
niet veel (of zelfs helemaal geen) vrije middagen te vieren zullen zijn.  Dat komt ook door de QR-code die 
echt vreselijk is. Het onderliggende programma met al de vragen die ingevuld moeten worden door de 
pelgrim, is waarschijnlijk geschreven door een stagiair die de fijne kneepjes van de IT nog (lang) niet in de 
vingers heeft.  
 
Zaterdag 5 april 
 

oewel het weer min of meer hetzelfde was als gisteren (fris, veel wind, af en toe felle zon en dan weer 
een regenbui), was de toeloop anders. Het duurde tot ver in de middag voordat het echt druk werd en 

de bordjes nodig waren.  
De winterherberg moest geopend worden om iedereen een goed onderkomen te kunnen bieden. Of dat 
goede onderkomen ook geldt  voor de mensen op de derde etage moet nog blijken. Van groep twee hadden 
we gehoord dat het dak steeds meer begint te lekken en dat zij met plastic in de weer zijn geweest om de 
ombouw van de bedden te beschermen tegen water. En daarboven op, oude hoeslakens. Die truc hebben 
we ook moeten toepassen omdat de weersvoorspellingen niet best waren. Het ziet er nu niet direct 
representatief uit maar het eventuele tegenargument, dat het goedkoop overnachten is, kan niet echt 
overtuigend werken als al je spullen ’s morgens nat zijn.  
In de categorie bijzondere uitingen. Een Franse vrouw die vroeg tot hoe laat we open waren. Op het 
antwoord dat dat tien uur was, begon ze te vertellen over een vriendin die om tien uur zou landen in 
Biarritz en dan hier naar toe zou komen om te overnachten. Die vriendin kon hier dus nooit voor 
middernacht zijn. Bij Marisol had ze bakzeil gehaald en toen probeerde ze ons te overtuigen dat we wat 
soepeler met de regels om moeten gaan. Jammer voor haar en die vriendin, maar zo soepel waren we toch 
niet.    
 
Zondag 6 april 
 

n  de categorie bijzondere uitingen: ‘Mag ik ook naar buiten?’, vroeg een pelgrim. Misschien deden de 
stapelbedden op zaal hem denken aan een gevangenis waar je ook altijd moet binnenblijven, maar wij 

hebben hem laten gaan. Dat vond hij wel fijn. 
Wat een tegenvaller was, waren de schoonmaakwerkzaamheden. Omdat we vannacht bijna een full house 
hadden, was het alle hens aan dek na het ontbijt. Dan merk je pas dat de op het laatste moment afgevallen 
Hospitalero node gemist wordt. We zijn met te weinig om een beetje relaxt de schoonmaak te kunnen doen 
en voldoende tijd te hebben om met pelgrims een praatje te maken, ze op hun gemak te stellen, mee te 
leven met de ontberingen die ze hebben geleden  etc. etc. Ondanks dat kregen we uitgebreide 
complimenten voor de vriendelijke manier waarop wij mensen te woord stonden. In alle hectiek die je in 
loop van de  dag overvalt, is dat toch mooi meegenomen. Zoiets geeft je weer de motivatie om te blijven 
‘gaan’. En dat doen we dan ook.   
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Maandag 7 april 
 

iet zoveel te melden vandaag. Het was rustig, men kwam gespreid binnen, het was mooi weer en that’s 
it. Wel vermeldenswaardig: ondanks een aanplakbiljet op de voordeur dat je zonder geldig 

identiteitsbewijs geen bed kan krijgen (met koeienletters geschreven in het Frans), meldde zich een pelgrim 
zonder paspoort/ID kaart. Marisol was onverbiddelijk en de vrouw moest terug naar Frankrijk. Puntje was 
wel: ze woont ongeveer 400 kilometer van Roncesvalles vandaan. Daar ging haar planning. Het tweede was: 
de nieuwe centrifuge. Niet iedereen weet wat dat is. Onder andere een Japanse, een Australische en een 
Amerikaanse pelgrim hadden zo’n apparaat nog nooit gezien. Ze waren relatief jong en misschien was dat 
een verklaring voor hun onkunde, want wie heeft er nog zo’n ding als je een wasmachine hebt? 
 
Dinsdag 8 april 
 

andaag een Zuid-Koreaanse man gehad die zenuwachtig op en neer liep en overal rondsnuffelde. Bij 
navraag bleek dat hij zijn vrouw zocht. Althans, dat dachten we, maar onze Jefe die in Zuid-Korea heeft 

gewoond en wat Koreaans spreekt, wist wel beter. Hij gebruikte een woord dat in de echte vertaling 
‘minnares’ of ‘concubine’ betekent. We hebben hem er niet op aangesproken.  
 
Woensdag 9 april 
 

ij het uitzwaaien ’s morgens komt het met enige regelmaat voor, dat we achter mensen aan moeten 
omdat ze de verkeerde kant uit gaan. Zonder op de andere pelgrims te letten die wel de goede route 

kiezen, lopen ze langs het bagagehok weg. We zijn wel benieuwd of die dan ooit Santiago zullen halen als 
het zelfs al op de tweede dag verkeerd gaat. 
Om de snelheid van het schoonmaken wat op te voeren, gebruiken we ‘condoomdoekjes’ voor de 
matrassen en kussens. Dat is een dichtgenaaid doekje dat over een borstel met een lange steel wordt 
geschoven zodat je met een paar grote streken klaar bent. Scheelt veel tijd.  
 
Zaterdag 12 april 
 

oor de tweede keer een (bijna) vol huis. Dat betekent, naast lange wachttijden voor de pelgrims i.v.m. 
de QR-code en het hardnekkig niet geholpen willen worden door Marisol bij het registreren, veel lopen 

naar de winterherberg en de bagageopslag. We hebben dat opgelost door een Hospitalero op het midden 
van plein te zetten die dan de mensen wegbrengt en de deur van het slot van de berging bedient als er 
rugzakken/rolkoffers gehaald moeten worden. Dat gaat dan wel ten koste van een man/vrouw in de gang 
maar werkt wel sneller. Alleen is dit geen dankbare klus als het plenst. 
 
Zondag 13 april 
 

nze Jefe heeft ons helaas verlaten. Dat was volgens planning en zijn plek is ingenomen door één van 
ons. Gelukkig kwam er in de loop van de middag versterking van iemand die vrijdag overgaat naar 

groep 4. Weer een volle bak en dat hield in dat de wasserij nog maar door één van ons werd bemand. De 
rest was nodig bij het uitdelen van de gekleurde bordjes, in de eetzaal voor de QR-code (3 man/vrouw), bij 
de deur naar Marisol en als winterherbergbrenger en kofferhalen. Het regende en het was koud en 
misschien daarom kwam de laatste gast pas even voor 22:00 uur binnen. Gelukkig voor deze Amerikaan had 
hij een reservering op de derde (en mooiste) etage waar hij hopelijk nog zijn bed kon vinden voordat de 
lichten uitgingen. 
 
Maandag 14 april 
 

ond 9 uur kwam een Chinese vrouw meer dood dan levend de herberg in. Ze had een reservering dus 
we hoefden haar niet in de Sótano te laten slapen. In de middag ook een Russische vrouw die het leven 

en in het bijzonder het wandelen eventjes niet meer zag zitten. Dit alles kwam door het weer, gure wind en 
een heeeeeeeleboel regen. Als verzopen katten kwamen een massa pelgrims binnen. Zoveel zelfs dat de 
bordjes (toch 60 stuks) op waren. Een klein beetje chaos was het gevolg. 
 
Dinsdag 15 april 
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mdat de Jefe in een camper (waar de bel niet te horen is) slaapt, staat de ‘bel’ bij twee van de andere 
Hospitalero’s. Deze werden al om 04:15 uur wakker gebeld. Niet één keer belde de pelgrim, maar wel 

een keer of vijf achter elkaar. De idioot was gaan kijken of het regende (en dat deed het, heel erg zelfs) en 
had de deur achter zich in het slot laten vallen. De van nature al korte nachten die we hebben, werd dus 
nog wat korter. We hebben de man vriendelijk bedankt (not).  
 
Woensdag 16 april 
 

oor vandaag stond er een reservering van 40 personen in de boeken. Tegen een uur of acht is Marisol 
gaan uitzoeken waar de groep bleef. Het bleek al snel dat een spookreservering was: er was niets 

betaald. Dat was zeer vervelend voor de ca. 10 pelgrims die we al hadden doorgestuurd naar een ander 
onderkomen voor de nacht. Ook de winterherberg had met gemak op de 1e verdieping kunnen slapen en 
was die dicht gebleven. De paar pelgrims die zonder reservering na de ontdekking van de nepboeking 
binnenkwamen konden we dus een bed aanbieden. Wie heeft er nu lol aan zo’n nepboeking? Ook 
vervelend waren een paar Spaanse mensen die met een taxi kwamen, veel herrie schopten, onbeleefd 
waren en tegen tien uur nog in de eetzaal begonnen met hun avondeten. En dan die dame die zonder 
reservering in de Sótano terechtkwam, daarover haar beklag deed en de hele tijd maar bleef klagen over 
zo’n beetje alles. Ze vulde een klachtenformulier in. We vroegen ons af of zij wel geschikt was om in hostels 
te slapen en adviseerden haar om hotels te boeken.  
 
Donderdag 17 april 
 

n Casa Sabina bij de koffie alvast kennis gemaakt met een deel van groep 4. Voor hen (en voor de groepen 
erna) is een soort handleiding geschreven hoe om te gaan met de QR-code. Waar moet je op letten, wat 

te doen als er geen mail komt met de QR- code en meer van dat soort wetenswaardigheden. Voor ons zit 
het er bijna op en, hoewel het leuk werk is en we een leuke groep hebben, we zien toch wel uit naar de 
overdracht morgen. Ga maar na: veertien dagen achter elkaar lange dagen werken zonder vrije middagen 
gaat je niet in de koude kleren zitten voor zestigers en zeventigers (en eentje van 59). 
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Periode 4 Vrijdag  18 april  t/m  Vrijdag  2 mei  2025 
Hospitaleros: Donald Ajibola, Frans Beckers, Bert Meijer, Lucas van Eijsden, Karen Kolenbrander, 

Jeanette Juressen, Marc Koch, Kees van Male, Anja Roemer (laatste week) 
Aantal pelgrims: 3.339 
    

 
 
Nieuw team, nieuw QR Systeem, nieuwe ervaringen 
 
18/19 april.  
 

u even de tijd om een eerste indruk achter te laten op papier. Op de achtergrond de gregoriaanse “het-
is-tijd-om-op-te-staan” muziek. Sinds we om 11.00 uur gisteren, goed ingepraat door groep 3, aan de 

slag gingen hadden we geen moment rust. 245 pelgrims die de windstoten op de berg hadden getrotseerd 
mochten we verwelkomen. Uitdaging één: rust en kalmte en gezelligheid bewaren als het registratiesysteem 
eruit ligt. Uitdaging twee: Niet-Engels sprekende pelgrims duidelijk maken dat ze via de nieuwe QR-code 
een PilgrimPass moeten aanvragen. Uitdaging drie: kunnen wij elkaar nu al met humor en welwillendheid 
vinden als het even anders loopt dan gedacht/verwacht/het nu eenmaal gaat.  
Als iedereen een bed heeft dan komt de blijheid en opluchting van de pelgrims. We ontvangen Taiwanese 
snackjes, mogen teken verwijderen, gaan op de foto, krijgen cultuurlessen en onderling treden we elkaar 
met humor tegemoet. Ook speelt emotie een rol, want het valt ons zwaar om natgeregende, 
doodvermoeide pelgrims de deur te wijzen. Als afsluiting een mooi verhaal van de Jefe, volledig in de geest 
van deze Goede Vrijdag en de komende Paasdagen:  
“And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.” Galatians 

6:9 
Today, as you Laid down your time energy, and hearts to serve others on this sacred path, you became 

more than volunteers – you became vessels of Christ’s love. The Camino the Santiago is not just a physical 
journey; it’s a spiritual one. And every act of kindness you’ve shown today – whether it was a smile, a 

bandaged foot, a warm meal, or simply listening – was a step on someone else’s sacred journey. Galatians 
6:9 reminds us: Don’t grow weary in doing good. Day one is done – but thirteen more await. You may feel 

tired, and that’s okay. But don’t forget: the strength you need does not come from you alone. It comes 
from the One who called you here. Each moment of service plants seeds  - of peace, of healing, of hope. 

You may never see the full harvest, but rest assured, God will use every little effort for something greater. 
So tonight, rest in Him. Recharge in His grace. And tomorrow, rise again – not just with purpose , but with 

joy. Because you are walking alongside God, one pilgrim at a time. 
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Thank you and well done today. 
 
Kleine wonderen of toeval?  
 
Zondag  20 april   Pasen  
 

U we langzaam de processen wat gestroomlijnd krijgen, is er ook meer tijd om mensen in nood bij te 
staan. Soms zit het leven tegen en soms zit het mee. Dit nemen de pelgrims mee als ze rillend van de 
kou de berg afkomen. De een accepteert onze uitleg en de ander wordt kribbig. Er zit altijd een verhaal 

achter iemand zijn gedrag. Zo konden we iemand uiteindelijk toch verblijden met een bed. Toen hij begeleid 
werd naar de Winterherberg en bleek dat hij zelfs voor de locker geen geld meer had, zat er verrassend 
genoeg een euro in het kastje. Wondertje of toeval?  
Toen we spraken over bovenstaande situatie tijdens het schoonmaken van de lockers, vonden we bij de 
eerstvolgende locker de eerste euro van die dag. Ook hier kwam de vraag op: Wondertje of toeval? 
Al ons geduld met de pelgrims die moeten wachten voordat ze ingecheckt zijn, wordt in dankbaarheid 
ontvangen. Complimenten in die richting ontvangen wij op onze beurt ook weer met dankbaarheid. “Jullie 
zijn een groepje engelen met engelengeduld.”  
Een dame had het gevoel dat de hele wereld tegen haar is. Een goed bedoelde hart-onder-de-riem 
opmerking viel verkeerd. Hoe mooi is het dan dat een collega Hospitalero dat ziet en deze dame apart kan 
nemen om haar gerust te stellen zodat zij weer wat vrolijker door kan stappen richting Santiago. Hopelijk 
kan dit voor haar een klein wondertje zijn.  
 
De dag van de aarde  
 
Dinsdag 22 april 
 

p 1 januari 2025 waren we met 8,156 miljard mensen op aarde. Van die miljarden zijn er dagelijks rond 
de 250 die wij mogen verwelkomen in Roncesvalles waar tussen de dolmen ooit een zittende Maria 
gevonden werd (Nuestra Señora de Roncesvalles). De legende heeft overeenkomsten met Mari, de 

Baskische godin van de aarde, die in grotten en ondergrondse watertjes leeft. Vlakbij onze herberg is ook 
zo’n bron. Vandaag hebben we tijd om daarnaartoe te lopen. De slogan voor deze Aarde-dag luidt Onze 
Kracht, Onze Planeet. De ontmoetingen van de afgelopen dagen vertellen ons dat we allemaal onze Camino 
lopen. Of dat nu als Hospitalero/a is of als pelgrim. Onze kracht ligt in de opvang van de pelgrims en elkaar. 
Daarbij vergeten we als groep ook de inwendige mens niet.  
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Pelgrimeren te paard  
 
Woensdag  23 april 
 

egendes over St. Jacob betreffen vaak paarden. Leuke legende waarbij een ridder of bruidegom te 
paard was en in zee belandde.  Precies op dat moment kwamen de stoffelijke resten van Sint Jacobus 

voorbij en de heilige kwam tussenbeide om het paard en de ruiter op wonderbaarlijke wijze uit het water in 
veiligheid te brengen.  Het paard zou bedekt zijn geweest met Sint-Jakobsschelpen. Sint Jacobus zie je ook 
bovenop een wit ros afgebeeld de strijd in rijden tijdens de Reconquista.  Koning Alfons II, van wie wordt 

gezegd dat hij de eerste 
bedevaart maakte om de 
overblijfselen van Sint-Jacob te 
bezoeken, deed dat te paard. Zo 
mochten wij gisteren en 
vanmorgen een groepje 
pelgrims te paard verwelkomen. 
Onder leiding van een 
geestelijke rijden ze naar 
Santiago, in meerdere etappes 
verdeeld over meerdere jaren. 
Het weer klaart op, de vele 
pelgrims komen weer droog aan 
in Roncesvalles.  
 

 
Hugs and kisses  
 
24/25 april 
 

u is het zo dat wij, conform handboek, geen aanrakingen initiëren, maar dat laat onverlet dat wij wel 
aangeraakt worden. Enkele voorvallen. Een pelgrim die we, na nogal wat organisatie, toch een bed 

kunnen geven waardoor de dame niet tussen veel mannen ligt. Haar les van deze Camino was dat zij toch 
tevreden zou zijn met een kleinere groep manvolk. Pelgrimeren ter nagedachtenis van een overleden 
echtgenote, en dan niet overweg kunnen met een smartphone, brengt tranen van ontroering als we het dan 
toch voor elkaar krijgen om in het Frans de vermaledijde QR- code van de PilgrimPass tevoorschijn kunnen 
toveren. Pelgrims die anderen van de berg gered hebben en daarna vlak voor 22.00 uur binnen komen, 
zonder gereserveerd te hebben en de herberg vol is. Hun Camino-les is, dat er altijd een oplossing 
gevonden wordt: wie goed doet, goed ontmoet. Een verloren tas met geld, paspoort etc. werd netjes bij ons 
ingeleverd. Wat een opluchting toen deze pelgrim aankwam en van ons de tas weer terugkreeg. Of een man 
met een progressieve hersentumor. Nog één keer de Camino lopen, dat was zijn wens. De eerste etappe 
was geslaagd en wij  mochten hem opvangen. 
 
Koningsdag  
 
26/27 april 
 

et team is met de komst van Anja compleet. Nederland viert Koningsdag en in Rome is de uitvaart 
van de paus. Hier regent het pijpenstelen en zijn we op een of andere manier met oranje herkenbaar 

als Nederlanders. Oranjebitter om de dag af te sluiten. Verder blijven we van elkaar leren: geduld, 
compassie, spiegelen en complimenteren. Zowel naar de pelgrims als naar elkaar toe. Communicatie is een 
vak ofwel een kunst. Alles draait hierom en het blijft lastig. En toch, als het lukt om verbaal en non-verbaal 
mensen weer tot elkaar te brengen zodat ze met hernieuwde zin in het leven op pad gaan naar Santiago, 
dan is dat een mooi resultaat. 
In de vroege avond kwamen Piet en Herman namens het bestuur doodmoe uit Santiago aan. Morgen laten 
we ze de werkprocessen proefondervindelijk meemaken. Vanavond eerst nog de door hen meegebrachte 
oranjebitter proeven. 
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Georganiseerde chaos  
 
28 en 29 april 
 

e een na de ander van het team gaat plat met heftige verkoudheid. Gelukkig hebben we vier extra 
bestuurshanden om ons bij te staan. Maar dan, om 12.30 uur is er een stroomstoring in heel Spanje 

en Portugal. Tot in de namiddag is er geen stroom. Improviseren maar. Uiteindelijk kunnen we bijna 
iedereen een bed geven. Enkele mensen die én geen reservering én geen QR-code, én geen telefoon 
hebben moeten we teleurstellen.  Maar de zon schijnt eindelijk en de pelgrims laten zich niet uit het veld 
slaan. En wij ook niet. Want waar wordt een mens gelukkig van? Daar wordt al 60 jaar internationaal 
onderzoek naar verricht en steevast staan de Scandinavische landen plus Nederland in de top 5 van de 
Cantril-ladder. Waarom? Nederlanders helpen graag iemand, zijn vaak donateur, eten samen en groeten 
anderen. Klinkt als Hospitalero/o zijn? 
De oudste pelgrim tot nu toe in deze twee weken is 87 jaar. Hij plaatste ons voor een dilemma, net zoals 3 
Spanjaarden uit de omgeving die ook eens de Camino door hun eigen land willen lopen. Dit zijn mensen 
waarvan we verwachten dat ze mee zijn gegaan met de tijd; een smartphone hebben, altijd online zijn, hun 
emailadres en wachtwoord kennen. 1500 jaar lang was een houten staf, een mantel, rozenkrans en kalebas 
meer dan genoeg om de Camino te lopen. Nu is er in de herberg geen plaats voor je als je geen reservering 
hebt èn geen QR-code kan aanmaken behorend bij de Pilgrim Pass. De papieren Credential of je ID kaart 
voldoen niet langer. Wat vinden we hiervan? 
 
Bijzondere afsluiting  
 
30 april/1 mei 
 

e nieuwe groep 5 kijkt uitgebreid mee met hoe we de processen hebben ingericht. En net voordat we 
op een leuke manier de laatste avond willen afronden, wordt door een Spaanse familie een wel zeer 

dronken pelgrim naar binnen gebracht. Man spreekt geen woord meer, en verder verstaan we sowieso geen 
Koreaans. We leggen hem op een matras in de bibliotheek in stabiele zijligging, in de hoop dat alles goed 
gaat vannacht. Teiltje ernaast, lichtje aan. Het is een bijzondere afsluiting van de Dag van de Arbeid en ons 
arbeiden ten faveure van de pelgrims. 
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Periode 5  Vrijdag  2 mei   t/m  16 mei  2025 

 

Hospitaleros: Nico van der Steen, Yvonne van Druenen, Martin van Rooijen, Wim Menheere, 

Loes Molenaar, Jolande Kooijman, Einar van Hemert, Betty Versteeg, Kees 

Versteeg 

Aantal pelgrims  3.340   

 

Nieuw team, nieuw QR-systeem, nieuwe ervaringen. Of, zoals wij het noemen: Mission Impossible – Pelgrims 
Edition. 

QR-codes, Wifi-worstelingen en een ronde tafel vol heilige chaos 

et begon allemaal onschuldig op 30 april. De hele club verzamelde zich rond de ronde tafel in het hotel, 
wat automatisch aanvoelde als een bijeenkomst van ridders van de heilige graal. Alleen zonder 

zwaarden. Of een graal. Maar wel met een tafel vol lekker eten en drinken. Het was gezellig, er werd 
gelachen, gegeten en gepraat over de routing van de pelgrims alsof we een militaire operatie aan het 
voorbereiden waren. “En als de pelgrim deze hoek omgaat, BAM! QR-code!” 

Dan… 2 mei. De dag des oordeels.  

e eerste kennismaking met het QR-systeem verliep – laat ik het diplomatiek zeggen – verrassend. 
Sommigen hadden de code niet gevonden. Anderen hadden hem wel gevonden, maar aangekeken 

alsof ze net een hiëroglief tegenkwamen. Een enkeling hield z’n telefoon omhoog alsof hij aan het wachten 
was op een signaal van boven. “Doet-ie het al?” 

Wifi? Dat was een hoofdstuk apart. De code was simpel, maar niet simpeler dan het vertrouwen dat 
sommige pelgrims in hun technologie hadden. “Ik heb geen internet.” “Zit je op het netwerk?” “Wat is een 

H 

D 



 

28 

Libro de Oro 2025   Dagboeken van de Hospitaleros 

 

netwerk?” Eén iemand dacht zelfs dat de QR-code stond voor ‘Quick Rosary’. (Een snelle rozenkrans 
bidden). 

Toch blijven we lachen. Want ondanks de technologische dramatiek, blijven we elke pelgrim ontvangen 
alsof ze de paus zelf zijn (maar dan in wandelschoenen en met blaren). En ja, soms komt er een chagrijnig 
hoofd binnen dat al drie keer verdwaald is, een stok is kwijtgeraakt én zijn oordopjes in het klooster heeft 
laten liggen. Maar daar zetten wij enthousiasme en een glas water tegenover. De eerste dag zat meteen 
ramvol. Maar toch dankzij razendsnel rekenen van Nico kregen 2 Hollandse laatkomers de laatste plekken 
en reageerden alsof ze backstage tickets wonnen. Kortom: chaos, gelach, en een snufje digitale verwarring. 
Maar we zijn begonnen – met goede moed en een handleiding voor het QR-systeem in zes talen (inclusief 
gebarentaal, mocht het nodig zijn). Vooral Yvonne, Jolande en Einar hebben zich geworpen op het helpen 
van de digibeten in de eetzaal waar ze werden ondergebracht voordat zij de Mostrador mochten ingaan. En 
dat is heel intensief. Betty hield de pelgrims in de gaten die de slaapzalen wilden binnengaan en of ze hun 
schoenen wel uit gedaan hadden. Met Loes en Kees aan de deur werden ze hartelijk ontvangen en werd 
hun verteld hoe het inchecken zou gaan verlopen. Althans in theorie.                                                                                   
Nico en Einar helpen in de Mostrador als Marisol een pauze heeft en als Marisol de tweede laptop heeft 
geïnstalleerd voor een tweede incheckbalie. We genieten ook van de vreugde die de pelgrims ondervinden 
als men de verloren gewaande sokken terugvindt. Op naar dag twee. Misschien krijgen we dan zelfs iemand 
zover om de QR-code vrijwillig te scannen. Mirakels bestaan. 

3 mei   
 

et begon allemaal niet zo goed die ochtend. Nico en Wim hadden het niet makkelijk. Ze voelden zich 
wat slapjes, hun energie leek ver te zoeken. Hoe de dag verder zou verlopen, was dan ook een 

vraagteken. Maar gelukkig was er nog altijd de magische kracht van medicatie: ibuprofen en paracetamol. 
Een paar tabletjes later voelde het al wat beter. Toch bleef er de nodige twijfel over hoe het verder zou 
gaan. 
Terwijl de mannen zich langzaam weer enigszins opkrabbelden, gebeurde er iets anders dat wel goed 
verliep. Kees en Wim hadden hun handen vol met de grote droger. Deze had een tijdje last gehad van 
storingen, maar Kees had de nodige onderdelen laten maken, en samen slaagden ze erin de machine weer 
in topconditie te krijgen. Alleen de centrifuge bleef een probleem. De rem van het apparaat werkte niet 
meer en dat was een serieus obstakel. De centrifuge deed zijn werk niet zoals het hoorde, en dat maakte 
het moeilijk. En alsof dat nog niet genoeg was, was de centrifuge bijna niet te openen. 
Ze stonden daar even machteloos voor het apparaat. Maar toen kwam de ingeving: ze zouden de onderzijde 
van de centrifuge openmaken en proberen de rem opnieuw af te stellen. Het was niet de ideale oplossing, 
maar wat had je anders voor keuze? Gelukkig bleek het een succes. Na wat geduld en handigheidjes draaide 
de centrifuge weer als vanouds. Een opluchting, want zo'n ding is niet zomaar te vervangen. 
Ondertussen was er nog iets anders aan de hand. Een groep Koreaanse vrouwen had met veel moeite 
geprobeerd de QR-code op hun telefoons te scannen. Het leek simpel, maar technologie kan soms een 
vreemde tegenstrever zijn. Na wat gepuzzel en gefrustreer was het uiteindelijk gelukt. Alleen bleek later dat 
de donkey service – die hen hun bagage had moeten leveren – een van de koffers niet had afgeleverd. Het 
soort misverstand dat je gewoon niet kunt voorzien, maar ja, zulke dingen gebeuren nu eenmaal. 
Toch, ondanks alles, waren de mannen tevreden. Er was vooruitgang geboekt. Nico en Wim voelden zich 
iets beter, de apparatuur werkte weer. Soms draait alles om doorzettingsvermogen en een beetje geluk. 

Het was diep in de nacht, omstreeks twee uur, toen de deurbel van Nico ineens doorklonk. Hij schrok 
wakker, zijn ogen nog half dicht van de vermoeidheid, en probeerde zich te herinneren of hij de bel 
misschien in zijn slaap had gehoord. Maar nee, het was echt. Met een zucht van irritatie draaide hij zich uit 
bed, trok een oude, versleten slaapbroek aan en strompelde naar beneden.                                                              
Toen hij de deur opende, stond daar een Engel, een meisje van een jaar of twintig, met een klein, rood 
gezicht van de kou en een rugzak die bijna groter was dan haar zelf. Ze had iets fragiels over zich, een soort 
serene onschuld, maar het was duidelijk dat ze het niet makkelijk had.                                                             
“Goedemorgen…” zei ze, alsof het vanzelfsprekend was dat hij haar om twee uur ’s nachts zou laten 
binnenkomen. “Ik… ik ben onderweg van St Jean Pied de Port.” Nico fronste. “Dat is nogal een eind, en het 
is midden in de nacht,” zei hij, terwijl hij haar van top tot teen bekeek. “Heb je geen idee hoe gevaarlijk het 
is om zo laat op pad te zijn?” 
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Ze haalde haar schouders op, een beetje schaapachtig. “Het leek me niet zo’n probleem. Ik ben gewend om 
te lopen. Maar het is koud… en ik weet niet zeker waar ik heen moet nu.” Nico keek haar bezorgd aan. Hij 
kende de route, had de verhalen gehoord over pelgrims die zich niet goed voorbereidden en in de 
problemen kwamen. St Jean- Pied- de- Port was een behoorlijk eind weg, en voor iemand die pas die 
middag vertrokken was, was het inderdaad een beetje roekeloos om te blijven doorwandelen zonder goed 
plan.     “Je had niet moeten vertrekken,” zei Nico, zijn stem een mix van bezorgdheid en een beetje 
verontwaardiging. “Je moet beter voorbereid zijn. Het is niet zomaar een wandeltocht.”                                  
“Kom binnen. Je kunt hier de nacht doorbrengen. Er is plaats.” Binnen de kortste keren werd er een matras 
uit de voorraadkamer gepakt, en het werd voorzichtig neergelegd in de bibliotheek, tussen de oude boeken 
en het zachte, dromerige licht van de lamp. “Dank je wel… ik had echt niet verwacht dat iemand me zou 
helpen. ”En met dat, viel ze in een diepe, rustige slaap, de lange dag achter zich latend. Nico stond even in 
de deuropening, luisterde naar het geluid van haar rustige ademhaling en voelde zich onverwacht gelukkig. 
Het was misschien niet de makkelijkste nacht geweest, maar het was een avontuur op zich, eentje die zijn 
huis even meer betekenis had gegeven dan alleen een plek om te slapen. 

4 mei  

p een regenachtige dag, die zich door de uren heen met af en toe een flinke bui over het landschap 
verspreidde, verzamelde zich een bijzondere groep mensen in de herberg. De lucht was grijs, de 

wolken dik en dreigend, maar de warmte van de herberg bood een welkome tegenhanger. Het was de 
avond voor de 4 mei-herdenking, en de klok tikte richting 8 uur. Na een stemmige herdenking in NL, GB en 
Spaans klonk het Wilhelmus en werden we voor 1 minuut stil. Dit was overal in de herberg te volgen via de 
geluidsinstallatie. De gasten die arriveerden waren van allerlei pluimage. Er was een keur aan mensen: kort, 
lang, slank en bolrond, met alle variëteiten die je je maar kunt voorstellen. De meesten hadden zich gekleed 
in de nieuwste wandelkleding, klaar voor de tocht naar de Santiago en sommigen met alleen het 
allernoodzakelijkste. Wim, de kok voor 14 dagen, had zijn beroemde soep al opgewarmd. Het was altijd een 
moment van troost en gezelligheid, deze soep. Tussen 6 en 8 uur komen ze allemaal even eten. En ook om 
even uit te blazen van de drukte die de QR code nu eenmaal geeft  Het was de avond voor de 4 mei-
herdenking, en de klok tikte richting 8 uur. Na een stemmige herdenking in NL, GB en Spaans klonk het 
Wilhelmus en werden we voor 1 minuut stil. Dit was overal in de herberg te volgen via de geluidsinstallatie.                           
Bij de evaluatie vertelde Nico over een bijzondere ontmoeting. Een Oekraïense vrouw, die net als zoveel 
anderen op weg was naar Santiago, was zo onder de indruk van de sfeer in de herberg en de vriendelijkheid 
die ze ervoer, dat ze besloot iets bijzonders te doen. Ze gaf een gift. "Dit is voor wat jullie doen," zei ze, haar 
stem zacht maar vastberaden. Het gebaar  bracht een diepe stilte in de kamer, een moment van 
dankbaarheid dat iedereen deelde. Vanavond was er ook een verhandeling gepland over de Slag bij Roldan. 
De verteller, Wim, had een stuk gevonden van het chanson de Roldan dat verhaalt van een episch gevecht, 
de loyaliteit aan de koning en de moed van de soldaten. De werkelijkheid is echter anders en het verhaal 
schets niet een historisch verantwoord beeld.                                                                                                               
Ook had Yvonne een gesprekje met een jonge man. Hij was net terug van de mis bij Don Bibiano, een plaats 
die voor velen van hen heilig was. Zijn ogen waren nog gevuld met de emotie van het moment. "Het was... 
het was helemaal naar mijn hart," zei hij, zijn stem trilling van ontroering. "Ik voelde iets wat ik nooit 
eerder had gevoeld."  

5 mei  
   

et is vandaag 5 mei, een grote feestdag in Nederland. Overal in het land worden feestelijkheden 
georganiseerd: bijeenkomsten, muziekfestivals, en herdenkingen. En optochten van oude legerwagens 

die door enthousiaste vrijwilligers door de straten rijden.  
De voertuigen brengen herinneringen aan een tijd van strijd en bevrijding, en het is een waar spektakel voor 
de ogen van jong en oud. Tegelijkertijd vangen wij hier, hoog in de bergen, de pelgrims op. De tocht is zwaar, 
het weer wisselvallig, en veel pelgrims komen drijfnat en verkleumd de berg af. Sommigen hebben geluk: de 
regen blijft even weg en ze kunnen even op adem komen. Anderen hebben minder geluk, met de regen die 
in striemende vlagen naar beneden komt. Maar zoals het echte pelgrims betaamt, blijven ze doorgaan, 
vastberaden hun doel te bereiken. 

Er zijn ook pelgrims die onderweg hulp nodig hebben. Gelukkig zijn er altijd mensen die bereid zijn om te 
helpen: de Bomberos, de brandweermensen, zijn vaak in de buurt om een handje te helpen. Maar ook 
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medepelgrims zorgen voor elkaar. Het is een sfeer van saamhorigheid en verbondenheid, waar iedereen 
elkaar steunt, ongeacht of ze elkaar eerder hebben gezien of niet.                                                                        
De sfeer is vandaag opvallend rustig. De Sótano, de grote kelder waar normaal een deel van de pelgrims hun 
rust zoeken, is leeg. Ook de winterherberg is verlaten. Het lijkt wel of de pelgrims vandaag wat later komen 
of misschien gewoon even de dag gebruiken om te rusten voordat ze hun tocht voortzetten.                          
Binnen de herberg is het rustig, maar er wordt wel gewerkt. Kees en Wim hebben hun handen weer vol 
gehad met reparaties. In de wasserij hebben ze het luchtafvoersysteem op verschillende plaatsen versterkt. 
De centrifuge, die vaak wat haperde, is bijgesteld zodat alles weer op rolletjes loopt. Ook de stofzuigers 
kregen nieuwe haken, en de kasten op de eerste en tweede verdieping zijn opnieuw ingedeeld om alles 
efficiënter te maken. Als kers op de taart hebben ze de deur van de huiskamer gerepareerd en de demping 
vernieuwd, zodat deze weer soepel opent en sluit. Zo zorgen ze ervoor dat alles in topvorm blijft, klaar voor 
de drukte die ongetwijfeld zal komen.             

En zo is het, hier in de herberg, een typisch 5 mei: een dag van herdenken, maar ook van samenwerken en 
zorgen voor elkaar. De pelgrims komen en gaan, de feestdagen zijn in volle gang, en Kees en Wim blijven 
achter de schermen werken, altijd bezig om de plek nog een beetje beter te maken voor de volgende groep. 
Het is een dag die, hoewel het rustig lijkt, gevuld is met kleine, waardevolle momenten van menselijke 
verbinding. 
Martin sprak nog met een gezin met 3 kinderen en hij vroeg of ze niet naar school moesten. De vader zei: 
The way is the school!! 

6 mei  

Een dag vol verrassingen 

en nieuwe dag brak aan, grijs en regenachtig. “Nieuwe dag, nieuwe kansen,” klonk het optimistisch bij 
het eerste kopje koffie, al was de lucht niet bepaald hoopgevend. De regen tikte zachtjes tegen de 

ramen, maar de sfeer binnen was allesbehalve somber. Zoals zo vaak begon de dag met een grap van Martin 
– een ware traditie inmiddels. Zijn luchtige humor bracht direct wat zonneschijn in het grauwe begin.          
Wat volgde was een storm van activiteit. Het leek wel alsof de hele wereld vandaag had besloten langs te 
komen. Er waren allerlei problemen te tackelen, maar ook bijzondere ontmoetingen. Een paar Australische 
pelgrims kwam uitgeput binnenstrompelen – moe, maar dankbaar dat ze er waren. Ze was onderkoeld en 
met dekens en een slaapzak werd ze weer opgewarmd. Dan was er nog een dame die duidelijk door de 
elementen was geteisterd. Ze kreeg een volledige opfrisbeurt, en straalde nadien als nieuw. Zó blij was ze, 
dat ze een royale fooi achterliet, vergezeld van een dankbare glimlach.                                                                
Alsof het nog niet genoeg was, kwam er een groep van twaalf jonge Amerikanen opdagen. Ze hadden 
gisteren gereserveerd, maar stonden nu onverwacht vroeg op de stoep. Gelukkig konden we ze 
onderbrengen in de winterherberg. Marisol, altijd een rots in de branding, regelde zelfs alvast hun volgende 
stop. Hun dankbaarheid was voelbaar – soms zit het geluk in kleine daden van zorg.                                          
En toen – held van de dag – verscheen Speedy Pablo. Binnen een uur bezorgde hij de boutjes en moertjes 
om de lockers in de Sótano en de winterherberg stevig aan elkaar te zetten. Ongekend snelle service! Hij 
werd met open armen en veel waardering onthaald.                                                                                                      
Tot slot was er nog een mooi moment van verbinding: Martin raakte in gesprek met Damian, een 
vriendelijke pelgrim uit Noord-Italië. Wat begon als een praatje werd al snel een diepgaand gesprek, met 
zelfs een paar luchtige colleges over 'de Italiaan in zijn natuurlijke habitat'. Het klikte zo goed, dat Damian 
besloot te helpen in de wasserij. Hij vertelde dat dit bergje hier niets was in vergelijking met zijn Alpen. Hij 
merkte ook nog op: De Camino zonder mensen is slechts een wandeling. Hij bedoelde misschien dat je de 
mensen nodig hebt voor ontmoeting en gesprek.                                                                                                          
Zo eindigde de dag rijker dan hij begonnen was – vol werk, maar ook vol warmte, verbondenheid en 
onverwachte lichtpuntjes. En ach, de regen? Die hoorde er gewoon bij. 

7 mei   

et leek op het eerste gezicht een drukke dag te worden. De lijst was vol, en de verwachting was dat het 
een komen en gaan zou zijn van pelgrims. Toch bleef de grote storm uit. De eerste uren waren wat 

onrustig — mensen kwamen ongeduldig binnen, tassen nog op de rug, gezichten bezweet van de tocht. 
Maar al snel daalde er een zekere rust neer over de ruimte. 
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De meeste pelgrims wisten inmiddels hoe het werkte. Een QR-code hier, een paspoort daar. Maar zo nu en 
dan verschenen er oudere Franse wandelaars in de deuropening, met een vragende blik en zonder enig 
benul van QR-codes. “C’est quoi, ça?” vroegen ze, hun telefoon verdacht verouderd. Dat zorgde voor 
vertraging, want zonder die digitale sleutel ging het allemaal net iets trager.                                                  
Sommigen dachten met een reservering sneller geholpen te worden. Ze drongen subtiel aan, keken wat 
verongelijkt naar de rij en vroegen zich hardop af waarom het zo langzaam ging. Maar ze beseften niet dat 
iedere pelgrim tijd vroeg — voor vragen, voor uitleg, soms gewoon voor een luisterend oor. De Mostrador 
werd zoveel mogelijk met 2 laptops bemenst.                                                                                                           
Gelukkig bleef het verder rustig. Er waren geen incidenten, geen zoekgeraakte rugzakken, geen 
misverstanden in de wasserij. Alleen de gebruikelijke geur van wasmiddel en warme handdoeken.                        
Tegen de avond voelde het als een dag die zijn eigen ritme had gevonden — ondanks de drukte toch 
beheersbaar. Een dag als zovele, maar met zijn eigen kleine verhalen en momenten van verwondering. 

8 mei   

e inkomende pelgrims komen rustig binnen. Niet met grote groepen.  
Deze dag hebben we een rondleiding gehad van een ambtenaar in het museum. We hebben de crypte 

bezocht en het verhaal van de slag bij Roldan gehoord. In het museum hebben we de triptiek gezien en 
bewonderd en de schat, ontfutseld aan de Arabische kalief die nu in het wapen van Navarra is opgenomen. 
In de middag verscheen in de herberg een jong gezin met een kind van ca 1,5 jaar. Dit gezin hebben we 
maar op de derde verdieping ingedeeld. Het kind heeft geen hinder w gegeven voor de andere pelgrims. 

Het 

Circus Jeroen Bosch in Roncesvalles 

Het was een heldere avond in Roncesvalles toen er drie mensen arriveerden bij de herberg, waar een 
reservering klaarstond voor tien. Ze kwamen zonder veel uitleg, moe maar opgewekt, en gaven aan dat de 
rest van hun gezelschap onderweg was. “Ze komen later,” zeiden ze geruststellend. “Met busjes.”                
Maar de tijd verstreek. Negen uur werd tien uur. Nog altijd geen spoor van de overige groepsleden. De 
herbergier wierp onrustige blikken richting de weg, terwijl de drie vroege vogels zich installeerden alsof er 
niets aan de hand was. Om kwart over tien klonk dan eindelijk het lage geronk van twee busjes, die 
zwijgend de oprit opreden. De chauffeurs stapten uit, maar zonder passagiers.                                                            
“Ze worden ergens anders opgehaald,” zeiden ze. “Een begeleider zou ze naar een hotel brengen. Alles is 
onder controle.” 

D 



 

32 

Libro de Oro 2025   Dagboeken van de Hospitaleros 

 

De nacht viel over het kloosterdorp. Stilte keerde terug, maar het gevoel van mysterie bleef hangen als mist 
in de Pyreneeën. De volgende ochtend, bij het eerste licht, stond er plots een bont gezelschap op het plein 
voor de herberg. Ze zagen eruit alsof ze net uit een droom – of nachtmerrie – waren gestapt. Lange jassen, 
wandelstokken die leken op relikwieën, rugzakken vol ondefinieerbare voorwerpen, en gezichten die meer 
verhalen droegen dan woorden konden bevatten. Het leek alsof het circus van Jeroen Bosch was 
neergestreken – een parade van figuren recht uit een schilderij: krom, stram, vreemd uitgedost, maar 
levendig en vol vuur. Ze hadden, zo bleek, een spannend avontuur achter de rug. Verdwalen in het donker, 
haperende telefoons, een begeleider die hen met meer enthousiasme dan oriëntatie vermogen door de 
bossen leidde, en uiteindelijk een onverwachte overnachting in een oud hotel waar de tijd stil leek te staan. 
Ze lachten erom, sommigen stilletjes, anderen met wilde gebaren en brede grijnzen. Ze hadden  achteraf 
een avontuur meegemaakt dat ze lang zullen onthouden. 

9 mei   

et was een drukke dag in de grote eetruimte. De ploeg had inmiddels de registratie en QR-codes goed 
onder controle, maar er bleef genoeg werk te doen. Yvonne en Jolande stonden aan de balie, hun ogen 

gericht op de telefoons van de pelgrims. Ze ontfutselden telkens weer de QR-codes uit het systeem om 
ervoor te zorgen dat iedereen door kon naar de Mostrador. Soms hielpen de pelgrims elkaar een handje, 
wat Yvonne en Jolande wat ademruimte gaf. Kees en Loes waren druk met het regelen van de binnenkomst, 
terwijl Betty bij de ingang naar de etages stond om, onder andere, te checken of iedereen zijn schoenen had 
uitgetrokken. Het leek wel een kleine operatie, zo goed gecoördineerd als alles verliep. Nico en Einar 
stonden achter de balie van de Mostrador, samen met Sandra, klaar om de pelgrims te verwelkomen. Wim 
liep rond voor de laatste controle: QR-code checken en bevestigen van de reserveringen. Alles leek op 
rolletjes te lopen. Toen arriveerde een groep middelbare scholieren. Geen van hen had een mobiel bij zich. 
Yvonne keek even verbaasd, maar al snel begreep ze dat de begeleiders van de kinderen zelf aan de slag 
moesten. Ze maakten een QR-code voor elke leerling. Het was een klein avontuur, maar na wat gestuntel en 
gelach, hadden ze het voor elkaar. De scholieren konden door.                                                                                       
De dag kreeg een verrassende wending toen een groep van vier Ierse dames zich meldde. Ze wilden Martin, 
die al druk in de weer was in de wasserij, verrassen met een kort concert. En zo stonden ze daar, tussen de 
wasmachines, hun stemmen met veel plezier laat echoën door de ruimte. Martin glimlachte van oor tot oor. 
De sfeer was goed, de ploeg werkte hard, maar de momenten van ontspanning maakten het allemaal de 
moeite waard. 

De Sleutel met de Bel van de Geldlade 

et was een rustige avond, op het eerste gezicht dan. De Mostrador – het kleine, charmante 
verkooppunt aan het einde van de gang – was net afgesloten. De lichten doofden één voor één en een 
tevreden stilte viel over `de herberg. Maar toen, net toen Nico de Mostrador wilde sluiten, merkte hij 

het op: de sleutel van de geldlade… was verdwenen. Niet zomaar een sleutel – dit was dé sleutel, met een 
klein koperen belletje eraan dat bij elke beweging een subtiel klingetje liet horen. Iedereen kende dat 
geluid. Het was het geluid van afsluiting, van zekerheid. En nu… stilte. Geen belletje. Geen sleutel. Nico's 
hart sloeg een slag over. “Waar is dat ding gebleven?” mompelde hij, terwijl hij nerveus zijn zakken 
controleerde, het aanrecht afspeurde, zelfs onder de mosterdpot keek. Niets. “Zou de intrigant langs zijn 
geweest?” dacht hij. Een mysterieuze figuur die volgens oude verhalen eens in de zoveel tijd op onbewaakte 
momenten zijn slag sloeg. Niemand wist precies wie of wat het was. Sommigen zeiden dat hij onzichtbaar 
was. Anderen beweerden dat hij zich vermomde als iets alledaags – een kat, een windvlaag, een verloren 
gedachte.        Met een bonzend hart borg Nico de geldkist, de enige andere plek waar nog geld veilig lag, op 
in de huiskamer. Hij zette het zorgvuldig in de lade die daarvoor bestemd was. Maar het hielp niet. Het 
voelde verkeerd. Alsof iets onuitgesproken zich een weg door de herberg baande. Met een bezwaard 
gemoed ging Nico naar bed. Zijn dromen waren onrustig. Hij zag vage silhouetten, hoorde het klingelen van 
een belletje dat net buiten bereik bleef. De sleutel was weg – en met hem de zekerheid.                                                     
Maar de ochtend bracht licht. Zonnestralen vielen als verlossing door de gordijnen. En daar, tussen een 
bakje paperclips en een rol tape, lag hij ineens: de sleutel. Met het belletje. Precies zoals altijd.                      
Nico’s gezicht klaarde op als een kind dat zijn lievelingsknuffel terugvindt. “Daar ben je,” fluisterde hij. Het 
belletje klonk kort, alsof het samenzweerderig lachte. 
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Was het de intrigant geweest? Of was het gewoon een klein foutje, een vergissing tussen de rommeltjes? 
Niemand zou het ooit echt weten. Maar één ding was zeker: de sleutel was terug. 

En voor nu, tenminste, was alles weer zoals het moest zijn. 

10 mei   

et was een gure dag op de Camino. De regen viel onafgebroken en dikke grijze wolken maakten de 
bergen bijna onzichtbaar. De herberg zat propvol pelgrims, met uitzondering van vier bedden die 

gereserveerd waren, maar waarvan de gasten nooit kwamen opdagen. Opvallend veel Koreanen 
passeerden die dag, soms gewapend met een klein vertaalmobieltje. Ze hielden het toestel omhoog als een 
kompas, zoekend naar richting én woorden. Yvonne, Jolande, Betty en Einar deden hun best om iedereen te 
helpen, ondanks de taalbarrière. Zelfs voor een paar passanten zonder reservering vond ze een oplossing: 
ze mochten douchen en opwarmen. Later bracht een taxi hen samen met drie Koreaanse vrouwen naar 
Valcarlos.                                                                                                                                                                           
Het weer verslechterde nog verder. De hemel spleet open van de bliksem en de stroom viel plots uit. De 
winterherberg was in duisternis gehuld, alleen het getik van regen op het dak bleef. Na een kort telefoontje 
met Marisol wist Nico waar Kees moest zoeken: boven de plafondplaat bij bed nummer 2. Daar vond hij de 
aardlekschakelaar en zette hem met een klik weer om. Het licht floepte terug aan.                                              
In de wasserij draaiden alle drogers op volle toeren — kletsnatte kleren hadden zich opgestapeld. De lucht 
was zwaar van vocht, maar warm en bedrijvig. Toen alles weer liep zoals het moest, kwamen we samen in 
de huiskamer. De regen roffelde nog steeds op het dak, maar binnen was het gezellig. We deelden verhalen, 
dronken iets sterks om op te warmen, en gingen daarna moe maar voldaan naar bed.                                           
Het was een chaotische dag geweest, maar één die we niet snel zouden vergeten. 

11 mei   

e pelgrims komen langzaam binnen, één voor één, zoals elke dag. Geen grote groepen, maar toch 
genoeg om de sfeer van verwachting te voelen. Sommigen hebben een foto bij zich van een QR- code 

en anderen worstelen nog met de QR-code. Het is bijna een spelletje geworden om die code goed te 
krijgen, maar we hebben inmiddels door hoe we die moeten foppen—al gaat het ontvangen van de code 
soms nog mis. Gelukkig weten de Mostradores precies hoe ze daarmee om moeten gaan. De inschrijving 
zelf gaat de hele dag door rustig en gestadig. Het is pas tegen 22 uur dat de laatste pelgrim arriveert, 
vermoeid maar voldaan. De spanning van de dag komt tot rust. Aan het eind van de zondag zit iedereen 
samen voor een stichtend verhaal, dat ons eraan herinnert open te staan voor nieuwe ontmoetingen door 
goed te kijken. Niet altijd makkelijk, maar essentieel voor de reis—zowel de fysieke als de innerlijke. Het is 
een moment van reflectie, een reminder dat we soms niet alleen de weg moeten lopen, maar ook moeten 
kijken naar de mensen die we onderweg tegenkomen. 

12 mei   

andaag ontvingen we een bonte stoet van pelgrims in onze herberg. Een grote groep Koreanen en 
zeventig kinderen uit Barcelona brachten leven in de brouwerij. De kinderen waren onderweg op een 

vierdaagse tocht naar Santiago, begeleid door slechts twee volwassenen – bewonderenswaardig, gezien 
hun leeftijd en het aantal. Toch gedroegen ze zich voorbeeldig, zelfs 's nachts.                                                        
Bij de deur voerden we korte gesprekjes met hen in het Engels. Ze vonden het leuk om zich uit te drukken in 
een andere taal. We spraken over hun dromen: één wilde artiest worden, een ander dokter, en een derde 
droomde van het leven als piloot. Hun ogen glinsterden bij het vertellen.                                                                   
De Koreaanse groep kende wat tegenslag. Een vrouw had haar arm gebroken en werd naar de EHBO-post in 
Burguete gebracht. Haar medepelgrims stonden meteen voor haar klaar en namen haar bagage onder hun 
hoede.                                                                                                                                                                         
Ondertussen slokte het scannen van QR-codes veel tijd op. Drie mensen waren er de hele dag druk mee. 
Het gevolg: geen vrije middag, geen wandeling naar de vale gieren, en geen frisse neus in de bergen. Soms 
voelt de verplichting als een last. Toch verliep de aankomst van de pelgrims rustig. In de avond was er tijd 
voor ontspanning in de huiskamer. Kees verzorgde de Monkey-service – een inmiddels beruchte doch 
geliefde traditie – en Wim vertelde een verhaal over Henk, onze Hospitalero van vorig jaar. Henk is een 
herberg begonnen in Portugal, en zijn avontuur inspireerde ons allemaal. 

H 

D 

V 



 

34 

Libro de Oro 2025   Dagboeken van de Hospitaleros 

 

13 mei   

et was een mooie ochtend toen we met een bont gezelschap op pad gingen naar de Supermarché. 
Voorop liep Wim, vastberaden en met een boodschappenlijstje in de hand alsof het een schatkaart 

was. Zijn missie: alle ingrediënten voor zijn bloemkoolsoep.                                                                                         
Met volle zakken keerden we terug, en tegen de avond pruttelde de soep al vrolijk in de grote pan. De geur 
lokte zelfs de meest norse pelgrim naar de huiskamer. Alleen maar tevreden klanten vandaag, zelfs de altijd 
klagende Italiaan mompelde iets dat op een compliment leek. Succes !Toch was niet alles rozengeur en 
maneschijn. Talloze QR-codes waren niet aangekomen. Paniek. Maar gelukkig pakten Yvonne, Einar en 
Jolande dit met vastberadenheid aan. Een paar uur later lag er een volledig herschreven handleiding op 
tafel, helder genoeg om zelfs de oudste Franse pelgrim zonder smartphone op weg te helpen. De 
Hospitaleros hebben de procedure nu in hun hoofd en gaat de afhandeling redelijk snel Ook bij het 
desinfecteren herkennen ze de bedden aan hun vlekkenpatroon.                                                                           
En toen… klonk er gegil van de derde verdieping. Overstroming! Water gutste over de WC pot en zette het 
halve toilet onder een laagje water. Toen ze daar op de derde verdieping aankwamen was de verstopping 
weer opgelost maar de laag water niet. Nico en Wim sopten  met lakens de boel weer droog. Zo kwamen ze 
erachter dat de wasruimte geen afvoerputje had. Oorzaak: een verstopt toilet. Verdachte: onbekend. Maar 
fluisteringen gaan rond over de intrigant — die mysterieuze figuur die steeds net buiten beeld blijft, maar 
wel verdacht vaak in de buurt is als er iets misgaat... 

14 mei   

e pelgrims stroomden Roncesvalles binnen. De meesten waren Koreaanse pelgrims, met slechts één 
enkele Rus tussen hen in, die er een beetje verloren uitzag. Het leek wel alsof de wereld even stilstond 

voor deze pelgrims, die op hun eigen manier de reis naar Santiago de Compostela maakten.                           
De procedures rondom de QR-codes waren vandaag een beetje chaotisch. Elke pelgrim moest zijn 
persoonlijke code scannen, gevolgd door een serie vragen die moesten worden beantwoord. Maar telkens 
als er een groep binnenkwam, ontstond er een kleine ophoping. Iedereen had het druk met het vinden van 
de juiste plek om de code in te scannen, en sommige pelgrims waren totaal niet op de hoogte van wat hen 
te wachten stond. Ondanks de rommelige situatie hielden we de sfeer vriendelijk en gastvrij. Wat kun je ook 
anders doen? Dit was Navarra, en we wilden dat de pelgrims zich welkom voelden, ook al waren de regels 
streng.                                                                                                                                                                             
Tussen het inchecken door, viel er ineens iets op: de deurhendels bij de lift waren eindelijk gerepareerd. Er 
was al weken een probleem geweest, maar nu waren de hendels weer helemaal in orde. Het leek wel alsof 
iemand snel ingegrepen had, want de onderdelen kwamen niet van de lift zelf, maar van andere deuren in 
het gebouw. Was dit de mysterieuze hand van de intrigant die hier misschien iets mee te maken had? Of 
was het Kees? Niemand wist het zeker, maar het gaf het geheel een beetje een geheimzinnig tintje.            
Jolande en Yvonne waren druk bezig met de voorbereiding voor de volgende ploeg vrijwilligers die morgen 
zouden arriveren. Ze hadden de handleidingen geüpdatet, maar dit keer hadden ze het eenvoudiger en 
beknopter gemaakt. Geen lange, ingewikkelde teksten meer, maar korte, duidelijke uitleggen die iedereen 
snel kon begrijpen. Dat zou de overgang vast makkelijker maken voor de nieuwe ploeg.                                             
Al met al was het een dag vol kleine verrassingen, maar zoals altijd werd het weer een beetje beter door de 
inzet en de vriendelijkheid van iedereen die erbij betrokken was. De pelgrims zouden hun reis misschien in 
chaos beginnen, maar met de warme ontvangst en de zorg van de vrijwilligers zou alles uiteindelijk goed 
komen.                                                                                                                                                                                   
Op de late avond kwamen er klachten van de derde verdieping. Op enkele plaatsen druppelde de regen 
door het dak op de bedden. De situatie is daar toch Roncesvalles onwaardig. Ook doordat er overal plastic 
zakken lagen om de kastjes en de bedden droog te houden. "Dit is onwaardig," zei Nico met een zucht. "We 
kunnen dit niet negeren. We moeten de handen ineenslaan met de Colegiata om een duurzame oplossing 
te vinden, voordat we onszelf verder in de problemen werken." 

15 mei   

e nieuwe ploeg heeft een nieuwe drum aangeleverd en hebben deze geïnstalleerd. Werkt ook nog. 

De foto is gemaakt en we hebben een emotioneel afscheid van Marisol gehad. 
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Vandaag weer volle bak en toch weer een Italiaan die dacht dat hij geen QR- code nodig had.                             
Dit keer op deze koude dag als afsluiting een erwtensoep.                                                                                       
Als laatste klusje hebben Kees en Wim de kartonnen dozen opgeruimd en in de papiercontainer gelegd. 

De laatste ochtendindeling is gemaakt en alles staat nu in het teken van vertrek. Het doet wel even pijn om 
afscheid te nemen van de collega’s waarmee je een intens contact hebt gehad in de laatste veertien dagen. 
Maar het staat ook in het teken van een vertrek als wandelaars naar een nieuwe uitdaging. De Del Norte 
wacht en een bezoek aan Henk in Portugal.  

Weest waakzaam want de intrigant reist mee.  

16 mei 

it keer met z’n allen vroeg opstaan, schoonmaken, ontbijten en inpakken van de spullen.Een beetje 
rommelig afscheid omdat sommigen wat vroeger vertrekken en anderen wat later.Helaas. In onze groep 

was de sfeer prima. De rest van de groep vertrekt met de taxi naar St Jean- Pied- de -Port om half 4.  
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Periode 6            Vrijdag 16 mei  t/m Vrijdag  30 mei   2025 
 
Hospitaleros: Sjaak Sies, Rient Ploeger, Nico Zentveld, Thijs Horijon, Joke Zemieniekj,      Adriana 

Rovers, Saskia Verhoef, Diedrick Jansen 
 
Aantal pelgrims:    2.951  
   

 

 
 
Vrijdag 16 mei 
 

jaak was bezig met het uitleggen van de QR- code toen Arnout Hauben, de bekende TV presentator van 
diverse wandelingen, in de gang stond. Niet alleen Arnout, maar ook de geluids- en cameraman. Hij 

vertelde dat hij nog in de oude herberg had geslapen en wij kwamen aan de praat over onder meer hoe de 
Nederlandse Hospitaleros hier als vrijwilligers werken. Ik heb hem meegenomen naar de derde etage, kreeg 
een microfoon en zender om en vertelde over mijn ervaring als Hospitalero. Hoe het in de loop der jaren is 
veranderd en het contact met de pelgrims minder is geworden. Ook dat ik samen met mij vrouw hier 
gewerkt heb en zij het inmiddels te zwaar vindt. Hij merkte op dat het mij emotioneerde dat ik na zoveel 
jaren  nu zonder Willy hier ben. Daarna een bezoekje aan de wasserij en een blik op de 1e etage. Daar 
ontmoeten wij “Joop” die vertelde dat hij op had gelopen met een man van 90 jaar!!! En daar Wilde Arnout 
wel mee praten. Joop zou hem opzoeken maar toe wij beneden kwamen ontmoetten wij de bewuste man. 
Ik herkende hem want ik had zijn QR- code gescand en zijn bedbon gegeven. Interview in de schaduw. Op 
dat moment kwam Thijs met de vraag wat te doen met een mevrouw die, naar zij zei, ernstige blaren had. 
Besloten om met de auto van Rient naar het Centro de Salud in Burguete te rijden.  Microfoon en zander 
weer afgedaan door de geluidsman. Was wel vervelend voor de achterblijvers want 2 man weg betekent 
een zware druk op de achterblijvers. Wij hadden helaas niet duidelijk gecommuniceerd. Wij dus naar 
Burguete en Xandra zou bellen dat wij eraan kwamen. Gelukkig was er een arts en verpleegkundige 
aanwezig en kon mevrouw geholpen worden. Het bleek mee te vallen: injectie tegen ontsteking en even 
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niet lopen. Toen bleek dat de dames overnachtten in een Albergue in Burguete, vlak bij het Centro de Salud. 
We hebben dus iemand geholpen die helemaal niet in onze herberg overnachtte. Wel goed voor ons karma. 
Gisteren processie. 
 

ij moeten regelmatig mensen helpen met het invullen van de QR- code en dat kost soms veel tijd. 
Problemen: geen e-mail op de telefoon, weten postcode niet, spaties niet toegestaan. Als pelgrim 

geen email op telefoon heeft, dan sturen we de code naar eigen telefoon en laten een foto nemen. Ook 
komt de code soms niet binnen op het opgegeven email adres, maar dan kan gezocht worden op paspoort 
nummer. 
Toen ik vanmorgen om kwart voor zes naar de kapel liep, trof ik in de poort  t.o. de hotelingang 2 tot op het 
bot verkleumde koude pelgrims aan. Ze waren om half twee in het stikdonker in de regen aangekomen en 
wilden ons niet storen. Nee, er nu is even niks te koop, we hebben wel koffie en wat te eten. Er waren nog 
ontbijt bonnen en plaats in de herberg. Met enige moeite konden we uitleggen dat het we het meer 
vervelend vinden dat mensen een hele nacht in de kou moeten blijven, dan dat we even uit bed moeten om 
hen een bed te geven. Ze weten nu waar de bel zit en dat het ’s nachts gebruikt kan worden. Later op de 
dag zagen ze er een stuk beter uit. 
Na het mooie weer van gisteren, scheen eerst de zon. Toen we Casa Sabina uitliepen was het opeens dichte 
mist. ‘s Middags zware regen buien, dus opeens natte 70 pelgrims in de gang:  crowd management. Kunnen 

we ook.  
 
Op zondag morgen vroeg heeft Diedrick 112 
gebeld vanwege een mevrouw met suikerziekte 
die niet meer bij kwam. Ambulance c.s. zijn 
gekomen en na wat spuiten insuline knapte zij 
weer op. QR- code verloopt inmiddels goed. Wij 
scheiden mensen met codes; deze gaan gelijk 
door in de gang, en mensen zonder QR- codes 
gaan naar de eetzaal en krijgen ondersteuning 
van twee Hospitaleros. Mensen zijn erg blij met 
en tevreden over de ondersteuning. Helpen met 
QR- codes heeft echte toegevoegde waarde, leidt 
bovendien tot een goed contactmoment met de 

pelgrim(s) en is (zegt Diedrick) ook echt leuk. Talenkennis bij de betreffende Hospitalero maakt het 
overigens zeker makkelijker. De inschrijving zelf gaat met de QR- code een stuk sneller en zeker met dubbele 
bezetting Mostrador kunnen rijen erg snel worden weggewerkt. 
Zoals bekend is de aanloop bij slecht weer vaak allemaal tegelijk; dan is het hectisch en soms ook chaotisch. 
Bij goed weer zoals vandaag dinsdag is de instroom veel geleidelijker en levert dat in de gangen eigenlijk 
geen problemen op. Vertrekkende pelgrims laten bij herhaling weten hoe tevreden zij zijn met de ontvangst 
en de gestroomlijnde organisatie. 
 
 

isteren woensdag voor het eerst bijna volle bak. Pelgrims blijken erg geduldig en hulpvaardig. 
Spanjaarden helpen elkaar met de QR- code en hetzelfde geldt voor Italianen en andere 

nationaliteiten. Het enkele opgewonden standje wordt door de Hospitaleros desondanks met een glimlach 
en vereende krachten geholpen. In de regel lukt het installeren goed, slechts sommige pelgrims vergen 
meer tijd. De vervangster van Marisol (Sandra) doet het uitstekend, kan prima Engels en is door Marisol 
goed ingewerkt. Beiden geven overigens aan dat zij drukte prima aankunnen; wellicht verklaart dat waarom 
de tweede scanner soms niet wordt ingezet terwijl Hospitaleros dat liever wel hebben. Marisol en Sandra 
blijven degenen die daarover besluiten.  
Niet eerder zagen we het fietsenhok zo vol: 25 indrukwekkende en omvangrijke fietsen, bijna geen ruimte 
om bij de bagage en rolkoffers te komen. Uiteraard wordt ook dat opgelost. En een dag later staan er drie…. 
Een dame meldde dat zij in La Posada voor zichzelf een vier persoons kamer had geboekt. Zij bood aan 3 
pelgrims gratis en voor niets op haar kamer te laten slapen. Helaas hadden wij plaats genoeg en werd van 
het aanbod geen gebruik gemaakt. Plaats genoeg betekent dat er, los van de No Shows precies 1 bed over 
was, er had nog 1 pelgrim bij gekund.  
Het meisje wat in haar tent in de bergen had willen overnachten werd door de Bomberos naar ons 
gebracht, opgespeurd door haar telefoonsignaal. Dan wordt ze gewoon opgehaald en bij ons afgeleverd. 
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WHAT HAPPENS IN THE ‘QR’ ROOM STAYS IN THE ‘QR’ ROOM 
 

oor de afwisseling liepen we vandaag naar Burguete voor een lekker kopje koffie con leche of espresso. 
Echt lekker, bijna de moeite om elke dag te lopen. Verder weer erg druk, maar het doorschuifsysteem 

werkt perfect: het is duidelijk, pelgrims weten precies waar ze aan toe zijn en dat geeft rust, ondanks de 
lange wachttijden, die onvermijdelijk zijn zolang er maar met 1 computer wordt gewerkt. Zodra er vanaf 
kwart over drie een 2e computer bijkomt schiet het een stuk sneller op. We zijn vandaag alweer aan de 8e 
dag, over de helft. De ervaring leert, dat het de 2e helft alleen maar sneller gaat. 

Af en toe toch een verrassing in een inmiddels strak 
gestroomlijnd QR-code proces: Japanners met een 
Accordo na invoer van de QR- code, die alleen maar 
email in het Japans ontvangen en een zeer oude 
Spaanse heer die behalve het woord ‘telefono’ 
verder weinig wist over het apparaat dat hij in zijn 
hand had. Na een telefoongesprek van de 
Hospitalero met zijn Engels sprekende dochter in 
Zwitserland kon zij alles vanaf daar invullen en kwam 
het ook voor deze heer weer goed. Ongeveer 5 keer, 
muchas gracias gehoord en een warme handdruk 
gehad. Voor het eerst meegemaakt dat iemand na 
het invullen van de QR- code vroeg of hij ook voor 
niets kon blijven slapen. Zelfs met een beperkte 
korting bleek de Franse jongeman niet in zijn 
nachtrust te willen investeren. Uiteindelijk heeft hij 
de nacht buiten doorgebracht. Het leidde in ieder 
geval tot een interessante discussie in de groep over 
wat iedereen in zo’n geval zou doen. Het zal 
niemand verbazen dat de meningen varieerden van 
leeg bed in de Sótano geven tot buiten laten slapen. 

Hij kreeg wel een overgebleven ticket voor een maaltijd in la  Posada, die wel met een erg grote 
vanzelfsprekendheid werd ontvangen. Er was hem wat ontbijt toegezegd. In de ochtend vroeg hij: ‘Waar 
blijft mijn brood?’  Tja…… 
 
 

isteren, zondag, een groep van 29 Portugezen, die gereserveerd hadden van 101 t/m 130. Zij 
arriveerden omstreeks 5 uur, met de lift naar de 1e etage wat wel nodig was want er waren mega grote 

koffers bij. De leider had het slecht georganiseerd, het duurde voor iedereen een plekje had. En men 
verwachtte dat mannen en vrouwen apart van de rest van onze gasten slapen. Ook is er uitzondering 
gemaakt op de regel dat je maar 1 nacht mag blijven: zij komen vandaag (maandag) weer overnachten. 
Groep is met de bus naar Saint Jean-Pied-de-Port vervoerd en lopen vandaag dus over de berg. De rest van 
onze gasten kwamen heel geleidelijk binnen zodat er geen” Crowd controll” nodig was. Ook nog een gezin 
met 2 kinderen en 2 ezels die kampeerden op het grasveldje naast het droogrek bij de wasserij.  
Helaas bleek het niet mogelijk om vrijdagmiddag een taxi te bespreken voor 5 van ons naar Saint Jean-Pied-
de-Port. Gelukkig is Rient met de auto gekomen en hij zal ons (5 Hospitaleros) naar Saint Jean-Pied-de-Port  
brengen. De trein gaat om 17:01, dus dat moet lukken. Bij de koffie abusievelijk het menu wat voor La 
Posada bedoeld is door bedienster Sabina gepakt. Hilarius dus!!!! 
Gesprek in het team over de QR- codes blijft toch lopen. Soms is het een verboden woord. Gaat niet lukken 
QR is er alom. Er wordt veel over gesproken, soms over de onbegrijpelijke kortsluitingen. Soms erg soepel, 
dan weer grote en veel tijd vragende knelpunten. De QR- codes vragen veel tijd en aandacht. Kennis van 
andere talen, met name Engels, Frans en Spaans maakt het werk makkelijker en vaak ook leuker. Zoals 
gezegd levert dat soms leuke contacten. De meeste pelgrims hebben de code al, zeker de jongeren. Voor 
anderen is het geen prettig begin van het verblijf in de Albergue van Roncesvalles. We doen ons best om het 
allemaal op de vangen, lukt uiteindelijk altijd, zelfs zonder QR- code ,en als het echt niet lukt, dan kan het 
altijd nog met het paspoort. Het is voorstelbaar dat het voor sommige Hospitaleros een reden kan zijn om 
deze  taak dan maar anderen over te laten, ook omdat men zich af kan vragen zijn wij daarvoor? Zijn wij er 
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niet alleen voor een goede ontvangst, een schone herberg, een goed bed, een wasje en een prima maaltijd? 
En ook soms een goed gesprek? Zou dat niet genoeg kunnen of moeten zijn? De meningen verschillen. 
Het is lastig…. 
 

aandag Completo!!! Maar een groep van 29 Koreanen kwam niet opdagen! Mensen dus 
doorgestuurd naar het  hotel, terwijl uiteindelijk 29 bedden onbeslapen waren. Er was geen contact 

met de groep!!! Onbegrijpelijk € 700 betaalt en dan niet komen. Verkeerde datum? 
Woensdag: groep kwam opdagen, helaas pindakaas geen plaats. Huilende leider aan de Mostrador en pas 
om 6 uur waren er taxi’s geregeld naar Pamplona. 
Groep van 29 in de winterherberg en 50 Spaanse schoolkinderen uit Barcelona op de 1e verdieping. 4 
begeleiders die hadden alles heel goed onder controle. Heel aardige spontane kinderen die graag met ons 
Engels wilde praten. 
Jacobus heeft vanochtend tijdens de poets een handje meegeholpen. Mijn poets ritueel in het souterrain 
begint elke ochtend met het controleren van de lockers. Het vuil en eventuele achtergebleven euro’s 
verwijderen. Na deze ronde haal ik de matras en kussen covers weg met aansluitend het schoonmaken van 
de matrassen met natte doek en plumeau. Om onbekende reden neem ik het besluit om elke locker stofvrij 
te maken met de plumeau. En wat gebeurt er: in de een na laatste beneden locker zie ik tegen de zijkant 
een verdikking. Bij nader onderzoek blijkt dit de tablet te zijn die vanochtend door een pelgrim vermist is 
opgegeven. Doordat deze pelgrim zijn contactgegevens heeft doorgeven kon enkele uren later de tablet 
weer naar de rechtmatige eigenaar.  
We begonnen elke morgen met een overweging. In het begin van de Gerards kalender. Al snel namen 
teamleden het initiatief om ook een eigen overweging te vertellen, soms met muziek. Het werd soms een 
korte meditatie. Een mooi stil moment, soms wat emotioneel,  aan het begin van de dag. En dat in een 
groep, die regelmatig in de slappe lach schiet en verder allesbehalve stil is. 
Een ervaring op de een na laatste dag: 
 
 
Op weg naar Roncesvalles, vol goede moed, 
Ook al is op dag 1 been niet goed! 
 
Na een warm onthaal, 
En aflossing van equipes, volgde een heerlijk maal! 
 
Om 2 uur begon het wennen aan de QR code 
En menig pelgrim ging over de rode! 
 
’s Avonds om 10 uur worden de deuren gesloten 
En onze glazen volgegoten! 
 
Het is al laat als wij gaan gapen 
En hopen lang te mogen slapen! 
’s Morgens voor het ontbijt wordt een mooie overweging gedaan 
Soms goed voor een lach of een traan! 
 
In de kelder 
Maken wij de stinksokken helder! 
 
Is het bij de was even stil  
Dan is er zeker een pelgrim die een praatje maken wil! 
Nu wachten wij nog op ons rapport, 
en hopen dat het een voldoende wordt! 
 
Nu wachten wij nog op ons rapport, 
en hopen dat het een voldoende wordt! 
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n a cold, wet morning in our second week together, there was a typical scene inside the Albergue. 
Pilgrims were excitedly bustling around in preparation for the day’s journey ahead. In contrast, outside 

on the slope behind the monastery, the scene was tranquil and serene.   Faintly visible in the fog and mist 
are two sturdy, black, silent donkeys standing under a tree. They are loaded down with camping supplies 
and all the provisions for a family of four. The most precious cargo has still to be placed on their backs.  
 Soon, two wide eyed, three-year-old twin girls are settled on the donkeys in specially designed wooden 
frames for their safety. These very young pilgrims have been traveling with their parents for almost seven 
weeks, having left Le Puy-en-Velay, France on April 1st.  
The family is now ready to get back on the road. As the sky clears, I take some photos of the family and wish 
them “Buen Camino”. They hope to arrive in Santiago de  Compostela in early July. If they make it before the 
donkey rental expires, the family will go to Finisterre where the girls have been promised a swim in the 
ocean. There, they plan to celebrate the fourth birthday of the twins, as well as the completion of a very 
special Camino adventure together! 
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Periode 7  Vrijdag  30 mei  t/m/ Vrijdag   13 juni  2025 
 
Hospitaleros: Daniël de Kramer, Theo de Vries,  Jan van Bruchem, Gonnie Staarink, Michaël 

Staarink,   Dave Kloet , Benno en Corrie Schotanus 
 
Aantal pelgrims:             2.494 

 
nmiddels zijn we een paar dagen onderweg en ik moet zeggen, het begint al ‘lekker te lopen’. 
Toch altijd wel het gevoel van ‘even op gang komen’. 

Maar ja, wat wil je, het is een jaar geleden 
dat we e.e.a. hebben begeleid én we 
hebben drie nieuwe krachten! Eén daarvan 
wil ik toch wel even extra noemen, nl. 
Corrie. Een week voordat onze groep zou 
beginnen moest een lid, door lastige en 
begrijpelijke omstandigheden, afzeggen. 
Spontaan bood Corrie aan om die plaats in 
te vullen omdat haar man toch al in onze 
groep zit. Met ‘open armen ontvangen’ is 
misschien een beetje overdreven, maar het 

kwam wel erg goed uit! 
Op vrijdag was de gebruikelijke overdracht. Na het officiële gedeelte uiteraard de gezamenlijke maaltijd. Tja, 
en toen konden we ‘aan de bak’. Waar in een enkel optimistisch schrijven nog werd gesproken dat zeker 70 
à 80 procent over de QR-code beschikt is onze ervaring anders. Dat houdt in dat op momenten met grote 
toestroom drie personen van onze groep tijd besteden aan de begeleiding hiervan. Dat heeft ook gevolgen 
voor de bezetting bij de andere werkzaamheden in de middag. Dit lijkt ons belangrijk om, zo mogelijk, nog 
rekening mee te houden voor de komende groepen. 
 

enoeg hierover. Er is vast nog wel een groep met een potentieel goed idee. 
Natuurlijk maken we leuke en bevredigende momenten mee. Bijvoorbeeld met een zo goed als blinde 

man. Gonnie gaf hem de extra begeleiding die nodig was. Zelfs het probleem met de QR-code werd 
opgelost met deze man die niet kon lezen. Maar dat was ook niet nodig want hij had geen telefoon. Later op 
de avond kwam hij nog even langs want hij wilde graag nog even praten met dat leuke jonge Nederlandse 
meisje dat hem zo goed en vriendelijk had geholpen! 
Onze service gaat ver. Jan kreeg een vraag over hoe te handelen met het bagagetransport. Na de uitleg van 
Jan kwam er nog een laatste vraag; “Vervoert de transporteur ook pelgrims?” “Geen probleem”, zei Jan, 
“geef mij de rugzak waar u inpast en ik leg u erbij”. Hij is toch maar gaan lopen. 
We kennen het allemaal wel. De mensen die echt ‘totaal kapot’ binnenkomen. Hoe dankbaar ze zijn voor 
een beetje aandacht een helpende hand en een vriendelijke blik. Of ze nou uit Tsjechië, Brazilië of Almelo 
komen. En voor ons is het dan leuk om mee te maken dat ze de volgende ochtend nog eventjes langskomen 
om “Dêkuju, gracias of dank je” te zeggen. 
Prioriteit. Eén van ons gaat op pad met twee gevonden paspoorten. Naam en kamernummer checken, dus 
dat moet lukken. En inderdaad de dames zijn bij hun bed. “O, wat leuk dat u er bent, we missen een mooie 
waterfles, heeft u die gezien?” “Nee die heb ik niet gezien, maar missen jullie misschien deze paspoorten?” 
“Wat!!!! Hoe kan dat nou? Dank u, dank u, dank u!” 
Altijd leuk om een attentie te krijgen. Michaël staat vaak bij de wasmachines. Als hij weer een wasje krijgt 
aangeboden ontvangt hij tegelijkertijd een klein pakketje. Michaël denkt dat het de zeep is voor de 
machine. Het blijkt een Koreaanse lekkernij. 
Erg fijn om een paar collega’s in de groep te hebben die van lekker koken houden. Vooral Gonnie en Corrie 
hebben hier hun ziel en zaligheid in gelegd. Dus zowel de ontbijtjes en het avondeten zijn weer van 
topkwaliteit. Gebakken spek, scrambled eggs, hard, medium en zacht gekookte eitjes. En wat te denken van 
de heerlijke soepen! Of de ovenschalen met heerlijke gestoofde groenten. De pisang goreng van Dave was 
ook niet te versmaden. De tortilla wordt eerdaags door Daniël gemaakt. Ik houd op want u begint trek te 
krijgen. 
En hoezo zijn Spanjaarden niet hulpvaardig? Vandaag arriveerde een groep van 15 jongeren. Ca. halverwege 
hun tocht raakte de helft van hen verdwaald. Gelukkig zijn ze niet in paniek geraakt. Het lukte hen niet om 
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met behulp van Google maps hier in onze Albergue te komen. Wel op het terras van een restaurant. De bus 
kwam voorlopig niet langs. Een Spaanse boer met een tractor en wagen bracht uitkomst. 
 

aar af en toe is het ook gewoon even goed aan de bak. De douches op Planta 3 waren niet om aan  te 
zien. Veel schimmelvorming. Maribel heeft een spuitfles antischimmel meegenomen en na een 

inweekperiode van zo’n 15 minuten en een ruim uur schrobben…… WAUW!!!! Ik vind dat dit eigenlijk 
eerder en vaker moet gebeuren. Een frisse en schone ‘natte hoek’ is een belangrijk visitekaartje. 
Afgelopen nacht was er een groep van drie begeleiders met 16 jongeren, jongens en meisjes. In een gesprek 
met één van de begeleiders bleek dat het een groep is met ‘een rugzakje’. Ontwrichtte gezinnen, verstoorde 
relaties, verkeerde vrienden, richting het verkeerde pad… en wat meer mogelijk is om een plaats in de 
samenleving te verwerven waarvan je niet blij wordt. Deze groep fietst, op mountainbikes, ongeveer 65 
kilometer per dag. Het doel is om o.a. ervaring op 
te doen om iets voor elkaar te betekenen. B.v. 
twee zorgen dat de fietsen klaar staan, anderen 
plaatsen ze netjes in de berging. Een 
taakverdeling bij de bereiding van het eten. Het 
bed netjes afruimen. Bij aanvang van de rit naar 
de volgende overnachting, eerst een “peptalk”, 
dan een soort van gebed, iedereen ‘een Hug’ van 
de leiding en als laatste driemaal de groepsjel. 
Daar gaan ze, ik word er gewoon een beetje 
emotioneel van. Vrijwel iedereen wordt geboren 
in een bedje…… maar niet voor iedereen is het bedje gespreid……  
Tja, over een ‘niet gespreid bed’ gesproken. Vanmiddag kwam een fietser aan die geld inzamelt voor een 
goed doel www.marysmaels.org. Zij zamelen geld in om dagelijks drie miljoen kinderen aan eten te helpen. 
Hij is al een tijd onderweg en draagt zo bij om minder bedeelden toch af en toe een glimlach te geven. 
Een glimlach, hoe mooi is dat om te zien als de pelgrims ’s ochtends weer op pad gaan na een heerlijke 
douchebeurt, goede maaltijd en een prima nachtrust. Ik geloof echt dat ze het menen wanneer ze tegen 
ons zeggen; “Dankjewel voor jullie inzet, begeleiding, vriendelijke woorden en de zorg om e.e.a. schoon te 
houden. Dank jewel!” Of een Amerikaan: “Hello my friend. You are the best people here in this place. I can 
see that you are doing this with pleasure to help us. You are working from out your heart. I can see that! I 
thank you so much. God bless you!”. 
 
 

Inmiddels zijn we een paar dagen verder. Ik kom toch even terug op de procedure m.b.t. de QR-code. Het 
gaat beter en beter. Echter op sommige momenten vraagt het de inzet van drie mensen tegelijk van onze 

groep. Bijna 50% van het potentieel! Eigenlijk onverantwoord. Maar we hebben een stroomlijn weten te 
creëren waarin de procedure rust uitstraalt.  Eveneens zijn er deze week een aantal positieve wijzigingen 
doorgevoerd in het invulsysteem voor de QR-code. Alleen erg jammer was dat we dit zelf moesten 
ontdekken! Totaal geen communicatie hierover. Door de opgedane ervaring lukt het ons nu, als QR 
specialisten, drie tot vier pelgrims tegelijk te helpen. En dat geeft ontzettend veel rust in de tent. 
We denken erover om voor de volgende groep een lijstje te maken met belangrijke en cruciale stappen in 
de invulprocedure m.b.t. de QR-code. Daniël zal de verantwoordelijk persoon, m.b.t. de groepsindeling, 
informeren dat het heel handig kan zijn om minimaal één, liefst twee personen, donderdag een uur te laten 
meedraaien in de praktijk. (WIE INFORMEERT WIE?) Wij denken dat dit enorm zal helpen om op te starten. 
Er is een spreekwoord, iets met een wiel…. 
Het gaat niet altijd goed! Gistermiddag twee redelijk ernstig geblesseerden en nog een aantal met enkele 
schaafwonden. De ene dame had vreselijke pijn aan haar hak. Wij vermoeden een soort van hielspoor. 
Gistermiddag veel gekoeld maar toch kon zij niet op haar voet staan. Vanochtend is zij om 07.30 uur met de 
taxi vertrokken naar Pamplona om daar de bus te nemen naar huis, Logroño. 
Vandaag is het eerste Pinksterdag. Een paar van ons gaan vanavond naar de kerk. Leuk om mee te maken. 
 

m iedereen zo veel als mogelijk is, overal inzetbaar te maken hebben we de afgelopen week enkele 
trainingssessies gedaan. Zo zijn Jan en Benno ingewerkt om in de lunchpauzes en in de avond pelgrims 

in te voeren in het computersysteem. De nieuwe groepsleden, Dave, Corrie en Benno zijn door Theo en 
Daniël ingewerkt om een bijdrage te leveren in het schoonhouden van de verschillende etages, bedden, 
trappenhuizen, douches, toiletten en meer. Michaël heeft een training verzorgd in de wasruimte. Kleding 
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aannemen, afrekenen, bednummer en W en D op de stikker, eerst wassen daarna pas drogen en de krat 
ONDER de vulopening van de machine. En vooral niet té heet. Als afsluiting kregen we voorlichting hoe de 
gewassen kleding snel en effectief kon worden opgevouwen en in het kratje kon worden teruggelegd. Dit 
ging de meesten best wel aardig af. Alleen de damesstrings zorgden, m.n.  bij enkele mannen in de groep, 
nogal voor verwarring en hoofdbrekens. 
Twee uur ’s nachts de bel gaat. Oeps, dat is best wel laat, of vroeg. Daniël en Jan slapen in de kamer met de 
bel. Eerst maar even buiten kijken, niets te zien. De bel gaat weer. Hm, en de lichten gaan aan en uit. Na 
enig heen en weer geloop en gezoek blijkt het een stroomstoring. Al met al zijn Jan en Daniël er toch een 
uurtje zoet mee. Tja, dan weer in slaap zien te komen. 
Er is altijd wel iemand die denkt dat de klantvriendelijkheid c.q. onze dienstverlening wel erg ver gaat. Zo 
kreeg Theo de vraag; ‘Waar staat toch die man die vanochtend zo mooi stond te zingen?’ 
Vanmiddag kwam een groep aan van 21 mensen uit Taiwan. Achttien vrouwen en drie mannen. Ze lopen 
drie weken. Eén van de dames vertelde dat zij vier weken vakantie heeft per jaar. Maar dat is 
 bepaald niet de standaard. Het eerste jaar dat je werkt krijg je recht op zeven dagen verlof, het tweede jaar 
10 dagen. Na vijf jaar 15 dagen en na 10 jaar elk dienstjaar een dag erbij tot een maximum van 30 dagen 

per jaar. Als de groep hier binnenkomt groeit het 
volume van het ‘gekakel’ naar een niveau 
vergelijkbaar met een legbatterij van 100.000 
kippen. Maar wat is dit een leuke groep! 
Gedisciplineerd helpen zij elkaar met de QR-code. 
Al de pelgrimspaspoorten worden in één keer 
aangeboden. Als de leidster van de groep iets wil 
vertellen hoeft zij slechts haar hand op te steken 
en de aandacht is daar. En natuurlijk moeten wij 
met hen op de foto! Niet één keer, nee, het is maar 
goed dat een en ander niet meer op een 

fotorolletje hoeft. Maar ook wij willen een foto van hen als groep. Geen probleem, de leidster geeft een 
seintje en men staat klaar. Geweldig!  
Michaël vindt het onfris ruiken in de wasruimte. Als we de roosters voor de wasmachine openmaken 
denken we te weten waardoor dat komt. Gatverdarre wat een smeerzooi! Hier is zeer waarschijnlijk jaren 
niet naar gekeken. Alleen de roosters aan de onderkant zijn moeilijk met de hand te reinigen. Hier is een 
stoomcleaner o.i.d. voor nodig. De goot is mooi schoon en na nog een extra scheut fris ruikend 
schoonmaakmiddel is het alsof we in rijkbloeiend natuurgebied lopen. 
 

andaag is er een gezamenlijke oefening van de helikoptereenheid, voor eventuele noodgevallen in de 
bergen, en de politie. De helikopter staat op het 

veld. Benno denkt dat hij wel even een rondvlucht kan 
regelen. “He is de boss”, krijgt hij als antwoord. 
Overtuigt dat hij duidelijk heeft gemaakt dat wij met 
z’n achten met de helikopter de lucht in mogen roept 
hij ons bij onze koffie vandaan. Daar zitten we dan in 
de helikopter. Helaas, verkeerd begrepen. We mogen er 
wel even in zitten maar gaan niet de lucht in. 
Altijd leuk, een creatief iemand in de groep. Dave 
maakt mooie tekeningen. Hij maakt een tekening voor 
op de enveloppe, met de fooi erin voor de 
medewerkers uit het restaurant. 
Het was al in het nieuws. Afgelopen nacht een bijzonder maan, iets met een rode gloed. Kennelijk was het 
ook een nacht om vallende sterren te zien. Je moest er wel voor naar buiten gaan om het te kunnen 
aanschouwen. Jammer dat de twee Koreanen er niet aan hadden gedacht dat de deur alleen van binnenuit 
is te openen! Fijn dat de Jefe, Daniël, dan de bel hoort. Opnieuw mocht hij op een vroeg tijdstip 
kennismaken met een nieuwe dag. 
Als groep 7 hebben wij twee geweldig mooie weken gehad. Drie nieuwe vrijwilligers die hun best hebben 
gedaan om volop mee te draaien in het team. Twee weken mooi weer, slechts één of twee keer kwamen 
enkele pelgrims nat aan. Natuurlijk waren er probleempjes om op te lossen. Maar daar zijn we toch voor? 
We hebben het met plezier gedaan en alles onder de begeesterende leiding van onze Jefe Daniël. 
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Periode 8  Vrijdag  13 juni  t/m  Vrijdag 27 juni  2025 

Hospitaleros: Thea Kanters, Peter Rubaij Bouman, Gerard van der Werf, Annette Wesselink-Monasso, 

Henk Verschoor, Ria Verschoor, Lucas van Eijsden, Jeanette Juressen + Anniek Zwaan ( 

toegevoegd als extra) 

Aantal pelgrims :   1.964  

 

 

ankomst dag was het broeierig. Goeie overdracht en uitleg over de QR- code. De start was een beetje 

lastig, dit was nieuw voor ons  en we hebben het met elkaar uitgeprobeerd. Oefening baart kunst. Een 

flink aantal mensen was al voorzien en met de andere ging Lucas aan de slag. Soms werden de mensen 

boos en ongeduldig. Het invullen van de vele vragen was voor een aantal het struikelblok. Dus weer op-

nieuw. In de avond bliksem en een hoop gedonder maar de regen viel mee. De was nog afgehaald buiten 

en op de witte tafels gelegd met veel dank van de Pelgrims. 

Samenvatting van het weekend : Miezer regen, een groep schoolkinderen had een Roncesvalles dag en de-

den spelletjes in de QR Room. Binnen dagen dus met een drukke waskelder en handwas die niet droog 

werd . 75-80% heeft de QR- code geïnstalleerd of laten installeren, meestal in St Jean Pied-de-Port. Geëxpe-

rimenteerd met binnenkomen, stempelen, vragen beantwoorden, briefjes invullen etc. We zijn er wel uit 

denk ik. Veel vermoeide mensen die verlangden naar douche en bed. 

p maandagochtend rond half 7  komt Annet in de kelder die uiteraard al open was en trof hand was-

sende mensen en een lopende centrifuge aan. Stop gezet de hele handel. De stroom was aangezet en 

er draaide daar een wankele centrifuge die onderaan  met duc tape aan elkaar hing en water dat over de 

vloer liep.  

Een groep Italiaanse motorrijders van middelbare leeftijd had moeite met het installeren van de QR- code, 

werden boos en nog bozer, smeten hun telefoon op de tafel en wilde geen QR- code meer. Onhandelbaar. 

Lucas sprak ze toe en ze kalmeerden een beetje. Dit alles duurde 5 kwartier en het bleek dat het invullen 

hier en daar was fout gegaan. Wel hun eigen fout. Lucas kreeg excuus. ( Niet van allemaal ) De volgende 
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morgen zag Thea er een naar buiten gaan en op haar telefoon had ze een Italiaanse zin. Ze liet hem lezen 

en de Italiaan moest vreselijk lachen  Er stond : Goedemorgen schoonheid. Een knuffel en een dikke kus 

kreeg ze van hem .  

Gisteren laat in de middag en ook deze ochtend is Lucas naar Burguete gereden voor medische zorg. De 

eerste hard gevallen op haar eerste wandel dag, de tweede andere lichamelijke problemen die dringend 

hulp nodig hadden. Van de eerste niets meer gehoord, de tweede is geholpen.                                                  

Bijna vol gisteren en veel mensen met vragen over allerhande zaken, veel fietsers van een fietsclub , fietsen 

laden en stallen of andersom. Morgen komt Gerard. We verheugen ons.  

oensdag,  De hitte was enorm vandaag. Veel water uitgereikt aan de binnenkomers. Een mama met 

2 verveeld kijkende pubers, een Nederlandse  jongeman met een door hemzelf ontworpen fiets die 

heel Europa doorfietst en meestal in een tentje sliep maar vandaag in het gebouw,  omdat hij onder de in-

druk was. In de gang beneden wordt vandaag de linker licht lijn aangebracht en er zijn 2 splinternieuwe 

centrifuges gebracht door Pablo. Daar zijn we blij mee.                                                           De hitte blijft, de 

felle zon op de witte stenen van de binnenplaats maken dat je je ogen dichtknijpt als je er moet lopen en  

de meeste pelgrims komen binnen vóór 3 uur. Er worden glazen water aangereikt en er wordt uitgerust op 

de bankjes in de gang. Even bijkomen. Aziatische jongelui die problemen hebben met de QR-kode en geen 

woord Engels spreken. Uiteindelijk komt het goed maar het begint met telefoons die leeg zijn. Vandaag een 

Spaanse priester binnen, die in de herberg wilde slapen. We hebben hem verteld dat we een slaapplek kon-

den regelen in het klooster maar dat wilde hij niet. Het avondeten maken we zelf natuurlijk. 2 Sterrenkoks 

doen hun best om iets speciaals op tafel te brengen, meestal met wat restjes uit de koelkast .Inmiddels 

zondag, hitte blijft aanhouden , geen regen , wel heel veel pelgrims en gezinnen met kinderen. .Gisteren 

een oververhitte pelgrim naar de dokterspost gebracht door Lucas,  de derde al in onze periode. Elke dag 

komen er wel mensen met diabetes. De warmte en het anders drinken ontregelt de suiker spiegel. Een glas 

appelsap doet  wonderen en 10 minuten op het bankje ook. Iemand van ons gaat mee naar de slaapplek 

draagt de rugzak en maakt het bed klaar. De dank is groot. 

andaag veel pelgrims in groepjes die geen QR- code hadden en geen woord Engels spraken. Soms grap-

pig om te zien dat ze ervan overtuigd zijn dat er geen fouten in de vragen staan, wat natuurlijk wel het 

geval is !!                                                                                                                                    Gisteren een Hospita-

lero die even het toilet wilde verfrissen, een spuitbus zag staan en flink in het rond spoot . Het was scheer-

schuim ! Er wordt gewerkt als een geoliede machine. Het is binnen 10 gr koeler dan buiten , goed om te 

werken. De komende 10 dagen zeer heet hier. Gisteren naar de gieren geweest . We zijn 3 uur weggeweest 

met 2 auto’s en lunch pakketten. Flinke klim en afdaling en prachtige natuur en uiteraard de gieren gezien. 

 

De lijst van extra werkzaamheden voor de 

overdracht is besproken. Het is nog steeds 

droog dus we hebben een schoon huis. We 

hebben ook nieuwe droogrekjes nodig , de 

helft van wat we hebben valt om en mist 

draden.  Het helpen van de mensen zonder 

QR- code neemt veel tijd in beslag, het zijn 

meestal de 55-plusser die geen Engels spre-

ken maar dat zijn ook pelgrims !! 

 

 

 

 

W 
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Gisteren een meisje, lopend uit Hongarije, die bij binnenkomst een epileptische aanval kreeg. Gelukkig wist 

Peter hoe te handelen. Ook een blinde vrouwelijke pelgrim uit Duitsland, die we met de nodige zorg om-

ringt hebben. Gisteren overdag korte stroomstoring en ook deze nacht een paar keer. Dan gaat er een luide 

bel dus er waren toch een paar mensen in de gang tussen 1 en half 2. Een persoon duidelijk in paniek om-

dat de noodverlichting aan ging en hij aan brand dacht. Een paar andere pelgrims keken even rond en gin-

gen terug naar bed.  Een Kroatische dame kwam een slaappil vragen. 
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Periode 9 Vrijdag   27 juni t/m Vrijdag  11  juli  2025 
Hospitaleros: Jos Kox, Hans Perik,  Eleonora Sybertsma, Hilly Kamminga, Bart Houweling,         Mieke van 

der Sanden, Agnes Hofsté, Diana Quanjer, Harrie Haans 
Aantal pelgrims :   1.838    

 
 

olgend op een eerdere kennismaking in Den Bosch werden er al allerlei reisplannen gesmeed en 
beproefde pelgrim’s die ze zijn, kwamen de Hospitaleros deze keer op allerlei avontuurlijke manieren 

aan.  
Hans met passagier Hilly  vanuit Nederland via Barcelona waar hij eerst een caravan afleverde en dan in 
Pamplona nog Diana van het vliegveld ophaalde, Mieke en Bart in hun kampeerbusje met enkele 
tussenstops waarvan de laatste op de enorm aan te raden stadscamping in St Jean Pied-de-Port, waarvan er 
verder gelopen werd over de Pyreneeën. Agnes en Har reden er mee met Jefe Jos en Eleonora had de pech 
dat haar Smart het onderweg begaf waardoor ze een dagje later met een leenwagen aankwam.  
De weersverwachting was zonnig tot warm voor de komende periode maar daarover later meer… 
Vanuit de overdracht zijn twee zaken goed geland bij mij, als eerste weer de moeilijkheidsgraad van de 
afdaling die op de linker splitsing naar beneden komt waarbij er 2 valpartijen ontstonden waarvan een met 
een botbreuk tot gevolg. Het kaartje wat een ieder die vanuit St Jean Pied-de-Port mee kan krijgen 
waarschuwt hier overduidelijk en helder voor. Prima service van het bureau daar! We hebben ons al snel 
voorgenomen om in de vrije uurtjes eens te kijken of we niet eenvoudig het grootste struikelpunt veiliger 
kunnen maken. 
Van heel ander orde maar wel goed te weten is een helder overleg tussen de Jefes van de komende en de 
gaande groep op de woensdag voor de wisseling, om zeker te maken dat de bestellingen dan donderdags 
goed doorgegeven worden zodat de nieuwe ploeg tot en met de volgende leveringen goed in de voorraad 
zit.   
Zeker omdat het eten bij Posada de eerste dagen wel ok was, -  maar geen 10 verdiende. Voor de bediening: 
rapportcijfer 6 
Wel was de aangeboden overnachting en bijbehorende maaltijden op de donderdagavond een grote 
verbetering ten opzichte van vorig jaar. 
De 2e week bij Casa Sabina was echt super! Wat een kaart, wat een verwennerij.  
Over verwennerijen gesproken, wat dacht u van de glimlach die er op het gezicht van Frank verscheen, een 
Pelgrim onderweg vanuit Amsterdam met het plan na Santiago de oversteek naar Engeland te maken en 
vervolgens te voet & per veerboot weer in Nederland te geraken. Die glimlach op zijn gezicht kwam omdat 
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we hem konden verrassen met een sneetje bruin brood plus chocolade hagel. Hij heeft dit achter slot in zijn 
locker bewaard tot het ontbijt…  
 

ver de QR- code wordt al genoeg gezegd, we hebben zelfs een nieuwe term uitgevonden, ‘weiger-
Spanjaarden’ lieden van middelbare leeftijd die in groepjes hooguit twee etappes lopen, alleen Spaans 

wensen te spreken en zeker menen te weten dat ZIJ geen QR- code hoeven te gebruiken, ze hebben 
gereserveerd en daarmee Basta.  
Persoonlijk vond ik een andere categorie emotioneel moeilijker om mee om te gaan, vaak jonge lui die om 
privacy redenen en wantrouwen naar ‘de overheid / het web’ hun ziel en zaligheid niet aan Internet willen 
toevertrouwen.  
Dan de feestelijkere zaken, de oneindige verscheidenheid aan Pelgrims!  
De buit van enige dagen 

- Een familie uit Alaska die samen op pad is met een familie uit Canada waarvan 2 van de 4 kinderen 

al tijdens de eerste etappen vervelend ziek aankomen. Overbelast? 

- Een familie uit Chicago met kinderen van 10 en 12, de jongste kwam huppelend en stralend over de 

Pyreneeën. 

- De Indiaan uit Colombia compleet met staf en veren, maar zonder geld. De voorgeschoten euro’s 

heeft een van ons nog niet op zijn betaalverzoek terug gezien.  

- De Italiaan met een beenprothese, ook zonder geld, die echt helemaal kapot binnen kwam en door 

Barmhartigheid onderdak en voeding gefinancierd kreeg alhier ( naam v.d. gulle gever is bij de 

schrijver bekend)  

- Twee Spanjaarden die hun 78-jarige moeder kwamen afleveren en haar een Buen Camino wenste.  

- Een Fransman zonder papieren maar verder met een prima uitrusting. Hij vond hier dus geen on-

derdak.  

- Fatbike rijdende Fransoos die 99 van de 100 dingen die hij ons vertelde met een vraag begon. Met 

galmende stem, zelf hoorde hij het niet meer.  

( gaat de Nederlandse Fatbike golf nu ook Roncesvalles binnenvallen? )  

- Drie K-Pop lieden ( Koreaanse cult voor de niet-ingewijden) die zelf met veel plezier hun minuscule 

tentjes meedroegen en mooi om 6.15 alweer op pad waren. Deze jeugd heeft toekomst!  

- Een Italiaan die mopperend vertrok nadat hem de toegang werd geweigerd omdat hij niet aan de 

QR wenste deel te nemen, later illegaal een soort van tentje opbouwde pal voor de technische 

ruimte. Het tentje hebben we simpelweg 50m verder geplant, en meneer was ineens poeslief toe 

er om 22 uur twee Hollandse Hospitalero’s voor zijn bouwwerk stonden en hem vermanend toe-

spraken.  

 

Wat meer memorabele momenten van de latere dagen; 
- Tranen van ontlading van een jonge Australische dame – gewoon omdat de eerste etappe erop zat, 

hier, in Europa en snel gevolgd door de meest stralende lach, fantastisch.  

- Een 77-jarige heer die 12 uur nodig had om hiernaartoe te lopen, maar de volgende ochtend  

- om 5.45 alweer onderweg was. 

- Het prachtige beeld van 2 broers uit de UK die uitgeput en badend in het zweet een natte koude 

handdoek over hun hoofd kregen, wat een plaatje                                            
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Helaas, een diefstal van € 300,00 
Twee dames uit Alaska die geholpen door een van ons hun bagage van 15 naar 9 kg verminderde, gevolgd 
door de formidabele gewichtsvermindering van een Jacky, UK, ( het betrof haar bagage.) in Saint Jean -Pied-
de-Port ging het al van 18 naar 12kilo, Mieke haalde er hier nog 4 af.   
De rondtrekkende priester uit Zuid Afrika die vroeg of hij ’s ochtends een mis mocht uitvoeren in het 
kapelletje, natuurlijk! 
Een meneer uit Palestina die uit dank voor het ontvangst rozenkransen uit zijn geboorteplaats Nazareth 
uitdeelde 
Machtig interessant is ook het verschil tussen de culturen en mensen, een Italiaanse dame die je bij de QR 
check vlammend als een vulkaan inpepert maar een uurtje later in de wasruimte fris gedouched & 
gewassen excuses aanbiedt en met de mooiste bruine ogen liefdevol Mi Amore toefluistert. 
Pelgrims uit een ver Aziatisch land, verscholen achter zonnehoeden, shawls, handschoenen en langs je 
kijkend door een van hun GoPros op weg naar iets achter je, en pas na veel vijfen-en-zessen te bewegen zijn 
tot een moment van rust, een glaasje water, een eerste oogcontact en een klein gesprekje. Later zonder al 
die beschermende laagjes stralen ze je toe en krijg je 101 glimlachen en buiginkjes retour.  
Hartstikke mooi.  
 

et zoals het effect van muziek in de kapel ’s ochtends tussen zes en zeven. Geïnspireerd door een stukje 
zang van de vorige lichting om 6,  presenteerden wij nu elke ochtend het Ave Maria in een uitvoering 

van Schubert gezongen door Hannah Holgerson ( via een JBL bluetooth speaker) Prachtig, 8 van de 10 
vertrekkende Pelgrims kwamen er door het kapelletje in en de emoties kwamen bij menigeen goed los 
gevolgd door compassie op het muurtje voor de Kapel.  
Iets om standaard in het draaiboek op te nemen?  Het past zeker bij het Camino gevoel. 
Omdat de temperatuur gaande de eerste week zelfs op deze berghelling al boven de 30 graden opliep 
vertrokken er al een tiental mensen voor zessen, de ontbijt vouchers werden in de Donativo pot gestopt. 
Ook zetten wij een emmer met natte handdoeken in koud water klaar voor de eerste afkoeling bij 
binnenkomst en hadden we op een bepaald moment een waterslang met mooie straal op de binnenplaats 
gereed als koele ereboog waarmee we met luid applaus de afgepeigerde pelgrims stralend en vol trots hun 
rug zagen rechten.  
Ook de wasserij leverde veel mooie momenten op, waaronder een wedstrijd bij wie het schoonste water uit 
de centrifuge kwam na een handwasje. Verder ongelofelijk wat je op een dag uit de was vist naast de 
standaard munten die in de Donativo gaan. Zo werd er ook een was verpest omdat er nog een zak Haribo 
tussen bleek te zitten, kwamen we in de trommel een zaklamp tegen, dinerbon, Credential ( ai, niet 
watervast) en zakmes.  
Naast alle avonturen met de pelgrims kwamen ook wij onze eigen groepsdynamiek tegen. 9 Hospitaleros 
met een grote variatie in achtergrond, werk & wandel ervaring, on/bekend met gastheerschap, 
vrijwilligerswerk, communicatieve vaardigheden, fysiek, slaapbehoefte en noem maar op. Hoe liep dat af? 
Na eerst een avondje over-en-weer stoom afblazen hebben we als eerste het verwelkomen van de Pelgrims 
geoptimaliseerd, en voor onszelf vastgelegd in een plannetje met de volgende opening:  

N 



 

50 

Libro de Oro 2025   Dagboeken van de Hospitaleros 

 

“ Doel van het stappenplan is de Pelgrims op die manier te verwelkomen die past bij hun aankomst in 
Roncesvalles en hen vervolgens efficiënt onderdak en een prettig verblijf te bieden”  
Zo ontvingen we vandaag een groep van 17 blinde Pelgrims uit Denemarken die om 20.15 uur pas 
binnenkwamen uit Saint Jean-Pied-de-Port en ook nog moesten eten, nadat eerder in de ochtend 112 
gebeld moest worden en er een Engelsman met de ambulance opgehaald werd. Bij de wekronde ontdekte 
wij dat deze meneer er erg slecht aan toe was. Waarschijnlijk een combinatie van overbelasting en zijn 
persoonlijke medische dossier.  
Dit alles , tezamen met circa 150 gasten zonder stress bij de Hospitaleros.  
Erg leuk was dat de groep archeologen onder leiding van Emma neerstreek om de Silo verder te 
onderzoeken. De rondleiding en de toelichting maakte erg veel indruk, wat een historie heeft Roncesvalles.   
Wat echter voor velen een pijnlijk moment was betrof het bericht dat Don Valentin overleden was. De 
herdenkingsdienst in Roncesvalles werd erg goed bezocht, zo was ook de bisschop aanwezig. Hans deed 
gekleed in het Hospitalero tenue een korte toespraak in het Nederlands  waarna Diana deze woorden in 
vloeiend Spaans voor de volle kerk ten gehore bracht. Hulde.  

 
 
Hans en Diana gaven tenslotte aan dat dit hun laatste jaar als Hospitalero & Hospitalera is geweest.  
De uren, dagen, weken, maanden dat zij hier hebben gewerkt heeft veel betekend voor wat de Pelgrims 
herberg nu is geworden, Hulde!  
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Periode 10 Vrijdag  11  juli t/m  Vrijdag  25 juli 2025 
Hospitaleros : Wil Matti,  Margriet te Morsche,  Hans Olthof, Anton Hagen, Anita Hagen, Karin Berkhout,  

Angelique van Aken , Marion van Wingen 
 
Aantal pelgrims:   1.741    
 

 
 
Vrijdag 11 juli  
 

andelend, fietsend en met de auto zijn we hier gisteren met zijn achten gearriveerd. Door 
privéomstandigheden heeft Riek van Koevorden op het laatst af moeten zeggen. Jammer voor haar 

en natuurlijk ook voor ons. Riek is al jaren een zeer gewaardeerd Hospitalera.                                                              
Na de overdracht waarin ons alle in- en outs van het nieuwe registratiesysteem zijn uitgelegd zijn we vol 
goede moed aan onze taak begonnen. Benieuwd hoe dit zou gaan en hoe de ietwat langere 
incheckprocedure door de pelgrims zou worden ervaren.                                                                                                
Ons grote voordeel vandaag was dat we  ‘slechts’ 110  mensen in huis hebben.  Bij de incheck hadden we  
dus voldoende tijd om aan het QR- code systeem te wennen.  Hierbij viel het op dat al veel pelgrims deze 
persoonlijke QR- code in hun mailbox hebben zitten. Bij diegene voor wie deze QR- code nog moest worden 
aangemaakt liepen we vooral bij de Spanjaarden tegen verschillende problemen op. Het mooie van dit alles 
is dat iedereen op het eind van de dag een bed heeft. Het komt dus altijd goed.                                                                                                                                                                             
Zelfs voor die twee tentkampeerders die bij de ingang van de wasserij op het grasveld stonden. Vanuit 
Pamplona kwam wind, regen en hevig onweer onze kant uit. Het zag er behoorlijk dreigend uit waarna door 
de kampeerders werd besloten hun kampement op te breken en te kiezen voor de veilige muren van onze 
Albergue. Veiligheid voor alles!!!                                                                                                                                      
Bij de vele gesprekken die we dagelijks met onze gasten voeren wordt je dikwijls weer verrast en/of 
ontroerd door het verhaal dat zij vertellen. Zoals die man uit Australië die ieder jaar een Camino route 
loopt. Op één van zijn tochten, vijf jaar geleden,  had hij een vriendschap opgebouwd met een man en 
vrouw uit twee verschillende landen in Europa. Zij waren elkaar op social media blijven volgen. Toen de 
Australiër hierop las dat de vriendin dit jaar de Camino Frances zou gaan lopen bedacht hij samen met zijn 
vriend een plan. Eerst werden een aantal fake berichten op FB geplaatst alsof zij (de mannen) elders op de 
wereld waren. Hierna reisden beiden af naar Sint Jean-Pied-de-Port en begonnen te wandelen. De 1ste  
‘toevallige’ ontmoeting was tussen de man en vrouw uit Europa en enkele  kilometers verder in de richting 
van Roncevalles stond opeens de Australische vriend op de Camino. Je kunt je voorstellen welk een 
emotioneel weerzien dit bij de vrouw teweegbracht.  
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Zaterdag 12 juli  
 

en dag met vele gezichten. Opgestaan met regen, tussentijds een zonnetje en aan het eind van de dag 
weer regen. Heel veel regen.                                                                                                                                        

Toen we om 2 uur terug kwamen van Casa Sabina zaten er al redelijk wat pelgrims in de gang te wachten. 
Nat en koud. De meesten hadden al een QR- code en we konden hen dus snel de weg wijzen naar een 
warme douche.                                                                                                                                                                                   
Ook vandaag weer mooie verhalen en bijzondere dingen meegemaakt. Zoals een 15-jarige jongen uit 
Brussel die alleen op weg was. Zijn ouders waren elders in Spanje. Bij het inschrijven liepen we tegen een 
probleem. Onder de 16 moet er een ouder bij zijn waarbij je op het paspoort of ID staat. Maar die ouder 
was hier niet. Marisol heeft met de politie gebeld hoe dit geregeld kon worden. Als wij hem toestemming 
zouden geven om hier te slapen loopt hij elders , verder op de Camino, tegen hetzelfde probleem op.                                                                                                                                                            
In de loop van de middag kwam er een Amerikaanse binnen die zo vermoeid was dat ze eigenlijk niet goed 
meer wist wat  te doen. Eerst wat water, even zitten en dan toch aan de gang met de QR- code. Samen met 
haar het formulier invullen en , alsof de duvel er mee speelt, bij haar ging het mis. Ze was al overstuur en 
dat werd alleen maar erger. “ Waarom kan dit niet gewoon op papier”?  Marion heeft een rustige plek met 
haar opgezocht en toen bleek waar de fout zat was het alsnog snel opgelost en konden we haar inschrijven. 
( In de lijst staat niet United States of America maar Estados Unidos!)       Aan het eind van de dag ging het 
steeds harder regenen en de pelgrims die toen  nog binnen kwamen waren werkelijk doorweekt.  Megan uit 
Amerika en Reinhard uit Duitsland kwamen kort na elkaar binnen. De een nog natter dan de ander. En wat is 
het dan fijn dat we in alle rust hulp kunnen bieden. Droge kleding geven zodat de natte spullen nog 
gewassen en gedroogd kunnen worden en er is altijd wel iets over van onze maaltijd zodat we hen ook wat 
te eten kunnen geven.                                                                                                                                                                  
Reinhard had zijn bagage laten vervoeren en toen Anton dit ging halen bleek de rugzak wel 25 kilo te 
wegen. Hij wist niet zo goed meer wat hij allemaal had meegenomen. Hij was erg moe maar hield nog 
steeds de moed erin. De beste man was meer dan 12 uur onderweg geweest van Orisson naar hier! Hij had 
onderweg qua weer vier jaargetijden meegemaakt!!                                                                                                                        
Zijn vrouw iets gezegd in de trant van “kom eens van de bank af en ga eens iets actiefs doen” Hij had de 
boodschap goed begrepen en was aan de Camino begonnen.                                                                                
Ergens in de loop van de avond kwam er een Spaanse man binnen die geen geld had , niets te eten en toch 
hier wilde slapen. Wil heeft hem naar de prior gestuurd en die heeft hem een sandwich gegeven en 
toestemming om in de winterherberg te slapen. Hij mocht bij ons douchen en met een banaan en een flesje 
water is hij fris gewassen in zijn bedje gedoken.                                                                                                                 
Om 21.00 uur kwam de laatste pelgrim binnen, doorweekt en koud. Vóór we hem hebben ingeschreven is 
hij eerst gaan eten in La Posada. Deze man uit Finland was blij dat er nog plaats voor hem was. Zeer voldaan 
sluiten we om 22.00 uur de deuren! 
 
Zondag 13 juli  
 

a de regen van gisteren is het vanmorgen droog en kan iedereen zonder problemen vertrekken. De 
laatkomers Magan en Reinhard van gisteren, zijn ook de late vertrekkers van vandaag. Reinhard koopt 

een kleine rugzak, want hij vindt het toch lastig om met zijn boodschappentas over zijn schouder te lopen 
en hij wil ook maar 10 kilometer gaan, dus gaat zijn bagage naar Biscarette. De jongen van 15 gaat met 
goede moed op stap. We zullen nooit weten hoe het verder met hem gaat. 
In de middag meldt zich een man zonder benen, maar met protheses, lopen kan hij niet. Hij zit in een 
elektrische rolstoel, heeft via het bagagevervoer nog een handrolstoel, waarop hij zijn rugzak en andere 
zaken achter zich aan laat brengen en hij reist alleen. Met de reservering is het niet helemaal goed gegaan, 
zodat we zijn bed 166 nog wisselen met bed 235. De vervangster van Marisol, Naroa, had bij het verwerken 
van de reserveringen waarschijnlijk over het hoofd gezien dat het om een man met beperkingen ging. Een 
andere pelgrim helpt hem met het afdoen van de protheses. Hij is heel zelfstandig, maar wel afhankelijk van 
hulp van andere pelgrims.                                                                                                                                                    
Een groep padvinders logeert hier niet, maar komt kijken hoe het werkt en krijgt een toelichting van Anita. 
Opvallend is dat er deze dag redelijk veel Nederlanders zijn. Dat kan verwarrend zijn, omdat we niet gewend 
zijn pelgrims in het Nederlands aan te spreken.                                                                                                         
Sommige mensen zijn niet weg te krijgen, of ze komen terug. Een mevrouw uit Canada heeft problemen 
met haar enkels. Daarvoor heeft ze een brace en kan ze haar wandelschoenen niet uit doen. Ze heeft al hier 
geslapen, maar komt weer terug om nog een nacht te blijven. Haar argument is dat ze terug is gekomen 
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voor het concert van Los Hospides in de kerk om zeven uur. Mooie smoes, maar of ze ook echt bij het 
concert is geweest? Een aantal van ons is wel gaan luisteren, altijd sfeervol. En dan zijn er altijd nog een 
paar laatkomers. Deze keer twee Italiaanse fietsers, die geen QR-code hebben, de code niet in hun mail 
krijgen, wat niet zo’n probleem is als de registratie wel is gelukt. En ze moeten natuurlijk ook nog iets eten. 
Gelukkig maken ze het niet te gek en zijn maar tien minuten te laat. 
 
Maandag 14 juli 
 

ls we terugkomen van de lunch begint de drukte qua pelgrims. Ook in de wasserij wordt het gezellig 
druk. Het weer zal er ook debet aan zijn, het was een groot deel van de dag miezerig en boven in de 

Pyreneeën winderig.                                                                                                                                                         
Onze Italiaanse rolstoeler is vandaag in Roncesvalles gebleven. Hij durfde in verband met het slechte weer 
niet over weg en had besloten met een taxi verder te gaan. De taxi had echter geen oprijplank, dus hij kon 
niet mee en blijft nog een nacht hier in de herberg. Een pelgrim die vanuit Barcelona is komen lopen is 
doof/stom. Met handen en voeten weet Anita hem door het administratieve proces te loodsen.                                                                                                                                                                    
Er arriveert een meisje, die vanuit Nederland is komen fietsen. In de avond komen 4 Chinezen (2 moeders 
en hun 2 zonen) aan, ze waren onderweg verdwaald en zijn erg blij hier te zijn. Een van de moeders spreekt 
gelukkig voldoende Engels om samen de QR-code te kunnen maken. Ze hebben alleen dollars bij zich en 
moeten nog even gaan pinnen voor de noodzakelijke Euro’s, daarna nog eten en vervolgens inschrijven. 
Gedurende de dag komen met enige regelmaat Spaanse toeristen nieuwsgierig de herberg bekijken. De 
vlootschouw beperkt zich echter tot de begane grond.                                                                                             
Als laatste deze dag arriveert een Belg die de Camino in Le Puy is begonnen. Hij is behoorlijk vermoeid maar 
neemt nog wel de tijd om zijn maaltijd zelf in de keuken te bereiden. Intussen is het is al bijna 22.00 uur.                                                                                                                                                                    
In de avonduren wordt de Mostrador goed onderhanden genomen door een aantal Hospitaleros. Er wordt 
flink gepoetst en geruimd. We zijn benieuwd naar de reactie van Marisol., gelukkig valt het mee. 
 
Dinsdag 15 juli 
 

e ochtend begint nevelig en miezerig, dus er worden weer de nodige poncho’s verkocht. Twee Italianen 
die gisterenavond laat binnenkwamen, hebben ook moeite met vertrekken en waren pas om 8.20 uur 

buiten. Drie Koreaans dames hadden gisteren alle drie een grote rugzak en een grote koffer laten versturen. 
We vroegen ons af of daar de hele linnenkast in zat. Anton vroeg nog quasi geïnteresseerd of die grote 
koffer haar beauty case was. Ze kon er niet om lachen.  
Vanochtend moesten ook weer die zes stukken met het transport mee. Een dure grap om zo de Camino te 

lopen. Een grote Hongaarse pelgrim, die alleen maar Hongaars sprak heeft met 
enige hulp van een tolk via de telefoon samen met Anita het formulier voor de QR- 
code ingevuld en het is uiteindelijk gelukt om de code te krijgen                                                                                                        
Tegen de tijd dat de mensen naar bed gingen viel er in de gang een mevrouw flauw 
en  werd ze enigszins opgevangen en na wat aandacht werd ze door Anita en 
Margriet naar de lift begeleid, waar ze weer in elkaar zakte. Met behulp van een 
ander pelgrim werd ze overeind gehouden. Toen ze eenmaal in bed lag viel ze 

meteen in slaap en vanochtend liep ze gewoon de deur en leek het alsof er niets gebeurd was.                                                                             
Opvallend vandaag, Was dat er een aantal jonge Franse kinderen aankwamen met hun ouders. Een tweeling 
van 8 jaar kwam vragen om een boek, dat we niet hadden, maar even later zaten ze vrolijk te tekenen met 
allerlei kleurtjes uit de make-up doos van Riek.                                                                                                            
Ook was er nog een Duits kind van 8 jaar met haar vader en toen we vroegen of ze niet moe was, zei ze nee 
en liep nog te huppelen, maar de vader zei, dat hij moeier was dan zij.  Dat zal wel aan de rugzak gelegen 
hebben. Een Frans echtpaar met een hond kwamen vermoeid aan en waren teleurgesteld, dat de hond niet 
naar binnen mocht. Toen wij de man vertelden, dat hij nog de gegevens voor de QR- code moest invullen 
werd hij boos, hij wilde gewoon inchecken met zijn ID kaart. Na een wat verhitte reacties wist Anita hem 
toch te overtuigen en nam hem mee naar de computer. 10 minuten later toen het gelukt was, was hij flink 
bedaard. Toen bleek, dat ze ook bij ons mochten kamperen was de boosheid helemaal verdwenen.                                                                            
Om 22.45 uur werd er gebeld aan de deur en stond er een aangeschoten pelgrim voor de deur. Hij zei: I was 
lost in the town. Anton bracht hem rustig naar bed. Gelukkig had hij zijn bonnetje met bednummer in zijn 
plastic tasje van de Credential om zijn nek zodat Anton dat niet aan hem hoefde te vragen. We hebben daar 
natuurlijk bij de nazit smakelijk om gelachen.                                                 
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Woensdag 16 juli 
 

erugblikkend op woensdag 16 juli evalueren we de dag als een “normale” en daardoor weer bijzonder, 
want niemand onwel geworden, geen mensen die te diep in het glaasje hebben gekeken (voor zover wij 

weten), geen andere narigheid maar gewoon een hele gezellige dag! De hemel was strakblauw, mensen 
deden zelf hun wasje en zon en wind droogden het gratis. We hadden bij de ontvangst bijna alleen maar 
blije en natuurlijk zwetende, vermoeide mensen.  
Alie uit Engeland(77) kwam stralend binnen: “I am so happy, everything today was gorgeous!”Op ieder 
moment van de dag dat we haar tegenkwamen was ze wéér ergens blij mee; het heerlijke eten, de mooie 
mis, de vriendelijke Hospitalero’s! 
Een pelgrim van 80 jaar uit Israël die wel op de foto wilde maar zich eerst verontschuldigde voor zijn 
ongeschoren wangen, zich bij voorbaat geneerde voor zijn stinksokken als zijn schoenen uit moesten en 
geen gebruik wenste te maken van de lift naar de tweede etage: néé zeg, ben je mal! 
Een pelgrim die uit Nederland kwam lopen en onze herberg een geoliede machine vond: alles zo schoon en 
netjes, vriendelijk, zó fijn! 
Een jongen die van Lissabon naar huis in Venetië fietst en onderweg nog even de Tour de France aandeed. 
Een Zuid-Afrikaanse pelgrim die het heerlijk vond om in zijn taal met ons te kletsen, Sari Marijs te zingen en 
maar blij zijn. 
Tja en dan ook wat irritatie over …. de QR-code, het gaat meestal hartstikke goed, maar soms ook niet. De 
Spanjaarden moeten twee nummers invullen, dat snappen ze vaak niet, wélke dan! en álle vakjes moeten 
worden ingevuld. Gelukkig hebben we experts, die er reuze handig in zijn geworden. Uiteindelijk fleurt ook 
die enige chagrijnige mevrouw weer op. Een douche en een biertje doen wonderen! 
Eind goed al goed: de pelgrim die ons bedankt en zegt dat ze de sfeer zo fijn vindt zowel in de herberg als 
onder de Hospitalero’s: gracias! 
 
Donderdag 17 juli  
 

en mooie dag, warm weer, veel pelgrims kwamen afgemat binnen, maar waren zeer tevreden. Een 
familie met vijf kinderen, een paard en een ezel zorgden voor veel leven en sliepen in enkele tenten. In 

totaal waren er zo’n zestal tenten, met ook nog eens 2 honden. Een gevarieerd publiek dus. Als team zijn we 
‘s morgens naar Burguete gewandeld en hebben we daar bij de kerk op een terras koffie gedronken. Al met 
al goed voor broodnodig beweging. In de Supermercado wilden  we een Meloen kopen maar die kostte 
bijna 10 euro en dat vonden we te duur. We besloten om bij Casa Sabina een meloen te kopen. Die meloen 
was voortreffelijk maar wel twee keer zo duur.  
Twee pelgrims, een Rus en zijn vrouw uit de Oekraïne hadden de hele nacht doorgelopen en waren 
uiteindelijk de volgende dag bij ons aangekomen. Ze hebben samen in de keuken hun maaltijd gekookt en 
we werden uitgenodigd te proeven, Dat deden een aantal heel beleefd maar het was niet te eten. De QR- 
code vraagt toch af en toe veel extra aandacht. Veel jonge mensen hebben de QR- code maar de wat 
oudere generatie heeft er soms moeite mee. Met o.a. de familie die met paard en ezel hun intrek bij ons 
hadden genomen kwamen o.a. uit verschillende landen en maakte het ingewikkeld zodat de QR- code niet 
tot stand kon komen. Maar iedereen bleef gelukkig en tevreden. Ook  zonder QR- code.                                                                                                                                                                         
Aan het einde van de avond nog een fransman met een karretje een hondje. Hij zat er helemaal doorheen 
en was emotioneel. Vertelde dat hij 39 km had gelopen. 
We hebben hem te eten en te drinken gegeven (en het hondje was ook blij met een bakje water) en hem 
een mooie plek gegeven voor zijn tent. Langzaam werd hij weer een mens. Verder hadden we nog veel 
laatkomers die nog moesten eten en die stuurde we door naar Casa Sabina. Dat werd toch een beetje te 
veel voor de organisatie aldaar ! 
 
Vrijdag 18 juli  
 

en dag als vele andere, begon met mooi weer, maar langzaamaan ging het wat regen en werd het 
nevelig. Veel pelgrims laten ons weten wat ze van de services, de ontvangst vinden. De Spanjaarden 

willen graag in het Spaans aangesproken worden. Als je pelgrim ziet aankomen waarvan je niet meteen uit 
welk land ze afkomstig zijn is het heel handig ze te begroeten met een Bien Benido.  
Zijn het Spanjaarden dan voelen ze zich in hun eigen land echt van harte welkom geheten. Zij het geen 
Spanjaarden, dan zeggen ze al snel waar ze wel vandaan komen en kan de conversatie in een andere taal 
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verder gaan. Als we het duimpjes omhoog of het smileys systeem zouden hanteren, dan lijken we erg goed 
te scoren. We werden soms wel erg de hemel in geprezen.  
Alle lof over de goede organisatie, de vriendelijke ontvangst en de goed sfeer die we uitstraalden. 
Ook vandaag weer voldoende stress met de QR- code. Geduld is een mooie eigenschap die erg van pas 
komt op de Camino, zowel voor de pelgrim als voor de Hospitalero. 
Aan het einde van de dag was er nog een vervelend incident. Een pelgrim heeft twee minuten zijn kleine 
buideltasje met inhoud onbeheerd onder het bed gelegd om tot zijn grote schrik te ontdekken dat het daar 
niet meer lag. Om de hoek vond hij het tasje terug, het geld (160 euro) was eruit gehaald de creditkaart en 
papieren zaten er nog wel in. Hij was erg ontdaan. We hebben de Guardia Civil ingeschakeld. Maar die 
konden niet zo veel doen. Voor de Verzekering had hij wel een verklaring nodig en dat zou hij de volgende 
dag kunnen regelen. 
Een late gast, Nas genaamd, bleek uit Nederland, uit Zwolle te komen. Hij kwam op een fiets met een grote 
boodschappentas aan het stuur. Had de hele weg de fiets bijna geduwd (50 kg) en hij was ontzettend moe. 
Hij kwam echter niet voor een bed, want hij wilde gewoon buiten slapen. Hij ging naar het toilet en zijn 
banden werden van wat meer lucht voorzien en heeft met ons een kopje gedronken en ons zijn verhaal 
gedeeld. Hij wilde geen luxe, maar helemaal teruggeworpen op zichzelf de tocht maken. Hij vertelde dat hij 
onderweg heel veel zorg en aandacht van mensen kreeg. 
En  zo vertrok deze wijze en bescheiden man weer de nacht in om ergens in de open lucht te gaan slapen. 
 
Zaterdag 19 juli  
 

en dag die qua werken geen bijzonderheden in zich had. Alles liep gesmeerd en er waren betrekkelijk 
weinig problemen met het verkrijgen van de QR- code. We zijn ondertussen een goed op elkaar 

ingespeeld team en ons allen bevalt het ‘werken’ in blokken van twee uur erg goed. Onze groep is opgedeeld 
in twee groepen van 4 en iedere groep heeft dagelijks twee uur siësta, van twee tot vier of van vier tot zes. 
Onze avondmaaltijd wordt om  beurten door twee Hospitaleros verzorgd en het is iedere keer weer een 
aangename verrassing wat we voorgeschoteld krijgen.                                                                                                
Zoals ik al schreef was dit een dag zonder paradijsvogels of het moet die ene bijna zeventig jarige man uit 
Canada zijn. Hij was drie dagen geleden vanuit Canada naar Parijs gevlogen en van daaruit met de trein naar 
Saint Jean-Pied-de-Port gegaan. Met zijn jetlag en na twee nachten waar hij amper had kunnen slapen was hij 
vanochtend rond tienen vertrokken. Boven op de Ibaneta was hij uitgegleden en had hier een zere rug en een 
dikke enkel aan overgehouden. Toch had hij niet willen opgeven en was in zijn eigen tempo doorgegaan. Zijn 
komst was al door een eerdere pelgrim aangekondigd omdat hij deze man vroeg in de avond was gepasseerd. 
Even voor elf uur ’s avonds trof ik hem aan op de binnenplaats. Volledig gesloopt na 13 uur wandelen met 
een rugzak van 18 kg. Deze man, absoluut geen paradijsvogel, maar iemand met een geweldig 
doorzettingsvermogen en een ijzeren wil om Roncevalles te halen. Nee, ik hoefde geen dokter voor hem te 
bellen, een warme douche en een bed en dan morgen weer verder………..Onder het licht van mijn telefoon 
heb ik hem in alle stilte begeleid naar zijn bed op de 2de verdieping. Deze laatste 50 meter heb ik ervaren  hoe 
zwaar zijn rugzak was! 
 
Zondag 20 juli  
 

en dag zoals alle andere. De pelgrims een Buen Camino wensen, ontbijten en schoonmaken. Sommigen 
van ons gaan wandelen, anderen zoeken even contact met het thuisfront en om 13.00 uur verzamelen 

we weer bij het restaurant. Bij het schoonmaken vinden we een leeg schrift op A4 formaat. Een mooi schrift 
om neer te leggen bij de tafel van lost and found met het verzoek er iets in te schrijven. Een Libro voor de 
pelgrims. De mensen  komen binnen en we hebben een redelijk rustige dag. In de wasserij is het druk, want 
het regent. Er wordt dus veel gewassen en gedroogd. Vandaag ontmoeten we een man uit Slovenië die de 
Camino voor de tweede keer loopt. Dit keer loopt hij in stilte. Hij zou graag in 24 dagen in Santiago willen zijn 
en al die dagen niet spreken. Hij stelt ons af en toe een vraag d.m.v. een briefje.                                                                                                                  
Om 22.00 uur sluiten we de deur en evalueren we samen de dag. En dan horen we een kinderstemmetje 
buiten “Hola, Hola”. Anton en Wil gaan meteen naar beneden en zien twee kinderen met hun vader aan de 
deur staan. Moe en nat vragen ze of ze nog binnen mogen. Natuurlijk mogen ze dat! Ik breng ze allen een 
banaan en wat brood. Het wordt in grote dank aangenomen en verorbert. Vanmorgen uit Saint Jean -Pied-de-
Port vertrokken en pas rond 22.30 uur aankomen. Het moet een heftige dag zijn geweest. We geven ze een 
bed en gaan weer verder met de evaluatie en ons glaasje wijn.                                                                                                                                                                       
Maar er blijkt nog meer in het vat te zitten. Net als we op bed liggen gaat de bel. Weer gaan Anton en Wil 
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samen naar beneden. Dit keer staan er twee Italiaanse mannen die graag naar binnen willen. Volgens hen is 
er “ergens” gezegd dat de Alberque in Roncesvalles 24/7 open is. Het lijkt er inmiddels wel op!  Nadat ze 
betaald hebben ( de QR- code laten we even voor wat het is) wensen we ze een goede nacht en kunnen wij 
ook weer verder slapen. Het leven van Hospitaleros zit vol verrassingen! 
 

 
Maandag 21 juli  
 
Een heerlijke dag qua temperatuur en never a dull moment! 
We hebben voor twee pelgrims, die elkaar niet kennen maar nu wel graag kennis willen 
maken,  
 
 

appy birthday gezongen. De één een jongeman uit Texas, schrijver. Hij geeft me zijn kaartje, dus ik mag 
zijn naam vermelden: Jack Rogers. De ondertitel van zijn eerste boek is: ”One man, no plan, and the 

journey of a lifetime”. Hij loopt achttien verschillende Camino’s en Trails voor zijn nieuwe boek, wow! De 
andere jarige is een Amerikaanse die meteen heel blij is als wij zingen, ze maakt een rondedansje en zegt:”I 
love you!”Tijdens de wandeling naar Ibaneta zien we een monumentje, een kruis, voor een vorig jaar 
overleden pelgrim, maar het is kapot. Anton neemt het mee, herstelt het en plaatst het weer terug. Zó fijn 
om zo’n handige Hospitalero in huis te hebben! Een dierbaar gebaar, the Camino provides!                                                                          
Er komt een Fransman volkomen onthutst ons vertellen dat zijn etuitje met zijn bankpas, zijn identiteitskaart 
en driehonderd euro weg is. Hij had het meegenomen naar de badkamer, heeft het laten liggen en tien 
minuten maximaal (zegt hij overtuigd) later ontdekt hij het en het is weg!! Néé, niet wéér, denken wij. Dus 
zoeken, in de herendouches, bij de dames, op de tweede verdieping ook maar voor de zekerheid, in zijn bed 
en eronder, in de locker, we hebben zijn hele rugzak omgekieperd, zelfs in zijn borstzakje écht overal gekeken. 
Dan maar het speciale nummer bellen. We controleren alle prullenbakken, kijken zelfs buiten, misschien is 
het geld eruit gehaald en is het uit het raam gemikt. Echt niet te vinden! Maar dan zien we meneer uit het 
toilet komen, beschaamd maar opgetogen: het is terecht! Hij moest plassen en wat vond hij daar bij zijn pipi, 
(zoals hij zelf zei): het portemonneetje. Hij omhelst ons één voor één. Eind goed, al goed; allemaal blij!                                                                     
In de wasserij, dé plek voor een goed gesprek, komt een dame uit Antwerpen binnen om haar natte was op 
te hangen. Huh? Hoe kan die was nat zijn? “Ahwel ik heb da boven gewassen hè? Is da niet de bedoeling? 
Krijg ik nu ene klets tegen mijne blote poep?” Sappig Antwerps, prachtig! 
 
Dinsdag 22 juli  
 

olgens de weersvoorspellingen zou het vandaag een mooie dag worden, en dat is ook zo. Daarom 
hadden we een taxi geregeld om met elkaar naar de Foz de Lumbier te gaan. Het blijkt echter ook de 

eerste nacht dat we ook mensen op de derde hebben, waardoor we flink haast moeten maken met poetsen. 
De kloof was weer geweldig met alle gieren, de mooie wandeling en de picknick.  

De middag verloopt rustig. Het 
enige opmerkelijke is de Franse 
mevrouw met een Maria beeld op 
haar rug. Ze laat een kaartje 
achter met de tekst: Amo a los 
que me aman. 
 
 
 

 
Voor het avondeten hebben we paella geregeld bij Casa Sabina. Heerlijk, we halen voor ieder een eigen 
paellapannetje. 
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Periode 11 Vrijdag 26 juli  t/m  Vrijdag  8 augustus 2025 

Hospitaleros: Ingrid Lochmann van Bennekom, Jan Groot, Evelyn Groot,  Ria de Hoog, Anja 

Roemer,  Ingrid Blokhuis, Ellen Bosman, Jaco Tavenier 

Aantal pelgrims:  2.011  

 
 

p donderdag 24 juli druppelen de Hospitaleros van groep 11 langzaamaan binnen. Acht kersverse 
Hospitaleros – vier oudgedienden en vier nieuwelingen – maken zich op voor twee weken vol 
avontuur. We starten met een briefing, taakverdeling én de eerste test: een pelgrim in de bar bij La 

Posada wil per auto naar de apotheek in het volgende dorp. Met de cursus nog vers in het geheugen leggen 
we vriendelijk uit hoe hij daar zelfstandig kan komen. Afgezien van deze eerste ‘praktijkproef’ genieten we 
van een warm welkomstdiner. De sfeer zit er meteen goed in. Dit belooft een mooie tijd te worden.  
Op vrijdag 25 juli  gaan we rustig ontbijten, hebben we het overdrachtsmoment en de kennismaking met 
Marisol – onze steun en toeverlaat ter plaatse. Groep 10 zorgt er voor dat we in een warm bad terecht 
komen. Alles is blinkend schoon en de kasten en voorraad zijn goed gevuld. Na een flinke pan paella 
verorberd te hebben, moeten we haast maken om 14.00 uur met een grote glimlach de eerste pelgrims 
welkom te heten aan de deur. Het gaat een beetje onwennig en we hebben wat opstartproblemen maar 
met stralende gezichten heten we de eerste pelgrims welkom, helpen we met QR-codes, geven we stempels 
en halen we rugzakken uit het hok. Een Nederlands stel denkt zonder paspoort of ID-kaart maar met alleen 
een rijbewijs binnen te komen. Met wat gezoek kunnen ze op hun telefoons toch de legitimatienummers 
laten zien en laten we ze binnen. We zijn ook getuige van een vader die vanuit Nederland is komen lopen en 
waarbij zijn zoon vanaf Saint Jean- Pied- de- Port is aangehaakt. Bij het binnenstrompelen in Roncesvalles 
heeft zijn telefoon ineens weer bereik en krijgt hij het bericht dat hij zijn studiejaar gehaald heeft en deze 
mag vervolgen. We feliciteren hem hiermee en zo vliegt de dag voorbij. 
De pelgrims worden traditiegetrouw wakker gezongen door Jan. Het is op 26 juli  fris buiten, maar toch 
loopt er iemand met een zonnehoed ter grootte van een picknicktafel, inclusief ingebouwde ventilators. 
Modieus? Misschien niet. Praktisch? Wie weet, voor later op de Meseta. De lunch bij La Posada loopt iets 
uit; het toetje eten we “al llegar”.  
Die avond zitten we buiten met een groepje jonge pelgrims. Een Italiaanse pelgrim pakt zijn gitaar erbij en 
trakteert ons op een sfeervolle uitvoering van Bella Ciao. De Camino-magie is voelbaar. 
De zondag begint rustig. In de ochtend zien we al veel toeristen en Spaanse dagjesmensen. Zowel de bussen 
en motoren rijden af en aan en er is een gezellige bedrijvigheid. Na de lunch maken we ons weer klaar voor 
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de ontvangst van de pelgrims met een kleurige intocht van wandelaars en fietsers als gevolg; een aantal 
grote groepen en hele families. In alle drukte waren we vergeten de lichten op de zalen aan te doen. 
Halverwege de middag zijn we daar pas achter gekomen.  
Maar eind goed al goed. Bij de nazit bespreken we de bijzondere situaties van de dag en het is grappig hoe 
bepaalde pelgrims door de Hospitaleros geduid worden aan de hand van opmerkelijkheden, uiterlijke 
kenmerken, bijzondere wensen, geuren, accessoires, gedrag, gesteldheid en toegedichte 
karaktereigenschappen. 
 

p 28 juli  starten we de dag met wat verwondering over een pelgrim die naar de donkey-service vraagt 
en of de raincover al op de rugzak geknoopt moet worden. Stiekem schoten we in de lach omdat deze 

pelgrim de vertaling iets te letterlijk had genomen. Ze keek dan ook wat teleurgesteld toen haar werd 
uitgelegd dat de rugzak in een busje zou worden vervoerd en dat dat niet meer op vier poten gebeurt. Ook 
bijzonder was de pelgrim die doodleuk vertelde dat ze onderweg aan het geo-caching was geweest. De 
meeste pelgrims kwamen nat en koud aan. De factor 50 zonnebrand kwam in de lost&found-bak terecht 
maar is er door een hoopvollere pelgrim toch weer uitgehaald. 
Dat het nog steeds Maandag Wasdag is bleek vandaag maar weer eens waar te zijn. Een Frans stelletje 
besloot al lopende een waslijn tussen de rugzakken te knopen, de wasmachines en vooral de drogers 
draaiden overuren en de centrifuge bleek een uitkomst te zijn voor natte schoenzolen. 
Een stoere jongeman van net 16 jaar kwam aan het eind van de middag bij ons aan maar kon op z’n eigen 
Spaanse ID geen QR-code krijgen in verband met zijn leeftijd. Met wat ezels paadjes en een toege-appte ID 
van zijn vader hebben we dat echter ook weer opgelost. Ook hadden we nog een vader met minderjarige 
zoon waarvan de jongen ziek bleek te zijn. Bij de intake liepen we tegen diverse obstakels aan maar 
uiteindelijk zijn ze voor een hopelijk rustige nacht op de derde verdieping geëindigd. Wij sluiten de dag af 
met wat klassiekers van Andre Hazes. 
 

p 29 juli  gaat Evelyne aan de slag met het project wasmachines. Na zoveel regen en mist hebben we 
super veel en ook super vieze wasjes gedraaid zodat we besloten hebben om de leidingen, 

koppelstukken en filters allemaal super goed schoon te maken en met bleekmiddel een 90 graden was te 
draaien. Het automatische zeep systeem zorgt er voor dat Evelyne daarna ook de hele waskamer een grote 
beurt kan geven. “Een schone onderbroek is mazzel hebben,” wordt het motto van de dag.  
Omdat het weer wat opgeklaard is zijn we gestopt met het uitdelen van thee. Dat was best bewerkelijk 
namelijk maar werd gelukkig wel gewaardeerd. Alhoewel sommige pelgrims dan ook ineens om koffie 
begonnen te vragen. 

Na de schoonmaak nemen we het 
calamiteitenplan door met z’n 
allen en verdelen we de taken ‘just 
in case’. Een van de Hospitaleros 
zegt bij de ontvangst tegen een 
pelgrim in plaats van ‘take off your 
shoes’ ‘take off your clothes’ en 
verstaat op de vraag naar 
‘biclycles’ ‘the wificode’. Verder 
zijn we onder de indruk van de 
prestaties (en het gewicht van zijn 
rugzak) van Peregrino Sven die 
vanaf de Noordkaap naar Santiago 
loopt voor het goede doel.  
Als we bijna denken de 
binnenplaats leeg te kunnen vegen 
en de deur te sluiten, melden zich 
nog 2 jonge pelgrims die pas na de 
lunch vanuit Saint Jean- Pied- de- 

Port vertrokken zijn. Gelukkig is het rustig en kunnen we ze nog steeds een bed aanbieden. 
 

p de 30e juli hebben we de bedbakken lekker gezogen. Nu het nog frisjes is qua temperatuur een 
slimme zet want deze schoonmaak actie staat stiekem gelijk aan een flinke workout in de sportschool. 
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We hebben nog geen 100 pelgrims gehuisvest deze avond dus we kunnen alle aanwezigen een flinke portie 
persoonlijke aandacht geven. 
Op donderdag zijn we na de schoonmaak op bezoek gegaan bij de archeologen. De uitleg over het proces 
en de werkzaamheden was interessant. Onze eigen werkzaamheden zijn inmiddels routine geworden en als 
team functioneren we lekker. De grootste verandering is dat we inmiddels niet meer bij La Posada eten 
maar bij Casa Sabina. Marisol heeft wat aandacht besteed aan de entree want deze is opgefleurd met een 
frivole bak met kabouter puntmuts er in. 
 

p 1 augustus  maken we weinig spectaculairs mee en hadden we een redelijk rustige dag. Dit bleek 
achteraf bezien stilte voor de storm te zijn. Op 2 augustus 2025 leek het er op dat de halve wereld 

ineens de Camino Frances ging lopen. We openden de kelder, de derde verdieping en uiteindelijk ook de 
winterherberg en hadden onze handen vol aan alle vragen van de 233 pelgrims in huis. Iedereen loopt. Wij 
ook. Veel. En snel. De stappentellers komen elke avond ruim boven de 10.000 stappen uit. 
Nu het wat warmer geworden is, verandert de binnenplaats geleidelijk aan meer en meer in een catwalk. 
De fleecetruien, afritsbroeken en regenponcho zijn vervangen door hotpants, tanktops en zonnehoedjes. In 
plaats van warme thee geven we sommige uitgeputte pelgrims een koud glas water. In plaats de droger in 
de wasstraat aan te zetten, hangen de meeste pelgrims de was buiten op. En vaak blijven er een aantal 
items achter omdat ze het weer vergeten binnen te halen of mee te nemen. 
Na allerlei culinaire uitspattingen van de Hospitaleros eten we op maandag 4 augustus 2025 ’s avonds lekker 
Nederlandse pannenkoeken. We vragen ons nog steeds af of andere Hospitaleros een goede bestemming 
hebben voor het gigantische pak Maizena dat in de kast staat, maar groep 11 heeft dit niet ontdekt. 
Nu in de 2e week de werkzaamheden nog meer routine zijn geworden, gaat alles steeds sneller en blijft er 
meer tijd over voor uitjes en het verkennen van de omgeving. We zien de gieren, dansen over de hangbrug 
in Aribe, hebben een picknick langs de rivier, lopen over de fijne wandelpaden, bekijken de sterrenhemel of 
genieten gewoon op terras van alle langstrekkende mensen en de mooie omgeving. 

Het is wel te merken dat de vakantieperiode is 
aangebroken. Er zijn relatief veel jongere pelgrims 
op pad en ook veel echte jonkies met hun ouders. 
Die dan doodleuk een deel van de etappe over de 
berg heen gedragen worden. De meeste pelgrims 
die de Albergue verlaten, uiten bij het afscheid aan  
deur hun dankbaarheid; een “thank you” of 
“gracias”, een knuffel, een boks, een 
schouderklopje, een knipoog of een buiging. Taal 
blijkt nooit een obstakel te zijn voor het uiten van 
dankbaarheid. 
Een pelgrim, die we de bijnaam ‘de witte tornado’ 
hebben gegeven, heeft bij ons allemaal wel het 
bloed onder de nagels vandaan gekregen. Hele 
bijzondere eisen stellen, liegen, ruimtes voor eigen 
gebruik opeisen, onze Jefe beledigen en ontzettend 
veel aandacht vragen zijn daar de voorbeelden van 
die voor onrust zorgen. Even twijfelen we aan ons 

zelf. Gelukkig bleek later tot onze opluchting dat dit niet aan ons lag. Bij alle andere locaties in Roncesvalles 
had iedereen dezelfde mening over het gedrag van deze betreffende pelgrim. 
 

oensdag 6 augustus  was het tijd voor het hoogtepunt op het schoonmaakschema – het ouderwetse 
pledgen van de vloer. Zoals iedere dag tijdens de schoonmaak gaat dat gepaard met de Top 2000 op 

oorverdovend volume, want waarom zou je jezelf alleen vergassen met dampen als je ook nog 
gehoorschade kunt oplopen? De spuitbussen worden in recordtempo leeggejaagd, terwijl we onszelf 
langzaam maar zeker in een wolk van chemisch optimisme verliezen. Hoestend, proestend en met ogen als 
rode kool delen we daarna op het terras onze ‘ervaringen alsof we zojuist levend zijn teruggekeerd uit een 
giftige veldslag. De Nederlandse Arbodienst zou vermoedelijk spontaan hun vergunningenboekje uit de 
binnenzak trekken als ze dit spektakel ooit met eigen ogen zouden zien.  
Op donderdag staat cultuur op het programma. Met een paar Hospitaleros bezoeken we het museum en de 
kerk. Aan het eind van de middag zie we vanuit de wasserij een paar historisch uitgedoste figuren met 
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speren langs komen.  Het blijkt een fotoshoot te zijn voor de promotie van een historisch geschiedenis 
boek. De mannen, kleurrijk uitgedost als de 
King of Navarra en een soldaat, passen 
mooi in het totaalplaatje. 
Bij de laatste gezamenlijke maaltijd 
realiseren we ons dat de twee weken er 
bijna opzitten. Twee weken vol 
verwondering, vriendschap, avontuur, 
collegialiteit, goede gesprekken, avontuur 
en slapsticks en soms een tikkeltje gekte. 
We gaan naar huis met een rugzak vol 
herinneringen. 
 
 
 
 
 

 
 
14 Dagen geleden; afsluitend gedicht door Ria de Hoog 
 
 
 

Roncesvalles in gegleden 
Ontmoeten van zeven vreemde mensen 

Die een herberg moeten beheren 
En voldoen aan pelgrims wensen 

Vroeg uit de veren 
Veel taken, klusjes, gelukkig met een opperbeheerder 

Een slaapkamer delen met een maat 
Lachen, gieren, brullen, het was steeds weer raak 

Slapen vanaf ver na middernacht 
Niemand hield de wacht 

Hospitaleren is twee weken opgaan in een soort tehuis 
De een de sleutel, de rust, de strubbels, de rechte en de kromme, maar niemand in de kluis 

Tis voor nu klaar 
Morgen pakken en gaan 

Pelgrimsvrienden het gaat jullie goed 
Heb veel geleerd over wat wel en niet moet. 
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Periode 12 Vrijdag  10  augustus t/m Vrijdag   22 augustus 2025 
Hospitaleros: Nico van der Steen, André Beij,  Ad Paauwe, Nelleke Boel,  Rieky Verstappen, Leon 

Peeters, Frank Keijser, Bert de Stigter 
Aantal pelgrims: 2.226    

 
 
Vrijdag 8 augustus 
 

en vlotte overdracht van groep 11. Helaas vertrekt hun taxi naar Saint Jean-Pied-de-Port al rond 12.00 
uur, zodat ze niet kunnen mee-eten in Casa Sabina.  

En dan is het 14:00 uur, we mogen los. Het aantal pelgrims valt mee (of tegen?)  117 uitgegeven bedden 
uiteindelijk. Met 8 mensen is dat uitstekend te behappen. De vermaledijde QR- code zorgt er echter wel 
voor dat we onze handen bij tijd en wijle flink vol hebben. We hadden vooraf goede verhalen gehoord over 
de hoeveelheid mensen die bij aankomst al een QR- code zouden hebben. Dat viel echter tegen. Onze 
gemeenschappelijke schatting is dat op deze dag 70% van de binnenkomende pelgrims nog geen QR -code 
hadden. Het positieve aan de QR- code is dat wanneer bij het generen ervan hulp nodig is van een 
Hospitalero, de wederzijdse vreugde groot is wanneer dat uiteindelijk lukt. 
De Hospitaleros die donderdag met de trein zijn aangekomen herkennen verschillende van de pelgrims. Dat 
leidt tot ontroerende taferelen. Een Nederlandse dame is het niet gelukt om haar super-de-luxe 
wandelstokken uit te vouwen. Het enthousiasme van twee Hospitaleros om deze dame van dienst te zijn, 
leidt ertoe dat beiden beteuterd met twee uiteinden in hun handen komen te staan. En ja, hoe gaat dat 
ding dan weer in elkaar? Een vermakelijk tafereel voor de toeschouwers en een half uur verder is het 
gelukkig toch weer een wandelstok geworden. 
“New kid on the block” is Naroa, die Marisol in de avond uren vervangt. Zij doet dit afwisselend met Ojer. 
Frank wist haar te ontfutselen dat ze 19 jaar is. Ze maakte een prima efficiënte indruk. 
 
Zaterdag 9 augustus 
 

og nooit meegemaakt maar de herberg is om 7:45u al leeg. Een vader met 4 jonge kinderen is een van 
de eerste die op pad zijn. 
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Het aantal pelgrims bedroeg 171, 
dus ook de derde etage ging 
grotendeels vol. Veel fietsers ook 
vandaag. In het fietsenhok 
stonden bij elkaar 20 fietsen. 
Keurig uitgelijnd aan de linkerkant 
trouwens. 
De bus van 18.00 uur uit 
Pamplona zorgde even voor wat 
filevorming. Verschillende 
gezinnetjes en nauwelijks QR- 
codes bij binnenkomst. Samen 
met Ojer hadden we de boel na 
een uurtje weer rustig. 
Voor het aanmaken van de QR- 

codes hebben we nu behalve de PC van Hans Perik ook een PC van Leon beschikbaar. Het intikken op de 
applicatie gaat daarop stuk gemakkelijker dan op de telefoon en als Hospitalero kan je meekijken of het 
goed gaat, zonder dat je de telefoon uit de handen van de pelgrim hoeft te grissen. 
De QR- code heeft ook een positieve uitwerking. Een knorrige pelgrim wordt een gelukkig mens op het 
moment dat het lukt om de code aan te maken. Het wordt vaak gevierd als een gezamenlijk wapenfeit met 
de Hospitalero. Weer een gelukkige klant. 
Vanwege de lekkage bij de herendouches op de derde etage begint het plafond op de tweede te bladderen. 
Wij hebben het douchegedeelte bij de heren afgesloten. Voor het douchen wordt verwezen naar de 
tweede, maar dat is natuurlijk niet vol te houden als het vanaf periode 13 weer drukker gaat worden. 
 
Zondag 10 augustus 
 

e hebben besloten om een spreuk van de dag in te stellen. Die van gisteren was: het leven is als een 
frikandel. Je moet hem zelf speciaal maken. Die van vandaag: in elke dag zit een klein wonder, maar 

je moet zelf goed kijken. Tegeltjeswijsheden van de koude grond zeg maar. 
Na een paar dagen beginnen zich de bokken van de schapen te onderscheiden. Leon ontpopt zich als de QR- 
kampioen. Een frans gezin met 4 kleine kinderen zonder QR-kode ? Geen enkel probleem; kom maar op. 
Bert is benoemd tot “hoofd machine”(nou ja, hij heeft eigenlijk zichzelf benoemd). Hij zorgt voor de goede 
doorloop van de machines. Deze functioneren soms als een gokmachine: de ene keer komt er niets uit en 
de andere keer heb je BINGO met 3 voor de prijs van 1. Nelleke heeft haar eerste pelgrims in de Mostrador 
ingeschreven en is een kanjer voor de ontvangst aan de deur. Rieky de stille kracht van de wasserij. Ad als 
aspirant QR specialist met een grote toekomst voor zich. En natuurlijk Andre en Frank. Een soort Pippi en 
Kokkie, maar dan lolliger.  
Een bijzonder moment voor een Duitse pelgrim met zijn vrouwelijke partner. Hij herkent Frank van drie jaar 
geleden en Frank herkent hem ook. Maar voegt Frank eraan toe: “je vriendin is wel veranderd”. “Ja maar” 
hakkelt de Duitser “toen was ik alleen”. Afijn, die heeft nog wat uit te leggen. Bedankt Frank!!! 
Een Franse mevrouw geeft aan dat haar schoenen 3 jaar geleden in de herberg zijn gestolen. Zij vraagt of ze 
haar schoenen in de hand mee mag nemen naar boven. Dat mag. Haar man zet zijn schoenen zonder veel 
plichtplegingen in het schoenenhok.  
Vandaag alleen de eerste en tweede etage bezet. De mensen die vorig jaar periode 14 deden weten niet 
wat ze overkomt. Je kan nu echt aandacht besteden aan de pelgrims, in plaats van ze alleen door een 
logistiek proces te jassen. 
 
Maandag 11 augustus 
 

mdat de schoonmaak maar twee etages omvat kunnen Ad en Nelleke op pad naar Saint Jean-Pied-de-
Port. Daar is op maandag een leuke markt.  

Vandaag 105 reserveringen tegenover de 35 van gisteren, toch maar 167 bedden bezet. Opvallend is het 
aantal jonge mensen. Dat maakt de sfeer in de herberg uitbundig. Ook in Roncesvalles heerst een hittegolf. 
Mensen komen flabbergasted van de berg af rollen. Ze worden direct op de bank neergezet met een glas 
koud water. Pas op het moment dat ze weer wat bij positieven zijn beginnen we met de plichtplegingen. 
Ondanks het warme weer tot nu toe geen echte onwel wordingen. 
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De ene grote droger, het zorgenkindje, doet het weer. Een strenge blik van Leon en Nico op het binnenste 
was voldoende. De droger wordt echter opvallend warm. Alles is heel snel droog, maar te vertrouwen is het 

niet. Wij laten de droger daarom niet draaien als er 
niemand aanwezig is. 
Mooi nieuws bij de archeologen. Er is een mantelspeld van 
rond 1500 gevonden. De hele groep glunderde. Hoe het 
precies in elkaar zit gaan we hopelijk nog horen. We 
proberen een rondleiding in de put te arrangeren.  
 
 
Dinsdag 12 augustus 
 
Het grote nieuws van de dag is de geboorte van Perre. 
 Pauwe, kleinzoon van Ad en Nelleke. Ad heeft zijn 
stamhouder. We hebben dit ’s avonds gevierd met een 
soort beschuit met muisjes en een glaasje pacharan. En het 
was nog lang onrustig in Roncesvalles. 
Een nurkse Fransman, die maandag al de hele middag had 
zitten chagrijnen op de gang melde zich vandaag weer met 

de mededeling dat hij een mapje met ID, rijbewijs enz. kwijt was. Dit was toch echt onze schuld, want hij 
had hier met behulp van zijn ID een QR- code moeten maken. De Jefe heeft hem geduldig door het gebouw 
geleid en alle mogelijke plaatsen laten onderzoeken. Ook nog nagevraagd bij Marisol, maar helaas, geen 
positief resultaat. Daarna met zachte hand naar buiten gewerkt met de mededeling dat hij toch nog maar in 
La Posada moest gaan kijken, waar hij juist daarvoor nog was geweest, en dat er daarna niets anders opzat 
dan naar de politie te gaan. Een half uurtje later kwam hij weer aansloffen. Alle Hospitaleros doken weg. 
Maar daar verscheen er een glimlach op zijn gezicht, het mapje was gevonden. Iedereen kreeg een hand. 
We vonden het erg leuk van hem dat hij dat toch nog even kwam vertellen. Alle mensen deugen. 
In de ochtend en een deel van de middag was de applicatie waarmee de QR- code moet worden 
aangemaakt niet in orde. Dit versnelde de inschrijfprocedure aanzienlijk. Mensen zonder QR -code moesten 
hun paspoort of ID laten zien. Een zogenaamd kritische blik van Hospitalero van dienst in de Mostrador 
volstond. Om 3 uur kregen we het sein dat alles weer oké was.  
Ad en Bert blijken een gouden duo in de keuken. Hun uiensoep komt zeker in de mondiale top 10 van 
uiensoepen. Die lusten we elke avond wel. 
De spreuk van de dag is een oud Brabants gezegde: nou menneke, wees maar blij als het regent, want ook 
als je niet blij bent dan regent het. 
 
Woensdag 13 augustus 
 

m een mooie ochtend te begroeten, moeten we de nacht achter ons laten . Dat is voor mij als eerste 
jaars best een opgave; aan slaapgebrek geen gebrek. Maar halverwege de eerste week gaat het me 

steeds beter af. Zeker als je de gelukkige bent om het kapelletje te mogen openen. Op weg daar naar toe 
loop ik in een magisch universum van totale rust bij volle maan naar het kapelletje. En uit als ik even 
contemplatief in het kapelletje sta, besef ik dat het wel goedkomt met de wereld waarin wij leven. 
En om dat moment nog meer glans te geven ‘brand ik een kaarsje’ voor mijn gisteren geboren zesde 
kleinkind, na vijf meiden een menneke, een stamhouder! Nelleke en ik zouden als oma en opa het liefst in 
de auto gesprongen zijn om de kleine te bewonderen. Maar dat doen we niet, je laat je team niet in de 
steek, en zeker zo’n gezellig team niet. 
Geen ontbijt op bed, daar doen ze hier niet aan. Nee, met zijn tweeën zorgen dat er om 8.00 uur een stevig 
ontbijt klaarstaat, waarbij er altijd een is die met een ‘martelpers’ kans ziet om voor eenieder een gezond 
glas Zumo de Naranja te maken. De grappen grollen worden alweer vrolijk over de dish uitgestrooid. 
Als eerstejaars heb mij bij het schoonmaken ‘opgeworpen’ als het ‘maanmannetje’. Zo zie je er namelijk uit 
als je met de rugzakstofzak je een weg zuigt door de vertrekken. Vandaag de eerste bedbakken gezogen. 
Samen met Bert een zeer efficiënte manier bedacht om matrassen van de bedden te halen en de zware 
lattenbodems schuin op een stuk hout te laten steunen om de bakken te kunnen zuigen. Bij bed drie ging 
het verkeerd, met een klap belande de lattenbodem op mijn rechter zuigarm. Ik moet van pijn geschreeuwd 
hebben, want meteen stonden de mede schoonmakers om me heen. Het ergste werd gevreesd, maar 
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gelukkig bleef het bij een lichte kneuzing. Maar wees ten aanzien van dit schoonmaakonderdeel 
gewaarschuwd, omdat je ook nog eens op een krukje moet staan! 
Leon zorgt ervoor, dat de vertaling van de lunch bij de koffie op het terras klaarligt. Bij een heerlijk kopje 
Cortado besluit ik maar weer voor de vis te gaan. Het eten bij Casa Sabina is voortreffelijk! En Frank gaat 
weer volop van z’n witte wijn genieten! 
Ja en dan ’s middags om 14.00 uur gaat de achturige periode van ontvangst van de nieuwe pelgrims 
beginnen. Ik heb zo langzamerhand de slag te pakken te krijgen. Als QR man ga ik steeds meer inzien dat dit 
‘administratieve weerhaakje’ een blessing in disguise is.  
 
Donderdag 14 augustus 
 

e magie van de QR -code pilgrimpas is, dat mijn ondersteuning bij de invulling van het digitale formulier 
de aanvankelijke scepsis en moedeloosheid bij de oververmoeide en al dagen oververhitte pelgrim bij 

de verlossende binnenkomende mail omslaat in een gevoel van euforie, zowel bij de pelgrim als bij mij, met 
een boks ter afsluiting. 
Niet alleen dat, want er ontstaan ook gesprekken tijdens het invullen van het formulier, je komt veel meer 
van de pelgrim te weten; mooie gesprekken soms. En als wij met dit aanhoudende warme weer ‘s avonds 
ons kampementje voor de entree hebben ingenomen en wat thee en koffie drinken is er over en weer met 
de in en uitgaande pelgrims echt een feest van herkenning, met bij mij het gevoel dat al de administratieve 
ballast bij het inchecken tot iets heel moois heeft geleid! 
Mijn quote die ik de groep vandaag wil meegeven, als trotse opa van zesde kleinkind! is: “Vandaag is je kans 
om de morgen te bouwen die je wilt”. Ik heb hem niet uitgesproken, maar het is alsof mijn mede 
Hospitaleros mijn gedachten kunnen lezen, want eenieder ging na het afsluiten vandaag te bedde zonder 
maar één slok verrukkelijke wijn te nuttigen. De vermoeidheid is aan het toeslaan, sommigen nemen mijn 
advies ter harte: ga even een dutje doen! Maar zo’n collectieve actie om vroeg naar bed te gaan is wel de 
basis voor je energie “om de morgen te bouwen die je wil”. 
Ik geniet nog steeds na van een Amerikaanse gitarist met zijn zingende zus die de afsluiting van 
gisterenavond opluisterde met twee liedjes: Take me Home, Country Roads van John Denver en American 
Pie van Don MCLean. Binnen een mum van tijd stond de gang vol met zingende mensen die zeker de 
refreinen uit volle borst meezongen, hartverwarmend en verbindend! 
Vandaag van mij geen woord over de voortreffelijk lopende dagelijkse werkzaamheden in goede 
samenwerking en de hoge kwaliteit van de dagelijkse lunch. 
Ik wil nog wel even melding maken van  onze gezamenlijke wandeling vandaag naar boven, naar het 
Monumento a Roldan. Lekker om even een ommetje met elkaar te maken naar een plek met prachtig 
uitzicht. 3,5 km uit en thuis met daarna ons koffiemomentje op het terras van Casa Sabina. 
 
Vrijdag 15 Augustus 
 

andaag een nationale feestdag voor de Spanjaarden. Het is Maria ten Hemel Opneming. Voor de 
Basken is het vooral de herdenking van de slag bij Roncesvalles met Roeland. Hij is hier in Roncevalles 

gesneuveld  rond het jaar 700. Er gaat dan vanaf hier een optocht met vlaggen en muziek naar zijn 
monument. 
Na de schoonmaak geen koffie bij Casa Sabina maar met ons allen naar Burguete waar een Handcraft  
markt is. Marisol heeft ons hierop attent gemaakt. We waren niet de enigen…Een hele leuke  markt met 
heel veel handgemaakte sieraden, tasjes, frutsels , tapasjes, kaas, blikjes paté en nog veel meer. Na een 
kwartier in de rij te hebben gestaan voor koffie, was de koffie op…  Gelukkig verderop meer geluk. 
Na een week wordt er gewisseld van lunch-restaurant dus vandaag geen Casa Sabina maar La Posada. 
Vanwege de drukte i.v.m. de feestdag viel het hoofdgerecht voor de meesten een beetje tegen. Wel een 
heerlijke gepofte appel met warme vanillesaus al toetje. 
Bij het teruglopen naar de herberg begon mijn enkel op te spelen. Ik had me vanochtend bij de schoonmaak 
verstapt op het trapje. De middag eindigde daardoor met been omhoog en later een soort rekverbandje van 
Riekie en op tijd naar bed. 
Leon wilde graag in de Mostrador met mij als achtervang in de luwte. Ging heel goed. Ik ben “opgeleid” 
door Bert en geef het nu door aan Leon.   Oké, wij hebben niet het tempo van Marisol, de pelgrims moeten 
ietsjes langer wachten, maar ze lopen blij met Bednr. en vouchers weg na het veelal gestoei met de QR- 
code. 
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Om 22.30 uur was er nog een oververhit stelletje dat buiten de tijd was vergeten. Na het advies van Bert om 
na een koude douche zachtjes naar hun compartiment te gaan dropen zij af. De afloop is niet bekend. 
 
Zaterdag 16 augustus 
 

ij zijn getuige geweest vaneen wonderbaarlijke genezing. Vanochtend liep Nelleke te hinkelepinken. 
De enkel was wel wat minder dik, maar toch nog lang niet “je het”. Tot het moment dat we op de 

terugtocht van het koffiedrinken een Amerikaanse man met een aantal vrienden troffen. Die zag Nelleke 
strompelen en bood haar aan om te helpen. De vrienden zagen Nelleke twijfelen, maar bevestigden dat de 
man echt kon helpen. Na een pijnlijke behandeling, waarvan we de lezers de details zullen besparen, zei de 
man dat ze eerst een stukje op de ballen van de voet moest lopen en vervolgens op haar tenen. En zowaar, 
het wonder was geschied. Ze huppelde dan nog niet echt, maar de pijn was weg en ze kon weer gewoon 
lopen. Dankjewel Santiago. 
Een aantal dagen geleden had een fietser een linker fietsschoen achtergelaten bij de uitdeeldesk. Vandaag 
heeft die een bestemming gevonden bij een andere fietser waarvan de linker fietsschoen niet meer 
bruikbaar was. Toevallig dezelfde maat. Hij koppelde zijn kliksysteem onder de “nieuwe” schoen en fietste 
er zo mee weg. Met een witte en een zwarte schoen, dat dan weer wel. 
Vanavond om 21:50 u meldde zich een Duitse jongen die er op het eerste gezicht wat vaag uitzag. Hij 
vertelde dat hij kanker had gehad en nu op een Heeling tocht was. Helaas zat zijn pelgrimspaspoort in de 
rugzak van een vriend die nog 5 km weg was. Dat gold ook voor zijn geld en de oplader voor zijn dode 
telefoon. Wat nu te doen. Op het punt waar de feiten eindigen begint de fantasie. Voor ons was het moeilijk 
inschatten waar dit punt lag. Een Franse dame met mededogen betaalde voor een bed en ontbijt. Omdat 
we zijn gedrag niet goed konden inschatten hebben we hem op bed 339 gelegd. Toen we de situatie om 
23.00 uur nog eens gingen bekijken kregen we een royale duim omhoog van hem. De volgende ochtend lag 
hij om 6.00 uur nog lekker te slapen. Om 7.00 uur vertrok hij met een grote glimlach en gaf de Hospitaleros 
van dienst een stevige Hug. Ook was er nog tijd voor een selfie met de Hospitaleros. Met de telefoon die 
blijkbaar toch weer was opgeladen. Waarschijnlijk verbaast het de lezer van dit stukje niet, dat zijn vriend 
nooit is komen opdagen. 
 
Zondag 17 augustus 
 

oeizame wegen leiden vaak tot mooie bestemmingen, toch? Maar geldt dat ook als je lichaam aan 
het eind van je leven door een gat in een diepe kuil gegooid wordt? We waren vandaag in de 

gelegenheid om in onze schaarse vrije tijd een bezoek te brengen aan het oudste monument in 
Roncesvalles, de 12e -eeuwse Sancti Spiritus, oftewel de Silo van Karel de Grote, naast de Iglesia de 
Santiago, die elke ochtend door één van ons om 6.00 uur opengesteld wordt. In de Silo stoffelijke resten 
vanaf vermoedelijk de 8 eeuw door een opening bovenin in een kuil van 8 bij 8 bij 8 ‘gestort’. In 7 jaar zijn 
980.000 botten door de handen van de archeologische teams gegaan. Daar zijn veel studenten bij 
betrokken en ook universiteiten, waardoor zelfs gedetermineerd kan worden tot welke sekse en welke 
voeding ‘in die tijd” werd  gebruikt. De archeologen vermoeden dat de eerste lichamen die van de soldaten 
van Karel de Grote die sneuvelden in de slag van Roncesvalles in 778. Er liggen ook pelgrims en doden uit 
het hospitaal. Hoe dan, ook een plek waar menselijke resten eeuwig rusten. 
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Het vertrek van de 
pelgrims vanmorgen liep 
gesmeerd. Met een 
vriendelijke Buen Camino 
en een gulle lach geven 
we de pelgrims een 
mentale opkikker om hun 
Camino te vervolgen. De 
meest ontspannen 
pelgrims die om 7.00 uur 
gaat lunchen wijzen we er 
nog maar eens op hun 
bagage mee te nemen, de 
deuren gaan immers dicht 
om 8.00 uur. 
Hartverwarmend is om 
van veel pelgrims te 
horen, dat ze zo fijn en 
goed ontvangen zijn de 
vorige dag. Daar mogen 

we trots op zijn team 12, onze klanten zijn heel tevreden! Zelfs als men geen oog dicht heeft gedaan 
wegens snurkers. 
En als we alle complimentjes willen blijven zullen we nu niet langer buiten maar binnen een opstelling 
moeten vinden, er wordt kouder en natter weer verwacht. Daarmee komt een einde aan hittegolf van ruim 
een week. Ook vandaag weer veel pelgrims ingecheckt die bij nader inzien hun bagage verder willen laten 
vervoeren. Voor velen is hun eerste etappe een enorme eye opener qua bagage. Vandaag ook behoorlijk 
wat clubjes, gezinnen die een wandeluitstapje doen. 
Iedereen is een pelgrim, toch? Wonderbaarlijk was mijn check-in van een blinde Duitser. Deze 42-jarige man 
was op deze hete dag vertrokken uit Saint Jean- de - Port en wil, vertelde mij uiteindelijk Finistère ‘zien’.  
Ongelooflijk, hoe kan deze man de Camino bewandelen zonder maar iets te zien, kun jij het je voorstellen? 
Hij maakt gebruik van een sterk gps systeem, en wordt tijdens z’n tocht vaak spontaan begeleid door een 
pelgrim die met hem te doen heeft. Enfin aan mijn arm heb ik hem naar z’n bed begeleid en z’n bedlinnen 
voor hem om matras en kussen gedaan. Enfin, het heeft een enorme indruk op me gemaakt,  ik hoop dat hij 
in z’n missie slaagt.  
 
Maandag 18 augustus 
 

et begin is het belangrijkste deel van het werk’ (Plato). Een goed begin kan alleen maar tot iets moois 
leiden is mijn slogan vandaag. Dus koos ik voor het zes uurtje, met als hoogtepunt mijn gangetje naar 

het kerkje en het openen daarvan, steeds weer een spirituele start van de dag. Vandaag is de wereld kleiner 
geworden, het hete heldere weer is verdreven door kille mist en een lichte regen. De lange broeken komen 
uit de tas, en de door Nico in het winkeltje gekochte holy sweater leidt tot een sweater- pelgrimage door 
meerdere uit de groep naar het winkeltje. Ik slaagde in XXL, grijs i.p.v. het gewenste blauw, maar 
goedgekeurd door het hele team. Morgen gaan de 1e en 2e verdieping gepledged worden. Dit Spartaanse 
werk is nodig om de vloeren in de slaapzalen nog dieper te reinigen, en nog meer te laten glanzen. Nadeel is 
dat daarna het  vermaledijde gekraak bij betreden alleen maar zal toenemen. Elk voordeel heeft z’n nadeel, 
toch? 
Vandaag hebben we 147 pelgrims liefdevol ontvangen.  Vogels van verschillende pluimage. Door het 
koudere weer minder uitgeput, hoeven we ook niet zo vaak meer mensen die wankelend binnenkomen te 
‘reanimeren’ met een glas water. De momenten waarin je meest tot de mensen doordringt en een soort 
band krijgt zijn de moeizame qrrr momenten van de pelgrim die met hulp van ons altijd tot een voor de 
pelgrim bevrijdende oplossing leidt én de lavatory waar de pelgrims tijden hun handwasje, met Rieky als 
gangmaker, soms hun ziel en zaligheid blootgeven. Vandaag een Australische vrouw van 42 die 8 jaar in 
eenzaamheid in een klooster verbleef en nu helemaal omgeturnd haar leven richt op intense contacten met 
zoveel mogelijk mensen. Ik weet niet precies wat zich precies in de lavatory heeft afgespeeld maar tijdens 
ons slot samenzijn ’s avonds kwam ze bij ons langs en ging een hevige Hug aan met Rieky, die daarmee wel 
een beetje in verlegenheid werd gebracht. En de Koreaan die ook met Rieky een geanimeerde wasbeurt had 
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beleefd, kwam zijn levenslied voor ons zingen, met als motto: niet in het verleden blijven hangen, maar in 
het nu en in gedachten over de toekomst. Komt wel binnen bij ons senioren die veel verleden hebben en 
een kleine toekomst.  De Mexicaan van de dag was een man die ’s ochtends bij vertrek in paniek (alleen 
maar Spaanstalig) bij ons melde, dat zijn Mochila (rugzak) was gestolen. Na polshoogte bij zijn bed bleek dat 
zo te zijn, maar lang verhaal kort: hij had zich vergist: de rugzak stond niet bij 113,  zoals hij aangaf maar bij 
123. Enfin; voor elk probleem is er een oplossing en bij Camino gangers zichtbare opluchting. 
Vanochtend werden we opgeschrikt door het bericht dat de zoon van Maribel met zijn vrachtauto in 
Frankrijk betrokken was geraakt bij een ongeval. Hij was opgenomen in het ziekenhuis van Bordeaux en zijn 
toestand was lange tijd onzeker. In de avond werd bekend dat hij weliswaar zwaargewond was, maar buiten 
levensgevaar. Vandaag hebben wij het sanitair op de eerste en tweede etage voor onze rekening genomen. 
De komende dagen neemt Jenny de taken van Maribel over. 
 
Dinsdag 19 augustus 
 

andaag 188 pelgrims. Dat betekent dat ook de Sótano in gebruik moest worden genomen. Er was zelfs 
een flinke wachtrij voor de Mostrador. Maar na het inzetten van een tweede inschrijfbalie, voor het 

eerst in deze periode, was die snel weggewerkt.  
Er komt een moment gedurende de twee weken dat zaken die de eerste dagen als bijzonder werden 
ervaren, gewoon zijn geworden. Pelgrims die erg laat aankomen, zoekgeraakte rugzakken, geïrriteerde 
pelgrims die later excuses komen aanbieden voor hun gedrag, pelgrims die in de ochtend niet weg zijn te 
branden. Another day in the office. 
Vermeldenswaardig is in ieder geval de Appelcrumble taart van Nelleke. Ingrediënten: appels, gebroken 
geroosterde boterhammen uit een pakje, boter, kaneel en suiker. Simpel, maar wat een resultaat. 
 
Woensdag 20 augustus 
 

e één na laatste complete Hospitalero dag, voor mij een moment om te voelen en vinden wat het met 
me gedaan heeft. Ik verklap er één, bij mij bovenaan: ‘Goed doen, goed ontvangen’, dat is wat mij en ik 

denk dat dat voor ons hele team geldt. Bedankbriefjes, Hugs, high fives, samenzang, etc. getuigen van grote 
dankbaarheid bij de pelgrims. Dankbaarheid over onze zorg, diensten, problemen oplossen, en af en toe 
troosten en samen wenen. Ja, het is voor mij best een emotionele periode geweest, ik heb de neiging nogal 
snel te breken zal ik maar zeggen. 
Ik wil ook wel nr. 1 van mijn frustraties verklappen. Dat is de sinaasappelpers waarmee elke morgen zo’n 35 
sinaasappels geperst moeten worden, een half uur ploeteren op een oud barrel  in alle vroegte. Beste 
mensen die over de uitrusting van het appartement gaan; zorg voor een professionele sinaasappelpers. 
Voor mij persoonlijk voorwaarde om volgend jaar terugkomen, zo die is eruit! 
Gisteren 165 pelgrims mogen verwelkomen, een groot aantal verregend en verkild bij een temperatuur van 
16 graden.  Ik schat in 60% met een reservering en 40 % met een QR- code. Het leeuwendeel daarvan is 
handig genoeg om op de smartphone de code aan te maken, of helpen elkaar. Blijft over zo’n 25 gevallen 
per dag die wij op twee laptops kunnen helpen. Daarbij kan het zomaar zijn, dat het grootouders met 8 
kleinkinderen  betreft. Zoals al vaker gezegd: uiteindelijk leidt deze hulp tot een klein feestje met de 
dankbare ontvangers van de QR- code. 
Door bar weer banen pelgrims in korte broek en op slippertjes een door ons met de overzichtsfoto een weg 
naar één van de drie restaurants. Ik werd aangesproken door een jonge Britse vrouw die in de herberg haar 
vouchers voor diner en ontbijt was verloren. Samen rondgezocht, niets gevonden. Uiteindelijk is een 
Hospitalero twee nieuwe vouchers gratis versierd en aan de vrouw gegeven. Zij brak en heeft minutenlang 
huilend van vermoeidheid en dankbaarheid in omhelzing met de Hospitalero gestaan. Bij vertrek drukte zij 
de Hospitalero een briefje in handen met daarin een persoonlijke en lieve dankbetuiging. Die gaat mee 
terug naar Nederland. De dag afgesloten met z’n allen afgesloten met wijn en pinda’s, op naar de laatste 
volledige dag en de overdracht aan het nieuwe team. De eerste nieuwe Hospitaleros zijn er al. Onze laatste 
boodschappenlijst ingevuld, rekening houdend met de eerste dagen van het nieuwe team. Op naar morgen! 
 
Donderdag 21 augustus 
 

et heeft vandaag vreselijk geregend. Het resultaat was verzopen pelgrims en veel wasjes. Deze dag ook 
opvallend veel oudere personen die moesten worden geholpen op de PC met hun QR- code. Ook de 
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stroom Koreanen begint weer aan te zwellen. Dat levert de nodige hoofdbrekens op bij het aanmaken van 
de codes. 
Voor de derde opeenvolgende dag melde zich een (derde)  pastoor die graag een rol wilde spelen in de 
pelgrimsmis. Wij verwijzen ze door naar Don Bibiano een kwartier voor aanvang van de dienst. 
De Franse opa en oma met 8 kleinkinderen zijn door het weer gedwongen, teruggekeerd naar de herberg. 
We hebben gelukkig genoeg bedden. Om hun dankbaarheid te tonen krijgen wij als team een kilo snoepjes 
om samen op te eten. Ik weet niet of we dat nog gaan redden.  
Dit is de laatste volledige dag van Equipo 12. Dat betekent de puntjes op de i zetten v.w.b. schoonmaken en 
alvast voorbereiden wat voor te bereiden is. Dit zijn de laatste regels van ons in dit Libro. Het was ons als 
scribenten (Ad, Nelleke en Nico) een waar genoegen om onze avonturen op deze manier met anderen te 
delen.  
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Periode 13  Vrijdag  22 augustus  t/m Vrijdag 5 september 2025 

 Hospitaleros: Marc Koch , Joke de Bakker, Harry Collignon,  Inge Nederveen, Peter de 

Waard, Ada Kwakkelstein, Geert van Gorkum, Cathelijne van Gorkum , 

Helmien van Wichem 

Aantal pelgrims : 2.806    

 
 
22 augustus  
 

adat we gisteravond met onze groep lekker gezamenlijk hebben gegeten, hebben we bijna allemaal de 
acht doorgebracht in La Posada, waar voor ons twee kamers waren gereserveerd. 

Vanmorgen vond tegen half elf de overdracht plaats met de scheidende Hospitaleros, waarna wij kwartier 
gingen maken in onze kamers voor de komende twee weken. Samen met de groep van periode twaalf 
hebben we genoten van een heerlijke maaltijd van salade en paella. Het toetjes schoot er bijna bij in omdat 
het bijna twee uur was. Met bij sommigen aardig wat zenuwen in het lijf begon onze taak: het inschrijven 
van de pelgrims. Wat waren we blij dat er een aantal van de oude groep was gebleven om ons bij te staan 
met het toepassen van de QR- codes. Wie heeft dat in hemelsnaam bedacht (ja, ja, ik weet het: de 
Gobierno van Spanje). Maar na een uurtje werd het langzaam maar zeker duidelijker en kregen we wat 
meer zelfvertrouwen. De oude groep kon naar huis en wij stonden op eigen benen. 
Natuurlijk weer veel meegemaakt met de aankomst van de pelgrims. Wat denk je van een groep Duitsers, 
die letterlijk van het padje af waren gegaan en meer dan twaalf uur over de wandeling van uit St. Jean Pied-
de-Port had gedaan. 
Ook zeker vernoemenswaardig was de Italiaanse pelgrim die even voor tienen binnenkwam en maar liefst 
67 km. Had afgelegd. Chapeau. 
 
23 augustus 
 

et gaat gesmeerd! We hebben een geolied team en het is heel gezellig onderling. Marc en Joke zijn 
samen de Jefe omdat Peter helaas door omstandigheden niet meekon. Er zijn minder pelgrims dan 

vorig jaar en we denken dat het komt door de bosbranden. Don Valentin wordt gemist door de ervaren 
pelgrims. Hij kwam elke dag een keer langs en leidde de Hospitalero's en na de mis ook de pelgrims graag 
rond met als kers op de taart een glaasje Patxarán. De pelgrim te paard staat nog steeds in de wei. Het 
paard heet Spobambo en geniet van het gras en de bomen. Stiekem denk ik toch dat het Amerigo is die 
tenslotte ook een keer op pelgrimstocht wil als paard van de goedheiligman.  Ze gaan vaak op de foto. 
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Gisteren kwamen er twee pelgrims uit Taiwan met handdoek en toilettas naar de wasserette alwaar zij 
dachten gewassen te worden. Toen ik ze meenam naar de doucheruimte hebben we 5 samen minuten de 
slappe lach gehad.  

 
 
24/25 aug 
 

e gaan swingend over de etages! Sinds gisteren hebben we een Play list aangemaakt voor tijdens het 
schoonmaken. Iedereen kan verzoeknummers indienen en bijna allemaal worden ze gehonoreerd 

(behalve Jaap Fischer, sorry Harry en Marc, het is leuk als jullie het zingen, maar verder niet ) Twee avonden 
hebben we buiten voor de deur met elkaar gegeten. Een luxe picknick en je ziet iedereen binnenkomen. 
Gisteravond kwam er een stel vlak voor 22.00 uur binnen, ze hadden geen cash en gingen naar de ATM en  
je voelde de wrijving tussen hen. Een paar minuten later kwamen ze terug met het bericht dat ze niet bij 
ons wilden overnachten... geen idee waar ze heen zijn gegaan. Een pelgrim die samen met haar kleinzoon 
loopt en hem om 21.50 uur  niet kon bereiken, vroeg aan Marc of hij flink boos wilde worden als hij te laat 
binnen zou komen, want zo zei ze; :"Hij moet wel de regels leren!" Wat bleek, keurige jongen die met een 
paar van ons aan de praat was geraakt en stond  ergens binnen te kletsen. Eind goed al goed en een trotse 
oma. De afgelopen dagen was het erg warm, maar nu begint het weer om te slaan. De mist waart over de 
binnenplaats en je voelt dat er iets in de lucht hangt.  Het was lekker druk gisteren en de kelder ging ook 
open. Benieuwd naar vandaag. We zijn inmiddels sterren in het helpen met de QR- code. De moeilijkste 
gasten zijn de Spanjaarden. Die aanvraag gaat vaak mis. Keuze tussen NIF en NEI, support nummer, alles 
moet kloppen. Typ vooral niet zelf, maar kies uit het drop down menu! Voor morgen heeft Joke een excursie 
naar Foz de Lumbier geregeld voor ons. We gaan daar naar de gieren kijken en een stukje wandelen. Leuk 
vooruitzicht! 
 
 
29 augustus  
 

at het bijhouden van het Libro d’oro loop het niet zo soepel. Het is zo erg dat ik nu iets moet schrijven 
over wat ons de laatste paar dagen is overkomen. Zoals al eerder vermeld zijn we inmiddels perfect 

op elkaar ingesteld en de routine handelingen gaan ons makkelijk af.  
Blijven de verhalen over de bijzondere pelgrims over. Gisteren (of was het alweer eergisteren) hadden we 
bezoek van een Italiaanse priester die met een stuk of 10 pubers de Camino ging wandelen. Bij het zien van 
zijn houding tegenover ons en tegenover de onder zijn hoede hebbende pubers, kwam bij mij spontaan de 
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naam Mussolini op. Wat een autoritair 
en onsympathiek persoon. Gelukkig 
compenseerde de jongelui zijn gedrag.  
Gisteren ging het niet helemaal goed 
met een Vietnamese pelgrim.  Ze had 
onderweg waarschijnlijk iets verkeerd 
gegeten, want toen ze bij ons aankwam 
zat ze al helemaal onder de rode 
vlekken. Gelukkig hebben we in ons 
team een aantal mensen met een 
medische achtergrond en die hebben 
haar onder hun hoede genomen. 
Uiteindelijk is ze naar de dokter in 
Burguete gebracht, waar ze twee 
injecties kreeg en daarna zienderogend 
opknapte. 
Gisteravond laat kwam er een pelgrim 
binnen, die duidelijk totaal onderkoeld 

was. Nadat we hem eerst in een warmtedeken deken hadden gewikkeld en een lekker kop thee hadden 
laten drinken, is hij lekker onder een warme douche gegaan en ook hij knapte daarna snel op. 
Natuurlijk is het overgrote deel van de pelgrims goed gehumeurd en genieten wij van hen. Zo was er 
gisteren een pelgrim met een hond. Uiteraard mocht hij niet binnen, maar zijn baasje liet hem voor de deur 
gaan zitten en daar bleef hij geduldig wachten tot hij zich had ingeschreven. De man had niet alleen een 
Credencial voor zichzelf bij hem, maar ook een speciale voor zijn hond. Ze hebben samen de nacht in een 
tentje op de weide doorgebracht. 
In ons team is ook niet alles van een leien dakje gegaan. Zo hadden een paar leden van de ploeg na het eten 
van Baskische eend flink wat klachten van hun maag. Gelukkig is dat nu weer over. 
Een ander lid van ons team had zich tijdens een geweldig uitje naar een kloof om gieren te spotten verstapt 
in een van de donkere tunneltjes daar en heeft daarbij haar enkel verzwikt. Maar ook zij is ondertussen 
weer aan de beterende hand. 
 
30 augustus 
 

at een dag. Een vrouw was doorgelopen en haar man zou volgen richting Roncesvalles. Ze kreeg de 
hele middag geen contact met hem en ze zocht hulp bij ons. Ze was erg overstuur maar toen hij 1,5 

uur later hier aankwam werd hij in plaats van een arm om haar heen te slaan heel erg boos op haar.  
Twee dames uit Texas die samen voor hun verjaardagen de Camino lopen kwamen binnen. Een van hen, 
Joan, kon niet meer op haar benen staan en zei dat ze last van hoogteziekte had. Ze was totaal uitgeput en 
had de laatste kilometers alleen maar overgegeven. Tot overmaat van ramp hebben ze ook nog eens geen 
spullen bij zich. Die staan bij Casa Batit. Niemand kent het en het is nog 23 km hier vandaan. We hebben ze 
een slaapzak gegeven en ze in de dependance kunnen onderbrengen. Morgen wordt Joan 60 jaar en we zijn 
van plan met zijn allen haar met Happy Birthday wakker te zingen. Hopelijk voelt ze zich dan wel beter. Er 
kwam een dame wat informatie vragen over 
Roncesvalles en ze vond ons allemaal zo 
aardig dat ze €20,00 doneerde terwijl ze niet 
eens hier sliep, maar in het hotel. Ze 
overwoog nog even om te switchen en hier 
te komen slapen. 
 
1 september 

et de hierboven genoemde Joan ging 
het gisteren een stuk beter. We 

hebben voor haar inderdaad Happy Birthday 
gezongen, maar pas toen ze gingen 
vertrekken. Later op de dag kregen we een 
Whatsappje van haar en haar vriendin, dat 
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ze goed waren aangekomen. 
Gisteren en vandaag was het druk. We zaten helemaal vol en we hebben een aantal pelgrims moeten 
doorsturen. Sommige vonden een plekje bij onze buren in de hostal en hotel, maar een aantal moesten 
toch verder naar een van de volgende dorpen/plaatsen. 
Wat de laatste paar dagen een paar keer is voorgekomen, is dat mensen in een verkeerd bed liggen. We 
vragen de illegale slaper dan naar het bednummer en wijzen hem dan zijn juiste bed toe. Is de persoon, 
wiens spullen bij het bed stonden niet aanwezig, dan zetten wij de spullen ergens anders neer. 
Waarschijnlijk controleert hij/zij dan wel zijn nummer en vindt hij het goede, want we horen daarna niets 
meer.  
Vandaag hebben we koffie gedronken met Don Bibiano en zijn twee leerling priesters. In de bibliotheek 
hebben we gezellig gepraat en daarna op de binnenplaats  een groepsfoto gemaakt. 
Afgelopen zaterdag en maandag hebben we extra werk moeten verrichten omdat de reguliere 
schoonmaakster afwezig was en wij haar taken moesten overnemen. Dat betekent de toiletruimte op de 1e 
en 2e verdieping poetsen en ook de keuken en comedor. Veel werk waardoor we drie kwartier later dan 
normaal aan de koffie konden. 
 
 3 september 
 

ok gisteren en vandaag zaten we helemaal vol. Dat betekent dat we weer een aantal pelgrims moesten 
doorsturen. Normaal is dit geen probleem. Een van onze groep wilde een paar naar Espinal brengen, 

maar die hadden iets te veel noten op de zang. Want de jongeman zei tegen hem dat hij aannam dat hij 
hem morgen zou komen ophalen. Toen ging het hele karwei niet door en is het stel lopend naar Espinal 
vertrokken. 
Vandaag hebben we na het schoonmaken een rondleiding gekregen van Mikel. Hij liet ons de kapel, het 
knekelhuis en de bibliotheek zien. Een hele leuke rondleiding. 
Gistermiddag ging plotseling het brandalarm af. Een snelle ronde over de betrokken verdieping leverde niets 
op. Het was dus loos alarm. Niet de eerste keer heb ik begrepen. 
Er was nog iets speciaals gisteren. Een mevrouw klaagde over verschrikkelijke buikpijn. Ook vertelde ze dat 
ze al een paar dagen niet naar het toilet was geweest. Ze is naar de dokter gedaan en die stuurde haar door 
naar Pamplona, waar ze een klysma kreeg. Het is uiteindelijk allemaal goed gedaan, want vanmorgen stond 
ze weer fris klaar om haar wandeling voort te zetten. Vanmorgen ook een paar vreemde incidenten. Een 
mevrouw kwam naar ons toe en vertelde dat ze waarschijnlijk last had van bedwantsen. Ze had inderdaad 
een paar vreemde plekjes op haar lichaam, maar of het van bedwantsen was? Voor de zekerheid hebben 
we het bedwantsen protocol gevolgd. 
Bij het brengen van de bagage naar de opslag werd een kleine portemonnee gevonden met daarin een 
bankkaart, een creditkaart en wat briefgeld. Na controle van de enveloppen vonden we het 
telefoonnummer op de bagage envelop en is er met hem gebeld. Hij nam niet op en we hebben zijn 
voicemail ingesproken. Uiteindelijk hebben we de portemonnee aan Marisol gegeven en die zou het verder 
afhandelen. 
 
4 september 
 

og een nachtje slapen en dan zit onze periode erop. Ik, schrijver dezes Libro d’oro, kan ook namens alle 
andere van groep 13 zeggen dat we het ontzettend naar onze zin gehad hebben en dat de 

samenwerking voortreffelijk was. 
Vandaag op onze laatste volledige dag hebben we ons nog even uitgesloofd en de vloeren in de pledge 
gezet. Sommigen van onze groep wisten echter vrij zeker dat het geen pledge was, maar een of ander 
insecten verdelgingsmiddel. Hoe dan ook, de vloer zag er prima uit.  
De herberg zit weer helemaal vol. Het ongelukkige was dat heel veel pelgrims op hetzelfde moment wilde 
inchecken. Daardoor ontstond er buiten een wachtrij van een meter of 20. Maar alles is natuurlijk goed 
gekomen en iedereen heeft een bedje. Omdat er in dit verslag ook een groepsfoto moet staan, heb ik 
gekozen voor een foto waarop wij allen zitten te eten voor de deur van der herberg. Het was even rustig 
vorige week en toen hebben we deze foto genomen. 
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Periode 14 Vrijdag  5  september  t/m Vrijdag   19 september  2025 

Hospitaleros: Kees Ebbenhorst, Joop van Essen, Angelien Zonder, Betsy van Midwoud-te 

Rietstap, Ineke van Hattem, Maarte van Hattem, Siny Wolters, Annemiek de 

Jongh, Martien van Diesen 

Aantal pelgrims:  3.318     

 
 
5 september  
 

a een lange dag zijn we allemaal   op donderdag 4 september  ‘s  avonds aangekomen in Roncesvalles.                                                                                                                                                                            
Vrijdag 5 september begon het grote avontuur, werken met de QR- code en wie gaat waar het beste 

functioneren. Een chaos is te sterk uitgedrukt, maar het liep toch niet op rolletjes. Moe en redelijk  tevreden 
zaten we na 22.00 uur achter wijn en Patxarán. Nou ja, 22.00 uur? De laatste pelgrim kwam om 21.59 uur 
binnen en werd het toch nog later. Een half uur eerder had een Spaanse señora een pelgrim opgepikt bij 
Ibaneta en deze keurig afgeleverd bij ons. Je ziet maar weer Jacobus helpt.  
 
6 september  
 

aren we helemaal klaar voor een nieuwe dag. Matrassen geboend, vloeren geveegd. Laat die 
pelgrims maar komen, we kennen nu de beste weg.  Een jonge Koreaan kwam ondersteund door 

“zijn” Amerikaanse vriend  laat, 19.00 uur, aan. Deze vriend had hem meer dan 10 kilometer op sleeptouw 
genomen. Hier aangekomen was er alleen plaats voor een pelgrim. De receptionist was moeilijk in het 
verstrekken van een reserve bed, ook al was het na zevenen. Tot vreugde van allen was er onverwachts een 
bed vrijgekomen van een man, die besloot verder te lopen na het zien van zijn bed. En opgelost … 
 
7 september 
 

as onze Koreaan al vroeg op pad. Het slapen, eten en water had hem goed gedaan. De wonderen zijn 
de wereld nog niet uit. Een Braziliaanse schone boekte twee overnachtingen in de herberg. 

Uiteraard mocht ze van ons twee nachten blijven. Een pelgrim wordt  van hot naar her gestuurd. Dan blijkt 
dat ze de code al heeft. Voor menig pelgrim is het zoeken naar haar/zijn code op de mobiel ook niet 
makkelijk. In de  wirwar van codes en mails is het soms zoeken naar de juiste.  De tocht over de berg is voor 
sommige pelgrims toch een te grote uitdaging. Doodmoe komen ze aan. Verbazingwekkend hoe snel ze 
weer opknappen en de volgende dag vol goede moed en “Buen Camino” richting Zubiri gaan. 
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8 september 
 

andaag viert de Kerk het feest van Maria Geboorte. Dat betekent in Spanje een vrije dag en de 
diensttijden voor de mis als op zondag. Een volle kerk, de bisschop is gekomen, het altaar is versierd 

met dahlia’s en het koor zingt. Voor de pelgrim was het een zware dag. Het regende de hele dag. Al die 
natte kleding moest gewassen worden. Druk was het voor de wasserij. ‘s Avonds ca. 21.00 uur kwamen 

twee zussen uit Rome, die ‘s morgens om 7.30 uur Saint Jean-
Pied-de-Port  hadden verlaten,  drijfnat aan. De ene had 
vreselijk last van kramp gehad en kon daardoor niet snel lopen. 
Hun overleden vader had altijd naar Santiago willen lopen, had 
boeken thuis over de Camino, maar was niet zo ver gekomen. 
Zijn dochters zouden dit nu gaan doen. Bij Casa Sabina werd een 
maaltijd gekocht en om 22.00 uur  brachten we de dames naar 
bed. Eerder die dag werd op etage 3 een grote schat , 5,60 euro, 
gevonden. Een pelgrim had waarschijnlijk genoeg van al zijn 
munten en liet die achter. Vijf  Mexicanen, die eens met hun 
Maria naar Rome liepen, wilden nu op hun weg naar Santiago 
Maria van Roncesvalles bezoeken en bij ons in de herberg 
slapen. Helaas in de herberg was  
geen plaats. Gelukkig hadden ze hun eigen Maria bij zich.  
 
 

 
10 september 
 

a 14.30 uur begon het weer te regenen. Toptijd voor de wasserij. Een jonge vrouw uit Israël ging eerst 
in de hal op de grond zitten, daarna ging ze liggen. Buiten liggen leek haar nog beter. Ze wilde zelfs 

buiten slapen. Angelien maakt haar duidelijk, dat er niemand 
bij ons buiten hoeft te slapen. Ze wist haar uiteindelijk te 
overtuigen in de herberg te slapen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 september  
 

nze wasserij wordt erg gewaardeerd, niet alleen in regentijden, maar ook als het zonnetje schijnt en 
het goed waait. Wij promoten het buiten hangen van wasgoed. Een Japanner van 80 jaar gaf de 

voorkeur aan de droogtrommel. Hij vereerde Betsy met een grote en kleine kraanvogel van papier. Om niet 
te vergeten, waar ze vandaag kwamen voegde hij een kaart met de Fuji er aan toe.  Paniek in het waslokaal: 
“Mijn shirts, sokken zijn er niet, Ik heb alleen nog dit” en de pelgrim wijst naar haar shirt. “Waar zijn ze? De 
kleding is heel duur geweest”.  
 
13 september 
 

e kleren zijn er nog steeds niet. “Ik ga aangifte doen bij de politie. Ook vanwege de verzekering”. 
“Wacht nog even” zegt Kees. De dame had geen tijd en vertrok. En wat komt er even later? Haar 
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“verloren” kleding. Kees rent alle plaatsen af, waar ze zou kunnen ontbijten. Helaas. Dan maar de politie 
bellen. Daar zit ze. De politie haalt haar kleding op en bezorgt die bij de dolgelukkige pelgrim. Iedereen blij 
en de politie heeft een goede beurt gemaakt. Even de was ophangen. Je klimt op de kastjes op etage drie, 
neemt je waslijn en probeert hem van balk tot balk tot balk te spannen. Oeps, een verkeerde stap en je valt 
via het bed van je buurman achterover op de grond. Dit overkwam een pelgrim vandaag. Gelukkig stond hij 
weer op zonder zich te beklagen over pijn.  Voor 500 euro kun je je auto van Roncesvalles naar Leon laten 
brengen. Hoe doe je dat? Vier Françaises hadden daar niet over nagedacht en dachten dat wij dat wel 
zouden doen. Advies: wacht op het transportbedrijf, geef de autosleutel af en wandel. De dames hebben 
we niet meer gezien.  
 
14 september 
 

e zomer keert terug. ‘s Morgens en ‘s avonds is het frisjes en overdag is het heerlijk warm. In het 
waslokaal is het soms zo gezellig, dat het lijkt op het praathuis uit de Fabeltjeskrant. Pelgrims zijn erg 

blij elkaar daar te ontmoeten en blijven enthousiast met elkaar kletsen. Andere pelgrims zitten te wachten 
op hun beurt voor het doen van hun handwasje en overleggen hoe ze gaan wassen. “Mijn moeder wast 
altijd. Ik heb dit, wijzend op een plastic zakje met waspoeder  meegekregen”. Ons advies, toch maar een 
beetje van het waspoeder te gebruiken, wordt opgevolgd. 
 
15 september 
 

uitsers uit München gaan graag op weg naar Santiago om het “Oktoberfest” te ontlopen.  Een aantal 
mensen laat hun bagage terug vervoeren naar Saint Jean-Pied-de Port . Zelf nemen ze de bus. Dat is 

ook een mogelijkheid. 
 
16 september 
 

ijf Fransen  hebben thuis veel geregeld. Een tijdje brengen ze door in de hal. Ze hebben alles voor elkaar 
en kunnen naar boven.  Nee, toch niet want hun bagage is er niet. Die is in de auto. Hoe zo in de auto? 

Ze hebben toch kaartjes voor het transport bij de aanmelding gekregen. Wat blijkt? Ze hebben hun eigen 
chauffeur, die heeft de bagage meegenomen. De volgende dag gaan ze met rugzak op pad. We krijgen de 
enveloppen voor het verdere transport terug.   
De man van Ibaneta 
Een pelgrim komt binnen en klaagt bij zijn aanmelding tegenover Ineke, dat hij pijn heeft in zijn schouder.  
Later zit hij etend en kijkend naar wat er bij het schoenenhok gebeurt, een tijdje  in de hal.  Nogmaals 
vertelt hij, dat hij pijn in zijn schouder heeft. Wie schetst onze verbazing als een broeder van een ambulance  
komt met het verzoek om zijn bagage van  het bed te halen. Wat bleek. Hij was gevallen bij Ibaneta en .. . 
had zijn arm gebroken! Zelf had hij 112 gebeld. Jammer, dat we niet weten hoe het verder met hem gaat. 
Pelgrims herkennen ons aan onze lengte. Een pelgrim vergat om het drogen van zijn was te betalen. Betsy, 
alert als ze is, gaat er achteraan. Reactie van de pelgrim: “Die lange meneer heb ik betaald”. 
 
17 september 
 

 
m 7.15 uur wordt er bagage afgeleverd bij het fietsenhok. De pelgrims, die deze bagage brengen 

vertrekken met hun busje weer naar Saint Jean-Pied-de Port. Zonder bagage lopen ze naar Roncesvalles en 
vervolgen hun weg met rugzak naar Santiago. Een Koreaans echtpaar, in  gezelschap van een broer en hun 
dochter, laten blij Kees een foto zien van twee jaar geleden. Op die foto staat het echtpaar met Kees. 
Toeval? Als je altijd in dezelfde periode hospitaleert , en op weg gaat naar Santiago, niet. 
 
 
 18 september 

pa en oma, twee zonen en twee kleinkinderen zijn  op weg naar het graf van Jacobus. Opa had een 
hersenbeschadiging. Veel prikkels waren hem te veel. Heel verdrietig zat hij op de bank. Twee uur later 

kwamen zijn kinderen en kleinkinderen. De zon straalde weer voor hem.  De laatste dag voor ons Equipe. Er 
wordt gestaakt in Frankrijk en vier van ons gaan op tijd morgen, 10.00 uur,  naar Bayonne per taxi.  
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Periode 15 Vrijdag 19 september t/m  Vrijdag  3 oktober 2025 
Hospitaleros: An Pikker , Anneke Miedema, Tanja Poortinga, ( eerste  week )  Netty Huiberts, Jeanine 

Wagemakers, 
                           Rudy Cornelis, Math Kerens, Diedrick Jansen  
Aantal pelgrims :  2.574 

 

 
 
Zaterdag 20 september  
 

ij de overdracht met het vorige team hebben we het over die zaken waarvan we weten dat ze al 
geruime tijd stuk zijn of tenminste niet naar behoren werken en, uiteraard, over de QR-code. Je staat er 

verstomd van als je hoort hoe men dag na dag, uur na uur de problemen omtrent de uitvoering ervan heeft 
overwonnen. Het heeft inspanning gekost en om de “moeilijke/onoplosbare problemen” op te lossen was 
zelfs iemand gepromoveerd tot expert ter zake. 
Het hoeft geen betoog dat we aan onze dienst beginnen met klein hart. Ondanks de gevorderde kennis van 
sommigen onder ons loopt het oorspronkelijk niet mis, maar toch behoorlijk chaotisch. Pelgrims die 
achteraan horen te staan om de code te verkrijgen vindt me vooraan terug en vragen om hulp. Verder 
komen pelgrims, als men zijn rug heeft gedraaid, binnen langs voren, via de achterdeur en… 
Zo’n, naar schatting, 80% van de pelgrims heeft de QR-code niet waarvan de meesten moeten geholpen 
worden om die te verkrijgen. Daarbij duurt het bij sommigen tot anderhalf uur alvorens “het nodige” erop 
staat. 
We zijn dus de nieuwe Hospitalero: de man/vrouw die niet alleen, en met het grootste plezier, de pelgrim 
met raad en daad bijstaat maar ook ‘de staat’ helpt een grip te krijgen op de privacy van diezelfde pelgrim. 
Dus, je snapt, niet echt een ontspannen dag. Maar…het is wel goed gekomen hoor. We hadden aan mekaar 
een schitterend team die zich voorgenomen had het tot een goed einde te brengen. En dat deden we!!! 
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Zondagochtend, 21 september  
 

andaag mag ik een stukje schrijven over de gebeurtenissen die zich hier afspelen bij team 15 in de 
herberg van Roncesvalles. En in dit geval over afgelopen zaterdag, gisteren, onze 2e dag in de herberg 

waar we de pelgrims mogen opvangen en begeleiden als Hospitaleros! 
In vergelijking met vrijdag loopt de start om 14:00 uur, wanneer wandelaars mogen binnen lopen, al een 
stuk soepeler. We zijn al wat meer gewend aan het feit dat we met een QR-code moeten werken, en we 
kunnen de fouten al beter tackelen dan de dag ervoor. We gaan al meer specialistisch te werk bij het 
invullen. Ook het delegeren en begeleiden van pelgrims op de route onderweg naar de receptie,  is veel 
overzichtelijker. Iedereen van ons weet wat te doen wanneer er een kink in de kabel zit en kunnen we dus 
pelgrims veel beter begeleiden. Pelgrims hebben ook geen idee hoe er mee om te gaan en zijn al 
gefrustreerd als ze vermoeid binnen wandelen. En dan ook nog de opdracht krijgen om een code aan te 
vragen via hun mobiel. Maar de glimlach komt terug wanneer de code dan ook daadwerkelijk op de mail 
tevoorschijn getoverd wordt. En wijzelf zijn ook zo opgetogen als het groene scherm verschijnt wanneer we 
alles  ‘goed’ hebben ingevuld.  

 
Het heeft nogal wat voeten in de aarde 
gehad deze laatste 2 dagen om er in alle 
rust mee om te gaan. Er heerst frustratie 
en onvermogen over dit nieuwe project. 
Fijn dat er ook nog een overleg is rond 
22:00 uur aan het einde van de dag, 
waarin we alles mogen spuien.  
We zijn er wel over uit dat uiteindelijk de 
pelgrim en het contact daarmee de 
belangrijkste factor is van dit werk wat wij 
doen als vrijwilliger. Wij allemaal zijn van 
mening dat de wisselwerking tussen 
pelgrim en vrijwilliger datgene is wat 

voorop staat. En tegelijkertijd de dankbaarheid die ontstaat  voor het simpelweg hulp verlenen aan hen. 
Wat je dan mag ontvangen is bijvoorbeeld een handdruk,  een knuffel, een glimlach of een heel groot DANK 
JE WEL. Ze uiten ontzettend veel respect en bewondering voor de vrijwilligers hier.  
 
En nog even dit:  
Wat een fijne groep hebben we hier, wat werk ik met een geweldig team. 
Dank jullie wel! 
 
 
Dinsdag 23 September  
 

ondag 21 september en Maandag 22 september in een notendop: 
 
Zondag was het extreem druk. Veel wandelaars die een stempel kwamen halen, toeristen die even 

kwamen kijken in Roncesvalles en pelgrims die zich hier lieten inschrijven. Ook schoolreisjes en zelfs een 
gezin met een kleintje in een overdekt kuierwagentje kwamen hier aan. Het gezin en de kleine man werden 
overweldigd door de drukte in de Albergue en we brengen ze onder in de Winterherberg. Het valt niet mee 
om een jongetje van 1,5, klimmende op de stapelbedden, constant in de gaten te houden. Uiteindelijk heeft 
het gezin de volgende ochtend besloten weer naar huis te gaan. Het was te complex om op dit kleine 
mannetje te passen.  
 
Maandag kwamen de pelgrims meer geleidelijk binnen. De invulling van de code gaat steeds gemakkelijker. 
We zijn inmiddels allemaal QR-code-expert. Er zitten zeker nog haken en ogen aan dit systeem, maar 
uiteindelijk kan iedere pelgrim inchecken in de herberg. Een akkefietje op de 2e verdieping was gaande. Een 
dame was vanaf het bovenbed via het bedtrapje op haar hoofd op de grond gevallen, waardoor een beste 
snee op haar hoofd was ontstaan. ‘Onze Tanja’  werd er direct bij geroepen en is niet meer van haar zijde 
geweest totdat de ambulance kwam voorrijden. Er zijn een aantal krammen in haar hoofd gezet en zij en 
haar partner zijn vanochtend weer vertrokken richting Santiago de Compostela. 
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We bereiden ons voor op een drukke QR-codedag. Het begint aanvankelijk zo tot het nieuws komt van 
Marisol dat de QR het niet doet. Dus worden pelgrims niet meer om hun code gevraagd en worden ze naar 
de receptie gestuurd met paspoort of identiteitskaart. 
Ook wij worden gelijk ontslagen van een taak die we ondanks menig kritiek, voor een groot deel op ons 
hebben genomen, namelijk het helpen van pelgrims de code te bemachtigen. 
In de late middag kan en moet de code toch gebruikt worden, maar is het grootste leed voorbij daar 
pelgrims nog slechts druppelsgewijs binnen komen. 
In de avondpolemiek van ons team wordt terug de kwaliteit van de app op de korrel genomen. Met name 
de gebruiksvriendelijkheid; soms neemt het tien minuten in beslag, soms een half uur, en soms lukt het  
Helemaal niet….. 
 

 
 

Dus meneer programmeur, ga terug aan de slag… 
“Iedereen wil verbetering, 
Niemand wil verandering” 

(S. Kierkegaard) 
 

Donderdag, 25 september   en  Vrijdag, 26 september  
 

a de hectische dag van gisteren met een groep van 24 Koreanen en nog 50 losse Koreanen die veelal 
nog een QR- code moesten hebben, hadden we vandaag een relatief rustige dag. 

Bij het openen ging er iets mis met het aandoen van de lampen zodat ’s middags de eerste etage geen 
stroom had bij de cabines en nadat er diverse pelgrims hierover kwamen melden, kon het probleem door 
Marisol opgelost worden. 
De uitstroom van de groep Koreanen verliep prima en na de nodige rek -en strek oefeningen gingen zij in 
ganzenpas op pad. 
Na de lunch waren er slechts een paar pelgrims, sommigen al ingecheckt, anderen klaar om in te checken 
en de hele middag verliep rustig zodat we alle tijd hadden om te helpen met de QR- code, intussen weten 
we allemaal hoe dat moet. 
Tegen vijf uur werd er een zeer vermoeide dame binnengebracht door vier stoere Bomberos en konden we 
deze dame verder helpen met een beneden bed en een lekkere douche. 
Tot nu toe hebben we vrij fris weer en de laatste dagen weer het zonnetje erbij en slechts een dag regen 
zodat we geen probleem hebben met het lekkende dak. 
 
Zaterdag, 27 september  
 

e uitstroom van de pelgrims verliep vlot dankzij het kordate optreden van Jeanine, iedereen wakker 
gemaakt en de lampjes aan! 
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Een rustige en zonnige dag, 107 reserveringen en 
68 niet gereserveerden, wel veel stempelaars en 
Credencials, tenslotte weekend.  
De instroom van de pelgrims verliep zeer 
gelijkmatig, rond negen uur rolden er nog drie 
jonge dames van de berg af en om half tien een 
jonge man die de Camino wil lopen zonder te eten 
en alleen water te drinken, heel bijzonder en we 
vragen ons af of dit gaat lukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag, 28 september  
 

pnieuw een mooie zonnige dag. 
Het leek erop dat we de pelgrims snel naar buiten zouden hebben maar zoals altijd zijn er plakkers die 

wel tien keer iets komen vragen. De jongeman die de Camino wil 
lopen zonder te eten en als laatste was binnen gekomen, dacht dat 
hij ook als laatste mocht vertrekken, nog even een naam op een 
schelp, nog een stempel in zijn Credencial, nog even schoenen 
aantrekken…. uiteindelijk konden we om half negen de deur sluiten 
en ontbijten. 
Volgens Diedrick was er in Burguete een soort jaarmarkt en de 
onthulling van een monument bij de kerk en Anneke, Netty en An 
wilden dat wel meemaken en gingen vol goede moed op pad maar 
helaas was er in Burguete helemaal niets te doen, gelukkig was er 
wel koffie en taart en werd om half twaalf de klok oorverdovend 
geluid.  
 
De middag begon drukker dan voorgaande dagen met soms wat 

drukke en dan weer rustige  periodes maar alles onder controle. 
Anneke ontdekte dat er een Engelse pelgrim was aangekomen die zij twee jaar eerder op de Camino van 
Porto had ontmoet. 
’s Avonds hebben we alvast een beetje afscheid genomen van Tanja, zij gaat wat eerder naar huis om bij de 
diploma uitreiking van haar dochter te zijn. 
  
 
Maandag, 29 september  
 

e hadden vandaag verwacht extra schoonmaakwerk te hebben aan de begane grond en de natte 
cellen boven, maar dat werd doorgeschoven naar woensdag en donderdag, we waren daar niet blij 

mee, omdat we voor woensdag een uitje gepland hadden en donderdag onze laatste hele dag hier is. 
Vandaag 150 reserveringen met daarin twee groepen, 16 Koreanen en 16 Taiwanezen. De eerste groep was 
redelijk goed geregeld en de tweede groep helemaal niet, geen QR- codes en een warrige begeleider die 
nadat hij zijn groep had afgeleverd in een busje stapte en verdween. 
We mogen alleen nog slaapzakken, de dekentjes,  verkopen aan de koukleumende pelgrims en geen 
dekentjes meer uitreiken.  
Einde van de middag Tanja uitgezwaaid, nu zijn we nog met zeven ervaren QR mensen! 
Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en hadden we 175 pelgrims in huis. 
Vandaag een veelal bewolkte dag en tegen de avond een klein spatje regen. 
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Dinsdag, 30 september   
 

iedrick heeft zich vanmorgen uitgeleefd in de keuken en voor ons wentelteefjes gebakken die we met 
veel smaak op hebben gegeten. 

Vanmorgen na de koffie even tijd genomen om met de dames naar de bron te lopen en daar een fotosessie 
te houden en even rustig te zitten. 
De middag verliep zoals de voorgaande dagen, bij terugkomst van de lunch slechts een paar pelgrims die al 
waren ingecheckt of bijna klaar waren met inchecken zodat we snel onze opstelling konden voorbereiden 
voor de ontvangst van de pelgrims die verder heel geleidelijk ging. 
De avond verliep rommelig, nog een aantal pelgrims die pas rond half negen in het donker aankwamen en 
veel vragen over de donkeyservice en veel vraag naar dekens. 
Vandaag een zonnige dag maar door de noordenwind wel fris. 
 
Woensdag, 1 oktober  
 

andaag hadden we ook de schoonmaak van de begane grond en de toiletruimtes op de eerste en 
tweede verdieping. De kelder en de derde verdieping waren niet gebruikt, zodat Diedrick en Math 

direct beneden aan de gang konden en dat deed Math, hij heeft de gang zeer grondig  schoon gezogen, 
zodat hij wel vier keer de stofzak leeg moest maken en we ons morgen in elk geval niet meer druk hoeven te 
maken over de gang, ook de toiletruimtes boven zijn nu schoner dan schoon, omdat we allemaal heel 

proper zijn en blijven poetsen tot alles blinkt, zelfs de 
vloer op de tweede etage helemaal gepledged 
(moeilijk woord!).  
Vanmorgen kwam er iemand van de NRC die een 
reportage maakt over Navarra en die ook de herberg 
wilde betrekken in zijn verhaal. 
De pelgrims druppelden weer binnen en kwamen uit 
allerlei uithoeken van de wereld, Jakarta, IJsland, 
China, Taiwan, Korea etc. Ook een paar dames uit 
Utah van de Mormonen kerk. 
En ook vanavond  weer pelgrims die pas in het donker 
aankwamen. Om half elf werd er gebeld en hard op de 
deur gebonsd door de Bomberos die twee verdwaalde 
fietsers bij ons kwamen afleveren, een opa van 78 met 
zijn kleinzoon van 24, om 9 uur ’s morgens vertrokken 
uit Saint Jean-Pied-de-Port  en totaal verdwaald op de 
berg! Snel een bed gegeven op de derde, een stukje 
brood en cola en slapen. 
Zonnig en fris met noorden wind. 
 
 
 

 
 
Donderdag, 2 oktober  
 

ijn verjaardag in Roncesvalles.  ( An )  Samen met Math de kapel geopend en genoten van de 
prachtige heldere sterrenhemel. Nadat we alle pelgrims weer op weg hadden geholpen, ook de opa 

en kleinzoon waren weer topfit en konden weer verder en beloofden beter op te letten en niet meer te 
verdwalen, was het tijd voor het ontbijt en voor mij een verrassing, de tafel feestelijk gedekt, slingers, 
cadeautjes en taart met kaarsjes.  
Gisteren hadden we zo grondig schoongemaakt dat we dat vandaag wat sneller konden doen en bij Casa 
Sabina op het terras in de zon hebben we de taart gegeten. Bij het toetje met twee kaarsjes bij Casa Sabina 
werd ik door twee serveersters en een tafel met andere gasten toegezongen. 
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Het leek een rustige dag te 
worden maar dat ging toch 
even anders, de pelgrims 
bleven komen en komen en de 
door Diedrick beloofde 
uiensoep schoot er helemaal 
bij in en werd het een broodje 
kaas! Om half acht ontvluchtte 
Marisol zuchtend de herberg 
met een kort Hasta Mañana. 
Een groep van zes Argentijnen 
met een priester in hun 
midden, rugzakken kwijt, geen 
QR- code, slecht verstaanbaar, 
en het kostte heel veel tijd om 
deze mensen te helpen, 
uiteindelijk hadden ze een bed 
in de kelder, maar de priester 
vond zich te oud voor een 

bovenbed, zoek het zelf maar even uit met je mede pelgrims en snel weer naar boven, een vrouw uit 
Kazakstan die ook jarig was, een Braziliaan die niet te verstaan was en die we uiteindelijk een bed in de 
winterherberg konden geven waar al twee Chinezen waren, mensen op de verkeerde bedden, 
verontwaardigde Italiaanse dames die boos waren omdat een fleece dekentje meer koste dan een bed, 
donkeyservice etc.……. 
Tussendoor hadden we ook nog tijd genomen om de nieuwe Equipo voor te bereiden op het invullen van de 
QR- code zodat zij daar morgen goed mee aan de gang kunnen. 
Om tien uur hebben we snel het licht uitgedaan en tijd genomen om na te praten over deze twee weken. 
We kijken er met veel plezier op terug, de sfeer in de Equipo was heel goed, de druk van het werken was 
vermoeiend, vooral de QR- code heeft veel tijd en energie gevraagd. 
Een mooie zonnige dag waar we helaas niet echt van hebben kunnen genieten. 
2574 pelgrims over de vloer gehad, stempelaars niet meegerekend. 
 
Vrijdag, 3 oktober  
 

ertrek dag uit Roncesvalles. Vanmorgen allemaal op tijd uit bed en gelijk aan het werk.  
We slaagden erin om alles opgeruimd, schoon en ingepakt te hebben en om tien uur bij Casa Sabina op 

het terras te zitten, klaar voor de overdracht om elf uur die in goede sfeer verliep. Om half twaalf stond de 
taxi klaar om vier mensen naar Saint Jean-Pied-de-Port te brengen en we hadden nog net even tijd voor de 
groepsfoto met Marisol. 
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Periode 16 Vrijdag  3 oktober  t/m Vrijdag  17 oktober 2025 
Hospitaleros: Tijmen Stoof,  Hans van Hinsbergh, Corry Janse,( 2 dagen later ) Margreet de Vries, Jolanda 

Kapteijns, Eugéne Brinkmann, Anja Roemer ( eerste twee dagen ) 
Aantal pelgrims: 1.571    

 

 
 
Vrijdag 3 oktober 
 

a een heerlijke nacht in Hostal Burguete met vijf van ons team, gingen we te voet naar Roncesvalles. 
Daar ontmoetten we Anja die zo lief is om ons een paar dagen te helpen totdat ons team zondagavond 

compleet is. Om elf uur hadden we de overdracht met het vorige team en daarna de eerste gezamenlijke 
lekkere maaltijd. Om 14:00 uur gaan we  beginnen. Eugene en Jolanda zijn nieuw en gaan de pelgrims bij de 
deur ontvangen samen met Tijmen die buiten de eerste opvang doet. De combinatie van onervarenheid, 
QR- codes, vreemde talen en drukte zorgen voor heel wat stress. Als de wc overloopt door het schoenenhok 
en de drankenautomaat niet doet wat hij moet doen, is het meteen een goede vuurdoop. Anja en Margreet 
bemannen de Mostrador bij afwezigheid van Marisol. Het systeem valt regelmatig uit of maakt geen goede 
verbinding waardoor niet alle QR- codes gescand kunnen worden. Een grote groep Aziaten besluit hun was 
naar de wasserij te brengen, dus daar is het ook druk. Hans heeft een grote stapel kratjes in de wacht staan. 
Uiteindelijk wordt het 21:00 uur totdat de deur van de wasserij op slot kan. Al met al een intensieve eerste 
dag die wel goed verlopen is. 
 
Zaterdag 4 oktober 
 

en Amerikaan was zijn portemonnee kwijt met al zijn creditcards, hij dacht in de kerk. We waren ons al 
aan het beraden wat te doen toen hij hem terugvond buiten op een bankje, gelukkig maar. Een andere 

Amerikaan was zijn schoenen kwijt. Er was wel een ander paar van hetzelfde merk maar in een andere 
maat. Hij werd boos en een andere pelgrim bood hem toen een paar schoenen van zichzelf aan. Eerst 
weigerde hij verontwaardigd, maar de andere pelgrim bleef volhouden en stelde zelfs voor om in Zubiri de 
schoenen te zoeken, uiteindelijk nam hij het aanbod aan. The Camino provides. 

N 

E 



 

83 

Libro de Oro 2025   Dagboeken van de Hospitaleros 

 

Een Zuid Koreaans gezin waarvan de moeder zwanger was, kwam samen met een kindje van 3 jaar in een 
kinderwagen, of zoals ze zelf zeiden, een pushcar. Heel knap dat ze daarmee door de Pyreneeën kwamen. Er 
was ook een Duitse sociaal werker als begeleider van een heel enthousiaste en nieuwsgierige jongen van 14 
jaar. Ook kwamen er twee mensen met hun hond aan de deur, ze wilden een honden Credential voor hun 
teckel. Helaas was deze in de Mostrador niet aanwezig en konden we ze niet helpen. 
 
Zondag 5 oktober 
 

anmorgen was er een hardloopwedstrijd vanuit Roncesvalles naar 
Zubiri, dus het was een drukte van belang met hardlopers en 

bussen rondom het klooster. Koffie drinken in Casa Sabina was geen 
optie want we konden door de drukte niet binnen komen. Daarom 
maar weer terug naar onze kamers voor de koffie. Verder verliep de 
dag soepel op wat QR problemen na. We merken dat het al wat 
rustiger aan het worden is. ’s Avonds arriveert Corry in Roncesvalles en 
kunnen we met zijn zevenen na borrelen op een prima verlopen dag. 
Een pelgrim had een prachtig borduurwerk op zijn tas, gemaakt door 
een familielid. 
 
Maandag 6 oktober 
 

u Corry zich bij ons gevoegd heeft, gaat Anja ons verlaten, na onze 
hartelijke dank en afscheid gaat ze van hieruit een deel van de Camino lopen. 

Niet leuk: vandaag was het de grote Zwitserse reisgroep die binnenkwam voor een stempel en de volledige 
gang blokkeerde. Wij vonden het slim om ze vriendelijk te vragen om even buiten het formuliertje in te 
vullen, zodat ze een beetje gespreid terug zouden komen om te stempelen. Dit viel niet in goede aarde bij 
de reisleider van de groep, hij werd werkelijk woest. Wat we ook probeerden, we hebben hem helaas niet 
meer uit zijn boze emotie kunnen halen. 

Vandaag kwam er voor de eerste keer iemand met een tentje, een 
Hongaarse jongedame, in de verwachting dat ze niet bij ons kon verblijven 
omdat ze een hond bij zich had. Ze was dolgelukkig dat ze een plaatsje 
kreeg op het grasveld bij de wasserij, “you make my night!” zei ze tegen 
Hans, dat zijn nog eens leuke complimenten. 
We hadden ook erg leuk contact met een groep Poolse pelgrims, 5 dames 
en 1 heer, zeer enthousiast en vriendelijk maar spraken werkelijk geen 
woord over de grens, geen Engels of Duits, echt alleen Pools. Leve Google 
translate! 
 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag 7 oktober 
 

anmorgen had een pelgrim een probleem, ze had haar schoenen met een kettingslot aan haar tas 
vastgemaakt en was de sleutel kwijt. Er zat niets anders op dan het slot open te knippen. 

We hadden we een leuke groep Nederlanders waarvan de reisleider werkte bij Albergue Oase Trails, de 
groep was in 4 dagen onderweg  van St. Jean-Pied-de-Port naar Pamplona. We hadden ook een koppel 
vanuit Le Puy- en- Velay die hier hun eindpunt hadden, ze waren erg emotioneel. Ze lieten ook een mooie 
aquarel zien die een andere pelgrim onderweg van hun gemaakt had. 
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Margreet had vandaag een jongeman die bijna te laat was in de wasserij 
en daarom besloot zich ter plekke maar van al zijn kleding te ontdoen. 
Gelukkig had hij een ook mooie badjas in zijn tas zodat het allemaal toch 
nog redelijk beschaafd bleef. We hebben helaas geen foto. 
Vanmorgen hadden we weer extra poetswerk omdat de schoonmaakster 
er niet was, we deden de begane grond en de sanitaire ruimtes op de 1e 
en 2e verdieping. Wij waren zelf erg trots op het resultaat.  
Het aanmaken van de QR- codes wordt door de pelgrims en door ons 
ervaren als frustrerend. Mensen begrijpen ook niet dat hun paspoort niet 
voldoet. Je wil graag als gastheer/vrouw aandacht geven aan de pelgrims 
en aan hun emoties en ervaringen. Dit valt vaak weg in de moeizame en 
soms langdurige QR procedure en het formuliertje van Roncesvalles. Het 
droevige resultaat is dat wij de pelgrims niet de aandacht geven die ze 
verdienen.  
Een pelgrim was aan zijn hoofd gewond geraakt door een losse tak en had een hevig bloedende wond 
opgelopen van enkele centimeters. Gelukkig liep er in zijn gezelschap een Tsjechische verpleegster van de 
spoedeisende hulp. Zij heeft 112 gebeld en hem verbonden. De brandweer kwam, zorgde voor hem en 
zaagde de tak af. De man was later bij ons veel tijd kwijt met de aanmaak van zijn QR-code, dus wij 
verontschuldigden ons daarvoor. Daar wilde hij niks van weten, hij was alleen maar dankbaar voor de 
prachtige lieve mensen om hem heen die hem in de bergen geholpen hadden en ook ons vond hij geweldig. 
Hans checkt hier op de foto even de lost en found op reinheid en geur. 
 
Donderdag 9 oktober 
 

e kregen vanmorgen van pelgrims de vraag waar ze naar de mis konden, omdat ze dachten dat onze 
muziek live uit de kerk kwam. Gisteren zocht een pelgrim ook al naar de monniken. 

Margreet kreeg de vraag van een Amerikaanse groep of ze haar wat vragen mochten stellen over haar werk 
als Hospitalera. Als een heuse reisleider stond ze de groep te woord en vertelde alles wat ze wilden weten, 
ze hingen aan haar lippen. 
Er kwam een jongeman in de wasserij vragen om een föhn. Toen hij hoorde dat we die niet hadden raakte 
hij in paniek en wilde eigenlijk niet naar het diner. We hebben hem ervan kunnen overtuigen dat hij er 
prachtig uitzag en dat je op de Camino zonder geföhnd kapsel naar het pelgrimsmenu mag. 
’s Avonds kwam een Spaans gezin vertellen dat bij de rivier een oudere pelgrim lag die om een ambulance 
vroeg. We gingen kijken, hij had een voor hem bekend probleem met zijn spieren en kon daardoor na zijn 
tocht door de Pyreneeën niet meer lopen zonder te vallen. Zijn telefoon en powerbank waren leeg dus hij 
had veel geluk dat hij net voor het donker uit de bergen was. We hebben de man ondersteund en naar zijn 
gereserveerde Hotel Roncesvalles gebracht waar ze zich over hem ontfermden. Hoewel hij verstand had van 
medische zaken was hij niet zo verantwoordelijk geweest om zijn kennis op de eigen toestand toe te passen. 
 
Vrijdag 10 oktober 
 

anmorgen kregen we van Margreet en Hans een rondleiding door het klooster, de Claustra, het graf van 
koning Sancho, het balkon achter in de kerk en een mooie expositie met maquette van de Pyreneeën. 

Het was prachtig. Er werd ook nog gewerkt, we waren druk met het ontvangen van de pelgrims, Corry met 
het doen van al hun wasjes, en we zijn begonnen met het schoonmaken van de bedbakken op de 2e 
verdieping. 
 
 
Zaterdag 11 oktober 
 

e vaatwasser is door Eugene gerepareerd en 
schoongemaakt en werkt gelukkig weer perfect. 

Vanmorgen hebben we lekker koffie gedronken bij Casa 
Sabina, zie foto. Daarna hebben Margreet en Corry opnieuw 
een interview gegeven aan Amerikaanse toeristen die 
geïnteresseerd waren in het werk van Hospitaleros. Later 
werden ze betrokken bij het terugdrijven van zes losgebroken 
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paarden die vonden dat het gras rond de herberg groener was dan in hun eigen wei. Ze liepen over het 
plein voor de herberg en lieten zich niet makkelijk terugdrijven. Het boze geschreeuw en de stok van de 
boer mochten lang niet baten, maar gelukkig kregen we geen paard in de gang. 
 
We kregen 2 Japanse pelgrims zonder 
mobieltje, zelfs geen klaptelefoontje. We 
hebben ze gelukkig toch aan een QR kunnen 
helpen. We vonden het knap dat ze zonder 
telefoon zo’n wereldreis maken.  

 
 
 
 
 
Een 
Koreaanse was oververhit geraakt in de Pyreneeën en werd in de bergen 
geholpen door een dokter die toevallig in haar buurt was. Er kwam zelfs 
een ambulance bij. Per toeval ontmoetten ze elkaar later in onze wasserij, 
de Koreaanse riep “you saved my life today!” 
 
 
 
Zondag 12 oktober 
 

e hebben tussen de werkzaamheden een bezoek gebracht aan het museum en de winterherberg. ’s 
Middags kwam er een gezin met vijf kinderen variërend van 3 maanden tot 9 jaar en daarbij 2 ezels. 

Zij kwamen gelopen met een snelheid van 15 km per dag vanaf Le Puy. Ze droegen de baby in een draagzak, 
de andere kinderen zaten soms op de ezels en soms liepen ze ernaast. Later kwam er nog een groep van 6 
kinderen en 3 begeleiders uit een kindertehuis in Duitsland. Met vereende krachten lukte het ons voor allen 
een QR- code te maken. Dankzij de lange wandeling waren alle kinderen de hele nacht rustig. 
 
Maandag 13 oktober 
 

et gezin met de ezels had een probleem met hun vervoermiddel. Een ezel was zijn hoefijzer kwijt en 
had zijn poot beschadigd. Eugene heeft getracht de poot te repareren met de waterpomptang en een 

hamer, maar dat lukte niet. Ze konden niet verder, de hoefsmid moest ’s middags komen en daarom bleven 
ze nog een extra nachtje bij ons in de herberg. 
 
Dinsdag 14 oktober 
 

anmorgen waren we verdrietig en geschokt. Een Engelse 
pelgrim kwam vertellen dat ze rond zes uur naar de wc ging en 

dat er in de tussentijd 300 euro uit 
haar heuptasje gestolen was. Ze had 
daarvoor een man gezien die met een 
zaklamp in compartimenten scheen. 
Even later kwam een man uit Malta 
van de andere verdieping vertellen dat 
er bij hem 1500 euro was gestolen. 
Later die dag belde een Koreaan dat hij zijn portemonnee kwijt was. Marisol 
heeft contact gehad met de politie en met de pelgrims. We vonden het 
verschrikkelijk en hielden er een naar gevoel van over. 
 
Om 11 uur hadden we een fijn gesprek met Don Bibiano. We hebben het gehad 

over het overlijden van Don Valentin, over de kerkdiensten en hij heeft samen met Margreet gezongen. 
Daarna kregen wij van hem een rondleiding in de oude herberg. Hij vertelde ons interessante details over 
de herberg en nam ons mee naar de buitenmuur van de kerk. Daarin zijn oude stenen opnieuw gebruikt, 
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dat kun je zien aan inscripties onder andere uit de 12e eeuw. Hij wees ons ook de restanten van een gebouw 
dat vroeger op het grasveld naast het hotel stond en dat precies leek op de oude herberg. 
 
Woensdag 15 oktober 
 

on Bibiano had ons verteld dat er vandaag een mis zou zijn om 20.00 uur voor Joke de Kler, een onlangs 
overleden Hospitalera. Vier van onze Hospitaleros zijn naar de mis gegaan.  

Verder zijn er geen bijzonderheden, het wordt steeds rustiger en het verliep vandaag prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 oktober 
 

e laatste dag is aangebroken, equipe 17 is vandaag gearriveerd. We hebben vandaag net zoals gisteren 
de hele begane grond en de sanitaire ruimtes op de 1e en 2e verdieping gepoetst, omdat de vaste 

werkster langdurig uitgevallen is. Dat vinden wij niet zo leuk. Verder liep de dag op rolletjes.  
’s Avonds hadden we onze altijd gezellige after-tien-uur-borrel. We 
hebben erbij stil gestaan dat het voor Tijmen de laatste keer 
hospitaleren was na 16 jaar. We hebben een lied voor hem gezongen 
en onze waardering en dank uitgesproken.  
 
Ook hebben we teruggekeken op de afgelopen periode. Het was 
druk en we hadden iets meer vrije tijd wel fijn gevonden, maar het 
waren vooral twee mooie weken.  We hebben heel fijn 
samengewerkt, voor elkaar klaar gestaan, veel pelgrims ontmoet, 
mooie gesprekken gehad en gelachen. 
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Periode 17 Vrijdag  17 oktober t/m  maandag   3 november  2025 

Hospitaleros: Hans Perik, Jan Bernard Koolen, Luc Holsters, Rosi Sanfrutos-Ubeda, Agnes 

Hofsté,  

Aantal pelgrims:   833      

 
 
VRIJDAG 17 Oktober 
Dag 1 

 
ertrek vanaf Tilburg Centraal Station. Jeanne brengt me er heen. Tot ziens, tot later. Rosi is ook in 
Tilburg, samen reizen we naar Turnhout. Luc wacht op ons in Turnhout en we vervolgen onze route 
naar Poitiers. Een flinke autorit, maar we maken goed gebruik van de tijd door elkaar verhalen te 

vertellen over verhuizen naar Kalmthout, over ziek zijn en weer beter worden en over onze kleinkinderen. 
Met af en toe een koffietje tijdens een stop vergeten we de drukte bij Parijs en constateren we alledrie dat 

de Eiffeltoren is verdwenen. Om 18.00 uur verschijnen we in Poitiers en gaan we een lekker biertje drinken. 
De ruimgevulde pokébowl smaakt geweldig.                                

Inzicht van vandaag: alleen reizen is fijn, samen kom je verder. 

Dag 2  

 
oedemorgen. Van Luc. Goed geslapen. Van Jan Bernard. Neen. Van Luc. Oh, sorry.  
Zo begint onze dag. Na de eerste dag tot Poitiers te zijn geraakt. We converseren tot laat aan een 
tafeltje in een Ibis-restaurant. Met levensvragen. Over scheiden, opvoeden en sterfelijkheid. Ook over 

ons volgende leven, voor die zaken waar je nu niet aan toe komt. Het Grimbergen Blond smaakt als 
vanouds. 
Vandaag is de zon ruimhartig aanwezig. 

Op naar Saint Jean- Pied- de- Port en dan door naar Roncesvalles. Na de bekende karakteristieke punten in 
Saint Jean- Pied- de- Port te hebben bezocht, komen we om 16.00 uur aan in Roncesvalles. Agnes en Hans 
zijn er al. Fijn gezond en veilig te zijn aangekomen. We logeren deze nacht in La Posada. Voordat we 
inchecken (in een kamer voor vijf) lopen we naar de Albergue. We worden door de Hospitaleros van groep 
16 hartelijk ontvangen. En ja hoor, het gaat weer over de QR-code en de vervelende situaties die deze als-
tandpijn-te-missen logistiek veroorzaakt. Maar ja, achteruit met mijn ego en vooruit met benoemen wat 
wél werkt. 
En nu, dutje doen en daarna lekker eten. 
Inzicht van vandaag: synchroniciteit bestaat écht. 
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Wij allen zijn weer gearriveerd, met de auto gistermiddag binnen gereden en weer mooie herinneringen 
opgehaald. Na een nacht in La Posada, we laten de piepende deuren, defecte kraan en de krakende 
traptrede ’s maar even achterwege en hebben heerlijk geslapen, ook gisteravond was het diner prima. We 
ontbijten hier en lopen naar de grote Albergue om te vragen of ze hulp nodig hebben bij de schoonmaak, 
dat is niet nodig want de schoonmaakster doet de bg. en de verdiepingen.  
 

m 11.00 uur komen we weer bij elkaar om de overdracht te doen, een klein groepje, we zijn met 11 
personen en dat is ook wel eens anders. Tijmen heeft het goed op papier gezet en wordt één paar keer 
aangevuld door de anderen. Verder is alles duidelijk en wij zijn hier ook niet voor de 1e keer. We waren 

gewaarschuwd voor de QR- code maar het liep allemaal prima, de kleine probleempjes werden snel 
opgelost in onze computer en iedereen had zijn Pelgrim pass. Nu het minder druk is hebben we meer tijd 
om met de pelgrims een praatje te maken en ze beter te leren kennen,  een hele zenuwachtige Duitser, een 
boom van een kerel is voor de 1e keer op de Camino en de 1e dag onderweg, vermoeid, onzeker en bol van 
de spanning wat hem nu weer overkomt, we helpen hem met de QR en proberen hem gerust te stellen wat 

ook lukte. Vanmorgen kwam hij bij ons en de 
zenuwen waren weer toegeslagen voor de dag van 
vandaag, hoe zou het verder gaan met hem op de 
Camino? Zelfs de Spanjaarden en Italianen hebben 
we onder controle gekregen en gehouden, ze 
kwamen om half 10 met 8 personen terug van het 
eten met allemaal 1 fles rode wijn bij zich, lichtelijk 
aangeschoten hebben we ze met kleine drang 
buiten weten te houden en om 5 over 10 naar 
boven kunnen sturen zonder de flessen, die waren 
trouwens al leeg op dat moment en ze waren 
behoorlijk stil. Om kwart over 10 het licht uit 
gedaan en niets meer gehoord.  
Het is hier nog lang donker dus om half 7 pas de 
muziek en het licht aan, toch lukt het dan om ze 
om 8 uur de deur uit te krijgen, onze 

bovengenoemde Duitser als laatste en we dachten dat hij het liefst nog 1 nacht wilde blijven maar dat staan 
we niet toe. Na het ontbijt begonnen met de schoonmaak, even de materialen weer opzoeken, de 
stofzuigers controleren en er blijkt 1 kleine handzuiger van Makita spoorloos te zijn, de mooie kleine die zo 
gemakkelijk is om de lockers uit te zuigen, waar alle vorige groepen de spullen allemaal laten is ons een 
complete verrassing. Ook zijn we (Agnes en Hans) begonnen met het controleren van de lakens en dekens, 
we hebben wel 40 onderlakens gevonden in de kasten en op onze slaapkamers en ook wel 20 dekens die op 
de bedden gelegd waren, wat moeten we er allemaal mee?                                                                                                                           
We wachten tot a.s. woensdag af wat de werkgroep beslist of er nieuwe donsdekens en kussens komen of 
niet,  het zal heel veel ruimte schelen in de kasten en veel minder werk bij het opslaan en wassen. Ook 

hoeven de Hospitalero’s zelf geen donsdekens meer mee te nemen. In onze groep hebben dat 4 personen 
gedaan van de 5.   (wordt dus een extra service van de werkgroep voor de hospitalero’s.)  
 
Dag 3 

 
oed geslapen. Piepende deur, krakende trap, heel langzaam de trap af en heel lang kraken of heel snel 
de trap af en iedereen heel snel wakker? Maakt niet uit. Dit is de slaapwereld van de pelgrim, en nu 
ook van de Hospitalero. Tijdens een korte wandeling bedacht ik dat mijn missie niet anders is dan 

onbaatzuchtig, gastvrij en open ontvankelijk te zijn, voor alles wat er al is, voor allen die onderdak zoeken 
voor die ene nacht met een schoon bed, een schone douche en een fris ruikend toilet. En dat gaan we 
doen. Vanaf vanmiddag 14.00 uur. Eerst de overdracht om 11.00 uur, daarna gezamenlijke lunch (met groep 
16). Na de soepele en gezellige overdracht (dank je wel Tijmen c.s.) dut ik even en vervolg ik mijn bijdrage in 
de wasserij. Agnes introduceert mij opnieuw in de routines van de machines, drogers en financiën, terwijl 
we al aardig fantaseren over de huisgemaakte soep van alle ingrediënten die we in de keuken eerder 
vanmiddag aantroffen. Voorlopig blijft het rustig in de wasserij, wat kan je verwachten na één dag op de 
Camino. Aan het einde van de dag breaking news. Ria appt. We hebben twee eitjes. Leuk hè. De avond 
sluiten we gezamenlijk af in de Mostrador met koffie, thee en koekjes. Een van de schaaltjes mét koekjes is 
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mee naar bed #207, een verlate, verdwaalde Ier meldt zich om 21.30 uur. Hij is superblij met onze ontvangst 
en met de twee bananen.  
Inzicht van vandaag: beter twee eitjes in het hok dan een haantje in de wok. 

 

  

Dag 4  
 

e monniken. Alweer. Waar zijn ze? Sommige pelgrims blijven zich verbazen over de prachtige wake-up 

muziek, zo rond de klok van 6 .30uur . Het gezang begeleidt hen allen voor 8 uur (het is nog donker) 
naar de Camino, richting Pamplona. Sommigen keren terug naar Frankrijk anderen springen op hun 

fiets of maken gebruik van de bagageservice. De verlate gast van gisteravond helpen we een handje met 
wakker worden.  
Rosie, Agnes en Luc verzorgen het ontbijt met verse jus, een gekookt eitje en verse koffie. En dan 
schoonmaak, rust, koffie, lunch en tussendoor nog tijd voor een boswandeling. Vandaag is mijn dienst in de 
wasserij. Niet eerder zo veel gedraai voor mijn ogen gezien. Een attractie in de Efteling is er niks bij. En zulke 
leuke gesprekjes. Dat is het voordeel van de wasserij. Alle QR-stress hebben mijn collega's weggewerkt. 
Onze pelgrims zijn na de checkin en een frisse douche opgeruimd en blij. En nemen tijd voor een praatje in 
de wasserij en soms met handen en voeten voeren we hilarische gesprekken.  
Inzicht van vandaag: je hoeft niet de slimste te zijn om op de eerste rij te zitten. 
 
Dag 5 

 
ankbaar zijn. Een aantal Koreaanse pelgrims geven ons kleine cadeaus. Boekenleggers. Vriendelijk en 
goedlachs nemen ze afscheid. Het zal een rustige dag worden. 31 reserveringen. We hebben 
gisteravond al een persoonlijke voorspelling gemaakt. Waarbij we overigens het aantal reserveringen 

op dat moment nog niet wisten.  
Hans 79  Luc 68   Agnes 72  Rosi 82  JB 89  
We gaan het straks zien. Voor nu ruiken we de cake, die nog even in de oven staat. De koffie loopt, het 

water voor de thee kookt. Tijdens de laatste uren van deze dag verblijven we gezamenlijk in de Mostrador. 
We constateren dat we veel leuke en vooral ook breed internationaal jonge gasten hebben verwelkomd. 
Prachtig. Daar blijven wij ook allemaal jong bij. En zo gaan we onze eerste gewone week in. Nieuwsgierig 

naar dat wat komen gaat en dankbaar voor wat alweer achter ons ligt. We vertrouwen erop dat Tijmen met 
zijn ploeg weer goed is thuisgekomen of onderweg geniet van een 'aangeplakte' vakantie of wandeltocht.  
Spreuk van de dag: geen rat meer te zien want de containers zijn weer clean. 
Uitslag...Luc wint. 52 pelgrims. 
 

MAANDAG 20 Oktober 

 
et wordt beduidend minder met de pelgrims gisteren zondag 52 en vandaag 50 pelgrims, maar met 

minder pelgrims hebben wij meer werk. Liefst 8 personen lagen verkeerd op hun bed en ja hoor, 
allemaal onderbedden, na 3 pelgrims op hun andere bed hebben gedirigeerd zijn we er mee 

opgehouden, we geven ze nu een bed aan de andere kant van de zaal waar genoeg onderbedden zijn, 
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Één Koreaanse vrouw met Amerikaans paspoort wilde 2 x een ander bed, ze had 1 onderbed maar wilde 1 
cabine verder, even later komt ze weer terug en wil weer een ander bed, wij kregen geen antwoord op de 
vraag waarom maar hebben haar helemaal achterin gelegd, achteraf merkten we dat op de vorige plaatsen 
2 mannen bij haar in de buurt sliepen, tja zeg het maar. 
Glenn komt binnen, is vanmorgen om 6 uur vertrokken op 1 sneetje brood volgens pelgrims die hem 
hebben zien vertrekken, omdat hij zo langzaam loopt wachten ze niet maar zijn wel ongerust wanneer ze 
hier komen of hij al binnen is? En ja hoor, daar komt iemand binnenstrompelen, hij blijkt Glenn te heten en 
komt uit Australië. Ook wij zijn blij, omdat we ongerust waren gemaakt door anderen. 
Komt 1 Italiaan bijna dood binnen, kan zelfs zijn naam niet meer noemen dus lezen wij zijn ID maar af, 
maken voor hem de QR- code met ons e- mail en adres en brengen hem naar zijn bed, uiteraard 1 onderbed 
want naar boven gaan lukt het echt niet meer voor hem, vanmorgen vertrok hij weer fris en mondig, een 
complete metamorfose. 
Over de moeder en dochter die werden weggebracht door papa en man praten we maar niet meer, hij 
bracht de dames naar boven en ging doodleuk ook zelf maar onder de douche (wel bij de heren) om 9 uur 
vertrok hij naar de parkeerplaats waar  zijn auto stond.  
We hebben een hele mooie groep Hospitaleros hier, zijn met 5 personen en helpen waar we kunnen, we 
werken zonder een werkbrief want dat is niet nodig, staan aan de deur te hangen en te wachten tot iemand 
binnen komt. 
Opa, Oma, vader en moeder en 3 kinderen uit Frankrijk komen op de fiets aan, ze zijn in Noorwegen 
begonnen en gaan helemaal naar het zuidpunt van Portugal, ze hebben nu al 5500 km gefietst en hebben 
nog niet 1 lekke band gehad, vanmiddag op de 1e bij de deur van de Hospitaleros kregen 2 kinderen 
schoolles van Oma, 2 uur lang werd er uitgelegd en kregen ze huiswerk die ze direct moesten maken, op 
hun knieën voor het lage tafeltje. Vanmorgen fris weer op de fiets na het ontbijt. 
 
Dag 6    Buen Camino  

 
anochtend bij het ochtendappel wandel ik naar La Posada en Casa Sabina. Ik drink er koffie  con leche, 
€1,40.  
Het stukje lopen helpt me te ontwaken, want ik heb weer 'als een blok' geslapen. 'Om jaloers op te 

zijn', zegt Agnes, later bij het ontbijt. Ik zeg, 'ik geef je vannacht wel een stukje van mijn blok!' Mijn tip: de 4-
7-8 ademhalingstechniek helpt om sneller in slaap te vallen. Adem 4 seconden in, houd 7 seconden je adem 
vast en adem 7 seconden uit.  
Bij terugkomst van La Posada - De Herberg - ,  loop ik een Koreaanse jongeman tegemoet. Het is dan nog 
donker. Ik groet hem met Buen Camino, terwijl ik doorloop. Hij roept mij na met 'I have a question for you? 
en ik draai me om. Hij vraagt: 'what can I say to someone who is wishing me Buen Camino while he himself 
is not on the Camino?' Ik antwoord hem: 'you may say Buen Camino as well, because it is not only a 
greeting for walk, it is a universal greeting for (your) life.'  
Tijdens het ontbijt hoor ik Luc een niet-universele, maar specifieke Vlaamse uitdrukking gebruiken. 'Franke 
teut', in de betekenis van iemand met een grote mond en/of een brutaal persoon. Zo leuk om in een 
internationale omgeving te werken, en dan ook nog uit vier verschillende streken, Rosi uit Spanje, Agnes en 
Hans uut Twente, Jan Bernard uit Noord-Brabant en Luc uit België.  
Inzicht van vandaag: goed zorgen voor jezelf is voorwaarde voordat je kunt zorgen voor de ander. 

 
Dag 7    Taxi  
 

isterochtend, tijdens ons koffiemoment bij Casa Sabina, worden we door een Zwitsers echtpaar 
bevraagd om voor hen een taxi te bellen. Zij ondervonden, bij eerdere door henzelf ondernomen 
pogingen,  dat zij de Spaanse taal onvoldoende beheersten. Rosi bood aan te helpen. Zij reageerden 

zichtbaar opgelucht. Eindelijk hadden zij iemand gevonden die hen wilde helpen. Even zo blij waren zij met 

het aanbod van Hans om met zijn bus hen naar het station van  Saint Jean- Pied- de- Port te brengen.  
Kijk, dan begint zo'n dag ook weer mooi. Dat wat we allemaal tijdens onze eigen, eerdere Caminos, hebben 
ervaren, een beetje terug te geven aan onze gasten.  
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Eigenlijk is dat de kern van onze intenties om hier in Roncesvalles te hospitaleren. 

 
Rosi, van geboorte vaardig met de Spaanse taal, ontvangt bij de deur, maar is ook alom aanwezig in de 
keuken en bij het schoonmaken. Luc, steevast goed in het bijhouden van onze financiën, consequente back-
up in de Mostrador en ontvangst van pelgrims. Agnes haar humorvolle intenties zijn gericht op ieder bij te 
staan, of het in de keuken is, tijdens een wandeling of in de wasserij. Ook bij de deur zorgt zij bij iedereen 
voor een lach op het gezicht. Hans is onze Jefe. Ervaren, bedreven, overal een oplossing voor. Moedigt aan, 
verdeelt taken, keurt goed en ook af, als dat nodig blijkt.  
Inzicht van de dag: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. 

  

Donderdag 23 Oktober 
 

alf 7 beneden, 1 pelgrim die zijn bagage wil versturen, het regent, niemand wil uit bed komen, om 7.00 
uur komen er een paar beneden om naar het ontbijt te gaan zonder rugzak. Het regent nog steeds 
behoorlijk en sommigen zijn gepikeerd wanneer wij vriendelijk vragen om de rugzak mee te nemen naar 

Casa Sabina. 
Vandaag is Casa Sabina aan de beurt voor het ontbijt, morgen naar La Posada, wij moesten daar zelf achter 
komen dat het nu zo geregeld is, Marisol communiceert namelijk helemaal niet  zo goed en op vragen van 
ons geeft ze korte antwoorden en bij de deur zegt ze snel tot morgen. 
We krijgen de pelgrims  nauwelijks de deur uit vandaag, om half 9 kunnen we eindelijk de laatste weg 
krijgen en nog komt er 1 weer terug, hij wil nog 2 poncho’s kopen want het blijft regenen. 
 
Dag 9   Stokpaardjes  
 

at een regen, vannacht en vanochtend. Onze gasten trotseren de koude wind en regen met hun 

poncho's. Onze ervaren Jefe weet exact wie ervaren is en wie niet. Wie twijfelt, aandoen, niet 
aandoen, naar buiten gaan zonder jas, en dan onmiddellijk weer naar binnen en toch maar weer de 

jas aan. Zo gaat onzekerheid snel over in een lichte mate van paniek. Maar onze rode brigade staat iedereen 
met goede raad terzijde. Ruim ná acht uur sluiten we de deur en genieten we van verse jus en een gekookt 
ei.  
We bestellen de boodschappen voor de komende dagen. En, we maken op wat er nog staat. Immers, het 
zijn de laatste dagen voor de wintersluiting. Daarna vervolgen we ons ritueel met de schoonmaak. De vloer 

van de eerste verdieping in de was gezet. Heerlijk werkje. En de benedenverdieping (van -1 naar 0) extra 
gesopt. Omdat pelgrims + hond met hun drie tenten modderige sporen hebben achtergelaten.  

Onze koffiepauze brengen we door in het Hotel (☆☆☆☆). Omdat La Posada en Casa Sabina met 
toeristenbussen volzet zijn. Wat heeft dit hotel een mooie, sierlijke stenen vloer! 
De dag verloopt overzichtelijk, rustig en dan weer even aanpoten. We ontvangen weer leuke pelgrims, leuke 

mensen. En is het een poosje minder druk, nou, dan vervolgen we onze oefening in Stokpaardje Rijden. 
Wat dat is? Dat vertellen we later, misschien wel met een filmpje. Wij vinden het nu al hilarisch.  
Over hilarisch gesproken. Rosi vertelt ons, tijdens de nazit, dat een fietsende jongeman erg verlegen zat om 
doucheshampoo. Zij leende vervolgens, naar nu blijkt, míjn Cien (Lidl) dennengeurshampoo uit. Ik ben 
benieuwd wat ik er morgenochtend van terugzie, of beter nog van terug-ruik. 
En zo leest u, beste lezer, wij hebben het enorm naar ons zin.  
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Inzicht van de dag: geen shampoo, dan ook geen schuim.  
 

 
Dag 10 

 
urtout ne dites pas de mal en sourtant. Deze tekst staat op een wandelstok van een Nederlandse 
pelgrim uit Hilvarenbeek. Onderweg vanuit Vessem, in zijn gedachten zijn onlangs overleden vrouw. Een 

Poolse man op de fiets. Vanuit Polen, via Maastricht naar Parijs. En nu in Roncesvalles. Een jongeman 
uit Stanz, Zwitserland. Een senior van Tenerife, Canarische Eilanden. En een jong stel uit Australië en Nieuw-
Zeeland. Wat een fantastisch internationaal gezelschap. Al deze nationaliteiten worden gelezen door Don 

Bibiano in de pelgrimsmis van 20.00 uur. Vele pelgrims verzamelen zich voor de zegen. Ik lees de eerste 
lezing in de Engelse taal. Mooie bijdrage aan de pelgrimsmis.  

Later, na 22.00 uur, leren we elkaar een nieuw kaartspel. 51'en. Eenvoudig en toch aantrekkelijk als 
tijdverdrijf. We hebben het goed. Zeker ook omdat we voor de lunch Hotel Posada inruilen voor Casa 
Sabina. Wat een heerlijke lunch. Dat voorspelt heel lekker eten voor de rest van de week.  
Inzicht van vandaag: je kunt geen nieuwe realiteit voortbrengen met dezelfde energie waarmee je de 
huidige hebt voortgebracht.  
 

Dag 12   Veel regen  
 

oud, nat, wind. In die weersomstandigheden zwaaien we onze gasten uit. Matteo, zoon van Roberto uit 
Brazilië, moet helaas stoppen. Zijn benen staan in 'stand-still'-stand. Zij besluiten een taxi te nemen. 
Padre Roberto geeft zijn poncho aan een mede-pelgrim. 'Ik heb deze even nu niet nodig, jij wel, neem jij 

de poncho mee. Jij kunt nu deze goed gebruiken.'  
We poetsen vandaag ook de openbare ruimtes. 
Met ons vijf verzorgen we in anderhalf uur de Albergue spic en span zuiver. Ook op de plaatsen die minder 
voor de hand liggen. De koffie smaakt dan nog lekkerder. Geen lange wandeling vandaag of 

f 

fietstochtje, het is te nat slecht weer.  
Het aantal pelgrims neemt af, maar de pret is er niet minder om. We vervolgen het 51'en, en Hans wint. Van 
harte! De boodschappenlijst voor de laatste week die nu ingaat ligt klaar. Bij het naar bed gaan kijk ik nog 
even uit het raam. Ik zuig een frisse hap berglucht op en zie zowaar tenminste vijf reeën naderen. Te koud 
om hoog in de berg te blijven, zal dit roedel hebben bedacht. Ik roep Agnes erbij. Kom, zegt de oudste van 
Familie Ree, het wordt tijd dat we afdalen. De Albergue zal ons met liefde ontvangen! Jammer dat ik geen 
nachtcamera heb. Wat een uitzonderlijke natuurbelevenis!  
Inzicht van de dag: het ligt nooit aan de steel, altijd aan de bezem.  
 
Dag 14 

 
en snelle Schiphol-schoon-ronde op de eerste verdieping gevolgd door een zonnige autorit naar Zubiri. 
Dank je wel Luc! Voor het chaufferen en het lenen van je auto. Een uitstapje naar een door pelgrims 
veelal opvolgend gebruikt verblijfadres. Ieder van ons is op een of meerdere pelgrimsreizen door Zubiri 

gekomen. Maar we kunnen ons niet alles meer herinneren. Wat ik me nog wel herinner is de enorme 
steenfabriek, met schoorsteen en installaties verderop. We drinken koffie mét iets lekkers erbij - dank je wel 
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Agnes voor je traktatie. Agnes en Hans lopen vanaf Espinal terug naar Casa Sabina. Het vispannetje smaakt 
verrukkelijk. Op de tweede verdieping gaan de luiken dicht en de matrassen op de zijkant. Deze verdieping 
is winterklaar. Agnes wint het 51'en! Gefeliciteerd. Een verlate pelgrim (hij meldt zich om 20.25 uur) gaat 
eerst eten bij La Posada. Bij terugkomst scannen wij de QR-code en krijgt hij bed #140 toegewezen. Daarna 
sluiten we om 22.00 uur en wagen we ons niet meer aan de verkiezingsdebatten. Dat gaan we morgen op 
grote afstand met elkaar meemaken. Natuurlijk stemmen we bij volmacht en hebben we morgen contact 
met het thuisfront.  
Inzicht van de dag: de waarheid overwint (naar Jan Huss, Tsjechië). 
 
Dag 15 

 
anwege drukke schoonmaakwerkzaamheden op de eerste etage en het afnemend  aantaI pelgrims 
beperk ik me tot de hoofdzaken van de dag. Wederom een aantal hele leuke Nederlandse pelgrims, 
met tenminste 12 andere nationaliteiten. We wandelen voor de lunch de groenwit gemarkeerde 

wandeling en we lunchen bij Casa Sabina. We ontdekken de leverancier van de heerlijke groene olijven 
(Arone acetunas) en we boetseren een goed-smakende uiensoep mét kaastoast. Het leven van een 

Hospitalero blijft leuk en gevarieerd. Omdat we ook zelf daarvoor zorgen: het goed te hebben en het 
gevarieerd te houden!  
En tot slot van deze lange dag en verkiezingsavond. Zing allemaal 
mee...https://share.google/iZqYFnsJ7euDRJCK9 
Inzicht van de dag: Zegt de Spanjaard 'goder', dan is het tijd om je knie op te trekken én doel te treffen.  
Uiteindelijk is het ons gelukt, Rosi te laten vloeken. (Dank je wel aan Luc dat je mij deze dichterlijke vrijheid 
toestaat).  

 
Dag 16 

Uitspraak Spaanse taal  
 

a palabra de Dios...deh dee-os. Dat is de aanwijzing die ik van Don Bibiano krijg, voorafgaand aan de 
Pelgrimsmis. Ik lees het epistel in de Engelse taal. Brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 
31b - 39. Het valt me zwaar, zijn uitspraak-aanwijzing te ontvangen. Ik ontmoet in mezelf een kleine 

strijd. Van verongelijkt te zijn. Ik besluit echter de aanwijzing te aanvaarden als zeer goed bedoeld. Na het 
uitspreken van de eerste lezing denk ik na over zijn aanwijzing en spreek zo goed als ik kan de woorden 'La 
palabra de Dios' uit. Ik ga tevreden terug naar de Albergue.  

 
Later, bij de afdronk van de dag en ná het spelletje 51'en vatten we de dag samen. Ik ben erg blij met deze 
weken van samenwerking, herkenning, ontspanning en inspiratie. Ik ben erg blij met het initiatief van het 
Colegiata de Roncesvalles om de Nederlandse Jacobs-vereniging te vragen het Hospitaleren te organiseren, 
nu bijna 25 jaar geleden. Ik ben blij met Agnes, wandelmaat, die spic-en-span-schoon in het bloed heeft, 

naast dienstbare gezelligheid. Ik ben blij met Luc, 
rots in de branding, hartelijke Vlaanderen-idealist 
en dienstbaar tot-op-het-bot. Ik ben blij met Rosi, 
levendige jonge ogen, vriendelijke ontvangst en 
scherpe opmerkzaamheid. Ik ben blij met Jefe 
Hans, die al die unieke, eigenzinnige individuen 
samensmeedt tot één team. Ons team dat bol 
staat van verantwoordelijkheid en gastvrijheid.  
Ik ben positief over de Camino, de Pelgrim en de 
Toerist. Het verhaal, het ritueel, de drang van de 
mens verhalen van toen via vandaag naar 
morgen te brengen. Dat was, is en blijft van alle 
tijden. Eerder met paard en zwaard, later met 
bus, auto, fiets en met het vliegtuig. Met 

rolkoffer, met rugzak, met donkey-service, of met een carriage. Het maakt allemaal niks uit. Althans, voor 
hen die onderweg willen zijn naar iets, waarvan zij hopen, misschien wel dat zij erop vertrouwen, dat dat 
iets, hen een ervaring zal geven die zij nog niet eerder hebben beleefd. Al deze ervaringen samenmaken de 
Camino-van-ons-leven. 
Het is bijzonder mooi daar een onderdeel van te mogen zijn.  
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We maken van de QR-CODE een kans tot contact, we ontmoeten heel veel jonge mensen van over de hele 
wereld, we zien nogal wat gezinnen en ook ouderen die deze Camino al talrijke malen hebben gelopen.  
 

De Camino blijft springlevend! 
 

Dank je wel 
en À Demain 

                            
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


